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Hervormde gemeente Siddeburen -Tjuchem - Steendam

Deze nieuwsbrief is de voorgaande zaterdag vanaf 18.00 uur te downloaden
van http://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net

Jaargang 36 Weeknummer 03 Zondag 14 januari 2024

Hartelijk welkom bij onze gemeente. Op deze nieuwsbrief vindt u informatie over de activiteiten van de komende week.
Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd bij een van de kerkenraadsleden terecht.
Meer informatie kunt u ook vinden op onze website: https://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net

Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over geloven? Over God? Over het leven?
Schroom niet om contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof/ 0598-722109/ 06-27138435/ cgopthof@outlook.com

Kerkdiensten deze zondag

Siddeburen: 9.30 uur: Ds. C.G. op 't Hof

Evangelielezing Johannes 2: 1-11

De collecte in de dienst zijn in twee rondgangen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd
voor de kerk. De uitgangscollecte is eveneens bestemd voor de kerk

Tjuchem: 19:00 uur Ds.M.de Jager - Dwingeloo.

Schriftlezing: 1 Johannes 3:11-24 (NBV21)

Thema: ‘Over God, geweld en de gerichtheid van je hart’

In deze dienst komen een aantal dingen bij elkaar: Allereerst de vraag waarom christenen zoveel hechten aan de 'heiligheid van
het leven'? Terwijl ze soms ook vooral op het leven na de dood gericht lijken te zijn? Met andere woorden: hoe verhoudt je leven
hier zich met het leven in de toekomst van God, en hoe leef je nu gericht op Gods toekomst? We gaan in gesprek over dood en
leven, woorden en daden, geloof en liefde.

De collecte in de dienst is in één rondgang en evenals de uitgangscollecte bestemd voor het kerkewerk in Tjuchem.

Ufkenshuis: 19.00 uur. Deze dienst is uitsluitend voor de bewoners van het Ufkenshuis.
De dienst is deze keer onder verantwoordelijkheid van de Prot.gemeente Slochteren/Woldkerken en het Heilig Avondmaal
zal bediend worden.

Hij vergeet ons niet.
Onze God voorziet. 58

Hemelse gave - Sela

-

Agenda Aanvang
Maandag 15 januari 2024 Zondagsschoolvergadering in de Viskenij 19.30 uur
Dinsdag 16 januari 2024 Moderamenvergadering in de Viskenij 15.30 uur
Woensdag 17 januari 2024 Inleverdag kopij Klepel

20+ groep in de Viskenij 19.30 uur
Donderdag 18 januari 2024 Bijbelgespreksgroep o.l.v. dhr. De Vries in de Viskenij 19.30 uur
Weektekst:

Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent,
mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de
aarde bewonen.’ Ex.33:15,16


https://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net/
mailto:cgopthof@outlook.com

Gezellige avond!!

Van harte willen we jullie uitnodigen voor de gezellige avond
met de Struunders. Vrijdagavond 19 Januari,
in Sportcafe Kuper, aan de Kugelslaan 9 te siddeburen.

Er is koffie en koek, tijd voor ontmoeting en gesprek en
samen kijken we een deel over het leven van Jezus van Nazareth.
Ben je toe aan het ontmoeten van andere mensen, kom en
neem iemand mee. Welkom vanaf 19.30u. Entree € 2,-

WL

samen — verhinden — (je\oven

17 januari - 20+groep

Woensdagavond komt de 20+ groep weer bij elkaar. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te doen.
Of weet je iemand? Nodig diegene uit. Aanstaande woensdag bespreken we n.a.v. 1 Petrus 1: 1-6 wat het betekent om
‘uitverkoren vreemdelingen’ te zijn. Van harte welkom, 19.30 uur in de Viskenij.

18 januari - Als (klein)kinderen andere wegen gaan
Donderdagavond 18 januari is er in Noordhorn een regionale thema-avond hierover. Van harte welkom.

Zie voor meer info de Klepel.

Zondagsschool 21 januari

Afgelopen zondag is de zondagsschool succesvol van start gegaan. In een onderbouw- en bovenbouwgroep zijn de kinderen
bezig geweest rond het thema ‘De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt’. De eerstvolgende keer is
zondagmiddag 21 januari om 13.30u in de Viskenij.

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd van harte welkom.




