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Hartelijk welkom bij onze gemeente. Op deze nieuwsbrief vindt u informatie over de activiteiten van de komende week.
Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd bij een van de kerkenraadsleden terecht.
Meer informatie kunt u ook vinden op onze website: https://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net

Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over geloven? Over God? Over het leven?
Schroom niet om contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof/ 0598-722109/ 06-27138435/ cgopthof@outlook.com

Kerkdiensten deze zondag

Siddeburen: 9.30 uur: Dhr.F.Verkade - Harderwijk

Lezingen: Psalm 83 en Matteus 25: 1-13

De collecte in de dienst is in twee rondgangen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor
de kerk. De uitgangscollecte is eveneens bestemd voor de kerk.

Tjuchem: 19.00 uur Ds.W.v.Wingerden - Groningen

Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5, Jakobus 5: 7-11

Verkondiging: Verwachten is geen afwachten

De collecte in de dienst is in één rondgang en evenals de uitgangscollecte bestemd voor het kerkewerk in Tjuchem.

Ufkenshuis: 19.00 uur. Deze dienst is uitsluitend voor de bewoners van het Ufkenshuis.
De dienst is deze keer onder verantwoordelijkheid van de Hervormde kerk Siddeburen en het Heilig Avondmaal
zal bediend worden.

Verhuisd
Dhr. J. Schuilenberg is verhuisd naar Woonzorglocatie De Burcht, Kamer 205, Van der Duyn
van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand.

Doopouderavond

Op woensdagavond 6 december hopen we weer met de Siddebuurster ouders bij elkaar te komen die in de afgelopen
twee jaar hun kindje hebben laten dopen. Een aantal keer per jaar proberen we bij elkaar te komen en bespreken we de
geloofsopvoeding van onze kinderen. Deze avond is het thema ‘Vertrouwen’.

De deelnemers komen uit verschillende kerken.

Woon jij in Siddeburen en heb je kortgeleden je kind laten dopen en wil je ook graag bij deze avonden zijn?

Neem dan even contact op met ds. Op ’t Hof

Kaarten verkoop

Woensdag 6 December is er weer gelegenheid om fotokaarten te kopen.

Ook zijn er dit jaar nieuwe kerstkaarten te verkrijgen. Je bent van harte welkom om bij mij thuis te komen.
Gezellig met een bakje koffie. Van 10.00 tot 16.00uur. Van harte welkom!!

Anneke van der Louw, H.L. Emmensweg 2 Wagenborgen

Weektekst
Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,
die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. 1Tim.2 :5,6


https://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net/
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Uitnodiging

Dinsdag 19 december a.s. bent u allen van harte welkom voor de Kerstviering op onze Ontmoetingsmiddag in de Viskenij.
Aanvang 15.00 uur!!!

Alie Wiegman zal het kerstverhaal verzorgen en we mogen weer genieten van een optreden van het Christelijk Dameskoor
Meedhuizen o.l.v. mevr. C. Schep. ledereen jong of wat ouder, is van harte welkom en neem gerust iemand mee.
Aansluitend is er de mogelijkheid voor een gezamenlijk Chinees buffet. De eigen bijdrage voor de maaltijd is €15,00.

Wilt u aan de maaltijd deelnemen dan graag voor 12 december aanmelden bij: Annie Vriend(0598-431670)

of Ans Ruiter(0598-432173). Met een hartelijke groet, de OM commissie.

Uitdelen kerstkaarten

Bij de uitgang ontvangt u een of meerdere kaarten voor verzending als kerstgroet naar een zendingswerker.
Zendingswerkers stellen het medeleven in de vorm van post bijzonder op prijs.
Indien mogelijk volstaat u dan niet alleen met “een groet van.” maar laat uw post vergezeld gaan van een meer uitgebreide
krabbel.
U kunt bij de adressen het adres van de GZB aantreffen. Ook deze mensen ontvangen graag post maar om speciale redenen gaat
al hun post via het kantoor. Voor adressen in het Midden-Oosten en Azié geldt:

e De kaart moet worden verstuurd in een witte envelop zonder logo o.i.d.
Vermijd termen als zending, zendingscommissie, evangelisatie, moslim en GZB.
Geen kaarten met Bijbelteksten
Geen foto’s m.b.t. Israél.
Niet schrijven over de politieke situatie in het land
Geen namen van andere zendingswerkers noemen.

Voorbereiding op de viering van het Heilic Avondmaal
Gemeente van Christus, volgende week vieren wij het heilig Avondmaal.
De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen
wie in Hem geloven.
Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat we
iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw.
Dagelijks maken we onze schuld tegenover Hem groter.
Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in gehoorzaamheid aan het Woord van God
als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf:
1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het
leven met de Heer ontneem?
2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus,
zijn Zoon, onze Heer?
3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest?
Misschien kun je van harte ‘ja’ antwoorden op deze vragen. Misschien heb je er twijfels of vragen bij, of misschien wil je biechten.
Schroom niet om contact op te nemen met de ouderlingen of predikant. Hopelijk kunnen we elkaar hierin bijstaan.
Weet daarbij dat de ambtsdragers geheimhoudingsplicht hebben met betrekking tot alles wat hun vertrouwelijk ter kennis komt.
Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt om de levenswandel of opvattingen van een ander gemeentelid.
Probeer in liefde met elkaar daarover in gesprek te gaan zoals we lezen in Matteiis 18:15-20.
Volgens de traditie van het ‘censura morem’ kun je hier ook over in gesprek gaan met de ouderlingen of predikant.

Alcoholvrij
Voor degenen die geen alcohol mogen of willen drinken is er bij het avondmaal alcoholvrije wijn beschikbaar, laat het vooraf

even weten aan een van de diakenen als u daar gebruik van wilt maken.




