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Overwegen - Weet je wel dat Jezus leeft?
Het is een bekend liedje van Elly & Rikkert:

‘Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan!
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan,
maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan!’

Een goeie vraag. Weet je het wel dat Jezus leeft?

‘Ja natuurlijk,” zeg je misschien, ‘dat weet ik wel hoor.’
Maar ‘weten’ en ‘weten’ is twee.

Beséf je het echt? Dringt het tot je door dat Jezus leeft?

Als je om je heen kijk, lijkt soms eerder het tegendeel waar. Wie leeft er nou in de

Geest van Jezus? Kijk eens wat een onrecht, onvrede, onbarmhartigheid en haat er
is. En misschien komt de gedachte weleens bij je boven: Als Jezus hier nu eens zou
rondlopen... Misschien zou Hij er wat aan kunnen doen!

Misschien ben je niet alleen teleurgesteld in je omgeving, maar ook in jezelf. Je
merkt helemaal niet zoveel van die levendigheid van Jezus in je. Als je het goed wilt
doen, doe je het slechte (Romeinen 7:19). En je schrikt soms van de zondige
gedachten die bij jezelf opkomen. Ben ik nou een christen?

Leeft God wel in mij?

Niet voor niets vieren we elk jaar opnieuw Pasen. We mogen er weer aan
herinnerd worden. Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk voor God. Ondanks
de doodsheid, is er leven! Ja de duivel zaait dood en verderf. Maar Jezus brengt
nieuw leven! ‘Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan, maar na drie
donkere dagen is Hij weer opgestaan!’

Pasen helpt ons herinneren. Weet je nog? Jezus leeft! Hij heeft de dood
overwonnen! En Hij komt eraan als Rechter om de boel hier uiteindelijk recht te
zetten.



De dood en jouw doodsheid heeft dus niet het laatste woord. In de wereld niet. En
ook in jouw hart niet. Want Jezus leeft en iedereen die in Hem gelooft mag met
Hem leven. Dat maakt je leven nu al anders.

Jezus leeft!
Leef jij met Hem?

Zingen: Lied 641
Lezen: 2 Timotelis 2:8

Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je
vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om
contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op "t Hof / Viskenijlaan 4 9628 AZ Siddeburen / 0598-722109 / 06-
27138435 / cgopthof@outlook.com

HIJ IS WEER

GEWORDEN.




Kerkdiensten

Vrijdag 3 april: 19.00 uur ds. C.G op ‘t Hof
Viering van het Heilig Avondmaal

collecte bestemd voor: Avondmaalscollecte
Zondag 5 april: 09.30 uur ds. C.G op ‘t Hof
collecte bestemd voor: Paascollecte

Er is koffiedrinken na de dienst in de Viskenij

Tjuchem: 19.00 uur ds. G. v.d. Berg - Onstwedde
collecte bestemd voor: Kerkenwerk Tjuchem

Zondag 12 april: 09.30 uur ds. J.A. v.d. Berg - Bedum
collecte bestemd voor: Kerk

Tjuchem: 19.00 uur ds. C.G op ‘t Hof

collecte bestemd voor: Kerkenwerk Tjuchem

Zondag 19 april: 09.30 uur ds. G.D. Hoff - Rhenen
collecte bestemd voor: Kerk

Tjuchem: 19.00 uur ds. G. de Fijter - Kampen
collecte bestemd voor: Kerkenwerk Tjuchem

Zondag 26 april: 09.30 uur dhr. F. Verkade - Harderwijk
collecte bestemd voor: Fonds Instandhouding Predikantsplaats
Tjuchem: 19:00 uur ds. C.G op ‘t Hof

collecte bestemd voor: Kerkenwerk Tjuchem



Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf

Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken?
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de
gewenste dienst.

Oppas

Op 12 en 26 april is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken
van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen
met Marjan, 0598-431555/06-23509480.

Kerkdiensten Tjuchem

Elke zondagavond is er om 19.00u een leerzame kerkdienst in
Tjuchem. Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze
eigen predikant voor. Als onze eigen predikant voorgaat
bespreken we de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Op de
laatste zondagavond van de maand, 26 april, is er
koffiedrinken na de dienst. Elke zondagavond van harte
welkom in de kapel aan Hoofdweg 37 in Tjuchem.

Samenkomsten in het Ufkenshuis
In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een
kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis
alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het
Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen,
kunnen terecht in Tjuchem.

e Goede Vrijdag 3 april is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
protestantse gemeente Siddeburen en wordt het Heilig Avondmaal
bediend.

e Zondagavond 19 april is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
Nederlandse gereformeerde kerk Schildwolde



Samenkomsten

Samen bidden maandagavond 6 april — 2¢ Paasdag

Elke eerste maandagavond van de maand is er

gebedsbijeenkomst, deze maand is dat 2° Paasdag 6 april.

Deze gebedsbijeenkomsten worden georganiseerd door de . ‘
gezamenlijke kerken van Siddeburen en hebben bewust een

interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een kerk bent aangesloten, bent u van
harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, net wat
voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook wat gezongen worden en uit de Bijbel
gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje voor uit. Weet u welkom om te
luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig vindt, biedt dit misschien een
mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet aanwezig bent, kunt u ook vooraf
onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. De avond begint om 19.30 uur in
de Viskenij. Van harte welkom.

Samen bidden maandagavond 27 april

Omdat er op de eerste maandagavond van mei dodenherdenking is, is de
gebedsbijeenkomst van mei een week vervroegd naar maandagavond 27 april.
Welkom om 19.30 uur in de Viskenij.

Jeugdkerk 19 april

Elke 3¢ zondag van de maand is er jeugdkerk in het MFC, Oudeweg 70. Dit begint
om 9.30 uur en is voor alle tieners. Ben je nog nooit geweest? Kom gerust kijken op
19 april.

20+groep 1/15/29 april

Elke veertien dagen op woensdagavond komen twintigers en dertigers bij elkaar in
de Viskenij om met elkaar in gesprek te gaan over het leven, geloven en de Bijbel.
Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te doen. Of weet je iemand?
Nodig diegene uit. Woensdagavond 1 en 15 en 29 april om halfacht in de Viskenij.



Kids Bijbel Club 26 april

Elke laatste zondag van de maand is er om 11.00 uur Kids Bijbel Club in de Viskenij.
De Kids Bijbel Club (voorheen zondagsschool) wordt gegeven vanuit de
gezamenlijke kerken. Op 26 april gaat het over Jezus die naar Jeruzalem gaat. Alle
kinderen in de basisschoolleeftijd, niet-kerkelijk en kerkelijk, zijn van harte
welkom! Dus nodig je kinderen, kleinkinderen of buurkinderen gerust uit om mee
te doen.

g;g:l Colub

amen de biyvel ontdekken

'ONDAGMORGEN OM 11.00

'p €en SPGCISC manier samen
e bijbel ontdekken door +e )
listeren,zingen, spelen en knutsel

Groeigroep 8 en 22 april

Elke veertien dagen op woensdagavond is er ‘groeigroep’. De - »
groeigroep is er voor iedereen, jong en oud, om ons te helpen ‘ R0 b
groeien in verbondenheid met God en met elkaar. We lezen een 3 I’Th DER bl
Bijbelgedeelte en gaan daarover met elkaar met behulp van . R
gespreksvragen in gesprek. Van harte welkom! 19.30u in de : %
Viskenij. Liever eerst meer weten? Neem dan even contact op 4

met de predikant.



Prikbord

Verjaardagen en huwelijksjubilea

3 april Mevr. K.J. Nanning-Mulder 93 jaar
Middenstraat 14, 9628 AW Siddeburen

5 april Dhr. A.J.M. Elema 82 jaar
Veenweg 16, 9628 TN Siddeburen

9 april Mevr. N. Drewel-de Boer 87 jaar
Havenstraat 56, 9635 AR Noordbroek

28 april Dhr. G.B. Blaauw 81 jaar
Oosterweren 1, 9945 RM Wagenborgen

-, -~
‘. VAN HARTE GEFELICITEERD! "
- ’ - ’

Gemeenteleden die elders verblijven
Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, 't Loug Al, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.
Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl.

Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, Zwet 9,
9932 AA Delfzijl.
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Bedankjes

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de ondersteuning, die ik mocht ontvangen
toen mijn ziekte bekend werd, door middel van gesprekken, telefoontjes, kaarten
en bloemen. Nogmaals mijn hartelijke dank!

Het heeft mij goed gedaan.

Hartelijke groet van Bé Schooljan

We willen ieder bedanken voor het medeleven in de vorm van berichtjes, kaartjes
en de bloemengroet, vanwege dat Egbert Jan in januari in de lappenmand kwam.
Het gaat nu gelukkig beter met hem! Op Valentijnsdag werd er ook nog eens een
lekkere taart bij ons gebracht vanuit de actie van de Struunders. We hebben er
met verschillende mensen van kunnen genieten!
Op 8 maart was de bevestigingsdienst van ouderlingen en diakenen. Na wat
twijfelen heeft Janneke de roeping aangenomen om weer diaken te worden. Ze
legt uit: “Ik twijfel omdat ik niet zo gek ben op de vergaderingen. En toch wil ik
graag bijdragen aan het voortbestaan van de kerk in Siddeburen! Voor mensen
die hun levensvragen willen onderzoeken in het licht van de Bijbel en het geloof.
Voor jonge gezinnen. En om de liefde van de Here die ik zelf mag ervaren,
dankbaar weer te investeren in tijd en aandacht voor andere mensen. Ik wil
graag in gesprek met gemeenteleden en dorpsgenoten!” Het was een bijna
feestelijke dienst op 8 maart. De gemeente was blij met de nieuwe ambtsdragers.
Wij waren blij dat er zoveel familie en vrienden de dienst kwamen meemaken!

Hartelijke groet van Egbert Jan en Janneke Schilthuis

Denkt u eraan berichten, bijvoorbeeld een dankwoord, verhuizing, etc. door te
geven? Post u een bericht over een ander? Stem dit dan even met de betreffende
persoon af. De verjaardagen worden vooralsnog bij de redactie aangeleverd aan de
hand van de ledenadministratie. Op dit moment komen er in onze
ledenadministratie 77 gemeenteleden voor die in 2026 75 jaar of ouder worden. Er
zijn gemeenteleden die te kennen hebben gegeven dat ze niet met hun verjaardag
in de Klepel vermeld willen worden. Mocht u hiervan spijt hebben dan horen wij dit
graag en wordt u weer in de Klepel vermeld.
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Vanuit de kerkenraad

Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Gemeente van Christus, op Goede Vrijdag wordt het Heilig Avondmaal bediend.
De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan
zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.

Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk. In het
licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde.
De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover
Hem groter.

Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in
gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom
onderzoekt ieder van ons zichzelf:

1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn
naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer
ontneem?

2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen
door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer?

3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest?

Misschien kun je van harte ‘ja’ antwoorden op deze vragen. Misschien heb je er
twijfels of vragen bij, of misschien wil je biechten. Schroom niet om contact op te
nemen met de ouderlingen of predikant. Hopelijk kunnen we elkaar hierin bijstaan.
Weet daarbij dat de ambtsdragers geheimhoudingsplicht hebben met betrekking
tot alles wat hun vertrouwelijk ter kennis komt.

Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt om de levenswandel of opvattingen van
een ander gemeentelid. Probeer in liefde met elkaar daarover in gesprek te gaan
zoals we lezen in Mattels 18:15-20. Volgens de traditie van het ‘censura morem’
kun je hier ook over in gesprek gaan met de ouderlingen of predikant.

Samen Heilig Avondmaal vieren

Kunt u niet (meer) naar de kerk komen om deel te nemen aan het Heilig
Avondmaal, maar wilt u wel thuis brood en wijn ontvangen? Laat het even weten
aan een van de diakenen. Dan zorgen we dat u voor de dienst brood en wijn thuis
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ontvangt, zodat u tijdens het kijken van de livestream tegelijk met de rest van de
kerk het Heilig Avondmaal kunt vieren.

Voor degenen die geen alcohol mogen of willen drinken is er alcoholvrije wijn
beschikbaar, deze cupjes staan met een stickertje apart aangegeven op de
dienbladen.

Verslag van de gehouden kerkenraadsvergadering van woensdag 11 februari
2026.

Ouderling-kerkrentmeester Bosman is voorzitter en opent de vergadering met het
lezen van 1 Kor.12 vanaf vers 4. Vervolgens leest hij een overdenking en gaat voor
in gebed. Bij de toerusting wordt gesproken over het luisteren naar de prediking.
De prediking is geen werkstuk van de predikant waar iedereen een cijfer voor geeft
maar het Woord van God waar we biddend naar toe leven en luisteren naar wat
God ons te zeggen heeft. Via de prediking komt de levende stem van God tot ons.
Bij de mededelingen geeft het college van kerkrentmeesters aan dat zij druk zijn
met kerkbalans en met de samenstelling van het nieuwe college. Er wordt
geconstateerd dat er ook nog een vacature is voor ouderling-kerkrentmeester. De
verwachting is wel dat deze op korte termijn niet zal worden ingevuld. De
predikant deelt mee dat de Woldkerken binnenkort worden opgeheven. Er zal een
nieuwe gebiedsindeling komen waarbij het postcodegebied Hellum onder
Siddeburen zal gaan vallen. Ouderling Langeveld doet verslag van de activiteiten
van de Struunders: er is een doe-middag geweest in de sporthal en binnenkort
wordt er een actie gehouden voor Valentijnsdag. Ter onderbreking wordt
gezongen Lied 320 - Ter informatie: op de kerkenraadsvergadering wordt altijd een
lied gezongen. Dit gebeurt staande. Om te voorkomen dat de leden te lang zitten is
het lied naar halverwege de vergadering geschoven zodat alle zittende
kerkenraadsleden even in de benen moeten komen. Er ligt een financieel overzicht
van het college van kerkrentmeesters. Er is sprake van een behoorlijk
begrotingstekort en er zal drastisch bezuinigd moeten worden. Er zijn diverse
mogelijkheden. In een latere vergadering zal hier uitvoerig bij stil worden gestaan.
De bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdragers is vastgesteld op 8 maart a.s.
De scriba sluit de vergadering met dankgebed.

Namens de kerkenraad, G. v. Weerden, scriba

13



Bijdrage de Klepel

U ontvangt van ons 10 x per jaar “de Klepel”.

Naar aanleiding van onze oproep in het maart-nummer, mochten wij al veel
betalingen ontvangen, waarvoor dank!

Omdat nog niet iedereen zijn/haar bijdrage heeft voldaan, vragen wij u om uw
bijdrage ad € 20,- (meer mag natuurlijk ook!) alsnog over te maken.

Zie, voor meer informatie én betaalinstructie, bijgaande brief!
Betaal voor 1 mei as., dan blijft u dit jaar “De Klepel” thuis ontvangen.

Vriendelijke groet,
Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem

De toekomst van Gods kerk in Siddeburen

De afgelopen tijd is er met veel liefde en inzet gewerkt aan alles wat nodig is om
onze gemeente verder te brengen. Zo mochten we nieuwe ambtsdragers
verwelkomen, waardoor onze erediensten weer met vertrouwen kunnen
doorgaan.

Daarnaast is het hartverwarmend hoeveel gemeenteleden hebben
aangegeven graag mee te willen helpen. Met velen van hen voeren we
inmiddels gesprekken om te ontdekken welke taak het beste aansluit bij hun
talenten en mogelijkheden. Heeft u zich aangemeld maar nog niets gehoord?
Laat het ons dan gerust weten. Neem gewoon even contact op met een
ouderling of diaken — we horen u graag.

We kunnen ieders inzet goed gebruiken en willen iedereen een plek bieden waar
hij of zij zich thuis voelt en van betekenis kan zijn. Schroom daarom niet om aan de
bel te trekken. Samen dragen we onze gemeente, en samenbouwen we met
vertrouwen aan de toekomst van Gods kerk in Siddeburen.

Namens de kerkenraad,
Grieteke van Weerden, scriba
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Bezoek Logos Hope

Op 20 mei 2026 meert Logos Hope twee weken aan in de haven van Scheveningen.
Velen van u herinneren zich vast nog wel de uitzending van Maaike naar de Logos
en dat we haar als gemeente mochten steunen.

Sinds Operatie Mobilisatie de Logos Hope in 2009 in de vaart nam, liepen al 11
miljoen mensen over de loopplank. Bezoek jij 's werelds grootste drijvende
boekenmarkt en maak je kennis met de internationale bemanning? Geniet van een
gevarieerd en inspirerend programma voor jong en oud.
www.operatiemobilisatie.nl/schepenwerk/logos-hope-in-nederland

Heb jij interesse in dit

erictecy okl 11111

onvergetelijke ervaring te worden. Aanmelden
kan via de website van de Logos Hope of

kies voor een gezamenlijk uitstapje als
gemeente op zaterdag 23 mei. BOORD EN

ERVAAR DIT
UNIEKE

Wil je graag als gemeente de Logos bezoeken, ZENDINGS-
dan kun je tot uiterlijk 2 april je aanmelden
bij Ans Ruiter (06-11015163).
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Verslagen

Zeg het met een lied....

Over geloof praten is niet altijd makkelijk. Vertellen waarom je een bepaald lied zo
mooi vindt, dat lukt vaak wel! Dat deden we enkele weken geleden in de
Groeigroep op woensdagavond.

Wilt u ook eens een mooi lied met ons delen in De Klepel?

Jaren geleden hoorde ik het lievelingslied van een meneer die in het Ufkenshuis
woonde. “Nader mijn God bij U”. Ik vond het toen zo’n ouderwetse tekst. Maar als
ik me echt inleef in de laatste levensfase van bejaarde mensen, dan denk ik dat de
tekst heel troostend is! En wie zegt dat je er oud voor moet zijn.... De melodie kent
u vast wel. Want zelfs André Rieu speelt dit lied (Nearer my God to Thee) en laat bij
zijn publiek de tranen rollen! Het lied staat in zijn geheel in de bundel van Johannes
de Heer, lied 456.

Janneke Schilthuis

Nader mijn God bij U

1 Nader, mijn God, bij U, zij steeds mijn beé;

Zij ‘t levenspad soms ruw, gaat Gij maar meé,

Dan kent mijn ziele rust; mij van Uw trouw bewust,
Wacht ik aan blijder kust Uw sabbatsvreé.

3 Wanneer voor mijn gezicht de ladder rijst,

Die naar U, bron van licht, mijn ziele wijst,

'k Zie dan in 't bangst gevaar Uw heil’ge eng’lenschaar,
Die U, Alzegenaar, al dienend prijst.

5 En wenkt Uw eng’lenstoet eens opwaarts mij,

in ‘s hemels zonnegloed, verjongd en vrij;

"k Juich dan op hoge toon, bij 't naad’ren van uw troon:
“’k ben eeuwig nu Uw Zoon en U nabij!”
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Giften ontvangen voor de kapel in Tjuchem
Februari 2026: € 10,00

Alle gevers hartelijk bedankt

Opbrengst collecte biddag
Opbrengst van de collecte van biddag voor het werelddiaconaat: € 205,40.
Een mooi bedrag voor de zuster-diaconessen in Rwanda.

Dag van de bezorger

Op 11 maart was het de dag van de bezorger. Alle bezorgers van de Klepel hebben
een attentie ontvangen als kleine blijk van de grote waardering voor hun trouwe
bezorgwerk.
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Van de Struunders

Wat gebeurt er veel moois rondom het strunen in Siddeburen! Samenbouwen we
aan een liefdevolle, betrokken en inspirerende gemeenschap. We zijn dankbaar
voor alles wat God in beweging zet. We zien dat steeds meer mensen de
StruunToavel en Maaltijd en Meer vinden en dankbaar blijven komen, waardoor
steeds meer verbinding wordt opgebouwd. Ook helpen steeds meer christenen van
verschillende gemeentes bij het pionieren in Siddeburen. Kortom, het pionieren in
Siddeburen groeit door ontmoetingen, activiteiten, gebed, creativiteit en vooral:
door Gods aanwezigheid en jullie betrokkenheid!

StruunMiddag — Een middag vol liefde en verbinding

Een vernieuwd team heeft de StruunMiddagen nieuw leven ingeblazen. Met als
doel op een laagdrempelige manier het geloof te delen in het dorp, in aanvulling
op wat er al binnen kerkdiensten wordt geboden. De laatste StruunMiddag ging
over de liefde. Aan de hand van 'workshops' Boven, Binnen, Buiten hebben we dit
thema ontdekt. Het was een prachtige middag waarin we God mochten ervaren.
Ook zijn er kaartjes gemaakt voor de Valentijnsactie. Kortom "Een fantastische
middag vol liefde", volgens een van de bezoekers.

Eén van de uitgangspunten van de StruunMiddag is niet enkel (passief) luisteren,
maar ook samen ontdekken. Ook de muziekkeuze is een aanvulling op de
ochtenddiensten, maar biedt voor ieder wat wils. En... we hebben toch geweldig
nieuws! Ons verlangen was een groep mensen uit Siddeburen en omgeving bij
elkaar te krijgen voor een StruunBand. Afgelopen maanden heeft dit meer vorm
gekregen en zijn we verrast door de muzikale talenten die aanwezig zijn! Kom naar
de StruunMiddag en geniet mee van deze talenten! Er wordt steeds meer zichtbaar
hoeveel kracht er zit in samen doen... De volgende StruunMiddag is op 19 april in
de Viskenij met als thema ‘Laaiend vuur’.

Noteert u ook in uw agenda:

- StruunCafé 17 april: Vanaf 19.30 uur bij Sportcafé Kuper, inloop met koffie en
thee, daarna een activiteit. Daarna is er ook weer volop gelegenheid voor
ontmoeting met een hapje en een drankje. Toegang: 2 euro.

- Koningsontbijt 27 april: Op Koningsdag 27 april wordt er door de Struunders in
samenwerking met lokale ondernemers een openlucht ontbijt georganiseerd voor
het hele dorp! Van harte welkom om 8.30 uur op de groenstrook in de Poststraat.
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Struunmiddag
‘Laniend vuur’

ZONDAG 19 APRIL 2026
14:30 - 16:30

Viskenijlaan 2 Siddeburen

Samen met jong en oud komen we bij elkaar om te
ontmoeten, samen te eten, te bidden, te zingen en te
luisteren naar een inspirerende spreker.

Je bent van harte welkom, ook als je normaal
niet (zo vaak) naar de kerk gaat!

QJ\ doorr\g v an

bur (i%"\-

Geni
een \ekker® hart

STRULNBERS

samen — verbinden — geloven




Overig

Hulptransport

Tekst: ds. Gerrit de Fijtereeld: Gerjan Wielink

In Oekraine gaat het om sterk
zijn enmoed hebben

Eind januari reed het 120e hulptransport naar Oekraine vanaf Wielink Agrarisch
Handelsbedrijf BV in Dronten. Ds. Gerrit de Fijter vergezelde Gerjan Wielink dit keer
Samen maakten ze 6000 kilometers, tot dichtbij het front. 'Ik heb de indruk dat juist onze
aanwezigheid daar hen moed geeft’ Een impressie van een indrukwekkende reis

20

Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg
ik op mijn hart om zelf naar de Oekraine
te gaan. Inmiddels hadden mijn vrouw
en ik het nodige meegekregen over de
situatie in dat land door het Oekraiense
gezin dat vanaf het begin van de oorlog
in ons huis woont. We volgden ook de
dappere tochten uit de kerken van de
vele hulptransporten. Veelal met grote
4o-tons vrachtwagens vol met allerlei
goederen. Onder leiding van onder
anderen Gerjan Wielink die zelf al 19
transporten naar Oekraine reed is er
veel hulp geboden in de afgelopen vier
oorlogsjaren.

In overleg met Gerjan kon ik mee
met transport 120. Zoals weinigen in
onze kerk weten, werkt Gerjan samen
met de 'Stichting Hope4Ukraine' vit
Leeuwarden. Dit is een christelijke
stichting die niet alleen christenen
helpt maar iedereen die op hun weg
komt. Net als bij Gerjan gaat het om
vrijwilligerswerk.

Ik vond het heel bijzonder dat we bij één
van de ziekenhuizen die we bezochten,
ook een Oekrainer (Ruslan Andrusenko
vit Chmelnytskyi, west-Oekraine)
ontmoetten die vioeiend Nederlands
spreekt. Hij woonde lange tijd in
IJsselmuiden bij familie Markusse, waar
hij goede vrienden werd met Ditmar
Markusse. Nu is Ruslan, als partner van
Gerjan, een belangrijke schakel in de
vele hulptransporten vanuit ons land

Puin

Het is een bittere oorlog die gevoerd
wordt. Dat brengt met zich mee dat
erg veel kapot gegooid is en wordt door
de Russen. Ik heb veel puin gezien.
Te midden van het puin vermoeide
gezichten. De Oekrainers zijn heel
moe van deze lange oorlog. Ze hebben
ook veel te verwerken op geestelijk
gebied. Recent heeft Zelensky bekend
gemaakt dat ruim 50.000 Oekraiense
soldaten zijn omgekomen (al is het
realistisch dat dit getal veel hoger is).
Aan Russische zijde gaat het om meer
dan anderhalf miljoen

In de grotere plaatsen zag ik in de
straten lange rijen met foto’s van
jonge gesneuvelde mensen. Veelal in
de leeftijd van mijn eigen kinderen,
dat wil zeggen van 3o tot bijna eind 40
jaar. Vreselijk. Toen ik over een kerkhof
liep met al die graven zag ik een vader
en moeder met hun schoondochter
bij het graf van hun zoon en man. ‘We
knappen zijn graf op, morgen is zijn
verjaardag.’ Dan krijg ik tranen in m'n
ogen. De soldaat was net oud als mijn
oudste zoon..

De oorlog tussen Oekraine en Rusland
mocht van Poetin niet de naam ‘oorlog’
dragen. Poetin viel op 24 februari
2022 Oekraine binnen onder de naam
‘speciale militaire operatie’. Inmiddels
weten we beter. Hij voert een gemene




oorlog die al in 2014 begonnen is met
de annexatie van De Krim. Ik herinner
me nog dat er toen gesproken werd
over ‘kleine groene mannetjes’. Maar
het waren Russische soldaten zonder

herkenningstekens.

Inmiddels is heel duidelijk wat er
gebeurt. Op het moment dat ik dit
schrijf wordt het oude oorlogsmiddel
van de Russen heftig ingezet: de koude
winter als wapen. Dat betekent dat op
allerlei plekken de Russen elektriciteits-
en gascentrales bombarderen met
grote gevolgen. Dat treft vooral de
grote steden zoals Kyiv (2,8 miljoen
inwoners) Charkiv (1,4 miljoen) Dnipro
(800.000), die we allen bezochten. Maar
ook Zaporizja met ongeveer 722.000
inwoners. Deze steden worden dag aan
dag bestookt met grote raketten en

vele drones

De mensen tobben wat af in de bittere
kou (meer dan 20 graden onder nul) en
op allerlei momenten is er geen licht. In
een groot appartementencomplex met
een centraal gestuurde verwarming
werkt dat op allerlei verdiepingen
tegelijk vit. Zo ook met het licht. Dat
maakten Gerjan en ik meerdere keren
mee. Terwijl je je aan het wassen was
viel de stroom uit en dan poedel je wat
verder met je zaklantaarntje

Drone

Wat me in de grote steden ook opviel
was dat het gewone leven toch ook
doorgaat. Ondanks alles. Daar kunnen
op beperkte wijze boodschappen
gedaan worden. Ook het zogenoemde
vitgaansleven gaat in een bepaalde
vorm door.

De speciale Artillery en Air alert-
app gaat wel regelmatig af. We
deden wat de Oekrainers deden:
niet altijd en direct een schuilkelder
in... Tot we langs de rand van een
bos een groep soldaten zagen en we
ineens opgeschrikt werden door hun
ratelende geweren. Met direct daarop
een grote knal waarbij we de luchtdruk
tot in onze vrachtwagen voelden. De
soldaten hadden een drone vit de lucht
geschoten die met een grote klap tot
ontploffing kwam. Ineens besef je dan
dat zo'n FPV-drone (First Person View)
met vaak een antitankraket van s kilo
zelfs gepantserde voertuigen uit kan
schakelen. Als die ons treft blijft er
niet veel van de vrachtwagen en zijn
berijders over. We hebben toen ervaren
waar we aan het begin van onze tocht
om hebben gebeden en tegen elkaar
gezegd ‘onze tijden zijn in Gods hand".
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Over dit woord uit psalm 31 vers 16, van
David, heb ik een meditatie gehouden
tijdens onze ontmoeting met soldaten
in een zogenoemde stabilisatieplek,
niet ver van de frontline. Ja, te midden
van vermoeide en ook terneergeslagen
mensen mag toch Gods Woord klinken
om alles van Hem te verwachten. En
tegelijkertijd zeggen we ook: wij staan
in jullie concrete noden met jullie
schouder aan schouder. We vergeten
jullie niet. Ik heb de indruk dat juist
onze aanwezigheid daar hen moed
geeft. En meer dan onze aanwezigheid
geeft Gods Woord kracht, troost en
hoop, juist in de moeilijke tijd die

Oekraine meemaakt.

De christelijke kerken en kerkjes die we
bezochten om goederen af te leveren
zetten zich in voor vrouwen van
soldaten. Vaak ook met kinderen. Denk
aan weduwen die hun man verloren
hebben in deze oorlog. Of de ouderen
en alleengaanden. De kerkenraden
(zoals onze diaconieén) weten precies
waar ze helpen moeten. Als wij onze
vracht hebben gelost, zorgen zij voor
verdere distributie

Solidariteit

Wat hebben we dan zoal gelost op die
plekken? Ik som op: 3000 kg rundviees
speciaal voor de soldaten, pallets vol
met houdbare melk, biscuits, zakken
met vien. Rijst, hele grote rode kolen
(die de supermarkten hier niet willen),
blikken soep, etc. 40 ton in totaal. Om
dat rond te brengen reisden we 6000
kilometers. |k ben Gerjan dankbaar
dat ik dit mee kon maken en stel de
kerkenraden voor dit prachtige en
gevaarlijke werk voortdurend in de
erediensten te gedenken. Mijn inzet
was: solidariteit naar twee kanten: naar
de chauffeurs en naar het getroffen
volk van Oekraine. Laten we dat met

elkaar blijvend doen.

Herstelreizen

HopegUkraine, partner van Gerjan
Wielink voor  hulptransporten
naar Oekraine, organiseert ook
herstelreizen. Maandelijks biedt
een team Nederlanders in Oekraine
praktische hulp. Al 600 deelnemers
hebben op zo'n 125 plekken tiny
houses gebouwd, huizen hersteld
en puin geruimd. Zie ook pagina 33.

Toelichting foto’s

© Ds. de Fijter bemoedigde soldaten in
een ziekenhuis in de regio Charkov,
waar zowel burgers als militairen
worden behandeld. Dagelijks is er
voor de militairen een bijeenkomst,
georganiseerd door  vrijwilligers.
Deze vrijwilligers komen uit heel
Oekraine en zorgen voor alle
praktische zaken: eten, kleding, een
luisterend oor. Deze week was de
beurt aan Ruslan en anderen van hun
kerk-vrijwilligersorganisatie.

© o ing met K in, die
Gerjan voor het eerst ontmoette in
februari 2023.

© Bij het begin van de reis, in Dronten.

@ Goederen lossen bij de militairen.
Op een verlaten parkeerplaats werd
alles overgeladen in busjes.

© Slaapzaal in een geheim militair
ziekenhuis, 15 km. van de frontlinie.
Gerjan: 'We brachten hier een
bezoek omdat ze ons wilden
bedanken voor de apparatuur en
bedden die we hadden gestuurd en
om te overleggen over meer hulp.’

@ Goederen lossen bij het ziekenhuis,
regio Charkov.

@ Ontmoeting met militairen tijdens
het lossen van de goederen.



MANNENZANG

o hrhy N

ZATERDAG
APRIL

& Leiding: Leo Blees

Orgel: Dick Vos

Trompet: Benjamin Vos
& Jacob Hoogakker

Aanvang: 20:00 uur

i Toegang: Gratis

Alle mannen &
jongens zijn welkom!

Collecte t.b.v. @ OpenDoors

Ook via Youtube en kerkomroep.nl te volgen (Hervormd Bedum)
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SING IN & HIGH TEA

‘aasdag 6Apr|I1

Wolde - \'\

U/jij kunt liederen aanleveren bij:
Jacco Folkersma/Manon Hoffman of
Zondagavondzang@ngkschildwolde.nl

U zij de glorie.
opgestane fHeer!
U zij de victorie.

nu en immermeer.




Opbrengst collecten

Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op
bankrekening:
NL18 RABO 0359 0032 30 of
NL66 INGB 0000 9653 40
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen.

Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag
overmaken op bankrekening:
NL77 RABO 0359 0151 66 of
NL23 INGB 0001 2779 69
t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen.

Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten.

ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK!
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Kerkelijke adressen

Hervormde Kerk Siddeburen

Hoofdweg 124, Siddeburen

Het kosterschap wordt door vrijwilligers
van de kerk gedaan.

Hervormde Kapel Tjuchem
Hoofdweg 37, Tjuchem

Koster:
H.B. Bierma

Tel. 0598 432672

Kiekendief 25, 9628 ET Siddeburen

Gebouw De Viskenij
Viskenijlaan 2, 9628 AZ Siddeburen Tel. 06 — 25287988
E-mail: viskenij@gmail.com
Het gebouw wordt door het Contactpersoon binnen het bestuur:
stichtingsbestuur De Viskenij Mw. T. Langeveld
beheert Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen

Beschikbaar voor diverse activiteiten:

DE VISKENU

Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld:
- het vieren van een verjaardag
- het houden van een spelavond
- het geven van een receptie in besloten kring

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven:

Stichtingsbestuur De Viskenij
Tel. 06-25287988
E-mail: viskenij@gmail.com
Contactpersoon mw. T. Langeveld
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KERKELIJKE ADRESSEN

Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters:
e NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen
e NL66 INGB 0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen

Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00.
Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde
bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk
soort wilt ontvangen.

Bankrekeningen Diaconie:
e NL77 RABO 0359 0151 66 t.n.v. Diaconie
e NL23INGB 0001 2779 69 t.n.v. Diaconie

Overige bankrekeningen:

NL59 RABO 0344 5829 57 Stichting De Viskenij, Siddeburen.

NL68 RABO 0359 414095 St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem.
NL70 INGB 0003 4632 12 Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel

NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

Voorzitters:
R. Bosker-Jager Tel. 06 83596896
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen

Eerstvolgende vergadering: 22 april om 19.30 uur

Groninger verhalen en liedjes met dhr
J. Groenbroek uit Scheemda
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