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J.0. Bosman
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Bedankt voor uw bijdrage aan de Klepel in 2023.
Wilt u voor 2024 ook iets insturen? Heel graag!

Uw kopij voor de Klepel van januari 2024 graag uiterlijk 13 december
inzenden door te mailen naar: klepel.kopij@gmail.com

De januari Klepel verschijnt rond 1 januari 2024.

Volgende inleverdata:
- Februari 2024 uiterlijk inzenden op 17 januari 2024




In Memoriam 2023

Dhr. G. Doddema
Dhr. J.M. Bos
Mevr. J. Aeilkema
Dhr. R.H. Meijering
Dhr. H. Hoekstra

Mevr. G. Dieterman-Klinkenborg
Dhr. W. Schaapherder

Meuvr. J. Bronts-Stob
Dhr. J. Benninga

12-12-2022
17-12-2022
27-12-2022
04-01-2023
08-02-2023
18-02-2023
23-02-2023
20-04-2023
13-07-2023

75 jaar
95 jaar
76 jaar
79 jaar
80 jaar
89 jaar
79 jaar
88 jaar
67 jaar

De bovenstaande lijst betreft diegenen die in het afgelopen kerkeliik jaar in
ons midden zijn overleden en als lid stonden ingeschreven.

Als het leven soms pijn doet
ziekte, sterven en verdriet
komen op je weg

en je weet niet

welke kant je op moet

Leun dan maar op mij
maar steun vooral op Hem
Hij geeft je rust en kracht
Hij kent jouw stil verdriet
Hij kent jouw weg

en brengt je veilig thuis.

- Leo Heuvelman -



Meditatie Advent

Wachten kin soms laank duren. En hou laanger t duurt, hou staarker verlangst
wordt. Kathaalzend, haile liggoam spand. Klaaine kiender tellen: nog zoveul
nachtjes sloapen, den is t zowied. En van sloapen komt den altmets nait zoveul. Zai
binnen hailndaal oet stuur.

In adventstied zingen wie ien kaark: O kom, o kom, Immanuél, n laid van verlangst.
len dit laid staait ien elk couplet n aanduden veur Christus. Begunletters moaken
de woorden: ERO CRAS. ‘Morgen zel ik der wezen’ betaikent dat. Mérgen!
Wachten duurt nait laank meer!

Mor dén: hou zellen wie waiten dat hai t is? Ik mout denken an n gedicht van Okke
Jager. Hai beschrift vieren van kerstoavend. Kerstverhoal wordt veurlezen, bie t
orgel zingt t haile volk kerstlaidjes. Deurbel gaait, mor zai moaken eerst zingen
doan. Zukswat eerbiedegs, doar kin je zo mor nait bie weglopen. As t laid oet is,
goan zai noar deure: t Kiend vragt —in n kiend — of hai der bie wezen mag...

As wie zingen: “O kom, o kom, Immanuél”, loat ons den nait vergeten om deur van
ons haart open te moaken veur Christus. Want moérgen, dommit, zel hai der
wezen.

Wees blied, wees blied, o Israél!
Hai is stoefbie, Immanuél!

Zingen: ‘Psaalms & Gezangen’, laid 78 of ‘Liedboek voor de Kerken’ gezang 125
Lezen: Mattels 1: 22-23
Ds. W. Tinga

Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over
geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om contact met me op te
nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op 't Hof / 0598-722109 / 06-27138435 / cgopthof@outlook.com



Kerkdiensten Tjuchem

In Tjuchem zijn er elke zondagavond om 19.00u leerzame kerkdiensten in de Kapel
aan Hoofdweg 37. Er gaan vaak gastvoorgangers voor. Op 17 december gaat onze

eigen predikant voor en is er koffiedrinken na de dienst. Op zondagavond 24 en 31
december zijn er geen diensten in Tjuchem maar kunt u terecht in Siddeburen. Zie
daarover elders in dit kerkblad.

Samenkomsten in het Ufkenshuis

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een
kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis
alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het
Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen,
kunnen terecht in de Kapel in Tjuchem.
De samenkomsten in het Ufkenshuis zijn afwisselend onder verantwoordelijkheid
van de Protestantse kerk Slochteren, de Protestantse Woldkerken, de Nederlandse
Gereformeerde kerk Schildwolde, de Gereformeerde kerk Siddeburen of de
Hervormde kerk Siddeburen.
e Zondagavond 3 december is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
Hervormde kerk Siddeburen.
e Zondagavond 17 december is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
Nederlandse Gereformeerde kerk Schildwolde.



Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem

December

Zondag 3 december:
collecte bestemd voor:

Tjuchem:
collecte bestemd voor:

Zondag 10 december:

Viering van het Heilig Avondmaal

collecte bestemd voor:

Tjuchem:
collecte bestemd voor:

Zondag 17 december:
collecte bestemd voor:

Tjuchem:
collecte bestemd voor:

Zondag 24 december:
collecte bestemd voor:

Tjuchem:
collecte bestemd voor:

Maandag 25 december:

1ste kerstdag
collecte bestemd voor:

09.30 uur dhr. F. Verkade - Harderwijk

Kerk

19.00 uur ds. W. v. Wingerden - Groningen

Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur ds. C.G. Op ‘t Hof

Avondmaalscollecte

19:00 uur dhr. F. Verkade - Harderwijk

Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur ds. J. Kuik - Kampen
Kerk

19:00 uur ds. C.G. Op 't Hof
Kerkenwerk Tjuchem

9.30 uur ds. G.D. Hof - Rhenen
Kerk

19:00 uur ds. C.G. Op 't Hof
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur ds. C.G. Op 't Hof

Kerstcollecte



Zondag 31 december: 09.30 uur ds. C.G. Op ‘t Hof

collecte bestemd voor: Kerk

Zondag 31 december: 18.00 uur ds. C.G. Op 't Hof
Oudejaarsdag

collecte bestemd voor: Eindejaarscollecte

Overige Kerkdiensten in de Kerstvakantie in de Hervormde kerk te Siddeburen
e Zondag 24 december tussen 19.00 uur en 20.30 uur
inloopkerstavonddienst (zie verderop in deze Klepel)
e Maandag 1 januari 10.30 uur Gezamenlijke dienst

Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf

Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken?
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de
gewenste dienst.

Oppas

Op 10 en 31 december is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik
maken van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst
bellen met Marjan, 0598-431555/06-23509480.



Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Gemeente van Christus, op 10 december vieren wij het heilig Avondmaal.

De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan
zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.

Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk. In het
licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde.
De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover
Hem groter. Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen,
wanneer we in gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods kinderen willen
leven. Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf:

1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste
kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem?

2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen
door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer?

3. Benik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest?

Misschien kun je van harte ‘ja’ antwoorden op deze vragen. Misschien heb je er
twijfels of vragen bij, of misschien wil je biechten. Schroom niet om contact op te
nemen met de ouderlingen of predikant. Hopelijk kunnen we elkaar hierin bijstaan.
Weet daarbij dat de ambtsdragers geheimhoudingsplicht hebben met betrekking
tot alles wat hun vertrouwelijk ter kennis komt.

Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt om de levenswandel of opvattingen van
een ander gemeentelid. Probeer in liefde met elkaar daarover in gesprek te gaan
zoals we lezen in MatteUls 18:15-20. Volgens de traditie van het ‘censura morem’
kun je hier ook over in gesprek gaan met de ouderlingen of predikant.

Samen Heilig Avondmaal vieren

Kunt u niet (meer) naar de kerk komen om deel te nemen aan het Heilig
Avondmaal, maar wilt u wel thuis brood en wijn ontvangen? Laat het even weten
aan een van de diakenen. Dan zorgen we dat u voor de dienst brood en wijn thuis
ontvangt, zodat u tijdens het kijken van de livestream tegelijk met de rest van de
kerk het Heilig Avondmaal kunt vieren. Voor degenen die geen alcohol mogen of
willen drinken is er alcoholvrije wijn beschikbaar, laat het even weten als u daar
gebruik van wilt maken.



1¢ Kerstdag kerkdienst m.m.v. Cantare Fides

25 december komt christelijke zanggroep Cantare Fides uit Appingedam o.l.v.
dirigent Jan Beukema zingen in de kerkdienst die begint om 9.30u. In het koor
zingen ook mensen uit Siddeburen. De Latijnse naam van het koor wordt vertaald
als ‘zingend geloven’. Soms kan geloven lastig voor je zijn, en kan zingen daarin
helpen. Soms kun je juist vol geloof zijn en ook dan is het heerlijk om dat te kunnen
uitzingen. Hoe (on)gelovig je ook bent, weet je van harte welkom in deze muzikale
kerkdienst op 1° Kerstdag.

Nieuwjaarsdienst

De gezamenlijke kerkdienst met de gereformeerde kerk op nieuwjaarsdag is in de
hervormde kerk en begint om half elf. Zowel de gereformeerde, als de hervormde
predikant gaan in deze dienst voor. Na de dienst is er in de kerk koffie met gevulde
nieuwjaarsrolletjes waarbij we elkaar Gods zegen voor het nieuwe jaar kunnen
toewensen.

£R IS HEEL VEEL OM

/- wééw

éosﬂ 1. ZIJN ALS
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Doopouderavond

Op woensdagavond 6 december hopen we weer met de Siddebuurster ouders bij
elkaar te komen die in de afgelopen twee jaar hun kindje hebben laten dopen. Een
aantal keer per jaar proberen we bij elkaar te komen en bespreken we de
geloofsopvoeding van onze kinderen. Deze avond is het thema ‘Vertrouwen’. De
deelnemers komen uit verschillende kerken. Woon jij in Siddeburen en heb je
kortgeleden je kind laten dopen en wil je ook graag bij deze avonden zijn? Neem
dan even contact op met ds. Op 't Hof.

20+groep

Ongeveer om de week komen we met een groepje twintigers en dertigers op
woensdagavond bij elkaar en gaan we met elkaar in gesprek over het leven,
geloven en de Bijbel. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te
doen. Of weet je iemand? Nodig diegene uit. Op 13 december bespreken we n.a.v.
Mattels 25: 31-46 het thema ‘Dienen en delen’. 19.30 uur in de Viskenij.

Zondagsschool

Zondagmiddag 7 januari gaat de zondagsschool van start! De zondagsschool is voor
zowel kerkelijke als niet-kerkelijke basisschoolkinderen uit Siddeburen.

Elke keer is er een Bijbelverhaal en gaan we er creatief mee bezig. Natuurlijk zingen
we ook liedjes!

Er is een onderbouw- en een bovenbouwgroep. Heb je kinderen in de
basisschoolleeftijd? Of weet je iemand? Nodig ze uit! Elke veertien dagen op
zondagmiddag van 13.30u-14.30u in de Viskenij. De zondagsschool is een
gezamenlijk initiatief van beide kerken in Siddeburen. Vragen of meer info? Neem
contact op met: Mirjam Uuldriks 06-13328897.
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1-10-2023
8-10-2023
15-10-2023
22-10-2023
29-10-2023

Bloemengroet

Mevr. Drewel
Dhr. Hoving
Dhr. Rozema
Dhr. J. Poel

Dhr. H. Kuipers

Havenstraat 56 Noordbroek
Hoofdweg vrijw. begraafplaats
Organist

Kerklaan vrijw. begraafplaats
Organist

Berichten uit de gemeente! ;@./7

Dhr. H.H. Hinrichs verblijft elders:
Zorgcentrum De Horst, afd. “Woltinge” Kamer 2.3
Rondweg 97, 7825 TC Emmen

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie?

Bericht vanuit de redactie

Namens de redactie wensen wij u allen gezegende feestdagen
en een goed en gezond 2024!

Wilt u voor 2024 ook iets insturen? Heel graag!

Let u op onderstaande aandachtspunten?

1. Lever de tekst zonder opmaak aan of kies enkel als lettertype Calibri,
lettergrootte 11.
2. Voeg afbeeldingen afzonderlijk bij of los onder de tekst.

Bij voorbaat dank.
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Verjaardagen en huwelijksjubilea

December
8 dec. Mevr. T.lJ. Hoekstra-van Kammen
Reint Dijkemastraat 1, k.138, 9628 CW Siddeburen
17 dec. Dhr. H. Vegter
Reint Dijkemastraat 117, 9628 CW Siddeburen
25 dec. Dhr. S. Heersema
Oosterweg 8, 9628 AS Siddeburen
27 dec. E.L. Stuut-Bouwman

Reint Dijkemastraat 1, k.256, 9628 CW Siddeburen

81 jaar

85 jaar

87 jaar

87 jaar

Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren:

‘. VAN HARTE GEFELICITEERD! "
a ’ a ’

Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel
vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten.
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 26 september 2023

Ouderling-kerkrentmeester Bosman is voorzitter en opent de vergadering met het
lezen van Hand 23:1-11. Vervolgens leest hij een overdenking en gaat daarna voor
in gebed.

Bij de toerusting wordt gesproken over de viering van het Avondmaal, het houden
van Censura Morum en de rol van de Avondmaalscollecte.

Het college van kerkrentmeesters is bezig met de financiéle afwikkeling van de
restauratie. Een accountantsverklaring is vereist en dit kan niet door de KKA
worden gedaan. Een externe accountant zorgt ervoor dat er weer een heleboel
stukken op tafel moeten komen.

Ouderling Langeveld, diaken Ruiters en de predikant gaan naar een bijeenkomst
van de classis op 31 oktober a.s. waar gesproken zal worden over het classicaal
beleidsplan.

Ouderling Langeveld doet verslag van de activiteiten van de Struunders o0.a. op de
braderie de gastlessen op de Zonnewijzer het komend winterseizoen.

Er wordt gesproken over de uitzending van de kerkdiensten. Er is in het verleden
besloten dat de richtlijnen van Kerkdienst gemist worden gevolgd voor de
opnames dit in verband met de Wet op de privacy (AVG). In de praktijk gaat het
nog wel eens anders. Het standpunt van de kerkenraad over de opnames zal
worden kortgesloten met het “beamteam”.

Er wordt gekeken naar de kerkdiensten rondom kerst. Op kerstavond komt de
avonddienst in Tjuchem te vervallen. Op Nieuwjaarsdag is er een gezamenlijke
dienst die zal worden gehouden in de Hervormde kerk.

Ds Op 't Hof geeft als voorzitter van het stichtingsbestuur van Tjuchem aan dat de
planning is dat per 1 april 2024 de Kapel in Tjuchem wordt versterkt. Vanaf dat
moment zijn kerkdiensten in de kapel niet meer mogelijk. Het NCG heeft
aangeboden een alternatieve locatie te regelen waarbij de keuze bestaat uit een
aantal mogelijkheden. Hierover is door het stichtingsbestuur nog geen besluit
genomen.
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De jaarrekening 2022 van het college van kerkrentmeesters wordt door de
kerkenraad vastgesteld.

De gemeenteavond wordt dit jaar vastgesteld op maandag 20 november. Een
groot gedeelte van deze avond zal worden ingevuld door de heer Jaap van der Born
van de IZB die in het afgelopen seizoen ook de toerustingsavonden heeft geleid.

Ter afsluiting wordt Psalm 122:1 gezongen waarna ds. Op 't Hof voorgaat in
dankgebed.

Namens de kerkenraad,
De scriba,

G.v. Weerden

Uitnodiging 2de Advent avondzang
Thema: Advent

Het wordt een zang uur met traditionele Kerstliederen en
de voorbereiding op de geboorte van Christus.

Op vrijdag 8 december 2023.
Aanvang 19.30.
In de Kapel van Tjuchem, hoofdweg 37.

U bent van harte welkom in de mooi aangeklede KerstKapel
met Glihwein en hete chocolademelk.

De organisatie commissie
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Uitnodiging
Komt u ook naar de ontmoetingsmiddag van de Hervormde gemeente Siddeburen,
Tjuchem en Steendam?
ledereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee.

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, gaan we
samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie.

Ontmoetingsmiddag

VOoOor mannen en vrouwen

Inloop vanaf 14.00 uur * Aanvang 14.30 uur * Locatie: De Viskenij
Dinsdag 19 december 2023

Kerstviering m.m.v. Alie Wiegman (kerstverhaal) en het Christelijk Dameskoor
Meedhuizen o.l.v. mevrouw Schep.

Aansluitend is er de mogelijkheid voor een gezamenlijke maaltijd (chinees). Als u
aan de maaltijd wilt deelnemen, dan graag véér 12 december aanmelden bij:

Annie Vriend (0598-431670) of Ans Ruiter (0598-432173).

Kosten voor de maaltijd bedragen €15,00 per persoon.

Volgende data voor de ontmoetingsmiddagen zijn:
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9 januari 2024: Nieuwjaarsvisite met o.a. spelletjes
13 februari 2024: Ds. C.G. op ‘t Hof vertelt over Papoea Nieuw Guinea

26 maart 2024: Paasviering

Hartelijke groet namens de commissie,
Annie Vriend, Ans Ruiter,

Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers

UITNOGING ZONDAGAVONDZANG

Zondagavondzang-

17 december aanvang 19:00 uur
Kandelaarkerk Hoofdweg 32 Schildwolde

Aansluitend is er gelegenheid om een kop koffie/thee te drinken
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Ingezonden stukken

Ines (31): ‘lk kwam erachter dat ik niet in m’n eentje kan geloven’

Ik ben niet gelovig opgevoed, maar wel van jongs af geinteresseerd in het
christendom. Toen ik een jaar of 7 was, ging ik weleens met de buren mee naar de
kerk. En in groep 8 van de basisschool koos ik voor een uur godsdienstles in plaats
van een uur huiswerk maken.

Toen ik ging studeren in Leiden had ik het gevoel dat ik er wat mee moest. Een
studentenpastor nodigde me uit mee te doen in een praatgroep. Dat was leuk,
maar ik liet het ook weer los. Ik werd weer serieuzer toen ik na mijn afstuderen
een baan kreeg in Utrecht en daar ging wonen. Ik besloot de Bijbel helemaal te
lezen om een eigen indruk te krijgen van het geloof. Dat leverde veel vragen op,
maar ik leerde er ook veel van. En ik kwam erachter dat ik niet in m’n eentje kan
geloven.

Een collega tipte de Alpha-cursus. Die ben ik gaan volgen in de Jacobikerk. Daar
ben ik blijven hangen. Toen ik gedoopt zou worden, was dat het moment om mijn
omgeving te vertellen van deze ontwikkeling. De reacties waren wisselend. Veel
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mensen waren verbaasd maar positief, andere begrepen het niet. Ze gaven aan dat
ze anders naar me gingen kijken.

Na mijn verhuizing naar Deventer heb ik daar een kerk gevonden. Toch heb ik ook
na jaren nog steeds het gevoel dat ik nieuw ben in de kerk. Ik mis basiskennis die
de meeste kerkgangers van jongs af hebben meegekregen. In de kerk wordt dit
allemaal bekend verondersteld bij seculier Nederland. Maar vrienden die ik had
uitgenodigd voor mijn doop, wisten bijvoorbeeld niet of ze ‘zomaar’ mochten
komen. De kerk is echt een andere wereld met een eigen taal.

Geloven gaat met vallen en opstaan, maar het heeft me veel gebracht. Ik ben
milder geworden en anders gaan kijken naar mensen die anders zijn dan ik. Ja, net
zoals Jezus deed.

Uit: Petrus, Magazine van de Protestantse Kerk

GODS ZEGEN

Het loopt tegen middernacht op de Vismarkt in de Stad.

Er komt een jongen aangefietst. Een plastic boodschappentas bungelt aan zijn
stuur.

Ineens hoort hij iets. Hij kijkt over zijn schouder en ziet een dakloze man die hem
groet als een oude bekende. De jongen groet terug, bedenkt zich dan en keert om.
Hij stopt naast de zwerver aan de kant van de weg.

“Wil je wat te eten hebben?”, vraagt hij hem. De zwerver kijkt hem verbaasd aan,
maar twijfelt geen moment: “Ja, graag!” De jongen geeft ongevraagd uitleg. “lk
kreeg dit goedkope boodschappenpakket bij de Albert Heijn op het station mee,
het zijn overgebleven producten. Je weet van tevoren nooit wat je krijgt en ik zag
dat het voor de helft uit vleesproducten bestaat en ik eet geen vlees”, ratelt hij.
Watertandend kijkt de zwerver naar de plastictas: het is duidelijk dat hij géén
vegetariér is.

De jongen overhandigt hem het tasje. Dankbaar neemt de dakloze man de
boodschappen in ontvangst. Hij geeft de jongeman een boks.

“Gods zegen”, zegt hij tegen de jongen.

Die stapt op zijn fiets en vervolgt zijn reis: een paar boodschappen lichter maar een
gezegend gevoel rijker.
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Van de Struunders

STRUUNDERS

g @ smww
PRESENT EREN:

KERST B1) DE KERK

5 Gemeente
A 4

ZONDAGAVOND 74 DECEMBEK
12.00 TOT 20.30 UUK
HERVORMDE KERK SIDDEPUKEN

BELEVING ONTMOETING MUZLEK
* let kindje Jezus * Warme * Trompetmuziek
en de kerststal chocolademelk * Engelenkoor
* fxposi’rie * Vuurkorven * Zingen als een groo’r
kinderwerken * Wensmuur kerstkoor
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Avonddiensten Tjuchem

Het ging ook in 2022 goed met het kerkje in Tjuchem! De
avonddiensten werden weer goed bezocht. Na de
coronacrisis was de eerste dienst in 2022 op 27 februari.

In de Kapel komen mensen samen uit de omliggende streek
en christenen uit verschillende gemeenten ontmoeten er
elkaar.

Jaarlijks vragen wij uw aandacht voor het financiéle deel van
de avonddiensten in Tjuchem. Het zal u bekend zijn dat de
kerkenraad steeds een drietal jaren vooruit kijkt om te beoordelen of het nog
verantwoord is de diensten door de laten gaan. Wij hopen daarbij dat de
inkomsten van collecten en giften zo hoog zijn, dat de kosten van predikanten,
organisten en huur kapel hiermee gedekt kunnen worden. Met grote
dankbaarheid constateren we dat dit in de jaren 2020 tot en met 2022 ondanks de
genoemde coronacrisis per saldo nog steeds goed uitpakt.

2020 2021 2022
Onkosten € 1.794,00 € 1.564,00 € 8.000,00
v.d. diensten:
Opbr. collecten € 895,46 € 1.22592 € 5.675,71
Opbr. giften € 1.370,00 € 1.600,00 € 1.420,00
Saldo : + € 471,46 + € 1.261,92 + € 904,49
Aantal diensten 10 10 43

Mogen we deze keer ook weer rekenen op een bijdrage van u voor het behoud van
de avonddiensten? Helpt u ons zo weer mee om het werk voor Gods’ koninkrijk in
onze eigen regio gaande te houden?

U ontvangt dit jaar geen acceptgirokaart. U kunt uw eventuele bijdrage
overmaken op bankrekening NL66 INGB 0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij
Hervormde Gemeente Siddeburen onder vermelding van “Avonddiensten

Tjuchem”.

Bij voorbaat hartelijk dank
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Herinneringen

Solidariteitskas:

In juli zijn er 157 uitnodigingen gestuurd naar belijdende leden en meerderjarige
doopleden met het verzoek om € 10,00 over te maken voor de Solidariteitskas. Wij
moeten aan de Protestantse Kerk Nederland een bedrag van € 5,00 voor ieder
belijdend lid afdragen. Dit jaar was di teen bedrag van € 505,00. Uit de cijfers tot
nu toe blijkt dat slechts een bedrag van € 535,00 is ontvangen in plaats van de
mogelijke € 1570,00. Wilt u nog eens kijken of uw betaling wel gedaan is?

Kerkbalans:

In januari zijn er 144 enveloppen voor de actie Kerkbalans verstuurd. Velen hebben
direct gereageerd, maar op dit moment hebben nog 50 aangeschrevenen helemaal
niets van zich laten horen.

Eris nu een bedrag van € 21.035,50 ontvangen, maar wij verwachten eigenlijk nog
ruim € 7.000,00. Wilt u uw eventuele bijdrage niet te lang uitstellen? Wij hebben
namelijk maandelijks flinke financiéle verplichtingen.

Bijdrage “de Klepel”:

Bij de vorige klepel heeft u een brief ontvangen met het verzoek om minimaal een
bedrag van € 16,00 over te maken voor ons maandblad.

Dit is aan 174 adressen verzonden. Op dit moment is van 63 personen een betaling
binnengekomen met een totaalbedrag van € 1.537,00. Ook daar nog graag uw
aandacht voor.
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Opbrengst collecten

Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op
bankrekening:
NL18 RABO 0359 0032 30 of
NL66 INGB 0000 9653 40
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen.

Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag
overmaken op bankrekening:
NL77 RABO 0359 0151 66 of
NL23 INGB 0001 2779 69
t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen.

Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten.

Losse giften binnengekomen voor de kapel in Tjuchem

Oktober € 10
November € 10

Alle gevers hartelijk bedankt.

Bestuur Stichting Instandhouding kapel Tjuchem-Steendam
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Collecten:

22/10 Kerk € 50,40
Diaconie € 27,00
Kerk € 24,75
22/10 Tjuchem € 118,35
29/10 Kerk € 60,50
Diaconie € 34,51
Kerk € 36,02
29/10 Tjuchem € 68,75
01/11 Dankdagcollecte € 99,00
Diaconie € 35,50
Kerk € 30,60
05/11 Kerk € 45,80
Diaconie € 21,80
Kerk € 24,10
Ufkenshuis € 51,60
05/11 Tjuchem € 67,85
12/11 Kerk € 60,85
Diaconie € 30,75
Kerk € 28,00
12/11 Tjuchem € 161,60
Giften:
voor de klepel:
via de bank: 22 X € 16,00 = € 352,00
18 X € 20,00 = € 360,00
17 X € 25,00 = € 425,00
4 X € 50,00 = € 200,00
2 X € 100,00 = € 200,00
63 € 1.537,00
voor de avonddiensten in Tjuchem:
via de bank: 1 X € 25,00 = € 25,00

24



Voor de Struunders:
via de bank: 1

voor de collecten:

via de bank: 1
2
1

voor de kerk:
via de bank: 1

15,00

x
h

100,00
10,00
12,50

h

50,00

Voor de collecten via GIVT:

Via de bank: 08/10

15/10

22/10

29/10

01/11

F.I.P.

Tjuchem

Trans World Radio
Diaconie

Kerk

Tjuchem

Kerk (Uit)
Diaconie

Kerk

Kerk (Uit)
Diaconie

Kerk
Dankdagcollecte
Diaconie

Kerk

ah dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh b

29,00
2,50
20,83
28,83
18,83
2,50
9,50
19,50
8,50
17,83
17,83
16,83
130,00
22,50
9,50

15,00

100,00
20,00
12,50

50,00

ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK!
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Kerkelijke adressen

Hervormde Kerk Siddeburen Telefoon (uitsluitend in noodgevallen) :
Hoofdweg 124, Siddeburen 06 -40503563

Koster:

W.R. Tamminga Tel. 0598 432148

Oudeweg 100, 9628 CH Siddeburen E-mail: info@tammingamachines.nl

Hervormde Kapel Tjuchem

Hoofdweg 37, Tjuchem

Koster:

H.B. Bierma Tel. 0598 432672
Kiekendief 25, 9628 ET Siddeburen

Gebouw De Viskenij

Viskenijlaan 2, 9628 AZ Siddeburen Tel. 06 - 25287988
Beheerster:
Mevr. C. Huesken E-mail: viskenij@gmail.com

Viskenijlaan 4, 9628 AZ Siddeburen

Beschikbaar voor diverse activiteiten:

DE VISKENU

Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld:
- het vieren van een verjaardag
- het houden van een spelavond
- het geven van een receptie in besloten kring

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven:

Carolien Huesken
Viskenijlaan 4
9628 AZ Siddeburen
tel. 06- 25287988
E-mail: viskenij@gmail.com

26



mailto:info@tammingamachines.nl

KERKELIJKE ADRESSEN

Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters:
e NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen
e NL66 INGB 0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen

Collectemunten: Deze zijn er van €0,50 en van €1,00. Ze zijn
verkrijgbaar in hoeveelheden van 25 stuks (€12,50 resp.€25,-). Alleen te bestellen
door overmaking op één van de twee bovengenoemde bankrekeningen t.n.v. de
kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel (veelvoud van 25) en welke munten u
wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig mogelij

bij u worden thuis bezorgd.

=

Bankrekeningen Diaconie:
e NL77 RABO 0359 0151 66 t.n.v. Diaconie
e NL23INGB 0001277969 t.n.v. Diaconie

Overige bankrekeningen:

NL59 RABO 0344 5829 57 Stichting De Viskenij, Siddeburen.

NL68 RABO 0359 414095 St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem.
NL70 INGB 0003 4632 12 Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel

NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats

Passage, christelijk-maatschappelijke viouwenbeweging

Voorzitters:

R. Bosker-Jager Tel. 06 83596896
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen

I. Keijzer-Boekestijn Tel. 06 22293279
Oudeweg 95, Siddeburen

Secretaresse:

J. Oostland - Meijer Tel. 0598 431800

Oudeweg 73, Siddeburen

Eerstvolgende vergadering: 13 december om 14:00 uur
Kerstviering
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