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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Voorganger:   
Ds. C.G. op ‘t Hof   
Hoofdweg 166K, 
9628 CT Siddeburen 

Tel. 0598 722109 
Mobiel: 06 27138435 
E-mail: cgopthof@outlook.com 

  
Scribaat:  
Mw. G.I. van Weerden 
Vloedweg 28,  
9628 BM Siddeburen  

Tel. 0598 432739 
Mobiel: 06 24462445 
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl   

  
Ouderlingen:  
F.S.M. Langeveld 
Hoofdweg 187, Siddeburen 

Tel. 0598 432344 

  
Diakenen:   
Mw. M. Kuipers-Boelens 
Oudeweg 138, Siddeburen 

Tel. 06-22586972 

Mw. A.T. Ruiter-Korf 
Damsterweg 28,Siddeburen 

Tel. 0598 432173 

Mw. A. Vriend-Groot 
Patrijs 19, Siddeburen  

Tel. 0598 431670 
 

  
Ouderlingen-kerkrentmeesters:  
G.B. Blaauw 
Oosterweren 1, Wagenborgen 

Tel. 0596 541413 
 

J.O. Bosman   
Hoofdweg 89, Siddeburen 

Tel. 0598 431555 
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Uw kopij voor de Klepel van maart 2025 graag uiterlijk 12 februari 2025 
inzenden door te mailen naar: klepel.kopij@gmail.com of in te leveren aan 

de Hoofdweg 89 in Siddeburen. 
 

 

De Klepel verschijnt rond 1 maart 2025. 
 

Volgende inleverdata: 
-  April 2025 uiterlijk inzenden op 19 maart 2025 
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Overwegen - Votum en groet 

 

Elke zondag gebeurt er veel in de kerk. Dat wordt niet elke keer uitgelegd. Maar 

waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? In het kerkblad hoop ik de 

komende tijd iedere keer een stukje van de eredienst uit te leggen. Zodat we heel 

bewust aan de eredienst kunnen deelnemen. Deze keer: Votum en groet 

 

In een kerkdienst zijn we niet zomaar voor de gezelligheid bij elkaar of ‘omdat het 

nu eenmaal zo hoort’. De kerkdienst is een heilig gebeuren. Daarom beginnen we 

de dienst met het belijden van onze afhankelijkheid en tegelijk ons vertrouwen op 

God. In Zijn Naam, om Hem zijn we bijeen. 

Al eeuwenlang – zelfs in de synagoge al – worden daar de woorden uit Psalm 124:8 

voor gebruikt: ‘Onze hulp is de Naam van de HEER Die hemel en aarde gemaakt 

heeft.’ Woorden die ook in mijn intrededienst centraal stonden. 

Soms worden daar nog woorden uit Psalm 146:6 en/of Psalm 138:8 aan 

toegevoegd: ‘Die trouw is tot in eeuwigheid, Hij laat het werk van Zijn handen niet 

los.’ 

Machtige woorden waardoor we beseffen van Wie we afhankelijk zijn. We voelen 

hoe klein we zijn, en tegelijk… hoe krachtig! De Almachtige Schepper van hemel en 

aarde is bij ons. En Hij heeft beloofd bij Zijn kerk te zijn. Zijn trouw duurt eeuwig, 

Hij laat ons niet in de steek. 

Een enorme bemoediging waar we mee mogen inzetten.  

Deze woorden worden wel met het Latijnse woord ‘votum’ aangeduid: toewijding. 

 

Nu is de eredienst echt begonnen. En dan is het tijd om mensen welkom te heten. 

Maar wie heet eigenlijk wie welkom? Heten wij God welkom in de kerk, of heet 

God ons welkom? Het is het laatste. God was er al voordat wij er zijn. En daarom 

worden aan het begin van de eredienst namens God woorden van begroeting 

uitgesproken. De voorganger maakt daarbij een groetend gebaar: 

‘Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de 

Heilige Geest’ Zulke begroetingen horen we ook in de brieven in het Nieuwe 

Testament, bijvoorbeeld Romeinen 1:7, 1 Korintiërs 1:3, 1 Timotheüs 1:2, 

Openbaring 1:4. 
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Deze groet doet ons direct beseffen wat er gebeurt in de eredienst. Het is een 

ontmoeting van God met ons. Hij roept ons naar Hem toe en komt ons tegemoet.  

God is ontzagwekkend, maar als Hij woorden van genade en vrede spreekt is het 

goed. Genade en vrede van God voor u! 

Een geweldige bemoediging. En dan we zijn nog maar aan het begin… 

 

Lezen en zingen: Psalm 124 

 

Tip: Beluister eens het nummer ‘Votum en groet’ van de muziekgroep Sela. 

 

Ds. C.G. op ’t Hof 

 

Contact met de predikant 

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je 

vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om 

contact met me op te nemen: 

Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof / 0598-722109 / 06-27138435 / cgopthof@outlook.com  

 

 

Samenkomsten in het Ufkenshuis 
 

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een 

kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis 

alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het 

Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, 

kunnen terecht in Tjuchem.  

● Zondagavond 9 februari is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

gereformeerde kerk Siddeburen. 

● Zondagavond 23 februari is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

Nederlandse gereformeerde kerk Schildwolde. 
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Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem 

Februari  
 

Zondag 2 februari:   09.30 uur dhr. D. Vos - Oostwold 

collecte bestemd voor:   Kerk  

Koffiedrinken na afloop van de dienst in de Viskenij 

 

Tjuchem:     19.00 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 9 februari:   09.30 uur ds. C.G. Op ’t Hof 

Viering van het Heilig Avondmaal 

collecte bestemd voor:   Avondmaalscollecte 
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. J. Admiraal - Nieuwe Pekela 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 

   

Zondag 16 februari:   09.30 uur ds. P. Versloot - Groningen 

collecte bestemd voor:   Fonds Instandhouding Predikantsplaats 

 

Tjuchem:    19:00 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 23 februari:     9.30 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Trans World Radio  
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. G. de Fijter - Kampen 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem  
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Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf 

 
Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? 
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de 
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment 
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst 
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de 
gewenste dienst. 
 

Oppas 

 
Op 9 en 23 februari is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken 
van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen 
met Marjan, 0598-431555/06-23509480. 
 

Kids Bijbel Club  
 

Op zondagmorgen 9 februari is er weer Kids Bijbel Club in de Viskenij. Het gaat 

deze keer over Jozef in Egypte. De Kids Bijbel Club (voorheen zondagsschool) wordt 

gegeven vanuit de gezamenlijke 

kerken. Alle kinderen in de 

basisschoolleeftijd, niet-kerkelijk en 

kerkelijk, zijn van harte welkom!  Dus 

nodig je kinderen, kleinkinderen of 

buurkinderen gerust uit om mee te 

doen.  

 

20+groep 5 februari 
 

Ongeveer om de week komen we met een groepje twintigers en dertigers op 

woensdagavond bij elkaar en gaan we met elkaar in gesprek over het leven, 

geloven en de Bijbel. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te 

doen. Of weet je iemand? Nodig diegene uit. De avonden beginnen om halfacht in 

de Viskenij.   
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Berichten uit de gemeente! 

 

Gemeenteleden die elders verblijven 
Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, ’t Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl. 

Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl. 
Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, 

Zwet 9, 9932 AA Delfzijl. 
 

Bedankje 

 
Na jarenlang bezoekdame van onze gemeente geweest te zijn heeft mevrouw 
H. Tammenga-Smit wegens gezondheidsredenen besloten te stoppen met dit 

werk. Zij heeft met veel plezier deze taak vervuld. Namens de gemeente 
bedanken wij haar heel hartelijk voor haar trouwe inzet! 

 
Bezoekwerk 

 

Gezocht!  Lijkt het jou /u leuk om ook af en toe 1 of 2 gemeenteleden te 
bezoeken?  Het is bijzonder dankbaar en bemoedigend werk!   Voor 

inlichtingen kun je contact opnemen met   Annie Vriend of Ans Ruiter. 
 
 

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie? 

 

 

 
Bloemengroet 

 
 1-12-2024 Mevr. v.d. Tuin-Kamminga Poststraat 
 8-12-2024 Dhr. A. Vriend   Akkereindeweg 
 15-12-2024 Janneke Schilthuis-Teeuwen Veenweg 
 22-12-2024 Bep Boerema   Hoofdweg 59, Hellum 
 29-12-2024 Geen bloemen i.v.m. vakantie  
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Verjaardagen en huwelijksjubilea  
Februari 
 
  3  febr.  Mevr. G. Kleine-Mulder                91 jaar  
    Oudeweg 49, 9628 CA Siddeburen 

 
   5  febr.  Mevr. A.J. Niestijl-Vegter      90 jaar 
    Schoollaan 36, 9628 AJ Siddeburen 
 
  7  febr.  Dhr. K.B. Brons       82 jaar 
    ’t Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl 
    
 23  febr.  Dhr. J.G. Jonker       98 jaar 
    Reint Dijkemastraat 1, k.250, 9628 CW Siddeburen 
 
24  febr.  Dhr. W.A. Groen       76 jaar 
    Hoofdweg 22, 9939 PD Tjuchem  
 
24  febr.  Dhr. R. Stoppels       87 jaar 

    Reint Dijkemastraat 1, k.129, 9628 CW Siddeburen 
 
 27  febr.  Dhr. B. Schooljan       80 jaar 
    Poststraat 36, 9628 AC Siddeburen 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel 
vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten. 

 

 
Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren: 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 
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Kerkdiensten Tjuchem 
 

Vanwege de versterking van de kerk in Tjuchem, 

worden de zondagavonddiensten voorlopig 

gehouden in Dorpshuis de Plaaisterploats aan 

Hoofdweg 65A in Tjuchem, dat is bij de tennisbanen en ijsbaan. Elke zondagavond 

is daar om 19.00u een leerzame kerkdienst. Afwisselend gaat er een gastpredikant 

of onze eigen predikant voor.  

 

Op 2 februari gaat onze eigen predikant voor en sluiten we de serie vanuit de 

Heidelbergse-Catechismus.nl waar we ruim drie jaar (!) geleden mee gestart zijn af 

met zondag 52. Het gaat dan over het slot van het Onze Vader: ‘Want van U is het 

Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid Amen.’ 

 

Op 16 februari gaat ook onze eigen predikant voor en gaan we het hebben over de 

eredienst. Hoe begint die en hoe bereid je je eigenlijk voor? De meditatie in dit 

kerkblad geeft alvast een voorzetje. 

Op de laatste zondagavond van de maand, 23 februari, is er koffiedrinken na de 

dienst. Elke zondagavond van harte welkom.  

 
Update Versterking Kerk Tjuchem 
 

Op de website www.kapeltjuchem.nl/versterking-blog kunt u meer lezen en foto’s 

bekijken over de voortgang van de versterking van de kapel. 

 
Giften ontvangen voor de kapel in Tjuchem 
 
Tot en met 15 januari: € 10 
 
Alle gevers, hartelijk bedankt. 
 
Bestuur Stichting Instandhouding kapel Tjuchem-Steendam 

  

http://www.kapeltjuchem.nl/versterking-blog
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Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal 
 

Gemeente van Christus, op zondagmorgen 9 februari wordt het Heilig Avondmaal 

bediend.  

De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan 

zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.  

Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk. In het 

licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. 

De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover 

Hem groter.  

Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in 

gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom 

onderzoekt ieder van ons zichzelf: 

1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn 

naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer 

ontneem? 

2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen 

door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? 

3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? 

Misschien kun je van harte ‘ja’ antwoorden op deze vragen. Misschien heb je er 

twijfels of vragen bij, of misschien wil je biechten. Schroom niet om contact op te 

nemen met de ouderlingen of predikant. Hopelijk kunnen we elkaar hierin bijstaan. 

Weet daarbij dat de ambtsdragers geheimhoudingsplicht hebben met betrekking 

tot alles wat hun vertrouwelijk ter kennis komt. 

Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt om de levenswandel of opvattingen van 

een ander gemeentelid. Probeer in liefde met elkaar daarover in gesprek te gaan 

zoals we lezen in Matteüs 18:15-20. Volgens de traditie van het ‘censura morem’ 

kun je hier ook over in gesprek gaan met de ouderlingen of predikant. 

 

  



 

12 
 

Samen Heilig Avondmaal vieren 
 

Kunt u niet (meer) naar de kerk komen om deel te nemen aan het Heilig 

Avondmaal, maar wilt u wel thuis brood en wijn ontvangen? Laat het even weten 

aan een van de diakenen. Dan zorgen we dat u voor de dienst brood en wijn thuis 

ontvangt, zodat u tijdens het kijken van de livestream tegelijk met de rest van de 

kerk het Heilig Avondmaal kunt vieren.  

Voor degenen die geen alcohol mogen of willen drinken is er alcoholvrije wijn 

beschikbaar, deze cupjes staan met een stickertje apart aangegeven op de 

dienbladen. 

 
Samen bidden maandagavond 3 februari 

 

Elke eerste maandagavond van de maand is er de 

gezamenlijke gebedsbijeenkomst, deze maand is dat op 3 

februari. Deze gebedsbijeenkomsten worden 

georganiseerd door de gezamenlijke kerken van 

Siddeburen en hebben bewust een interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een 

kerk bent aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in 

stilte te bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook 

wat gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje 

voor uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig 

vindt, biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet 

aanwezig bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. 

De avonden beginnen om 19.30 uur in de Viskenij. Van harte welkom. 
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Uitnodiging 
 

Komt u ook naar de ontmoetingsmiddag van de Hervormde gemeente 
Siddeburen, Tjuchem en Steendam? 

Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee. 
 

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, 
gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie. 

 
 

 
 
 
   
 
 Inloop vanaf 14.00  uur  *  Aanvang 14.30 uur  *  Locatie: De Viskenij 

 
11 februari 2025  Ds. C.G. Op ‘t Hof geeft een presentatie                                           
 
Volgende datum voor de ontmoetingsmiddag is: 
11 maart 2025:   Dhr. Y. de Boer uit IJlst geeft een presentatie over zijn      
                              bezoek aan Israël in 2024 

 
Hartelijke groet namens de commissie, 

Annie Vriend, Ans Ruiter, 
Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers 
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Concert met hardstyle dj Sefa in de Hoeksteenkerk in 
Middelstum 26 februari 
 

Hardstyle dj Sefa komt in samenwerking met de protestantse gemeenten Bedum, 

Fivelstroom, Middelstum, de hervormde gemeente Siddeburen, de landelijke 

Protestantse Kerk en Nachtzon Media met een concert waarin hij bezoekers 

meeneemt op een muzikale reis waarin kerkelijke en klassieke muziek verweven 

wordt met de hardere stijlen en gesprekken over levensvragen. Sefa Vlaarkamp 

(24) is hardstyle artiest en christen. Hij maakte naam door binnen de hardstyle een 

eigen, unieke vorm van muziek te creëren door de verbinding met klassieke muziek 

en live-muzikanten. Sefa treedt op bij grote dancefestivals als Defqon. 1 en bracht 

in 2024 zijn laatste album ‘Het ergste moet nog komen’ uit. Afgelopen oktober 

stond hij op het podium bij Bokpop Siddeburen. Op 15-jarige leeftijd ontdekte Sefa 

klassieke muziek en ging hij zich verdiepen in de religieuze concepten waarover 

Bach componeerde. Het christelijk geloof werd voor hem een belangrijke basis, die 

soms haaks lijkt te staan op de festivalwereld waarin hij zich begeeft. In 2024 ging 

hij daarover in gesprek ging met verschillende predikanten van de Protestantse 

Kerk. Tijdens het concert onder de titel ‘als alles duister is’ wordt de muzikale reis 

van Sefa verbonden met inhoudelijke gesprekken over levensvragen aan de hand 

van de Heidelbergse Catechismus. Meer informatie en de kaartverkoop is te vinden 

op www.alsallesduisteris.nl   

 

 

 
 

  

http://www.alsallesduisteris.nl/
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IZB 

 
IZB organiseert training voor de toerusting van jongvolwassenen 
AMERSFOORT - Hoe help je twintigers om te groeien in geloof en hun geloof te 
delen met anderen? Op 11 februari houdt de IZB voor iedereen met hart voor 
twintigers een train-de-trainersavond in Amersfoort rond het programma 
Twenties-four-seven.  
Twintigers staan midden in de deining van deze tijd, waarbij er van allerlei kanten 
grote vragen op hen afkomen. Om het geloofsgesprek hierover te stimuleren, heeft 
de IZB het programma Twenties-four-seven ontwikkeld. Twenties-four-seven 
bestaat uit vier avonden/ontmoetingen rondom discipelschap, missie en roeping 
voor gelovige en nog wat zoekende twintigers. De avond op 11 februari is bedoeld 
om gespreksleiders, jeugdleiders en kerkenraadsleden toe te rusten om de training 
in hun eigen gemeente te organiseren. 
 
Roeping 
‘Het is belangrijk dat twintigers een plek in de kerk hebben waar ze hun vragen 
over geloof op tafel kunnen leggen’, zegt Agnes van Haaften, die de training 
ontwikkelde. ‘Wat is mijn roeping? Waar raakt het evangelie aan mijn leven? Hoe 
kunnen we elkaar helpen om dat te ontdekken?’ De gesprekken over missionaire 
thema’s en de opzet van de avonden zorgt ervoor dat ook de onderlinge band 
sterker wordt. ‘Na deze training ervaren twintigers in de kerk meer verbondenheid 
als groep dan daarvoor.’  
De training op 11 februari is op het kantoor van de IZB, Breestraat 59 in 
Amersfoort. De training kan ook in-company, bijvoorbeeld in de eigen kerk, 
gehouden worden.  
Meer informatie en aanmelden: www.izb.nl/toerusting  
---- 
Noot voor de pers/niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Agnes van Haaften, hoofd Gemeentecontact- en Advies van de IZB, 
via 033-4611949 of toerusting@izb.nl 
 
  

http://www.izb.nl/toerusting
mailto:toerusting@izb.nl
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Van de Struunders 
 
We zijn dit jaar heel bijzonder begonnen.  
Bettie heeft vorig jaar aangegeven dat ze gaat stoppen met Struunders. We 
hebben al lange tijd respect gehad voor de manier waarop Bettie nog meedeed 
aan alles, ondanks haar fysieke zorgen. Ze stopt natuurlijk niet helemaal, maar 
springt gewoon nog her en der bij. Bij het lezen van deze Klepel hebben we 
afscheid genomen. 
Femja (lid geworden van onze gemeente en woonachtig in Hellum) wil ons bij 
Maaltijd en Meer ondersteunen, heel fijn! 
Eline (vorig jaar lid geworden van onze gemeente en woonachtig in Hellum) heeft 
aangegeven haar plek te willen invullen in het kernteam. Ze brengt nieuwe energie, 
maar ook ervaring en talenten mee, die een aanvulling zijn op het team. Haar 
vuurdoop was een bezoek aan Sebaldeburen afgelopen maand, waar we met het 
Pioniersteam De Verbinding wederom ervaringen uit mochten wisselen.  
Ons team is daarnaast uitgebreid met Laurens en Marieke Gelling, lid van de 
protestantse gemeente aan de Oudeweg. Zij willen zich tevens in dienst stellen om 
een nieuwe verbinding te maken tussen God en christenen in het dorp. Laurens is 
actief in de muziek en Marieke in het kinderwerk en hielpen beide ook al her en 
der mee bij Strunen op school. We zijn heel dankbaar dat al deze mensen, en hun 
ondersteunende thuisfront, ons willen gaan helpen. 
 
Jullie hebben kunnen lezen over de Struunmiddag ‘Toekomst vol van hoop’ op 
zondagmiddag 2 februari. Een laagdrempelig initiatief van Struunders om samen 
met andere christenen het geloof te delen en te leren hoe we het geloof kunnen 
verbinden aan ons dagelijks leven. De informatieavond, afgelopen 8 januari, was 
heel goed. We waren verrast met en dankbaar voor de opkomst. 25 mensen uit 
beide gemeenten, maar ook andere christenen in ons dorp hebben deze avond 
mogen delen uit Gods liefde! We zijn dankbaar voor de open houdingen, maar ook 
de vragen en opmerkingen die ons helpen de juiste weg in te slaan met het 
initiatief. Het meest verrast en ook ontroerd waren we door de bemoedigingen die 
we mochten ontvangen. Ontzettend bedankt!  
We willen iedereen vooral blijven aanmoedigen om erover te praten en willen 
vragen of jullie ons willen blijven steunen in jullie gebed. We hebben daarnaast 
jullie hulp nodig om mensen uit te nodigen voor deze middag. Wilt u een rol 
vervullen op de middag zelf (de catering ondersteunen, gesprekken aangaan, 



 

18 
 

mensen ontvangen of kinderen begeleiden) dan zijn we daar erg mee geholpen. 
Want we doen het samen en zeker niet alleen.  
 

 
 
Gezellige avond 
Op elke derde vrijdagavond van de maand organiseren de Struunders in 
Siddeburen een “Gezellige avond”, samen met Sportcafe Kuper, aan de Kugelslaan 
9 te Siddeburen. Ontmoeting, gesprekken, koffie, en lekkere hapjes… 
Tijdens de avond kijken we een aflevering van de populaire filmserie “The Chosen”. 
The Chosen is een filmserie over het leven van Jezus van Nazareth. Dat Jezus van 
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Nazareth geleefd heeft is een historisch feit. Wij geloven dat Hij de Christus is, de 
Zoon van God, waarover de Bijbel spreekt die door de toenmalige leiders als 
misdadiger is gedood, maar wonderbaarlijk weer tot leven is gewekt en die de 
basis is van het getuigenis en het bestaan van de kerk. 

 
* De filmserie bestaat uit 7 seizoenen van 8 afleveringen en wordt volledig uit 

giften bekostigd. 
* Op dit moment wordt seizoen 5 opgenomen. 
* Er doen vrijwilligers uit 151 landen mee. 
* Je kunt The Chosen gratis bekijken op Familie 7 of in de app. 
* The Chosen is al in meer dan 70 talen vertaald. 
* Rondom The Chosen is een gebedsgroep van 140.000 mensen 
* Meer dan 39.000 kerken vertonen The Chosen wereldwijd. 
* Ook bij de Struunders in Siddeburen. 
In de bijbel staat het verhaal van de 5 broden en 2 vissen die worden uitgedeeld 
aan duizenden mensen die naar Jezus komen luisteren. Dat is de basis van waaruit 
The Chosen is opgezet en wordt verspreid over de wereld. 
Kom en zie… 
 
Vrijdagavond 17 januari hadden we een 
gezellige avond waar speciaal 
vrijwilligers/medestruunders waren 
uitgenodigd. Om elkaar te ontmoeten en 
het jaar samen te beginnen. We hebben 
een ‘Struunpot’ uitgedeeld. Een potje met 
daarin vragen om alleen of samen te 
overdenken en in gesprek te gaan.  
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Opbrengst collecten 
 
Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.  
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekening:  

NL18 RABO 0359 0032 30 of 
NL66 INGB 0000 9653 40 

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag 
overmaken op bankrekening:  

NL77 RABO 0359 0151 66 of 
NL23 INGB 0001 2779 69 

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten. 
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Collecten: 
 
22/12  Kerk     €    38,50 
   Diaconie    €    25,52 
   Kerk     €    27,55 
22/12  Tjuchem    €    90,70 
24/12  Kerstavond    €  409,81 
25/12  Kerstcollecte   €    84,00 
   Diaconie    €  123,11 
   Kerk     €    75,50 
29/12  Kerk     €    42,00 
   Diaconie    €    28,20 
   Kerk     €    29,80 
29/12  Tjuchem    €  130,80   
31/12  Eindejaarscollecte   €    56,95 
   Diaconie    €    32,60 
   Kerk     €    32,20 
05/01  F.I.P.     €    71,50 
05/01  Tjuchem    €    91,70 
12/01  Kerk     €    36,20 
   Diaconie    €    40,36 
   Kerk     €    40,50 
12/01  Tjuchem    €    69,15 
    
Voor de collecten via GIVT: 
Via de bank: 08/12  Avondmaalscollecte €       20,33  
      Diaconie   €       17,83 
      Kerk    €       16,83 
      Tjuchem   € 2,50 
    15/12  Kerk (U)   €       13,50 
      Diaconie   €       22,50 
      Kerk    €       11,50 
      Tjuchem   €         2,50 
    22/12  Kerk (U)   €       21,83 
      Diaconie   €       20,83 
      Kerk    €       19,83 
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      Tjuchem   € 2,50 
    25/12  Kerstcollecte (U)  €       37,00 
      Diaconie   €       15,00 
      Kerk    €       14,00 
    29/12  Kerk (U)   €       11,50  
      Diaconie   €       10,50 
      Kerk    €       10,50 
    31/12  Eindejaarscollecte  €       20,00   
      Diaconie   €     120,00 
      Kerk    € 7,00 
 

Giften: 
 
voor de klepel: 
via de bank:   1 x €   17,50 = €   17,50 
      1 X €   18,00 = €   18,00 
      4 x €   20,00 = €   80,00 
        1 x €   25,00 = €   25,00 
      1 x €   30,00 = €   30,00 
      1 x €   35,00 = €   35,00 
      1 x €   50,00 = €   50,00 
         €         255,50 
 
Totaal giften voor de Klepel over het jaar 2024: €  2.785,35 
In totaal hebben 114 personen betaald van de ongeveer 175 lezers. 
Wilt u nog even controleren of u betaald heeft? 
  

voor de eindejaarscollecte: 
via de bank:     2 x 10,00  = €   20,00 
    2 x 15,00  = €   30,00 
    1 x 20,00  = €   20,00 
    1 x 30,00  = €   30,00 
    1 x 50,00  = €   50,00 
         €         150,00 
Totaal giften voor de eindejaarscollecte 2024:   € 690,00 

 voor de struunders: 
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via de bank      €   15,00 
 

voor de avonddiensten Tjuchem: 
via de bank: 1 x        25,00  = €   25,00 
    2 x      100,00  = € 200,00 
    1 x      120,00  = € 120,00 
    1 x      250,00    = € 250,00  
         € 595,00 
 
Totaal giften voor de Avonddiensten in 202:  €  1.780,00 
 
voor de kerk: 
via de bank: 2 x      50,00  = €         100,00 
    2 x    100,00  = € 200,00 
    1 x    250,00  = € 250,00 
 

 
De afgelopen tijd zijn wij een aantal keren gevraagd of men al had betaald voor 
kerkbalans, klepel, solidariteitskas of eindejaarscollecte. 
Vaak stond op het eigen dagafschrift alleen maar de 16-cijferige code, maar niet waar 
het voor was. 
Om u uit de droom te helpen het volgende: 
Als uw 16-cijferige betaalcode eindigt op: 
1093 dan was uw betaling bestemd voor Kerkbalans 
1941 dan was uw betaling bestemd voor de Eindejaarscollecte 
1942 dan was uw betaling bestemd voor solidariteitskas 
6842 dan was uw betaling bestemd voor de Klepel 
We hopen dat zo de onduidelijkheden zijn opgelost. 

 
 

 
 

 
 

  

 

ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK! 
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Kerkbalans 2024 
 
In januari 2024 hebben we u gevraagd om een financiële bijdrage voor het jaar 2024. 
Daarvoor zijn 140 Kerkbalans-enveloppen de deur uitgegaan met de vraag om de 
bijgevoegde antwoordenvelop terug te zenden met daarin de mededeling wat u in 
2024 zou willen bijdragen. 
 
Gelukkig zijn er velen die snel hebben gereageerd en zelf heel vlot hebben betaald. 
Sommigen ook door maandelijks een bedrag over te maken. Hartelijk dank daarvoor. 
 
Tot onze grote teleurstelling zijn er, zelfs na regelmatige verzoeken in de Klepel, nog 
steeds 48 pastorale eenheden die nergens op hebben gereageerd. Dat houdt in dat 
het bedrag van ruim € 25.400 dat op dit moment is ontvangen, is opgebracht door 
slechts 92 pastorale eenheden. Wat zou het fijn zijn dat iedereen die tot onze 
gemeente behoort ook zijn financiële verplichtingen daarin weet te verstaan. 
Natuurlijk hebben wij begrip voor die gemeenteleden die door wat voor 
omstandigheden ook niet kunnen betalen. Wij horen dat graag. 
 
Kijk alstublieft uw administratie nog eens na of u wellicht iets vergeten bent. Als u 
beslist niet wilt betalen, laat ons dat dan ook even weten. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
G.B. Blaauw.  
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2025 
 

 

 
 

 
 

Binnenkort wordt aan u de envelop voor de actie Kerkbalans uitgereikt. 
Lever alstublieft uw antwoordenvelop in, dan weten wij ook waar we aan 

toe zijn in het nieuwe jaar.  
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Beschikbaar voor diverse activiteiten: 
 

DE VISKENIJ 

 
Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld: 

- het vieren van een verjaardag 
- het houden van een spelavond 

- het geven van een receptie in besloten kring 
 

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven: 
 

Stichtingsbestuur De Viskenij 
Tel. 06-25287988 

E-mail: viskenij@gmail.com 
Contactpersoon mw. T. Langeveld 

Kerkelijke adressen 
 
Hervormde Kerk Siddeburen  
Hoofdweg 124, Siddeburen 

Telefoon (uitsluitend in noodgevallen) : 
06 - 40 50 35 63 

Koster:   
W.R. Tamminga  
Oudeweg 100, 9628 CH  Siddeburen        

Tel. 0598 432148  
E-mail: info@tammingamachines.nl 

  
Hervormde Kapel Tjuchem 
Hoofdweg 37, Tjuchem 

 

Koster:   
H.B. Bierma  
Kiekendief 25, 9628 ET  Siddeburen 

Tel. 0598 432672 

  
Gebouw De Viskenij  
Viskenijlaan 2, 9628 AZ  Siddeburen 

                          
Tel. 06 – 25287988 
E-mail: viskenij@gmail.com 

Het gebouw wordt door het  Contactpersoon binnen het bestuur: 
stichtingsbestuur De Viskenij 
beheert  

Mw. T. Langeveld 
Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen 

 

 
     

 
  
      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@tammingamachines.nl
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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters: 
● NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 
● NL66 INGB  0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 

 
Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00. 

Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde 
bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk 

soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig 
mogelijk bij u worden thuis bezorgd. 

 
Bankrekeningen Diaconie:    
● NL77 RABO 0359 0151 66  t.n.v. Diaconie 
● NL23 INGB   0001 2779 69  t.n.v. Diaconie 

 
Overige bankrekeningen:  
● NL59 RABO 0344 5829 57    Stichting De Viskenij, Siddeburen. 
● NL68 RABO 0359 4140 95    St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem. 
● NL70 INGB  0003 4632 12    Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel 
● NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats 

 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
 
Voorzitters: 

 

R. Bosker-Jager  
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen 

Tel. 06 83596896 

I. Keijzer-Boekestijn  
Oudeweg 95, Siddeburen 

Tel. 06 22293279 

Secretaresse:  
J. Oostland - Meijer  
Oudeweg 73, Siddeburen 

Tel. 0598 431800 

 
Eerstvolgende vergadering:  19 februari 14.00 uur    
     Jaarvergadering verzorgd door eigen  
     leden 
 


