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Overwegen — Gebed om de Heilige Geest

Elke zondag gebeurt er veel in de kerk. Dat wordt niet elke keer uitgelegd. Maar
waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? In het kerkblad hoop ik de
komende tijd iedere keer een stukje van de eredienst uit te leggen. Zodat we heel
bewust aan de eredienst kunnen deelnemen. Deze keer:

Gebed om de Heilige Geest.

Voor de Schriftlezingen en de preek, bidden we om de Heilige Geest.

Dit gebed kan gecombineerd worden met verootmoedigingsgebed waarin we onze
zonden opbiechten en vragen om vergeving, zie daarover het voorgaande
kerkblad.

Waarom bidden we nu om de Heilige Geest?

Je herkent het wel, de Schriftlezing is voorbij en je beseft dat je gedachten tijdens
het lezen helemaal weg gedwaald zijn. Of je hebt je aandacht er wel bij, maar echt
binnenkomen doet het niet.

We horen het Woord van God soms nauwelijks, laat staan dat we het verstaan.
Zonde. Onze waarneming is beperkt. Ons verstaan is ‘verduisterd’.

Juist daarom hebben we de ‘verlichting’ van de Heilige Geest nodig!

Zodat het zaad van het Woord niet op de weg, op rotsachtige grond of tussen de
distels valt, maar in goede aarde en vrucht voortbrengt. Dat we niet ‘horende doof’
zijn, maar Gods Woorden horen en begrijpen! (Mattels 13)

De Bijbel en de preek zijn heel waardevol, maar dat beseffen we nu eenmaal niet
altijd. Wij zijn vaak niet afgestemd op God. Daarom bidden we om de Heilige
Geest, Hij kan ons wel afstemmen op God. Dat de woorden niet het ene oor ingaan
en het andere oor uit, maar echt binnenkomen.

We komen immers naar de kerk om van God te leren en Hem te eren. We hebben
daarvoor Zijn Heilige Geest heel hard nodig. Zonder de Heilige Geest zou het een
vertoning zijn, een opvoering. We zingen, bidden, lezen, preken, doen onze duit in
het zakje en zouden weer verdergaan tot de orde van de dag alsof er niets gebeurd
is.



Daarom bidden we dus om de Heilige Geest. Omdat zonder de activiteit van de
Heilige Geest de kerkdienst zinloos zou zijn. Als de Geest er niet is, is het doods (2
Korintiérs 3:6). Maar Woord en Geest samen is krachtig!
Al eeuwenlang wordt om de Heilige Geest gebeden met de woorden die wij
kennen uit gezang 237 en 239 ‘Veni Creator Spiritus!’, ‘Kom, Schepper, Geest!’
Dat is ons gebed voor die kerkdienst, voor ieder persoonlijk, voor heel de
gemeente, voor heel het dorp, ja voor heel de aarde.

‘Kom Heil’ge Geest (...) laat Uw heil heel de aard’ vervullen,

spreek Heer Uw Woord dat het Licht overwint!” (Evangelische Liedbundel

382)
8 juni hopen we het Pinksterfeest te vieren. Hét feest van het cadeau van de
Heilige Geest. Vier je het mee?

Tip: Bid om de Heilige Geest als je Bijbelleest. Merk je het?
Ds. C.G. op 't Hof

Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je
vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet
om contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op ‘'t Hof / 0598-722109 / 06-27138435 /
cgopthof @outlook.com

Afwezigheid predikant 19 t/m 28 mei en 13 t/m 18 juni

Van 19 t/m 28 mei en 13 t/m 18 juni is de predikant afwezig. Voor dringende zaken
kunt u contact opnemen met de scriba of een van de andere kerkenraadsleden.
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Kerkdiensten Tjuchem

De versterkingsoperatie van de kerk in Tjuchem nadert haar voltooiing. De
komende weken kerken we nog in Dorpshuis de Plaaisterploats aan Hoofdweg 65A
bij de tennisbanen en ijsbaan in Tjuchem, maar binnenkort hopen we weer in de
kapel terecht te kunnen. Houd de nieuwsbrief en/of de website in de gaten
wanneer dat is. Elke zondagavond er om 19.00u een leerzame kerkdienst in
Tjuchem. Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze eigen predikant voor. Als
onze eigen predikant voorgaat, gaan we verder over de eredienst en liturgie,
waarbij we de betekenis van alle onderdelen van de eredienst bespreken om ons
te helpen bewuster de eredienst mee te beleven. Op de laatste zondagavond van
de maand, 25 mei en 29 juni, is er koffiedrinken na de dienst. Elke zondagavond
van harte welkom.

Avonddienst 4 mei half uurtje eerder

In verband met de dodenherdenking om 20.00 uur begint de kerkdienst in Tjuchem
op 4 mei een half uur eerder, dus in plaats van 19.00 uur, deze keer om 18.30 uur.



Samenkomsten in het Ufkenshuis

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een
kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis
alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het
Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen,
kunnen terecht in Tjuchem.
e Zondagavond 11 mei is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
protestantse gemeente Slochteren en de Woldkerken.
® Zondagavond 25 mei is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
gereformeerde kerk Siddeburen.
e Zondagavond 8 juni is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
hervormde gemeente Siddeburen.
e Zondagavond 22 juni is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
Nederlandse gereformeerde kerk Schildwolde

Update Liedboek

Zoals op de gemeenteavond is besproken, zal voortaan het ‘Liedboek — Zingen en
bidden in huis en kerk’ uit 2013 het basisliedboek in onze erediensten zijn en niet
meer het ‘Liedboek voor de Kerken’ uit 1973. Per 1 mei zullen we het nieuwe
liedboek gaan gebruiken. Let er dus op dat u het juiste liedboek meeneemt naar de
kerk, dat is wel zo handig met meezingen. In de klepel van januari is meer
achtergrondinformatie terug te lezen. Mocht u nog geen nieuw liedboek hebben,
dan kunt u die bestellen bij Thea Langeveld of aanschaffen bij de boekhandel.



Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem

Mei

Zondag 4 mei:

collecte bestemd voor:

09.30 uur ds. C.G. Op 't Hof
MAF

Er is koffiedrinken na de dienst in de Viskenij

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 11 mei:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 18 mei:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 25 mei:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Donderdag 29 mei:
Hemelvaartsdag

collecte bestemd voor:

19.00 uur dhr. F. Verkade - Harderwijk
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur ds. J. Kuik - Kampen
Kerk

19:00 uur ds. C.G. Op 't Hof
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur ds. C.G. Op 't Hof
Kerk

19:00 uur ds. G. van den Top - Wedde
Kerkenwerk Tjuchem

9.30 uur ds. G.D. Hoff - Rhenen
Kerk

19:00 uur dhr. J.C.A van den Berge -
Sebaldeburen
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur ds. C.G. Op 't Hof

Kerk



Juni

Zondag 1 juni:

collecte bestemd voor:

09.30 uur ds. C.G. Op ‘t Hof
Fonds Instandhouding Predikantsplaats

Er is koffiedrinken na de dienst in de Viskenij.

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 8 juni:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 15 juni:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 22 juni:

Viering van het Heiligavondmaal
collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 29 juni:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

19.00 uur ds. F. Pierik - Drachten
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur ds. C.G. Op "t Hof
1ZB

19:00 uur ds. K. Lavooij - Appingedam
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur dhr. L. Blees - Dorkwerd
Open Doors

19:00 uur ds. G. van den Top - Wedde
Kerkenwerk Tjuchem

9.30 uur ds. C.G. Op 't Hof

Avondmaalscollecte

19:00 uur ds. J. Admiraal — Nieuwe Pekela

Kerkenwerk Tjuchem

9.30 uur ds. M.F. van Binnendijk -
Stadskanaal
Kerk

19:00 uur ds. C.G. Op ‘t Hof
Kerkenwerk Tjuchem



Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf

Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken?
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de
gewenste dienst.

Oppas

Op 11 mei, 18 mei, 22 juni, 29 juni is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je
gebruik maken van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de
oppasdienst bellen met Marjan, 0598-431555/06-23509480.

20+groep 14 mei, 4 en 25 juni

Met enige regelmaat komen we met een groepje twintigers
en dertigers op woensdagavond bij elkaar en gaan we met
elkaar in gesprek over het leven, geloven en de Bijbel. Ben
jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te doen.
Of weet je iemand? Nodig diegene uit. De avonden
beginnen om halfacht in de Viskenij. De komende datums
zijn 14 mei, 4 juni en 25 juni.

Doopouderavond 21 mei

Op woensdagavond 21 mei komen ouders uit Siddeburen
van diverse kerken die recent hun kindje ten doop hebben
gehouden bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en met
elkaar te spreken over geloofsopvoeding. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een boekje van de HGJB: ‘Voorleven.
In gesprek over opvoeden en geloven’. Wil je ook meedoen? e p—
Dat kan gerust, meld je even aan bij de predikant.
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Samen bidden maandagavond 5 mei en 2 juni

Elke eerste maandagavond van de maand is er de gezamenlijke
gebedsbijeenkomst, dus 5 mei en 2 juni. Deze

gebedsbijeenkomsten worden georganiseerd door de a &
gezamenlijke kerken van Siddeburen en hebben bewust een

interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een kerk bent

aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in stilte te
bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook wat
gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje voor
uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig vindt,
biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet aanwezig
bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. De
avonden beginnen om 19.30 uur in de Viskenij. Van harte welkom.

Kids Bijbel Club 18 mei en 1 en 15 juni

Op zondagmorgen 18 mei en 1 juni er weer Kids Bijbel Club in de Viskenij. Op 18
mei gaat het over Hemelvaart. Op 1 juni over de Heilige Geest die voor ons bidt. Op
15 juni doen we mee aan de Kliederkerk met de protestantse gemeente om 10.30u
in het MFC aan Oudeweg 70 in Siddeburen. De Kids Bijbel Club (voorheen
zondagsschool) wordt gegeven vanuit de gezamenlijke kerken. Alle kinderen in de
basisschoolleeftijd, niet-kerkelijk en kerkelijk, zijn van harte welkom! Dus nodig je
kinderen, kleinkinderen of buurkinderen gerust uit om mee te doen.

Kids.\ /
Bubel\ﬁrub

ZONDAGMORGEN OM 11 00 .

Op eewn speelse mavier samen
de bijbel ontdekden door ¢

luisteren,zingew, spelen en knutsel@
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Bloemengroet

2-3-2025 Dhr. B. Schooljan Poststraat

9-3-2025 Denny de Wilde Tjuchem

16-3-2025 Mevr. Maarhuis Noorderholt

23-3-2025 Aleksandra Roossien Delfzijl

30-3-2025 Mevr. Schaapherder Verlengde Molenlaan
N ! 7 N [ /
‘,Q‘ Berichten uit de gemeente! ‘,QC

Bedankje

Lieve mensen,

Het gebroken dijbeen geneest goed. Lopen echter alleen nog achter de
rollator. Ben helaas ziek uit het revalidatiecentrum thuis gekomen met
hartproblemen. Dat betekent veel ziekenhuisbezoek, medicijnen slikken en
thuis verder revalideren. De afgelopen 4 maanden heb ik van jullie heel veel
kaarten en brieven gekregen. Hebben jullie me bemoedigd met bezoekjes,
telefoontjes en lieve berichtjes via WhatsApp. Brachten jullie me bloemen,
planten en cadeautjes. Het was en is HARTVERWARMEND!

En daarvoor wil ik jullie allen
VAN HARTE BEDANKEN.

Met veel lieve groeten van Greetje Schaapherder

Gemeenteleden die elders verblijven
Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, 't Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.
Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1,
9933 KJ Delfzijl.
Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, Zwet
9, 9932 AA Delfzijl.

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie?
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In memoriam dhr. A. Jager

Op zondagavond 23 maart jl. is dhr. Arend Jager in zijn appartement in
woonzorgcentrum Van Julsingha op 92-jarige leeftijd overleden.

Op 16 mei 1932 was Arie geboren in Winschoten waar hij opgroeide in Heiligerlee.
Al jong leerde hij Siena Klungel kennen waar hij op 8 november 1956 mee trouwde.
Toen zij op 2¢ Kerstdag 2021 overleed waren zij dus ruim 65 jaar getrouwd. Zoons
Kasper en Wim waren geboren en jarenlang woonde het gezin bij de kerk van
Opwierde waar ze ook koster waren. Dhr. Jager werkte bij de sociale
werkvoorziening Fivelingo, waarvoor hij heel het land doorreisde om werk binnen
te halen. Later verhuisden ze naar de Potterij in Siddeburen. Hier was dhr. Jager
ook weer betrokken bij de kerk, o.a. jarenlang als scriba. Toen mw. Jager naar een
verpleeghuis moest, wilden ze graag samenblijven. In woonzorgcentrum Van
Julsingha vonden ze een kamer voor hen beiden. Na het overlijden van zijn vrouw
bleef dhr. Jager in Delfzijl wonen. De laatste maanden werd zijn gezondheid broos.
Op zondagavond 23 maart blies hij zijn laatste adem uit.

In de dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis stonden we stil
bij de woorden uit Psalm 23 die bovenaan de kaart stonden: De Heer is mijn
Herder. We hoorden daarbij de woorden uit Johannes 10: ‘Een goede herder is
bereid zijn leven te geven voor de schapen’. De Heer Jezus is zo’n goede herder die
bereid was zijn leven te geven aan het kruis op Golgota om mensen te redden. Dhr.
Jager had ooit verteld hoe aan het eind van de oorlog toen er hevig granaatvuur
was, ze als kinderen met hun moeder in een greppel schuilden. Moeder bovenop
de kinderen om hen te beschermen, bereid om haar leven voor hen te geven. Zo’n
goede herder is Jezus. Op Hem vertrouwde dhr. Jager en dat gunde hij ook zijn
kinderen en kleinkinderen: ‘Vergeet nooit, Jezus houdt van je.” Wie in Gods Zoon
gelooft heeft eeuwig leven. Tijdens de dienst zong het Christelijk Mannenkoor
Appingedam waar dhr. Jager vanaf het ontstaan bij was betrokken o.a. het
volgende lied:
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Ster in donk’re nachten,
rots waar ’k tegen leun.
Troostbron in mijn klachten,
staf waarop ik steun.
Brood waarvan ik leve,
schat die ik begeer.
Doel waarnaar ik streve,
U bent alles Heer.

Zonder U is twijfel
en onzekerheid
Zonder U dan twijfel ik,
in de levensstrijd.

Ik heb niets van waarde,
als ik U ontbeer,

U, mijn hoop op aarde,
U bent alles Heer.

Leid mij hier beneden,
door het aards gedruis,
naar de stad van vrede,

naar het vaderhuis.
Daar zal ’k dankbaar buigen,
eeuwig U ter eer,
Voor uw troon getuigen,
U bent alles Heer.

In onze gebeden denken we aan de kinderen en kleinkinderen.
Correspondentieadres: Damsterweg 11A 9629 PB Steendam.
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Verjaardagen en huwelijksjubilea

Mei

10 mei

19 mei

26 mei

Juni

1 juni

4 juni

7 juni

12 juni

20 juni

22 juni

25 juni

Dhr. H.A. Klaassens
Meidoornlaan 3, 9628 AX Siddeburen

Mevr. M. Bultje-Heinneman
Hoofdweg 166-E, 9628 CT Siddeburen

Mevr. M.C. van Maar-Ritsema
Reint Dijkemastraat 1, k.5, 9628 CW Siddeburen

Dhr. W.B. Prins
Damsterweg 17, 9628 BR Siddeburen

Dhr. J.E. Smit
Hoofdweg 36, 9939 PE Tjuchem

Dhr. P. Scholtens
Oudeweg 29, 9628 CA Siddeburen

Mevr. Y. Bont
Reint Dijkemastraat 1,k. 256, 9628 CW Siddeburen

Mevr. W.T. Bos-Eisma
Hoofdweg 34, 9628 CP Siddeburen

Dhr. R. de Vries
Eideweg 63, 9628 AP Siddeburen

Dhr. D.J. Hofmans
Veendijk 2, 9628 TM Siddeburen

76 jaar

82 jaar

86 jaar

81 jaar

82 jaar

82 jaar

92 jaar

78 jaar

79 jaar

91 jaar
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Het echtpaar
dhr. en mevr. Bontsema- Koning,
Eideweg 15, 9628AN Siddeburen,
hoopt op 25 mei hun 65-jarig huwelijk te vieren.

Het echtpaar
dhr. en mevr. Prins- Buhring,
Damsterweg 17, 9628BR Siddeburen,
hoopt op 25 juni hun 55-jarig huwelijk te vieren.

Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren:

‘. VAN HARTE GEFELICITEERD! ‘.
a ’ a ’

Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel
vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten.

Gebed Pinksteren

Heilige Geest die in ons leeft,
ons bemoedigt, kracht geeft,
die ons de weg wijst:
Uw stille zachte stem die ons influistert,
leer mij luisteren.

Vuur ons aan, wees de waakvlam in ons hart
die heilig vuur doet ontbranden.
Dat ik mij niet verwijder van U
maar in verbinding blijf met U,
als een rank aan de wijnstok.

Leer mij luisteren, liefhebben en dienen.
Amen




Verjaardag predikant

Op zondagmorgen 4 mei hoop ik na de kerkdienst mijn verjaardag te vieren in de
Viskenij. U allen bent van harte uitgenodigd!

U hoeft echt geen cadeaus mee te nemen. Maar mocht u toch wat willen geven
dan staat er een collecte box voor de GZB. De Gereformeerde Zendingsbond (GZB)
is een zendingsorganisatie binnen onze Protestantse Kerk in Nederland die al meer
dan 120 jaar (!) via de jarenlange inzet voor zending buiten onze landsgrenzen is
verbonden met een uitgestrekt netwerk van kerken en gemeenschappen over de
hele wereld. De GZB verlangt ernaar dat mensen over de hele wereld het Evangelie
horen en God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en leven zoals God
het heeft bedoeld, in navolging van Jezus Christus. De GZB ondersteunt kerken
wereldwijd bij het stichten en opbouwen van open en gastvrije gemeenten.
Gemeenschappen waar iedereen welkom is en waar onvoorwaardelijk wordt
omgezien naar mensen, ook en vooral naar degenen die leven in de marge.
Gemeenten waar Gods Koninkrijk zichtbaar wordt voor hun omgeving, omdat het
bevrijdende Evangelie van Jezus Christus er wordt gehoord, gedeeld en geleefd.
Na mijn studie heb ik via de GZB in Kenia gewoond en gewerkt en gemerkt wat
voorgoed werk de GZB doet. De GZB zet zich in verbinding met kerken in anderen
landen in om handen en voeten te geven aan onze missionaire opdracht
wereldwijd. Dat is een prachtige missie, waar wij hier in Siddeburen ook weer van
kunnen leren. Van harte aanbevolen! Meer info is te vinden op www.gzb.nl. Ik
vertel er u graag meer over.

~
b>
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Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Gemeente van Christus, op 22 juni wordt het Heilig Avondmaal bediend.

De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan
zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.

Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk. In het
licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde.
De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover
Hem groter.

Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in
gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom
onderzoekt ieder van ons zichzelf:

1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God
en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven
met de Heer ontneem?

2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil
geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn
Zoon, onze Heer?

3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de
Heilige Geest?

Misschien kun je van harte ‘ja’ antwoorden op deze vragen. Misschien heb je er
twijfels of vragen bij, of misschien wil je biechten. Schroom niet om contact op te
nemen met de ouderlingen of predikant. Hopelijk kunnen we elkaar hierin bijstaan.
Weet daarbij dat de ambtsdragers geheimhoudingsplicht hebben met betrekking
tot alles wat hun vertrouwelijk ter kennis komt.

Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt om de levenswandel of opvattingen van
een ander gemeentelid. Probeer in liefde met elkaar daarover in gesprek te gaan
zoals we lezen in Matte(s 18:15-20. Volgens de traditie van het ‘censura morem’
kun je hier ook over in gesprek gaan met de ouderlingen of predikant.

Samen Heilig Avondmaal vieren

Kunt u niet (meer) naar de kerk komen om deel te nemen aan het Heilig
Avondmaal, maar wilt u wel thuis brood en wijn ontvangen? Laat het even weten
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aan een van de diakenen. Dan zorgen we dat u voor de dienst brood en wijn thuis
ontvangt, zodat u tijdens het kijken van de livestream tegelijk met de rest van de
kerk het Heilig Avondmaal kunt vieren.

Voor degenen die geen alcohol mogen of willen drinken is er alcoholvrije wijn
beschikbaar, deze cupjes staan met een stickertje apart aangegeven op de
dienbladen.

VRUCHT VAN DE GEEST

De heilige Geest helpt om goed te leven

sl
6 *‘é@
oK

LIEFDE BLIIDSCHAP VREDE

GEDULD VRIENDELLIKMEID GOEDMELD

TROUW HULPVAARDIGHEID ZELFBEHEERSING
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Update Versterking Kerk Tjuchem

We zijn dankbaar met aannemer Harjo Nijboer. We verstaan elkaar. Hij heeft
goede ideeén en hij zegt dat wij goede werkers zijn, tenminste voor dat deel dat
niet binnen de versterking valt. Zoals de buitenboel en de consistorie. Nu het
opbouwwerk begonnen is valt er veel te zien. Zo zijn de binnenmuren geplaatst en
stevig verankerd aan de buitenmuur. Zo wordt het een stabiel geheel. En omdat
het dak verhoogd is, voldeed ook de goot niet meer. De nieuwe glimt als een
zonnetje en hangt mooi strak aan het dak en steunt op de karakteristieke
gemetselde klossen.
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En dan de scheuren... Uitgeslepen en opgevuld met speciale lijm. Maar wel heel
veel scheuren... Die ijzeren hoeken moeten in de toekomst voorkomen dat de
muur kan knikken.

" i
B ey, -
5 % .é ;
Op de website www.kapeltjuchem.nl/versterking-blog kunt u meer lezen en foto’s
bekijken over de voortgang van de versterking van de kapel.

Giften ontvangen voor de kapel in Tjuchem
Tot en met 14 april 2025: € 10,00

Alle gevers hartelijk bedankt
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Dodenherdenking op 4 mei as. te Siddeburen

De jaarlijkse Dodenherdenking in Siddeburen zal dit jaar op zondag 4 mei as.
worden gehouden en begint om 18.55 uur met een samenkomst in de Hervormde
Kerk. Daar zal een herdenkingstoespraak worden gehouden door dhr. Karel Post
Uiterweer uit Glimmen.

Karel Post Uiterweer is geboren in Rotterdam tijdens de hongerwinter in december
1944. Zijn ouders wonen tijdens de oorlog, voor de geboorte van Karel, in een oud
huis aan de Maas. In januari 1944 krijgen vader en moeder de vraag of ze
onderduikers willen opnemen. Dat is erg gevaarlijk, vooral ook omdat naast hun
huis kantoorpanden staan waar Duitsers werken. Toch twijfelen ze niet en stemmen
toe. En zo komt het Joodse echtpaar Vleeschhouwer op zolder wonen. Hun beide
kinderen van 7 en 8 jaar oud waren op dat moment al door verraad opgepakt en
weggevoerd naar kamp Westerbork. Ook vader moet onderduiken, om te
voorkomen dat hij naar Duitsland wordt gestuurd (Arbeitseinsatz): samen met
Gretha en lzaak zit hij regelmatig verstopt onder de vloer.

Omdat het wonen aan de Maas wegens gevechtshandelingen gevaarlijk is, en
omdat moeder zwanger is van Karel, verhuizen ze naar een ander adres in
Rotterdam. Gretha en Izaak verhuizen stiekem mee. Er worden angstige momenten
beleefd als er huiszoeking wordt gedaan, wat gelukkig goed afloopt.

Hoewel de hongersnood hevig is in de winter van 1944 en het kerstmaal uit slechts
één aardappel bestaat, is de blijdschap groot als Karel wordt geboren, bij kaarslicht
in de kerstnacht. Wegens de ondervoeding van moeder is ook baby Karel erg mager
en veel te licht van gewicht. Na de bevrijding blijkt dat de kinderen van Izaak en
Gretha zijn vermoord in Auschwitz. En een oom van Karel, die in het verzet zat,
blijkt concentratiekamp Ravensbriick te hebben overleefd. In 1948 emigreren
Gretha en Izaak naar Israél. Als Karel 18 jaar oud is zoekt hij hen op en woont
langere tijd bij hen.

Verder wordt er medewerking verleend door het koor “Syerdeberth” uit
Siddeburen o.l.v. dirigent Herman Koster en pianist Bram van der Veen.

Twee leerlingen van de beide basisscholen zullen een eigen gemaakt gedicht
voordragen. Na een stille tocht van de kerk naar het monument aan de
Viskenijstraat volgt aldaar de dodenherdenking o.l.v. mevrouw Grietje
Steenhuizen-Niestijl. Zestien leerlingen van de beide basisscholen zullen bloemen
leggen bij het monument.
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Door mevrouw Klaasje van der Tuin-Kammingade zal, namens alle inwoners van
Siddeburen, een krans worden geplaatst. De raadsleden Liesbeth Lenting en
Christian Velthuis zullen dit, namens het gemeentebestuur van de Gemeente
Midden-Groningen, doen.

Namens de beide Siddebuurster kerken zullen de heer B. Schooljan en ds. G. Op 't
Hof bloemen leggen.

Daarna bestaat er voor nabestaanden, kerken, groepen, verenigingen en inwoners
uit Siddeburen gelegenheid om bloemen te leggen.

Tijdens de plechtigheid bij het monument wordt medewerking verleend door een
ad hoc samengesteld koperensemble van leden van Concordia.

Voor belangstellenden, die slecht ter been zijn, staan stoelen klaar bij het
monument. De Stichting 4 & 5 Mei verzoekt de inwoners van Siddeburen om op 4
mei vanaf zonsopgang tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen.

Op maandag 5 mei as. mogen wij dnze vrijheid vieren. Ook in Siddeburen zal dit
het geval zijn. Samen met Hellum zal er een optocht worden gehouden van o.a.
versierde wagens, fietsen etc. Start om 13.30 uur aan de Heerenhuisweg in Hellum,
via de Hoofdweg naar Siddeburen, daarna een route door het dorp, met als
eindpunt de parkeerplaats bij de sporthal.

Themadag ‘Leven met verlies’ voor jongvolwassenen

Het is enorm heftig om een vriend, vriendin, broer, zus of ouder te verliezen als je
nog jong bent. Alsof een van de ankers van je leven is weggevallen. Speciaal voor
jongvolwassenen organiseert de Herberg daarom op 14 juni een themadag ‘Leven
met verlies’. Je krijgt waardevolle tips, inzichten uit de Bijbel en verdieping rond de
thema's verdriet en rouw. Er is ruimte voor ontmoeting met lotgenoten en we
zullen ook op een creatieve manier het verlies zichtbaar en voelbaar maken. De
dag wordt geleid door professionele medewerkers van de Herberg.

Ben jij (ongeveer) tussen de 18-30 jaar en voel je je hierdoor aangesproken? Dan
nodigen we je van harte uit! Ken je iemand voor wie

dit een waardevolle dag zou zijn? Stuur deze PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM ﬁ: {
informatie dan gerust door. Voor meer informatie en 0
aanmelden, ga naar www.pdcdeherberg.nl. a
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Verkoop tweedehands boeken

In de Klepel van mei 2023 hebben wij laten zien dat we in de periode van april 2022
tot en met maart 2023 in totaal 1047 boeken via bol.com hebben verkocht. De
opbrengst hiervan was € 4.334,86 en volledig bestemd voor de kerk. In de periode
van april 2023 tot en met maart 2024 in totaal 934 boeken en een opbrengst van €
3.273,35.

Er is weer een jaar voorbij en we willen graag weer verslag uitbrengen van de
verkoop tot en met maart van dit jaar.

De cijfers zijn als volgt:

April 2024: verkoop 69 boeken opbrengst: € 270,16
Mei 2024: verkoop 83 boeken opbrengst: € 269,54
Juni 2024: verkoop 58 boeken opbrengst: € 231,22
Juli 2024: verkoop 76 boeken opbrengst: € 330,03
Augustus 2024:  verkoop 78 boeken opbrengst: € 295,29
September 2024: verkoop 88 boeken opbrengst: € 329,98
Oktober 2024: verkoop 92 boeken opbrengst: € 345,04
November 2024: verkoop 99 boeken opbrengst: € 367,86
December 2024: verkoop 76 boeken opbrengst: € 265,69
Januari 2025: verkoop 68 boeken opbrengst: € 193,54
Februari 2025: verkoop 36 boeken opbrengst: € 141,18
Maart 2025: verkoop 29 boeken opbrengst: € 117,03
Totaal verkoop 852 boeken en opbrengst: €3.156,56

Totaalbedrag in drie jaar tijd is € 10.764,77

Hoewel de opbrengst niet zo hoog is als het vorig jaar, vinden we dit ook weer een
mooi bedrag. Op dit moment hebben we nog 2410 boeken op onze zolder, die op
bol.com te koop staan. Onze garage is gelukkig leeg en die voorraad boeken staan
nu geparkeerd bij de Struunders.

Ondanks het vele werk en het ongemak van zoveel boeken in huis, blijven we het
nog steeds met heel veel plezier doen.

Met vriendelijke groet,
Geert en Bettie Blaauw
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Dwingeloo — Sebaldeburen — Wijnjewoude —
Dwingeloo

Toer voor het Goede Doel

in de noordelijke provincies

AMERSFOORT - De Toer voor het Goede Doel gaat dit jaar door maar liefst drie
provincies. Een route van 150 (of 100) kilometer voert zaterdag 28 juni langs
inspirerende missionaire plekken in het noorden. De deelnemers maken kennis
met IZB-activiteiten waar bruggen worden geslagen tussen de kerk en het dorp.
Het recept voor de sponsortocht — waarbij dit jaar voor het eerst wordt
samengewerkt met de GZB — staat als een huis: op de racefiets langs locaties die
het pionierswerk vormgeven. ‘In je eentje kan het soms best pittig zijn op de fiets,
met je hoofd in de wind’, aldus Joost van den Berge, pionier-voorganger in
Sebaldeburen. ‘In een groep fietst het veel gemakkelijker, dat scheelt enorm.’

De sponsortocht is geen wielerwedstrijd dus houden we rekening met elkaar. Met
een snelheid van ongeveer 30 km/h genieten we van de omgeving en de
onderlinge gesprekken.

Voor start en finish tekent het Drentse Dwingeloo, waar Mark de Jager werkzaam
is als missionair predikant in Missie Westerveld. Er is een toeristenteam, maar ook
de traditionele Drenten zijn in beeld. Zo komt in het dorp Vledder een groep
ouderen bij elkaar rond de Bijbel en een goede maaltijd.

Hiervandaan fietst de groep naar Sebaldeburen in Groningen. Pioniersplek De
Verbinding is een ‘voorhof’ tussen kerk en dorp. Ook hier laagdrempelige
activiteiten, zoals een moestuin en een open middag.

De volgende pleisterplaats is het Friese Wijnjewoude. In een naburige
middeleeuwse kerk wordt een presentatie gegeven over het werk van de GZB.
Hierna koersen de fietsers terug naar Dwingeloo, voor een afsluitende warme hap.
Belangstellenden kunnen hier informatie vinden over inschrijven etc.:
http://toervoorhetgoededoel.nl/
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Hoe was het in 1995? (30 jaar geleden dus)

We vormden toen nog een combinatie met de Hervormde gemeente
Wagenborgen.

Allereerst de kerkenraad:

Predikant: ds. G.D. Hoff

Ouderlingen: A.P.de Heer, J.de Weerdt, A. Dieters-van der Burgh, A. Jager (scriba),
W.I. Kooman (assessor), J. Danhof en G.F. Leijenhorst (jeugdouderling)

Diakenen: F.S.M. Langeveld, G.I. van Weerden, A. Vriend-Groot en later L. Kuilema
Kerkvoogden: G.B. Blaauw, K. Bakker en later K. Meijer

Koster: fam. Maarhuis.

Er werden op 15 oktober 1995 vier kinderen gedoopt door ds. G.D. Hoff.
Jolanda Roelfien, dochter van Rudy Tonkes en Ciska Tonkes-Jongsma.
Geboren op 20 juli 1995.

Jakob Merijn, zoon van Jakob Kruithof en Astrid Kruithof-Huizing.
Geboren op 31 juli 1995.

Willem lzak, zoon van Azing Kooman en Petra Kooman-Sevenhuijsen.
Geboren op 21 augustus 1995.

Wouter, zoon van Jaap Rozenberg en Hendrika Rozenberg-Overeem.
Geboren op 18 september 1995.

Het volgende kerkelijk huwelijk vond plaats:
Marcel Boomsma en Alice Hendriks op 16 maart 1995, bevestiging en inzegening
door ds. G.D. Hoff.

Belijdenis werd gedaan op 4 juni 1995 door Marcel Boomsma, Willem de Bruin,
Aafiena Jeanet Danhof, Azing Kooman, Jakob Kruithof, Astrid Jaqueline Kruithof-
Huizing, Jan Anne Perdon en Antje de Vries.

Er werden ook in dat jaar vier SOW (Samen op Weg) diensten gehouden, twee in
de Hervormde kerk en twee in de Gereformeerde kerk.

Ook werden er toen nog vijf kerkdiensten gehouden waarin de Vereniging voor
Vrijzinnig Hervormden een predikant mocht kiezen.

De I.K.E. (samenwerking tussen de Hervormden, Gereformeerden en Baptisten)
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organiseerde een viertal diensten. Eén dienst in de Hervormde kerk en één dienst
in de Gereformeerde kerk, één in de tent tijdens de licht- en klankweek en de
Kerstnachtdienst ook in de Hervormde kerk.

Op 31 oktober 1995 werd een Reformatie herdenkingsdienst gehouden in de
Hervormde Kerk. Voorgangers waren ds. G.D. Hoff en ds. J.P. Strietman uit
Wagenborgen.

Jarko Bronts ging door met het schrijven van artikelen “Uit de historie van
Siddeburen”. Zo schreef hij ondermeer over: Na het overlijden van mijn
grootmoeder, Afgebroken boerderij Verlengde Molenlaan, Boerderij Hoen aan de
Veendijk, Huize Tammenga, Afgebroken boerderij aan de Damsterweg, Vroegere
boerderij Karsies aan de Oudeweg, Boerderij Blaauw, Tjapko, Boerderij Rumpff in
Oostwold, Boerderij Poort aan de Eelshuizerweg en Boerderij de Boer, Leentjer.

Als moderamen werd dat jaar verkozen: ds. G.D. Hoff, praeses, ouderling W.I.
Kooman, assessor, diaken F.S.M. Langeveld en ouderling A. Jager, scriba.

De ontmoetingsmiddagen voor 60-plussers werden ook in 1995 voortgezet. In
totaal vonden er vijf bijeenkomsten plaats.

Er waren 6 bejaardenbijeenkomsten in het Ufkenshuis met als onderwerp de
brieven van de apostel Paulus aan Timétheus en Titus. Wisselend geleid door ds.
Hoff en ds. Heslinga van de Gereformeerde kerk.

Op 1 april 1995 werd er een jeugddag gehouden voor kinderen van 7 tot en met
12 jaar in de Viskenij. Het thema van die dag was “lk reken op jou”.

Op 4 maart 1995 werd er door de zendingscommissie en zendingsdag
georganiseerd met 0.a. een bazar, een rommelmarkt en een eetkraam.

Aan de Hoofdweg-west 33 in Nieuwolda werden de R.O.P.-bijeenkomsten
georganiseerd. Er was een programma voor 12 — 16-jarigen en voor 16 jaar en
ouder. Eens per 14 dagen waren er bijeenkomsten.

In dat jaar werd gestart met een actie voor nieuwe stoelen in de kerk.
Er werden 50 stoelen aangeschaft voor een bedrag van f 185,-- per stuk.
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Aan de gemeenteleden werd hiervoor een bijdrage gevraagd en ook was het
mogelijk, als men dat wilde, zelf een stoel te kopen.
Op 14 oktober 1995 werden de stoelen geleverd en in de kerk gebracht.

In het begin van het jaar was mevr. T. Langeveld-Hummel nog beheerder van het
gebouw “de Viskenij”, maar ze werd later in het jaar opgevolgd door mevr. M. van
der Berg-Mensinga.

In dat jaar werden er voor de actie Kerkbalans nog 362 enveloppen rondgebracht.
De opbrengst was uiteindelijk f 60.203,00.

Bij de adressen van de kerkelijke verenigingen stonden toen nog:
Hervormde Vrouwengroep H.V.G.,

(presidente meuvr. D. Leininga-ter Veer)

Hervormd Kerk- en Evangelisatiekoor Siddeburen,

(dirigent J. Beukema)

Kerkkoor Tjuchem, (dirigente H. Huizinga — van Dijk)

de Chr. Plattelandsvrouwenbond C.P.B. en de Zondagsschool.

Tot zover de wetenswaardigheden uit de Klepels van 1995.

G.B. Blaauw

Dorcas

Heeft u kleding dat niet meer wordt gedragen en zoekt u daar een nuttige
bestemming voor? Dorcas ontvangt het graag. Kleding in alle maten en kleuren
alles is goed. U kunt het brengen naar: het kleding Depot, Patrijs 19 Siddeburen
(06-14103832)

Alvast hartelijk dank.
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De wind steekt op - Sela

Als de hemel openbreekt

Het huis vervult met vrede

Zal de adem van uw Geest
Ons met zijn kracht bekleden

Wek ons tot leven en wakker ons aan
Zet ons in vuur enin vlam
Breng een herleving en moedig ons aan
Heer maak ons helemaal nieuw

De wind steekt op de wind steekt op
Waar zij waait leeft uw kerk weer op
Het vuur laait op het vuur laait op
Een vuur van liefde voor God

Als U heilig vuur ontsteekt
Als antwoord op ons bidden
Is de kracht die ons ontbreekt
Aanwezig in ons midden

Wek ons tot leven en wakker ons aan
Zet ons in vuur en in vlam
Breng een herleving en moedig ons aan
Heer maak ons helemaal nieuw

De wind steekt op de wind steekt op
Waar zij waait leeft uw kerk weer op
Het vuur laait op het vuur laait op
Een vuur van liefde voor God
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Van de Struunders

Zoals u vorige keer gelezen hebt, zal er nu ieder kwartaal een bijdrage worden
opgenomen van de Struunders. Hierbij toch een aantal foto’s van activiteiten
(Struunmiddag, The Passion in het MFC en Strunen op school Pasen) en
uitnodigingen voor mei. Ook alvast de vraag of u ons wilt helpen bij het Vakantie
Bijbel Feest op 15 en 16 juli. We kunnen her en der nog wel wat handen gebruiken!

Groep 1 en 2 beelden PalmPasen uit Het laatste avondmaal




De versierde zaal in de Rutger Kopland school tijdens de struunmiddag over
‘veiligheid gezocht'.

De opening van The Passion in het MFC. Een geweldig mooi optreden over het
Paasverhaal.
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Al sinds 2021 zijn we op pad: strunend door Siddeburen,
op zoek naar verbinding en nieuwe manieren om het
Evangelie zichtbaar te maken. Dit doen we niet alleen,
maar samen— met God, met elkaar en met iedereen

die het pionierswerk een warm hart toedraagt.

Daarom nodigen we je uit voor een opgn dag op

LZONDAG 18 MEI

Laot je even weten

We\kom of je komt?

Mail naar
info@struunders-
siddeburen.nl
o.v.v. het aantal personen,
kinderen en eventuele
allergieén.

09.00 uur | Inloop en koffie
in de hervormde kerk op

Hoofdweg 124, Siddeburen

09.30 uur | Dienst
door ds. C.G. op ‘t Hof

11.00 uur | Napraten en update
Struunders

over de voortgang en activiteiten

12.00 uur | Struuntocht door het dorp

een wandeling langs onze initiatieven s
met tussendoor een hapje en drankje @

samen — verbinden — geloven
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Opbrengst collecten

Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op
bankrekening:
NL18 RABO 0359 0032 30 of
NL66 INGB 0000 9653 40
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen.

Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag
overmaken op bankrekening:
NL77 RABO 0359 0151 66 of
NL23 INGB 0001 2779 69
t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen.

Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten.

Collecten:
23/03 Fonds Instandh.Pred.plaats € 152,56
23/03 Tjuchem € 72,65
30/03 Kerk € 19,40
Diaconie € 38,41
Kerk € 28,02
30/03 Tjuchem € 46,50
06/04 Kerk € 31,00
Diaconie € 34,25
Kerk € 35,75
06/04 Tjuchem € 60,25
13/04 Kerk € 33,50
Diaconie € 39,95
Kerk € 29,50
13/04 Tjuchem € 79,95

35



collecten via GIVT:
Via de bank: 09/03

13/03

16/03

23/03

30/03

Giften:

Kerk (U)
Diaconie
Kerk
Biddag (U)
Diaconie
Kerk

De Herberg
Diaconie
Kerk
Tjuchem
F.I.P.
Tjuchem
Kerk (U)
Diaconie
Kerk

Voor de avonddiensten te Tjuchem

via de bank 1

Voor de pioniersplek “de Struunders”

X € 25,00

via de bank: 1

Voor de Klepel:
via de bank: 1

Voor de collecten:
via de bank: 1

X € 15,00

X € 16,00

X € 100,00

ah dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh h dh dh

21,83
20,83
19,83
25,00
12,50
12,50
7,50
7,50
7,50
2,50
90,00
2,50
11,50
10,50
10,50

25,00

15,00

16,00

100,00

ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK!
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Kerkbalans 2025

De eerste gegevens van de Aktie Kerkbalans 2025 zijn binnen:

Opbrengst kerkbalans 2024 € 25.656,50 (A)
Mutaties door overlijden en vertrek € 427,00
Opbrengst 2024 van personen die voor

Kerkbalans 2025 zijn aangeschreven € 25.229,50 (B)
Aantal verzonden kerkbalans-enveloppen 133

Nog niet gereageerd 69
Toezeggingen kerkbalans 2025 € 23.352,00
Nog te verwachten toezeggingen € 5.517,50
Totaal verwachte opbrengst kerkbalans 2025 € 28.869,50 (C)
Een toename ten opzichte van 2024 € 3.640,00 (C-B)
Een toename ten opzichte van werkelijk 2024 € 3.213,00 (A-C)
Inmiddels ontvangen bedrag kerkbalans 2025 € 13.029,50

Vorig jaar werden er 140 kerkbalans-enveloppen rondgebracht, nu 133.

In de meeste gevallen heeft dit te maken met overlijden.

Zoals u kunt zien, hebben er op dit moment nog 69 personen niet gereageerd. Dat is
natuurlijk veel (51,88%).

Als we de cijfers van 2024 en 2025 met elkaar vergelijken, dan blijkt dat de totale
opbrengst met 12,52% is gestegen. Misschien vallen de nog te verwachten
toezeggingen mee en wordt de opbrengst nog hoger.

Een goed resultaat waar we opnieuw heel erg dankbaar voor zijn.

Als u nog niet heeft gereageerd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen?

Namens het college van kerkrentmeesters, G.B. Blaauw.
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Kerkelijke adressen

Hervormde Kerk Siddeburen Telefoon (uitsluitend in noodgevallen) :
Hoofdweg 124, Siddeburen 06 -40503563

Koster:

W.R. Tamminga Tel. 0598 432148

Oudeweg 100, 9628 CH Siddeburen E-mail: info@tammingamachines.nl

Hervormde Kapel Tjuchem

Hoofdweg 37, Tjuchem

Koster:

H.B. Bierma Tel. 0598 432672
Kiekendief 25, 9628 ET Siddeburen

Gebouw De Viskenij

Viskenijlaan 2, 9628 AZ Siddeburen Tel. 06 — 25287988
E-mail: viskenij@gmail.com
Het gebouw wordt door het Contactpersoon binnen het bestuur:
stichtingsbestuur De Viskenij Mw. T. Langeveld
beheert Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen

Beschikbaar voor diverse activiteiten:

DE VISKENU

Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld:
- het vieren van een verjaardag
- het houden van een spelavond
- het geven van een receptie in besloten kring

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven:

Stichtingsbestuur De Viskenij
Tel. 06-25287988
E-mail: viskenij@gmail.com
Contactpersoon mw. T. Langeveld
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KERKELIJKE ADRESSEN

Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters:
e NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen
e NL66 INGB 0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen

Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00.

Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde
bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk
soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig
mogelijk bij u worden thuis bezorgd.

Bankrekeningen Diaconie:
e NL77 RABO 0359 0151 66 t.n.v. Diaconie
e NL23INGB 0001277969 t.n.v. Diaconie

Overige bankrekeningen:
e NL59 RABO 0344582957 Stichting De Viskenij, Siddeburen.
e NL68 RABO 0359414095 St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem.
e NL70INGB 0003 4632 12 Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel
e NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

Voorzitters:

R. Bosker-Jager Tel. 06 83596896
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen

I. Keijzer-Boekestijn Tel. 06 22293279
Oudeweg 95, Siddeburen

Secretaresse:

J. Oostland - Meijer Tel. 0598 431800

Oudeweg 73, Siddeburen

Eerstvolgende vergadering: 15 mei. Afsluiting van het seizoen
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