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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Voorganger:   
Ds. C.G. op ‘t Hof   
Hoofdweg 166K, 
9628 CT Siddeburen 

Tel. 0598 722109 
Mobiel: 06 27138435 
E-mail: cgopthof@outlook.com 

  
Scribaat:  
Mw. G.I. van Weerden 
Vloedweg 28,  
9628 BM Siddeburen  

Tel. 0598 432739 
Mobiel: 06 24462445 
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl   

  
Ouderlingen:  
F.S.M. Langeveld 
Hoofdweg 187, Siddeburen 

Tel. 0598 432344 

  
Diakenen:   
Mw. M. Kuipers-Boelens 
Oudeweg 138, Siddeburen 

Tel. 06-22586972 

Mw. A.T. Ruiter-Korf 
Damsterweg 28,Siddeburen 

Tel. 0598 432173 

Mw. A. Vriend-Groot 
Patrijs 19, Siddeburen  

Tel. 0598 431670 
 

  
Ouderlingen-kerkrentmeesters:  
G.B. Blaauw 
Oosterweren 1, Wagenborgen 

Tel. 0596 541413 
 

J.O. Bosman   
Hoofdweg 89, Siddeburen 

Tel. 0598 431555 
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- Januari 2024 uiterlijk inzenden op 13 december 2023 
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Meditatie  
 

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 

Wat is de waanzin toch die zij beramen? 

De groten staan gewapend tot de slag, 

de machtigen der wereld spannen samen. (Psalm 2:1 berijmd) 

 

Israël is aangevallen door Hamas en slaat hard terug. Rusland probeert met een 

oorlog Oekraïne te veroveren. In Soedan en Ethiopië worden hele volksstammen 

uitgemoord. Wat bezielt ze toch? 

 

Het blijkt van alle tijden. Psalm 2 is een gedicht van ongeveer 3000 jaar geleden. 

Ook toen al was er oorlog in het Midden-Oosten. Machtige volken stonden klaar 

om Israël aan te vallen. 

 

O machtigen, o koningen, wees wijs. 

Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 

Vrees God de HEER en dien Hem naar zijn eis, 

verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede. (Psalm 2:4 berijmd) 

 

Waar vinden we vrede?  

Bij God de HEER alleen. 

Hij heeft de Koning gegeven. 

De Zoon van David. 

De Vredevorst. 

Jezus. 

Bij Hem vinden we vrede. 

Dat geldt voor zowel Joden als Palestijnen als voor ons als Nederlanders.  

 

Heb ontzag voor God de HEER. Zoek bij Hem vrede. Gelukkig wie naar Hem 

luisteren. Gelukkig wie schuilen aan zijn hart. 

Heb je het al gemerkt? 

 

Ds. C.G. op ’t Hof 
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Contact met de predikant 

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over 

geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om contact met me op te 

nemen: 

Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof / 0598-722109 / 06-27138435 / cgopthof@outlook.com  
 
 

Samenkomsten in het Ufkenshuis 
 

Op zondagavond is er elke veertien dagen om 19.00u een dienst in het Ufkenshuis. 

Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis alleen 

toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het Ufkenshuis 

die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, kunnen 

terecht in de Kapel in Tjuchem.  

De samenkomsten in het Ufkenshuis zijn afwisselend onder verantwoordelijkheid 

van de Protestantse kerk Slochteren, de Protestantse Woldkerken, de Nederlandse 

Gereformeerde kerk Schildwolde, de Gereformeerde kerk Siddeburen of de 

Hervormde kerk Siddeburen. 

● Zondagavond 5 november is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

Hervormde kerk Siddeburen. 

● Zondagavond 19 november is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

Nederlandse Gereformeerde kerk Schildwolde. 
 

 

Kerkdiensten Tjuchem 
 

In Tjuchem zijn er elke zondagavond om 19.00u leerzame 

kerkdiensten in de Kapel aan Hoofdweg 37. Er gaan vaak 

gastvoorgangers voor. Op 19 november gaat onze eigen 

predikant voor. Dan is het thema: Heilig Avondmaal. Waarom 

vieren we dat? Waarom heet het zo? Wat zijn de andere 

benamingen ervoor? En wat is de betekenis er eigenlijk van? 

Op de laatste zondagavond van de maand, 26 november, is er koffiedrinken na de 

dienst. Elke zondagavond van harte welkom.  
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Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem 

November 
 

Woensdag 1 november:  19.00 uur ds. C.G. Op ’t Hof  

collecte bestemd voor:   Dankdagcollecte  

Dankdag 

 

Zondag 5 november:   09.30 uur ds. Bogerd - Wouterwoude  

collecte bestemd voor:   Kerk 

Koffiedrinken na afloop van de dienst in de Viskenij 

 

Tjuchem:     19.00 uur ds. B. v. Werven - Diever 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 12 november:   09.30 uur ds C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerk  
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. M. de Jager - Dwingeloo 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 

   

Zondag 19 november:   09.30 uur ds. M.F. v. Binnendijk - 

Stadskanaal 

collecte bestemd voor:   Kerk  

 

Tjuchem:    19:00 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 26 november:     9.30 uur ds. C.G. Op ’t Hof 

collecte bestemd voor:   Fonds Instandhouding Predikantsplaats  
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. N. Noorlander - Onstwedde  

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem  

In Memoriamdienst 
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Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf 

 
Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? 
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de 
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment 
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst 
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de 
gewenste dienst. 
 
 

Oppas 

 
Op is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken van de 
kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen met 
Marjan, 0598-431555/06-23509480. 
 

 

20+groep  
 

Ongeveer om de week komen we met een groepje twintigers en dertigers op 

woensdagavond bij elkaar in de Viskenij en gaan we met elkaar in gesprek over het 

leven, geloven en de Bijbel. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee 

te doen. Of weet je iemand? Nodig diegene uit. Op 8 november bespreken we 

n.a.v. Lucas 14:1-14 het thema ‘Gastvrijheid en openheid’. Op 22 november hopen 

we naar het theater in Hoogezand te gaan voor de voorstelling ‘In Gods naam’. 
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Berichten uit de gemeente! 

 

Dhr. H.H. Hinrichs verblijft elders:  
Zorgcentrum De Horst, afd. “Woltinge” Kamer 2.3 

Rondweg 97, 7825 TC Emmen 

 
Bedankje 

Beste gemeente, 
Op 10 september j.l. mocht ik tot mijn grote verrassing de bloemen op die 

zondag ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Als organist ben ik vaak als een 
van de eersten aanwezig en vertrek ik als een van de laatsten. Toch voel ik me 
betrokken bij de gemeente en haar wel en wee en vind ik het mooi af en toe 

even contact te hebben. Nogmaals dank voor dit blijk van waardering.  
Henk Samplonius(organist) 

 
Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie? 

 

 

 

 
Bloemengroet 

 
6-8-2023 Dhr. Ties Wildeboer  Appingedam (organist) 
13-8-2023 Mevr. v.d. Tuin-Kamminga Poststraat 26 (100 jaar geworden) 
20-8-2023 Mevr. Hoekstra-Kammen Ufkenshuis K138 
27-8-2023 Dhr. Heersema   Oosterweg 8 
3-9-2023 Dhr. J. de Weerdt  Noorderweg 
10-9-2023 Dhr. H. Samplonius   Organist 
17-9-2023 Mevr. M.C. Nobbe (fluitist) Appingedam 
24-9-2023 Mevr. B. Vriend-Winkels Akkereindenweg 
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Verjaardagen en huwelijksjubilea  
November  
 
03  nov.  Dhr. A.Sj.H. Uuldriks     77 jaar 
    Middenstraat 2, 9628 AW Siddeburen 
 
05  nov.  Mevr. E. Boerema      77 jaar 
    Hoofdweg 59, 9627 PB Hellum 
 
12  nov.  Dhr. D. Luining      83 jaar 
    Kerklaan 20A, 9628 AV Siddeburen 
 
13  nov.  Dhr. H.H. Hinrichs      94 jaar 
    Zorgcentrum De Horst, afd. “Woltinge” 
    Rondweg 97, 7825 TC Emmen 
 
20  nov.  Dhr. D.J. van Tongeren     84 jaar 
    Gockingalaan 56, 9635 BE Noordbroek 
 
25  nov.  Mevr. H. Moedt-Blik     84 jaar 
    Schoollaan 16, 9628 AJ Siddeburen 
 
27  nov.  Mevr. L. Grozema-Hassing    80 jaar 

Noorderholt 35, 9628 BV Siddeburen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel 
vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten. 

 
 

 
Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren: 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 
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Nationale Dankdag voor gewas en arbeid 
 

Elk jaar op de eerste woensdag van november is de nationale Dankdag voor gewas 

en arbeid. Deze dag is al eeuwen geleden door de overheid samen met de kerk in 

het leven geroepen. Een dag om extra onze dank te uiten naar God de Schepper 

die nog steeds voor zijn schepping zorgt, zodat de oogst ook dit jaar weer 

binnengehaald kon worden. We komen om 19.00 uur in de kerk bij elkaar om 

samen God te danken. Vindt u ook dat God dankbaarheid verdient? Wees erbij op 

1 november! 

 

 

Eeuwigheidszondag 26 november 
 

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar 

begint altijd met Advent waarna we de heilsfeiten Kerst, Pasen en Pinksteren 

vieren. Elk jaar worden we zo bepaald bij de ontvouwing van Gods reddingsplan 

voor deze wereld. Na Pinksteren ging het Evangelie de wereld over. Maar daarmee 

is Gods ingrijpen nog niet afgelopen. We zien uit naar Gods komst en de komst van 

de nieuwe hemel en aarde waar vrede heerst. De laatste zondagen van het 

kerkelijk jaar worden we daarbij bepaald. Op de laatste zondag herdenken we de 

mensen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Zij zijn al in de eeuwigheid. We 

noemen hun namen ter herdenking. De familie en geliefden zijn van harte 

uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Om zo samen het verdriet en gemis te 

dragen en bij God te brengen. 
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Samen bidden 29 november 
 

Elke laatste woensdagavond van de maand is er gelegenheid om 

samen te bidden in de Viskenij. Deze gebedsbijeenkomsten 

worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Siddeburen en hebben 

bewust een interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een kerk bent aangesloten, 

bent u van harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, 

net wat voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook wat gezongen worden en uit 

de Bijbel gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje voor uit. Weet u welkom om 

te luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig vindt, biedt dit misschien een 

mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet aanwezig bent, kunt u ook vooraf 

onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. De avonden beginnen om 19.30. 

Deze maand op 29 november. 

Contactpersoon Protestantse gemeente: Ouderling Anje Huijssoon-Holtland 06-

83941331 

Contactpersoon Hervormde gemeente: Ds. Gerco op ’t Hof 0598-722109 

 

 

Euthanasie bij voltooid leven 
 

Op dinsdagavond 14 november houdt de predikant van de gereformeerde kerk, ds. 

G.J. Weessies, een verdiepingsavond over de vraag naar euthanasie bij voltooid 

leven. Nu wij mensen steeds ouder worden krijgen velen ‘genoeg’ van het leven. Ze 

achten hun leven voltooid en willen graag sterven en daarbij geholpen worden. Het 

gaat hierin dus niet om euthanasie bij ziekte en ondraaglijk lijden, maar om 

ervaringen als zinloosheid, overbodigheid, eenzaamheid, goede herinneringen die 

niet meer aangevuld worden, genoeg van het leven... Vragen die zich aandienen, 

zijn: Wat zijn de maatschappelijke en ethische aspecten? Wat is erover te zeggen 

vanuit de theologie en de Bijbel. En hoe kijken we hier zelf op dit moment 

tegenaan? De avond start om 19.30u in het Multifunctioneel Centrum (MFC), 

Oudeweg 70, Siddeburen. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs 

gesteld. Dat kan via e-mail of 

telefoon: geertjan.weessies@ziggo.nl of 06-19948728. 

mailto:geertjan.weessies@ziggo.nl
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Gemeenteavond maandag 20 november 
 

Maandagavond 20 november komt dhr. Jaap van den Born van de IZB op onze 

jaarlijkse gemeenteavond spreken over kerk-zijn in ons dorp. Het zou mooi zijn als 

u in zo groot mogelijke getale zou komen, zodat we dit gesprek met de volle 

breedte van onze gemeente kunnen voeren. Maandagavond 20 november om 

19.30 uur in de Viskenij. 

 

 
Agenda gemeenteavond 

Maandag 20 november 2023 
 

1. Opening 

2. Mededelingen kerkenraad  

3. Financiën kerk en diaconie 

4. Pauze/koffiedrinken 

5. dhr. J. v.d. Born (IZB) – missionair gemeente-zijn 

6. Sluiting 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 14 juni 2023 
 
Ouderling-kerkrentmeester Blaauw is voorzitter. Hij heet de aanwezigen welkom 
en opent de vergadering met het lezen van Fil.1:1-6. Na het lezen van een 
overdenking gaat hij voor in gebed. Bij de toerusting wordt gesproken over de 
doop. De (persoonlijke) betekenis van de doop voor je leven en voor je 
(klein)kinderen. Ter afsluiting wordt gezongen Ps.105:3. De diaconie deelt mee dat 
er overleg is geweest met de diaconie van de Prot.gemeente. Vanuit de gemeente 
zijn diverse dankbetuigingen voor de bloemen. De kerkrentmeesters delen mee dat 
op dit moment gewerkt wordt aan de afrekening van de restauratie.  Deze maand 
gaat de actie Solidariteitskas rond in de gemeente. Het moderamen deelt mee dat 
de ring Noordoost Groningen een nieuwsbrief heeft ingesteld met als bedoeling de 
onderlinge betrokkenheid te vergroten. De kerkenraad besluit dat de belangrijkste 
punten uit deze nieuwsbrief worden gehaald en op onze eigen nieuwsbrief worden 
geplaatst. Op Oudejaarsavond komt de dienst in Tjuchem te vervallen. In 
Onstwedde is een studiedag voor transgenders.   De Struunders hebben 
meegewerkt op de “garagesaledag”. Daarnaast hebben zij de gemeentelijke 
toerustingsavonden bijgewoond. Er zijn filmavonden opgestart en maaltijd en 
meer kan op dit moment op een goede opkomst rekenen. Op dit moment zijn zij in 
gesprek met Nelleke van de IZB over de voortgang van het pionierswerk. Met de 
predikant wordt het jaargesprek gehouden. Het gaat over de voortgang van de 
werkzaamheden en het hele totaalpakket aan werkzaamheden. Onze predikant is 
ook consulent in Oostwold (omdat daar uitsluitend een kerkelijk werker is) en in 
Bedum en Stedum.  Het bevalt allemaal goed, de betrokkenheid van kerkenraad en 
gemeente wordt erg gewaardeerd.  Het totaalplaatje vraagt wel veel aandacht en 
een zorgvuldige planning. De toerustingsavonden met Jaap van der Born zijn als erg 
zinvol ervaren. De kerkenraad wil graag een vervolg zien. Na de zomer zal worden 
bekeken of dit mogelijk met een gemeenteavond gecombineerd kan worden. Op 
10 juli is er een gezamenlijk moderamen. Het lijkt goed als de 
gebedsbijeenkomsten in het nieuwe winterseizoen weer wordt opgestart. Mw. 
Medaets heeft aangegeven het volgend seizoen niet beschikbaar te zijn. Besproken 
moet worden dat de Prot.gemeente dan een nieuwe kandidaat moet leveren. 
Diaken Vriend en Ruiter zullen zich bezig gaan houden met de start van het 
winterseizoen. De kerkordewijzigingen worden besproken en teruggekoppeld aan 
de classis. Diaken Vriend sluit de vergadering met dankgebed. 
De scriba, G. v. Weerden. 
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Ontmoetingsmiddag 10 oktober. 

 
We mochten na de meditatie van Annie Vriend horen over het werk van TWR. 
De aanwezigen luisterden geboeid naar de presentatie van Dhr. S. Bekx uit 
Emmeloord. TWR is een internationale zendingsorganisatie die christelijke 
programma’s uitzendt in 190 landen in meer dan 300 talen! Dit is mogelijk door de 
inzet van lokale medewerkers. Waar nodig worden zij ondersteund door 
Nederlandse deskundigen b.v. op het gebied van: technische ondersteuning en 
onderhoud, IT-audio- en videoproducties, communicatie, administratie en nog veel 
meer…. Wat een bemoediging om te horen hoe mensen uit alle volken, stammen 
en talen het Evangelie horen. Uit de vele reacties en getuigenissen blijkt wat een 
impact deze programma’s hebben op de levens van mensen.  De collecte van deze 
middag was bestemd voor Trans World Radio en het totaalbedrag was €200,-. 
Namens TWR danken we alle gevers heel hartelijk. Er was ruimschoots gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en de prachtige pentekeningen van dhr. A. Medaets te 
bewonderen. Adrie had zijn talent voor de meesten van ons als een goed geheim 
bewaard. Wat een geduldig en precies werkje! We mogen terugkijken op een 
mooie middag. We hopen velen van u te mogen ontmoeten op 14 november als de 
fysiotherapeut: Richard Meier ons iets zal vertellen over Valpreventie. 
Een hartelijke groet, 
De OM-commissie. 

 
Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan TWR. 
 
Op dinsdag 10 oktober jl. was mij de gelegenheid gegeven om een presentatie te 
geven over het werk van TWR (Trans World Radio) tijdens de Ontmoetingsmiddag 
van Siddeburen van de Ned. Hervormde Kerk. Het was een voorrecht om hier 
aanwezig te mogen zijn en een bijdrage te leveren en te vertellen over ons werk 
met TWR. Prachtig om ook mensen gesproken te hebben die middels de 
presentatie meer kennis hebben gemaakt met het werk van TWR. Die middag en 
op zondag 15 oktober jl. is er beide keren een collecte gehouden voor het werk van 
TWR. De totale collecte opbrengst was 424,20 EUR. Een oprechte dank en 
waardering voor jullie financiële bijdrage, hartelijk dank. Middels jullie bijdrage kan 
het werk van TWR ook doorgaan in deze wereld van nood en kunnen we hoop 
brengen wat geen grenzen kent.  
Wens jullie allen Gods zegen en ontvang mijn hartelijke groeten, Samuël Bekx. 
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Uitnodiging 
 

Komt u ook naar de ontmoetingsmiddag van de Hervormde gemeente 
Siddeburen, Tjuchem en Steendam? 

Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee. 
 

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, 
gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie. 

 
 
 
 

 
 
 

   Inloop vanaf 14.00  uur  *  Aanvang 14.30 uur  *  Locatie: De Viskenij 
 
Dinsdag 14 november 2023 
Fysiotherapeut Richard Meijer geeft een presentatie over valpreventie. 
In en om huis gebeuren de meeste ongelukken, vaak gebeurt dit na een val. 
Valpreventie is het verminderen of voorkomen van ongelukken door het vallen.  
 
Volgende data voor de ontmoetingsmiddagen zijn: 
19 december 2023: Kerstviering 
9 januari 2024:        Nieuwjaarsvisite met o.a. spelletjes 
13 februari 2024:    Ds. C.G. op ‘t Hof vertelt over Papoea Nieuw-Guinea 
26 maart 2024:        Paasviering 
 
 

Hartelijke groet namens de commissie, 
Annie Vriend, Ans Ruiter, 

Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers                       
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Column: Zondagmorgen 
 

Het plensde. Het klonk gezellig toen de wekker afging en het bed nog comfortabel 

warm was, maar aan de ontbijttafel met een klok die opschoof richting kerktijd, 

werd dat minder. Een gedienstige huisgenoot had al zes regenpakken uitnodigend 

op de vloer uitgestald. Ik had er niet zoveel zin in. Kleddernatte pakken die daarna 

allemaal weer uitgehangen moeten worden om te drogen, een poos rondslingeren 

door de gang voordat iemand tijd en zin heeft ze weer netjes op te vouwen in de 

hoesjes. 

 

‘Kunnen we niet thuisblijven bij de laptop?’, opperde er één. De verleiding was 

groot, kijkend naar de dikke druppels die langs het raam naar beneden gleden. 

Nee, gewoon de auto, vond nummer twee. Maar een plekje zoeken in de 

binnenstad of vanaf de parkeergarage met paraplu je weg vinden was op deze 

zondagochtend ook geen optie. Dat kost meer tijd dan met de fiets en tijd op 

zondagmorgen is bij de familie Van Hoek een schaars goed. ‘Gewoon hard fietsen, 

jongens’, riep ik, ‘we zijn niet van suiker!’ 

 

Gemakzucht, slordigheid in kerkgang en een volle agenda zijn belangrijke oorzaken 

van kerkverlating ontdekten onderzoekers in de VS. Dit bleek belangrijker dan 

negatieve ervaringen met de kerk of atheïstische overtuigingen. Het uitslijten van 

de gewoonte om ’s zondags naar de kerk te gaan kan zomaar de kiem leggen voor 

het afscheid van de kerk. Wat begint met het overslaan van één dienst, kan erop 

uitlopen dat je de kerk helemaal vaarwelzegt. Zulke onderzoeken zetten me altijd 

aan het denken, want je ontkomt er niet aan in je eigen gezin. Die gave 

muziekuitvoering, maar ja, wel op zondag. En dan die sportwedstrijd. Dat 

weekendje weg waarin een dienst niet lukt. Hoe streng ben je, hoe consequent? Of 

is die ene keer niet zo’n probleem? We sprongen toch maar op de fiets. De 

garderobe was gevuld met natte jassen en paraplu’s. Daar was die lieve zuster, 

gisteren spraken we elkaar nog op de gemeentedag. ‘Hou vol’ was het thema. Ik 

kreeg een grote grijns. ‘Ook dit is volhouden’, knipoogde ze. En toen wist ik het 

weer. Ook dit is kerk-zijn. 

 

Elise van Hoek-Burgerhart. Uit: De Waarheidsvriend. 
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Ontmoetingsdag  
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Voorstelling ‘In Gods Naam’ 22 november 
 

Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en 

verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Bas 

neemt jou mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, 

ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Een reis door het meest 

geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek ter wereld.  

 

De voorstelling is een initiatief van de landelijke Protestantse Kerk en Nachtzon 

Media om een toegankelijke avond over de Bijbel te organiseren. De avond is 

samen met lokale protestantse kerken in de directe omgeving georganiseerd. De 

voorstelling wordt gespeeld door acteur en zanger Bastiaan Ragas en door actrice, 

zangeres, en cabaretière Yvonne van den Eerenbeemt.  

 

Bastiaan Ragas (1971) werd enkele jaren geleden 

gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een 

vriendschap met een predikant heeft hij zich 

verder verdiept in de context van deze verhalen. 

Hij ziet dat veel van zijn generatiegenoten er 

onbekend mee zijn of ze hebben afgeserveerd op 

grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en 

bestuderen van deze teksten is Ragas ervan 

overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van 

onschatbare waarde zijn voor onze tijd. Niet ten minste omdat deze verhalen in de 

haarvaten van onze cultuur zitten. 

 

In een avondvullende voorstelling gaat Ragas kriskras door de Bijbel en licht er 

bekende en onbekende verhalen uit. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, 

soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Hij 

verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. 

Hij leest voor uit de evangeliën, zingt uit de psalmen (op eigen wijze) en oreert met 

Spreuken. Mede-actrice Yvonne van den Eerenbeemt neemt verschillende rollen 

uit de verhalen aan en roept Bastiaan en het publiek soms tot de orde: 'Dit staat er 

helemaal niet, ook al is het wel altijd zo uitgelegd.'  
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De voorstelling is op woensdagavond 22 november om 20.30 uur in het Kielzog te 

Hoogezand. Kaarten á 10 euro zijn nog te reserveren via Hilde Veenstra, 

hilda.veenstra@ziggo.nl of 06-57025798. Een mooie avond om samen met je buur, 

vriend of familie naartoe te gaan. 

 

Berichtje van het bijbelgroepje van Cosis 
 
Bijna 26 jaar was mevr. F. Danhof-van Gijssel leidster van het Bijbelgroepje van 
Cossis. Op de woensdagavond begeleidde zij samen met mevr. A. Wiegman was 
gedurende het winterseizoen een groep van circa 14 personen in Siertsheerd. Zij 
deed haar werk met veel enthousiasme en plezier. 
Vorig seizoen ontvingen de dames als blijk van waardering vanuit Cosis nog een 
oorkonde. Namens de Gemeente mocht mevrouw Danhof als dank voor haar 
jarenlange trouwe inzet een bloemetje ontvangen. Wij wensen haar Gods zegen. 
Momenteel zijn we nog druk zoekende naar een enthousiaste leidster. 
 
Najaar-arrangement op de Herberg | zaterdag 11 november 
 
Op zaterdag 11 november a.s. is er een bijzonder najaar-arrangement op de 
Herberg voor iedereen! Dit keer hebben we een speciaal programma voor u, 
vanwege ons 30-jarig jubileum. Een leuk dagje uit met vriend(inn)en of broers en 
zussen?! 
Om half 11 is de ontvangst met koffie. Gastenbegeleider en theoloog Arjen Grobbe 
neemt ons daarna mee naar de expositie van Christa Rosier over de Psalmen. 
Vervolgens is er een wandeling met lunch in de omgeving van de Herberg. Voor de 
lunch wordt gezorgd. 
Het concert wordt ‘s middags verzorgd door twee beiaardiers: vader Boudewijn en 
dochter Lydia Zwart. Speciaal voor deze gelegenheid nemen ze hun kamerbeiaard 
mee, een miniatuurkopie van het carillon in de toren. Naast de beiaard spelen ze 
ook op de vleugel. Rond 16.00uur is het afgelopen. 
Het wordt een speciale dag die de moeite waard is. Meer informatie op de website 
www.pdcdeherberg.nl. Opgave via concerten@pdcdeherberg.nl of 026-334 2225. 
De kosten voor het najaar-arrangement zijn € 30 (incl. lunch), alleen het concert € 
15. De opbrengst is voor de Herberg. Warm aanbevolen!   
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Van de Struunders 
 
Verbindende activiteiten  
In de feestweek heeft Struunder Hans wederom de kerk verlicht. Het paarse licht 
scheen als bemoediging voor iedereen die het nodig heeft, die Hem nodig heeft. 
Vanaf maandagavond was de tekst ‘Is/Wordt God jouw doel?’ te lezen voor de 
kerk. De voorbereidingsavond voor dit spandoek is altijd al zo waardevol: samen 
lekker knutselen en praten over wat ons bezighoudt. We proberen altijd een 
prikkelende tekst te bedenken die aansluit bij het thema, dit jaar ‘Wilde Westen. 
Zou er iemand zijn geraakt door Gods liefde? In  ieder geval ontstonden ook dit jaar 
gesprekken rond de tekst en de deelname van de gemeente aan de feestweek. 
Tijdens de braderie kon er ook op een doel gemikt worden. De kinderen 
probeerden de hoogste score te halen. Monique, kapster van beroep, maakte 
veertjes in de haren. Vooral jonge meiden waren hier erg blij mee. Kinderen 
konden grabbelen in de grabbelton. Terwijl de kinderen zich vermaakten, konden 
er gesprekken worden aangegaan met hun ouders of grootouders. Er ontstonden 
bijzondere gesprekken, betekenisvolle gesprekken. ‘s Avonds was ook een trailer 
van The Chosen te zien. 
 

   
 
Op 11 november hopen wij weer chocolademelk uit te delen aan de Sint Maarten-
lopers. We maken er een gezellig geheel van. Kom gerust langs voor de gezelligheid 
of om een handje te helpen bij het uitdelen van de chocolademelk. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd! 
Op kerstavond wordt er een kerstfeest bij de Hervormde kerk georganiseerd door 
Dorpsbelangen, beide kerken en Struunders. Dit jaar staan het kerstverhaal, 
ontmoeting en beleving centraal. Een wederom vernieuwende, maar ook 
vertrouwde manier van Kerstmis vieren. De organisatie is in volle gang. Schrijf het 
alvast in uw agenda: kerstavond van 19.30 tot 21.00 uur.  
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Filmavonden 
Afgelopen filmavond zagen we hoe Jezus de Samaritaanse vrouw bij de put sprak 
en hem Messias noemde. Daarnaast werd Mattheus door Jezus geroepen. ‘Volg 
mij!’ ‘Wie ik?’ ‘Ja, jij!’ De rest reageerde verbaasd: waarom hij? Twee hele mooie 
afleveringen. Henk Kuper en zijn vrouw zorgden voor een erg goede verzorging! Er 
waren nieuwe gezichten aanwezig, maar ook vertrouwde gezichten. We zijn 
nieuwsgierig naar een nieuwe aflevering van de The Chosen op aanstaande vrijdag 
17 november. 
 
Strunen op school  
Ook de voorbereidingen voor Strunen op school zijn in volle gang. In november 
hopen we de school wederom een bezoek te brengen en met twee klassen aan de 
slag te gaan met het thema ‘God houdt van jou’.  
 
Deze maand staat ook in het teken van de jaarlijkse evaluatie. Er dient een 
financieel verslag te worden aangeleverd en de stuurgroep overlegt over de 
voortgang en ontwikkeling van het pionieren. Een mooi moment om het afgelopen 
jaar te evalueren: Waar is onze aandacht naar uitgegaan en waar niet? Waar moet 
onze aandacht het komende jaar naar uit gaan? 
In november zal er tevens een scholingsavond plaatsvinden rond Community 
vormen/onderhouden, samen met onze collega’s uit Sebaldeburen. Onze 
begeleider vanuit de IZB komt hiervoor naar Siddeburen.  
 
Wilt u voor en met ons bidden voor het werk in en om Siddeburen? 
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Opbrengst collecten 
 
Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.  
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekening:  

NL18 RABO 0359 0032 30 of 
NL66 INGB 0000 9653 40 

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag 
overmaken op bankrekening:  

NL77 RABO 0359 0151 66 of 
NL23 INGB 0001 2779 69 

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Collecten: 
17/09 Kerk      € 50,00 
  Diaconie     € 29,45 
  Kerk      € 31,65 
17/09 Tjuchem      € 88,90 
24/09 Kerk      € 24,70 
  Diaconie     € 23,21 
  Kerk      € 24,85 
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24/09 Tjuchem     €      109,90 
01/10 Kerk en Israël    € 31,00 
  Diaconie     € 39,45 
  Kerk      €        25,30 
01/10 Tjuchem     €        81,55 
08/10 Fonds Instandh.Predikantspl.  €      102,42 
08/10 Tjuchem     €      135,30 
15/10 Trans World Radio    €      224,20 
  Diaconie     €        32,77 
  Kerk      €        31,10 
15/10 Tjuchem     €      104,65 
 
Voor de collecten via GIVT: 
Via de bank: 27/08 F.I.P.   € 17,83 
    Tjuchem  €   2,50 
         03/09 Kerk (Uit)  € 15,83 
    Diaconie  € 15,83 
    Kerk   € 15,83 
         10/09 Avondmaal  € 15,83 
    Diaconie  € 15,83 
    Kerk   € 15,83   
               17/09 Kerk (Uit)  € 11,50 
    Diaconie  € 11,50 
    Kerk   €   9,50 
         24/09 Kerk (Uit)  €   7,50 
    Diaconie  €   7,50 
    Kerk   €   7,50   
         01/10 Kerk en Israël € 14,50 
    Diaconie  €   9,50 
    Kerk   €   8,50   
 

Giften:      

 

Voor de avonddiensten in Tjuchem:  
via de bank:  1 x 25,00   =   €   25,00 
     1 x 20,00   =   €   20,00 
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voor de kerk en klepel: 
via de bank:  1 x       100,00  =    € 100,00 
      
voor de Struunders: 
via de bank:          1     x    15,00 = €        15,00 
tijdens de braderie:     €        15,50 
 
voor Fonds Instandhouding Predikantsplaats: 
via de bank         1     x   10,00  = €         10,00 
 
voor Trans World Radio: 
via de bank         1     x   50,00  = €         50,00 

 
Opbrengst verkoop boeken tijdens de braderie:  €       230,55. 

 
Voor het startweekend:        1         x     50,00= €         50,00 
                                                   1         x            20,00=  €         20,00 

 
 

 
 

 
 

 
Giften binnengekomen voor de kapel in Tjuchem 
 
- Augustus € 10 
- September € 85 
 
Alle gevers hartelijk bedankt. 
 
Bestuur Stichting Instandhouding kapel Tjuchem-Steendam 
 

 

ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK! 
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Ons maandblad “de Klepel” 
 

Het college van kerkrentmeesters vraagt u één keer per jaar om een vrijwillige 
bijdrage voor ons maandblad “de Klepel”.  
 
Ook dit jaar treft u weer een verzoek om betaling bij deze Klepel aan. 
Net als andere jaren blijkt dat het een veel gelezen blad is waarvoor de vele lezers 
graag een bijdrage over hebben.  
De oplage is opnieuw gedaald t.o.v. het vorig jaar en ligt nu in de buurt van de 200. 
Oorzaken hiervan zijn meestal overlijden en verhuizing. 
  
Maandelijks werden uw giften in de Klepel verantwoord, in totaal €  1.439,50. 
De opbrengst van de collecte in de kerk bedroeg € 30,10. 
Totaal dus € 1.469,60.  Dit is € 1.385,90 minder dan het vorig jaar. 
De oorzaak denken wij te vinden in het niet verstrekken van acceptgirokaarten, maar 
enkel een verzoek in de Klepel om een bijdrage. Dit jaar zal weer een brief aan de 
klepellezers worden gezonden voorzien van een betaalinstructie.  
De kosten van de Klepel waren € 3.176,44.  Dat is € 377,91 meer dan vorig jaar. 
In 2022 een tekort dus van € 1.706,84.  
Het vorig jaar hadden we nog een overschot van € 56,97. 
 
We hopen dat allen die een exemplaar van de oplage van ongeveer 200 stuks tien 
keer per jaar ontvangen, opnieuw hun bijdrage van mimimaal € 16,00 willen 
leveren aan het in stand houden van ons kerkblad “de Klepel”, zodat we ook dit 
jaar weer een positief saldo kunnen noteren. Het is dan wel belangrijk dat ieder die 
de klepel ontvangt ook een bijdrage doet. 
Om het u gemakkelijk te maken treft u hierbij een brief met betaalinstructie aan. 

 

 

 Bijdrage de Klepel 2023  
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Beschikbaar voor diverse activiteiten: 
 

DE VISKENIJ 

 
Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld: 

- het vieren van een verjaardag 
- het houden van een spelavond 

- het geven van een receptie in besloten kring 
 

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven: 
 

Carolien Huesken 
Viskenijlaan 4 

9628 AZ Siddeburen 
tel. 06- 25287988  

E-mail: viskenij@gmail.com 

Kerkelijke adressen 
 
Hervormde Kerk Siddeburen  
Hoofdweg 124, Siddeburen 

Telefoon (uitsluitend in noodgevallen) : 
06 - 40 50 35 63 

Koster:   
W.R. Tamminga  
Oudeweg 100, 9628 CH  Siddeburen        

Tel. 0598 432148  
E-mail: info@tammingamachines.nl 

  
Hervormde Kapel Tjuchem 
Hoofdweg 37, Tjuchem 

 

Koster:   
H.B. Bierma  
Kiekendief 25, 9628 ET  Siddeburen 

Tel. 0598 432672 

  
Gebouw De Viskenij  
Viskenijlaan 2, 9628 AZ  Siddeburen 

                          
Tel. 06 - 25287988 

Beheerster:  
Mevr. C. Huesken 
Viskenijlaan 4, 9628 AZ  Siddeburen    

E-mail: viskenij@gmail.com 
 

 

 
     

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@tammingamachines.nl
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KERKELIJKE ADRESSEN 

 
Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters: 
● NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 
● NL66 INGB  0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 

 
  Collectemunten: Deze zijn er van €0,50 en van €1,00. Ze zijn 
verkrijgbaar in hoeveelheden van 25 stuks (€12,50 resp.€25,-). Alleen te bestellen 
door overmaking op één van de twee bovengenoemde bankrekeningen t.n.v. de 
kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel (veelvoud van 25) en welke munten u  
wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig mogelijk 

bij u worden thuis bezorgd. 
 
Bankrekeningen Diaconie:    
● NL77 RABO 0359 0151 66  t.n.v. Diaconie 
● NL23 INGB   0001 2779 69  t.n.v. Diaconie 

 
Overige bankrekeningen:  
● NL59 RABO 0344 5829 57    Stichting De Viskenij, Siddeburen. 
● NL68 RABO 0359 4140 95    St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem. 
● NL70 INGB  0003 4632 12    Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel 
● NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats 

 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
 
Voorzitters: 

 

R. Bosker-Jager  
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen 

Tel. 06 83596896 

I. Keijzer-Boekestijn  
Oudeweg 95, Siddeburen 

Tel. 06 22293279 

Secretaresse:  
J. Oostland - Meijer  
Oudeweg 73, Siddeburen 

Tel. 0598 431800 

 
 Eerstvolgende vergadering:  21 nov. 19.30uur Gezamelijke avond 
      Onderwerp: “Orgaandonatie” 

   


