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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Voorganger:   
Ds. C.G. op ‘t Hof   
Hoofdweg 166K, 
9628 CT Siddeburen 

Tel. 0598 722109 
Mobiel: 06 27138435 
E-mail: cgopthof@outlook.com 

  
Scribaat:  
Mw. G.I. van Weerden 
Vloedweg 28,  
9628 BM Siddeburen  

Tel. 0598 432739 
Mobiel: 06 24462445 
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl   

  
Ouderlingen:  
F.S.M. Langeveld 
Hoofdweg 187, Siddeburen 

Tel. 0598 432344 

  
Diakenen:   
Mw. M. Kuipers-Boelens 
Oudeweg 138, Siddeburen 

Tel. 06-22586972 

Mw. A.T. Ruiter-Korf 
Damsterweg 28,Siddeburen 

Tel. 0598 432173 

Mw. A. Vriend-Groot 
Patrijs 19, Siddeburen  

Tel. 0598 431670 
 

  
Ouderlingen-kerkrentmeesters:  
G.B. Blaauw 
Oosterweren 1, Wagenborgen 

Tel. 0596 541413 
 

J.O. Bosman   
Hoofdweg 89, Siddeburen 

Tel. 0598 431555 
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  Uw kopij voor de Klepel van november 2024 graag uiterlijk 16 oktober 2024 
inzenden door te mailen naar: klepel.kopij@gmail.com of in te leveren aan 

de Hoofdweg 89 in Siddeburen. 
 

De november klepel verschijnt rond 1 november 2024.  
 

Volgende inleverdata: 
-  December 2024 uiterlijk inzenden op 13 november 2024 

 

 



 

4 
 

Meditatie - Nij begun 
 

Het evengelie van Johannes is n hail biezunder evengelie. Het kommen van Jezus in 

dizze wereld vertelt hai op n hail aander menaaier as Lucas of Matteüs. Gain staal, 

gain hedders, gain wiezen, nee het gaait bie hom bloots om het Woord van God 

dat mensk worden is. God gait wat nijs moaken. 

As je dit bouk van Johannes lezen, is het net of je t eerste blad van biebel lezen. 

Doar wordt ons verteld hou God wereld mouk deur zien woord, dat ales veur dag 

raip. In de komst van Gods Zeun begunt een nije scheppen, deur Hom wordt ales 

nij, net zo as in t begun. Hai komt bie zien aigen volk en is n mensk net zo as wie. 

Mor zien aigen volk wol niks van hom waiten, ze hebben hom nait aannomen as 

heur verlözzer. Mor wèl hom aannemt en wèl t holdt op hom, dij mag n kiend van 

God nuimd worden. 

 

Johannes de Deuper zegt over hom dat Hai het is, dij ons vertellen kin wèl of God 

is. Dat willen wie ja geern waiten. Over God is aal hail veul proat en schreven en de 

aine wait het nog beter as n aander. 

De ain zegt dat God nait meer is as n gedachte en bestaait bie groatie van mensen. 

Weer n aander zegt dat hai nait geloven ken dat God bestaait. En as God den 

bestaait, wel is hai den? Wat hebben wie doar den aan? Het gait ja doarom dat wie 

holvast in ons leven vinden. 

 

Kiek, zegt Johannes, in vrouger tieden het God van zich heuren loaten en ons 

aanwies geven veur t leven. Mozes het ons God zien woorden heuren loaten, zien 

wet. Deur dij regels en orders wait wie hou of t mout. Het recht, om zo mor ais te 

zeggen, komt van Mozes mor in de komst van Jezus Christus let God zien laifde nog 

staarker zain. Deur Jezus zain wie eerst recht wel God is, ien zien stem heuren wie 

Gods stem, in zien waark zain wie Gods waark. 

Doar zel ik joe nog veul meer over heuren loaten, zegt Johannes. 

 

Lezen: Johannes 1 

 

Ds. T. Oldenhuis 
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Contact met de predikant 

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je 

vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om 

contact met me op te nemen: 

Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof / 0598-722109 / 06-27138435 / cgopthof@outlook.com  

 

Samenkomsten in het Ufkenshuis 
 

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een 

kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis 

alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het 

Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, 

kunnen terecht in Tjuchem.  

● Zondagavond 13 oktober is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

Hervormde kerk Siddeburen. 

● Zondagavond 27 oktober is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

Nederlandse Gereformeerde kerk Schildwolde. 

 

Kerkdiensten Tjuchem 
 

Vanwege de versterking van de kerk in 

Tjuchem, worden de zondagavonddiensten 

voorlopig gehouden in Dorpshuis de 

Plaaisterploats aan Hoofdweg 65A in 

Tjuchem, dat is bij de tennisbanen en 

ijsbaan. Elke zondagavond is daar om 

19.00u een leerzame kerkdienst. Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze 

eigen predikant voor. Als onze predikant voorgaat – dat is op 6 en 20 oktober – 

gaat het deze maanden over het Onze Vader en wat we daarvan met behulp van 

Heidelbergse-Catechismus.nl kunnen leren voor ons bidden. Op de laatste 

zondagavond van de maand, 27 oktober, is er koffiedrinken na de dienst. Elke 

zondagavond van harte welkom.  

 

mailto:cgopthof@outlook.com
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Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem 

Oktober 
 

Zondag 7 oktober:   09.30 uur dhr. F. Verkade - Harderwijk 

collecte bestemd voor:   Kerk en Israël 

 

Tjuchem:     19.00 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 13 oktober:   09.30 uur ds. G.J. Weessies 

collecte bestemd voor:   Stichting HOE 
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. J. Admiraal - Nieuwe Pekela  

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 

   

Zondag 20 oktober:   09.30 uur ds. W. v.d. Wind - Vlagtwedde  

collecte bestemd voor:   Kerk 

 

Tjuchem:    19:00 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 27 oktober:     09.30 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerk  
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. N. Noorlander - Onstwedde 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem  
 

 

Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf 
 

Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? 
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de 
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment 
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst 
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de 
gewenste dienst. 
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Oppas 

 
Op 13 en 27 oktober is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken 
van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen 
met Marjan, 0598-431555/06-23509480. 
 

 

20+groep  
 

Ongeveer om de week komen we met een groepje twintigers en dertigers op 

woensdagavond bij elkaar en gaan we met elkaar in gesprek over het leven, 

geloven en de Bijbel. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te 

doen. Of weet je iemand? Nodig diegene uit. Deze maand op 2, 16 en 30 oktober 

om halfacht in de Viskenij. 

 

 

Ruilbeurt 13 oktober 
 

D.V. Zondagmorgen 13 oktober hoopt de gereformeerde predikant uit ons dorp ds. 

G.J. Weessies bij ons voor te gaan in de hervormde kerk. Zelf hoop ik op dat 

moment voor te gaan in de gereformeerde kerk. Zoals u weet maken beide kerken 

sinds 2004 deel uit van dezelfde Protestantse Kerk in Nederland. We hopen op een 

goede ontmoeting onder Gods Woord. 

 
 

Kom in de kerk 

 
Tijdens de braderie op donderdag 3 oktober (tussen 14u en 21u) kun je voor een 
rustmoment of gesprek door het zijdeurtje de gerestaureerde Hervormde Kerk 
binnen lopen. 
Wie een uurtje in de kerk wil zijn om bezoekers te ontvangen en koffie/thee of 
ranja aan te bieden, kan bellen met Marjan Bosman 0598-431555 of 06-23509480 
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Verjaardagen en huwelijksjubilea  
Oktober  
 

09 okt.  Dhr. B. Tammenga      82 jaar 

   Eideweg 21, 9628 AN Siddeburen 
 

10 okt.  Dhr. P.M. Bos      79 jaar 

   Hoofdweg 34, 9628 CP Siddeburen 
 

19 okt.  Mevr. D.A. Landman-Poelman    92 jaar 

   Reint Dijkemastraat 1, k.244, 9628 CW Siddeburen 
 

20 okt.  Mevr. F.T. Danhof-van Gijssel    79 jaar 

   Betingestaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl 
 

25 okt.  Mevr. B.M.E. Prins-Bühring    78 jaar 

   Damsterweg 17, 9628 BR Siddeburen 
 

27 okt.  Dhr. H. van der Mark     76 jaar 

   Wendakker 29, 9628  BX Siddeburen 
 

29 okt.  Dhr. G.J. Ruiter      76 jaar 

   Damsterweg 28, 9628 BT Siddeburen 
 

Het echtpaar,  
Dhr. en mevr. Brons-Boven, 

De eiken 10, 9945 VA Wagenborgen,  
Hoopt op 17 oktober 2024 hun 55-jarig huwelijksjubileum te vieren.  

 
 

 
 
 
 
 

Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel vermeld. Als u daar 
bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten. 

 

 

Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren: 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 
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Berichten uit de gemeente! 

 

Gemeenteleden die elders verblijven: 
Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, ’t Loug A1,  

Zwet 9, 9932 AA Delfzijl. 
Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete,  

Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl. 
Mw. D. Fledderman-van der laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5,  

Zwet 9, 9932 AA Delfzijl. 
 

Bedankje 

 

Beste Hervormde gemeente Siddeburen,  
Hartelijk dank voor de bloemen ter ere van ons 65-jarig huwelijk. 

 

Fam. J. Moedt 
 

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie? 
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In memoriam dhr. S. Heersema 

 

Op dinsdag 20 augustus jl. is dhr. Sietze Heersema op 87-jarige leeftijd overleden. 

Hij verbleef de laatste weken in zorgcentrum de Blanckenborg in Blijham.  

Op 1e Kerstdag 1936 werd hij geboren in Appingedam. Een paar maanden later op 

28 februari 1937 werd hij gedoopt. In 1962 trouwde hij in Zandeweer met Annie 

van der Zee, waarna ze een huis aan de Poststraat in Siddeburen betrokken waar 

hij ging werken als meester op de School met de Bijbel. Theresa, Harmina en Bert 

werden geboren. Op 7 april 1968 deed dhr. Heersema in het openbaar belijdenis 

van het christelijk geloof, en later was hij ook betrokken in de kerkenraad. Ook in 

allerlei verenigingen in het dorp was hij actief. Ze verhuisden naar de Oosterweg en 

dhr. Heersema werd leraar op de christelijke Mavo tot hij in 1998 pensioneerde.  

Het overlijden van zijn vrouw in november 2020 was een groot verdriet. Enkele 

weken geleden moest hij vanwege een gebroken bovenarm zelf opgenomen 

worden in een zorgcentrum. Ook zijn andere lichamelijke beperkingen begonnen 

meer op te spelen en hij verzwakte. Op dinsdag 20 augustus verwisselde hij het 

tijdelijke met het eeuwige. Op maandag 26 augustus hebben we in huiselijk kring 

met de familie afscheid genomen, de Bijbel geopend en voor elkaar gebeden. We 

zongen het lied: U zij de glorie. 

 

U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer weer 

Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af 

Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf 

U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer meer 

 

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer 

Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer 

Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind 

En zegt telkens kere, Christus overwint! 

U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer meer 
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Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft 

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft 

In Zijn goddelijk wezen, is mijn glorie groot 

Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood 

U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer meer 

 

Daarna hebben we dhr. Heersema op de hervormde begraafplaats in Siddeburen 

begraven. We bidden om troost en kracht voor de kinderen en kleinkinderen nu ze 

afscheid hebben moeten nemen van hun lieve en zorgzame vader en opa. 

Correspondentieadres: Oosterweg 8, 9628 AS Siddeburen. 

 

 

Samen bidden maandagavond 7 oktober 
 
Elke eerste maandagavond van de maand is er de 
gezamenlijke gebedsbijeenkomst, deze maand is dat op 7 
oktober. Deze gebedsbijeenkomsten worden georganiseerd 
door de gezamenlijke kerken van Siddeburen en hebben 
bewust een interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een kerk 
bent aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel 
gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal 
tussendoor ook wat gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er 
ongeveer een uurtje voor uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of 
als u bidden lastig vindt, biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te 
leren. Als u niet aanwezig bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor 
te laten bidden. De avonden beginnen om 19.30 uur in de Viskenij. Van harte 
welkom.  
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Uitnodiging 

 
Komt u ook naar de ontmoetingsmiddag van de Hervormde gemeente 

Siddeburen, Tjuchem en Steendam? 
Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee. 

 
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, 

gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie. 
 

 
 

 
    
 
 

Inloop vanaf 14.00  uur  *  Aanvang 14.30 uur  *  Locatie: De Viskenij 
 

8 oktober 2024 
Stichting HOE (Hulp Oost-Europa): 

Mijn naam is Marleen 't Hart. Sinds een jaar ben ik werkzaam bij stichting Hulp 
Oost-Europa (HOE) als projectcoördinator Roma-onderwijs in Oekraïne. Het is de 

bedoeling dat ik jullie een presentatie ga geven over ons project Roma-onderwijs in 
Oekraïne. 

 
Volgende data voor de ontmoetingsmiddag zijn: 
12 november 2024:  Dhr. Douwe Jansen namens de Elisabethbode 
17 december 2024:  Kerstviering 

 
 

Hartelijke groet namens de commissie, 
Annie Vriend, Ans Ruiter, 

Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers                       
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Startweekend 2024 
 
Het thema van het startweekend 2024 is “Als nieuw!”; Leven in het licht van 
Gods Koninkrijk.   
Op zaterdag 14 september kwamen we bijeen om dit te vieren in en om sportcafé 
Henk Kuper. Na een koffie en cake werden er nieuwe bloemstukjes voor de 
gemeenteleden die we wilden verrassen gemaakt. De wat minder creatieve 
mensen deden buiten mee aan verschillende spellen die leuk voor jong en oud 
bleken te zijn.  Het mooie weer en de sportiviteit en creativiteit zorgden voor een 
gezellige ochtend. Deze werd afgesloten met een heerlijke lunch bestaande uit 
broodjes van Henk Kuper en allerlei lekkers gemaakt door verschillende 
gemeenteleden.  Daarna ging ieders zijn of haars weegs. 

 
Op zondag 15 september preekte dominee Op ’t Hof over het thema “Al nieuw” en 
vertelde over de vergelijking van de landheer die arbeiders inhuurde op 
verschillende momenten van de dag en ze gelijk betaalde. Mooi dat we allemaal 
gelijk zijn en de een niet beter dan de ander, omdat hij of zij meer of langer voor de 
landheer/ God heeft gewerkt. 
Onder het genot van koffie en thee met zelfgebakken taart kon er na de dienst 
verder nagepraat worden over de preek. 
 
De startcommissie kijkt terug op een geslaagd weekend en wil iedereen bedanken 
die een bijdrage heeft geleverd. 
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Programma Passage Siddeburen Seizoen 2024-2025 
 
Alle bijeenkomsten worden gehouden in de Viskenij. 
 

● 18 sep. 19:30 uur Ds. Ineke van de Beukel Roden  

Onderwerp ”Kijk naar de leliën op het veld"  

● 23 okt. 19:30 uur Dierenambulance 

Onder leiding van dierentehuis Ter Marse Stadskanaal        

● 13 nov. 19:30 uur avond samen met Wagenborgen en Schildwolde onder 

leiding van Jaap Kloosterhuis. Met als onderwerp “lauwersmeergebied” 

● 18 dec. 14:00 uur Kerstviering  

verzorgd door eigen leden 

 
2025 

● 22 jan. 14:00 uur Jessica Wagenaar Mussel 

onderwerp: "Wandelen langs de Duitse grensstreek 

● 19 febr. 14:00 uur Jaarvergadering verzorgd door eigen leden 

● 19 maart 14:00 uur Jeanet Landman Assen onderwerp: "Vrouw en Leven" 

Verhalen van vrouwen zorgen voor herkenning en inzicht en tonen hoe rijk 

het leven is.  

● 16 april 19:30 uur Paasviering   

● 15 mei Afsluiting van het seizoen 

 
Wilt u eens kennismaken met onze vereniging… U bent Hartelijk Welkom! 
Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom! 
Hebt u vragen over onze vereniging? U kunt altijd bellen naar tel.no. 0622293279 
of 0598431800 

http://tel.no/
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Samuël de profeet 
 
Samuël, wie was hij ook al weer. Eén van die bekende namen uit het oude 
testament.  
 
Ja, het is inderdaad gelukt om onze Bijbelstudie over de woestijnreis van het volk 
Israël in het voor jaar af te sluiten. We hebben er een paar jaar over gedaan, maar 
dat is nog lang geen veertig jaar! 
Nu hebben we gekozen om Samuël te gaan volgen op zijn levensweg. Weer een 
persoon uit het oude testament met wie God een bijzondere weg ging. Naast dat 
we Samuël zelf zullen volgen komen we onderweg ook in aanraking met allerlei 
mensen die hij tegen kwam.  
 
Ds. W.J. Westland schreef er een boekje over met als titel “Uw dienaar luistert”.  
Dit boekje gaan we gebruiken om ons de weg te wijzen.  
Op de Bijlbekring zijn we in open en ongedwongen sfeer met elkaar in gesprek en 
proberen we steeds de Bijbelverhalen naast verhalen uit ons eigen leven of uit de 
samenleving, naast die uit de Bijbel te leggen. Vaak zien we dan dat mensen van 
toen niet zo heel veel anders waren dan de mensen van nu. Wij zelf dus. En zo 
hopen we dan ook te ontdekken dat de God van, in dit geval Samuël, dezelfde God 
is die ook nu met mensen, met ons, een weg gaat. En.... die weg leidt ergens 
naartoe. 
Samuël, twee Bijbelboeken zijn er over hem geschreven. We kunnen dus weer 
even vooruit zeg ik maar met een knipoog.  
Komt u, kom jij ook weer mee doen? Graag!  
Eens in de maand op donderdagavond in de Viskenij van 19.30 tot 21.30 uur.  
Op: 17 oktober, 14 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, en 
17 april bent u/jij van harte welkom! 
 
Met een hartelijke groet en graag tot ziens, 
Klaas de Vries 
 
N.B. Voor boekjes en vragen kunt u terecht bij Thea Langeveld 
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Dorcas Voedselactie 
 
In november organiseren we voor de negenentwintigste keer de Dorcas 
Voedselactie Maar de actie ziet er dit jaar iets anders uit. Samen met u willen we 
honger en armoede in de wereld aanpakken. Dat doen we door geld in te zamelen 
voor pakkende pakketten voor mensen in nood. We zorgen door deze actie voor 
concrete hulp; Voedsel bij nood, voedsel om te verbouwen en voedsel om te 
verdienen. Een pakket dat niet alleen de honger van vandaag, maar ook de 
armoede op de lange termijn aanpakt. Meer nieuws over de actie volgt in de 
nieuwsbrief. 
 
Graan verbouwen dankzij dijken. 
Milang is blij dat hij weer terug is op zijn geboortegrond.  Zijn huis is een van de 
eersten die door de dijk wordt beschermd. Dorcas heeft samen met ZOA twee 
dijken van vijftien kilometer aangelegd om grote stukken land te beschermen 
tegen overstromingen. Er was wel een dijk, met de hand gegraven door de mensen 
die er woonden. Maar de overstromingen werden ieder jaar heftiger; de dijk kon 
het water niet meer tegenhouden. Veel gezinnen moesten tijdelijk elders een goed 
heenkomen zoeken en de gewassen op het land gingen verloren.  Nu het dankzij de 
nieuwe dijken weer mogelijk is om voedsel te verbouwen komen steeds meer 
mensen terug om weer op deze plek te gaan wonen. Op de akker van Milang staat 
de sorghum al hoog. Sorghum is een populaire graansoort in Zuid –Soedan. Ook 
Deng en zijn gezin willen hier weer gaan wonen. Hij heeft een hut gemaakt om in 
de schaduw te kunnen uitrusten naast het veld waar zijn sorghum groeit. In het 
droge seizoen, aan het einde van het jaar, willen Deng en zijn vrouw Aluel hun huis 
hier bouwen. Voor het eerst in jaren is mijn gewas niet overstroomt [zegt hij]. 
 
 

Giften ontvangen voor de kapel in Tjuchem: 
 
Augustus € 40,00   (10+30) 
September  € 65,00   (30+10+25) 
 
Alle gevers, hartelijk bedankt. 
 
Bestuur Stichting Instandhouding kapel Tjuchem-Steendam 
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Kom op adem in de Herberg  
 
In de bosrijke omgeving van Oosterbeek drie dagen samen optrekken om stil te 
staan bij je plek in je familie of bij het verlies van je geliefde. Dat kan bij Pastoraal 
Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek. In november 2024 vinden de 
volgende twee Kom-op-adem arrangementen plaats:  
Van 20-22 november: Leven met verlies – voor wie een dierbare moet missen 
door overlijden 
Van 25-27 november: Mijn familie en ik –  voor als de relatie in of met je familie 
een last is voor je 
Met een kleine groep ervaringsgenoten kom je samen onder deskundige 
begeleiding. Er is een luisterend oor voor je verhaal. Bij een open Bijbel samen in 
gesprek zijn, geeft herkenning en erkenning. Je hoeft een paar dagen niet te 
zorgen, er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en activiteiten zijn in groepsverband. 
In je vrije tijd kan je ontspannen en genieten van de prachtige omgeving van de 
Herberg. Je hebt een eigen kamer.  
Er zijn nog (enkele) plaatsen vrij! Voor meer informatie ga naar 
www.pdcdeherberg.nl of mail naar komopadem@pdcdeherberg.nl. Aanmelden 
kan tot en met 4 november 2024 
Aafke (deelnemer voorjaar 2024): ‘Twijfel je of de Herberg een goede plek voor je 
is? Realiseer je dat iedereen die zich aanmeldt vooraf dezelfde vragen heeft. Waar 
kom ik terecht? Wie zijn er nog meer? Doordat iedereen zo denkt, ben je toch snel 
ingeburgerd. Doe het om een deel van je verdriet te herbergen. Niet dat je verdriet 
helemaal weg is. De stapel is minder geworden. Je hebt je verdriet en zorgen 
gedeeld met iemand. En hopelijk ook achtergelaten bij Iemand.’ 
Deze Kom-op-adem-weken biedt de Herberg naast het herstelarrangement van 2-6 
weken en een individuele midweekretraite.  
  

 

  

http://www.pdcdeherberg.nl/
mailto:komopadem@pdcdeherberg.nl


 

19 
 

Uitnodiging voor regionale bijeenkomst     

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. donderdag 17 
oktober 2024. 
Ds. P. van Duijvenboden uit Apeldoorn hoopt die avond te komen spreken over het 
onderwerp: 

 

“Over God spreken in een seculiere omgeving” 
   
Als krijgsmachtpredikant heeft ds. P. van Duijvenboden gediend in een omgeving 
waarin God voor de meeste mensen geen rol speelt in hun leven.  

● Hoe breng je God dan ter sprake? 

● Hoe blijf je zelf staande? 

 

Vanuit zijn ervaring bij defensie denkt hij met ons na over drie lijnen:   
● We denken na over het met God leven en over Hem spreken 

● We denken na over de context waarin we over Hem willen spreken  

● Zijn ervaringen die hij opdeed bij defensie  

 
Allen van harte welkom. 
 
In verband met de verbouwing bij de hervormde gemeente Rehobôth te 
Hollandscheveld wijken we uit naar de volgende locatie: 
Gereformeerde Kerk 
Jan Wintersdijkje 31, 7914 TE Hollandscheveld 
 
Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.45 uur) 
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Update Versterking Kapel Tjuchem 
 

Tijdens een verhuizing merk je 2 dingen: 

● Hoeveel spullen je eigenlijk hebt… 

● Je ontdekt de verborgen schatten… 

Onze schatten zaten vooral in kasten waar geen sleutels van bleken te zijn en lades 

die veel te vol waren.  

 

Op de eerste collage zie je een foto van het interieur van een jeugdhonk in de 

kapel. Dit was direct na de verbouwing, toen werd er open jeugdwerk 

georganiseerd. Ook kwamen we een folder tegen uit 2004 waar verrassend een 

stuk kapelgeschiedenis in stond.  

 

In de lade van de keuken vonden we het eerste jaarboek waar gegevens van de 

diensten in werd genoteerd. Zoals je kunt zien vond de eerste avonddienst plaats 

op 26 april 1981. 

En verhalen uit het verleden, dat de kapel stampvol zat en de dominee in de deur 

tussen de kapel en consistorie stond te preken, bleken maar al te waar. Op 29 

maart 1992 waren er 110 bezoekers in de kapel…  Iets wat tijdens de volgende 

opwekking trouwens weer kan gebeuren!  

Op de website www.kapeltjuchem.nl/versterking-blog kunt u meer lezen en foto’s 

bekijken over de voortgang van de versterking van de kapel.  

 

  

http://www.kapeltjuchem.nl/versterking-blog
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Van de Struunders 
 
Op 26 augustus hebben we onze jaarlijkse Picknick en Meer gehouden. Een 
Picknick voor mensen die hebben meegewerkt aan het Strunen. Net als vorig jaar 
mochten we gebruikmaken van de kapschuur van Jakob en Irene met daarvoor 
onze tent, voor het geval het ging regenen. Het begon inderdaad even te regenen, 
maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben samen genoten van sandwiches, 
salades, broodjes hamburgers en nog veel meer! De kinderen speelden met elkaar 
in de tuin en we sloten de picknick af met een kampvuurtje. 
 
De laatste maandag van de maand is meestal de dag voor Maaltijd en Meer. Elkaar 
ontmoeten, samen eten en praten over wat ons bezig houdt. Soms is dat onze 
persoonlijke situatie, zijn dat ervaringen, soms ook vragen over wat er die dag in 
ons leven of in de wereld is gebeurd, maar vaak hoe God in ons leven aanwezig is. 
Daarom is deze maaltijd extra geschikt voor mensen die hier specifiek behoefte 
aan hebben. We maken gebruik van zaal 1 in de Viskenij en ontmoeten elkaar 
tegen 18.00 uur. Er wordt gekookt door twee Struunders en samen mogen we van 
deze maaltijd genieten. Vaak eten er 2 tot 6 gasten mee. Wilt u nu ook eens mee 
eten? Van harte welkom!  
 
Ook de wekelijkse StruunToavel is weer van start gegaan, 
op maandagochtend van 10 tot 12 uur het MFC. Voor 
Strunen op school zijn de eerste overleggen alweer 
geweest. Ook liggen de plannen voor de Licht- en 
Klankweek op de plank.  Voor de filmavonden volgen de 
data nog. Kortom, het nieuwe seizoen is gestart! 
 
Hierbij nog een paar foto’s van voorgaande activiteiten: 
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Opbrengst collecten 
 
Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.  
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekening:  

NL18 RABO 0359 0032 30 of 
NL66 INGB 0000 9653 40 

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag 
overmaken op bankrekening:  

NL77 RABO 0359 0151 66 of 
NL23 INGB 0001 2779 69 

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten. 
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Collecten: 
18/08 Viskenij     € 20,00 
  Diaconie     € 24,20 
  Kerk      € 24,40 
18/08 Tjuchem     €      102,50 
25/08 Fonds Instandh.predikantsplaats €      187,90 
25/08 Tjuchem     €      119,98 
01/09 Kerk      € 50,90 
  Diaconie     € 38,90 
  Kerk      € 33,30 
01/09 Tjuchem     €      111,50  
08/09 Avondmaalscollecte   € 49,50 
  Diaconie     € 37,90 
  Kerk      € 72,90 
08/09 Tjuchem      €        72,45 
15/09 Kerk      € 61,00 
  Diaconie     € 32,60 
  Kerk      € 47,70 
15/09 Tjuchem     € 68,90   

 

 

Giften: 
Voor de avonddiensten in Tjuchem: 
Per bank:   1 x   25,00 = € 25,00 
    1 x 300,00 = €       300,00 
       
Collecten via GIVT: 
Via de bank: 04/08 Interieur  €   9,50 
    Diaconie  €   9,50 
    Kerk   €   8,50 
    Tjuchem  €   2,50 
         11/08 Kerk (Uit)  €   5,00 
    Diaconie  €   2,50 
    Kerk   €   2,50 
               18/08 Viskenij  € 17,83 
    Diaconie  € 17,83 
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    Kerk   € 16,83   
    Tjuchem  €         2,50  
      25/08 F.I.P.   € 45,00 
    Tjuchem  €   2,50 
      01/09 Kerk (U)  € 15,33 
    Diaconie  € 12,83 
    Kerk   € 11,83 
    
Voor de Struunders: 
Via de bank:  1  x €    15,00 = € 15,00 
        1  x € 675,00 = €       675,00 
 
Voor F.I.P. collecte: 
Via de bank: 1 x € 100,00 = €      100,00 
 
Voor de kerk: 
Via de bank 1 x €   25,00 = € 25,00 
 
Voor de Klepel: 
Via de bank     1 x €   25,00 = € 25,00 
 
Inmiddels ontvangen voor de Solidariteitskas  €      420,00 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK! 
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ONS MAANDBLAD “DE KLEPEL” 
 
Het college van kerkrentmeesters vraagt u één keer per jaar om een vrijwillige 
bijdrage voor ons maandblad “de Klepel”.  
 
Ook dit jaar treft u weer een verzoek om betaling bij deze Klepel aan. 
Net als andere jaren blijkt dat het een veel gelezen blad is waarvoor de vele lezers 
graag een bijdrage over hebben.  
De oplage is ongeveer gelijk gebleven t.o.v. het vorig jaar en ligt nu in de buurt van 
de 200. 
Eventuele oorzaken van wijzigingen in de oplage liggen meestal in overlijden en 
verhuizing. 
  
Maandelijks werden uw giften in de Klepel verantwoord, in totaal €  3.209,50. 
De opbrengst van de collecte in de kerk bedroeg € 83,94. 
Totaal dus €  3.293,44.  Dit is € 1.823,84 meer dan het vorig jaar. 
Ook dit jaar zal een brief aan de klepellezers worden gezonden voorzien van een 
betaalinstructie. 
 
De oorzaak van de verhoging van de bijdragen denken wij te vinden in het een jaar 
eerder niet verstrekken van acceptgirokaarten, maar enkel een verzoek in de Klepel 
om een bijdrage.  
 
De kosten van de Klepel waren €  2.856,10.  Dat is € 320,34 minder dan vorig jaar. In 
2023 een overschot dus van € 437,34.  
Het jaar daarvoor hadden we nog een tekort van € 1.706,84. 
 
We hopen dat allen die een exemplaar van de oplage van ongeveer 200 stuks tien 
keer per jaar ontvangen, opnieuw hun bijdrage van mimimaal 
 € 16,00 willen leveren aan het in stand houden van ons kerkblad “de Klepel”, zodat 
we ook dit jaar weer een positief saldo kunnen noteren. Het is dan wel belangrijk 
dat ieder die de klepel ontvangt ook een bijdrage doet. 
Om het u gemakkelijk te maken treft u hierbij een brief met betaalinstructie aan. 
 

 
 Bijdrage de Klepel 2024   
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Beschikbaar voor diverse activiteiten: 
 

DE VISKENIJ 

 
Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld: 

- het vieren van een verjaardag 
- het houden van een spelavond 

- het geven van een receptie in besloten kring 
 

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven: 
 

Stichtingsbestuur De Viskenij 
Tel. 06-25287988 

E-mail: viskenij@gmail.com 
Contactpersoon mw. T. Langeveld 

Kerkelijke adressen 
 
Hervormde Kerk Siddeburen  
Hoofdweg 124, Siddeburen 

Telefoon (uitsluitend in noodgevallen) : 
06 - 40 50 35 63 

Koster:   
W.R. Tamminga  
Oudeweg 100, 9628 CH  Siddeburen        

Tel. 0598 432148  
E-mail: info@tammingamachines.nl 

  
Hervormde Kapel Tjuchem 
Hoofdweg 37, Tjuchem 

 

Koster:   
H.B. Bierma  
Kiekendief 25, 9628 ET  Siddeburen 

Tel. 0598 432672 

  
Gebouw De Viskenij  
Viskenijlaan 2, 9628 AZ  Siddeburen 

                          
Tel. 06 – 25287988 
E-mail: viskenij@gmail.com 

Het gebouw wordt door het  Contactpersoon binnen het bestuur: 
stichtingsbestuur De Viskenij 
beheert  

Mw. T. Langeveld 
Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen 

 

 
     

 
  
      
   

  

mailto:info@tammingamachines.nl
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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters: 
● NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 
● NL66 INGB  0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 

 
Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00. 

Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde 
bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk 

soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig 
mogelijk bij u worden thuis bezorgd. 

 
Bankrekeningen Diaconie:    
● NL77 RABO 0359 0151 66  t.n.v. Diaconie 
● NL23 INGB   0001 2779 69  t.n.v. Diaconie 

 
Overige bankrekeningen:  
● NL59 RABO 0344 5829 57    Stichting De Viskenij, Siddeburen. 
● NL68 RABO 0359 4140 95    St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem. 
● NL70 INGB  0003 4632 12    Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel 
● NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats 

 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
 
Voorzitters: 

 

R. Bosker-Jager  
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen 

Tel. 06 83596896 

I. Keijzer-Boekestijn  
Oudeweg 95, Siddeburen 

Tel. 06 22293279 

Secretaresse:  
J. Oostland - Meijer  
Oudeweg 73, Siddeburen 

Tel. 0598 431800 

 
 Eerstvolgende vergadering:  23 oktober om 19:30 uur   
      Onderwerp: Dierenambulance  
      Onderleiding van Dierenhuis ter Marse 

 


