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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Voorganger:   
Ds. C.G. op ‘t Hof   
Hoofdweg 166K, 
9628 CT Siddeburen 

Tel. 0598 722109 
Mobiel: 06 27138435 
E-mail: cgopthof@outlook.com 

  
Scribaat:  
Mw. G.I. van Weerden 
Vloedweg 28,  
9628 BM Siddeburen  

Tel. 0598 432739 
Mobiel: 06 24462445 
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl   

  
Ouderlingen:  
F.S.M. Langeveld 
Hoofdweg 187, Siddeburen 

Tel. 0598 432344 

  
Diakenen:   
Mw. M. Kuipers-Boelens 
Oudeweg 138, Siddeburen 

Tel. 06-22586972 

Mw. A.T. Ruiter-Korf 
Damsterweg 28,Siddeburen 

Tel. 0598 432173 

Mw. A. Vriend-Groot 
Patrijs 19, Siddeburen  

Tel. 0598 431670 
 

  
Ouderlingen-kerkrentmeesters:  
G.B. Blaauw 
Oosterweren 1, Wagenborgen 

Tel. 0596 541413 
 

J.O. Bosman   
Hoofdweg 89, Siddeburen 

Tel. 0598 431555 
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Uw kopij voor de november Klepel van 2025 graag uiterlijk 15 oktober 2025 
inzenden door te mailen naar: klepel.kopij@gmail.com of in te leveren aan 

de Hoofdweg 89 in Siddeburen. 
 

De november Klepel verschijnt rond 1 november 2025 
 

Volgende inleverdata: 
- December 2025 uiterlijk inzenden op 12 november 2025  
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Overwegen - Geloofsbelijdenis 

 

Elke zondag gebeurt er veel in de kerk. Dat wordt niet elke keer uitgelegd. Maar 

waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? In het kerkblad hoop ik 

iedere keer een stukje van de eredienst uit te leggen. Zodat we heel bewust aan de 

eredienst kunnen deelnemen. Deze keer: geloofsbelijdenis. 

 

Als iemand christen wil worden doet diegene belijdenis en wordt gedoopt. Dat is al 

zo sinds de vroege kerk. Ter voorbereiding op de doop die vaak tijdens de 

paasnacht plaatsvond, kreeg diegene onderwijs in het christelijk geloof. Na dat 

onderwijs sprak iemand tijdens de doop de belijdenis uit van het geloof in de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest in wiens Naam diegene gedoopt werd. Uit die 

traditie zijn de vroeg kerkelijke belijdenissen ontstaan: de Apostolische 

Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Wij geloven in 

God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

In de kerk wordt ons dat geloof verkondigd. We horen Gods Woord als uit de Bijbel 

wordt gelezen en daaruit gepreekt wordt. Onze reactie daarop is dat we die God 

willen eren en belijden! Daarom volgt op de preek de geloofsbelijdenis. De 

voorganger spreekt die geloofsbelijdenis uit en met het lied dat daarop volgt 

beamen we gezamenlijk dat geloof. Of we zingen samen de geloofsbelijdenis. We 

blijven daarbij niet zitten, maar maken heel bewust zichtbaar ‘waar we voor staan’. 

Wij geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

De Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea-

Constantinopel worden ‘oecumenische’ belijdenissen genoemd, d.w.z. 

‘gemeenschappelijke’ belijdenissen. Helaas is de kerk verdeeld, maar heel veel 

kerken herkennen zich in deze oude belijdenissen, daarin zijn we gelukkig nog wel 

eensgezind. Deze oude belijdenissen kunnen dan ook helpen in het gesprek met 

elkaar over wat er echt toe doet. 

 

Over iedere zin uit de geloofsbelijdenis is natuurlijk goed nagedacht. Het is prachtig 

om je daarin te verdiepen. Dat doen we op de catechisatie en met name op de 

belijdeniscatechisatie. 
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Misschien vraag je je af of je, als jongere of oudere die nog geen openbare 

belijdenis van het geloof hebt afgelegd, dit wel kunt mee belijden tijdens de 

dienst? 

Ook als je nog geen belijdenis hebt afgelegd mag je deze woorden horen en is het 

eigenlijk een uitnodiging om deze woorden straks ook zelf in het openbaar te gaan 

belijden. Als je de leeftijd daarvoor bereikt heb, ben je welkom voor de 

belijdeniscatechese. Als het goed is roept deze belijdenis dus iets in je wakker: 

Deze God wil ik ook in het openbaar erkennen als de enige echte God. Ik geloof in 

God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de 

naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich 

moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik 

ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Matteüs 28: 19-

20 

 

Tip: Zoek de twee genoemde belijdenissen eens op, welke spreekt je op dit 

moment het meest aan? 

Zing: Lied 340b 

 

Ds. C.G. op ’t Hof 

 

Contact met de predikant 

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je 

vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om 

contact met me op te nemen: 

Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof / 0598-722109 / 06-27138435 / cgopthof@outlook.com 
 

  

mailto:cgopthof@outlook.com
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Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem 

Oktober 
 

Zondag 5 oktober:   09.30 uur ds. H. Marchand 

collecte bestemd voor:   Kerk en Israël 

Na de dienst is er koffiedrinken in de Viskenij 

 

Tjuchem:     19.00 uur Ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 12 oktober:   09.30 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Fonds Instandhouding Predikantsplaats 
 

Tjuchem:    19:00 uur dhr. L. Blees - Dorkwerd 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 

   

Zondag 19 oktober:   09.30 uur ds. M.F. van Binnendijk -  

     Stadskanaal 

collecte bestemd voor:   Kerk 

 

Tjuchem:    19:00 uur Ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 25 oktober:     9.30 uur G.J. Weessies 

collecte bestemd voor:   Kerk  
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. G. van den Berg - Onstwedde 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem  

 

 

  



 

7 
 

Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf 

 
Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? 
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de 
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment 
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst 
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de 
gewenste dienst. 
 

Oppas 

 
Op 5 en 26 oktober is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken 
van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen 
met Marjan, 0598-431555/06-23509480. 
 

Open kerk tijdens de braderie 
 
Donderdag 2 oktober tussen 14u en 21u kun je naar binnen lopen door het kleine 
zijdeurtje voor een gesprek of een stil moment in de kerk.  
Wie wil/kan een uurtje aanwezig zijn om bezoekers welkom te heten en evt. 
koffie/thee/ranja aan te bieden? Graag melden bij Marjan Bosman, 0598-431555/ 
06-23509480. Informatie over de recente restauratie is aanwezig. 
 

20+groep 
 

Ook dit seizoen hopen we op woensdagavond om de veertien dagen als twintigers 

en dertigers bij elkaar te komen en met elkaar in gesprek te gaan over het leven, 

geloven en de Bijbel. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te 

doen. Of weet je iemand? Nodig diegene uit. De avonden beginnen om halfacht in 

de Viskenij. Je kunt de volgende datums reserveren: 

1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december 
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Kerkdiensten Tjuchem 
 

Elke zondagavond is er om 19.00u een leerzame kerkdienst in 

Tjuchem. Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze eigen 

predikant voor. Als onze eigen predikant voorgaat, op 5 en 19 

oktober, gaan we verder over de eredienst en liturgie, waarbij 

we de betekenis van alle onderdelen van de eredienst 

bespreken om ons te helpen bewuster de eredienst mee te 

beleven. Op de laatste zondagavond van de maand, 26 

oktober, is er koffiedrinken na de dienst. Elke zondagavond 

van harte welkom in de kapel aan Hoofdweg 37 in Tjuchem.  

 

 

Samenkomsten in het Ufkenshuis 
 

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een 

kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis 

alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het 

Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, 

kunnen terecht in Tjuchem.  

 Zondagavond 12 oktober is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

hervormde kerk Siddeburen en wordt het Heilig Avondmaal bediend. 

 Zondagavond 26 oktober is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

Nederlandse gereformeerde kerk Schildwolde 

 

 

Aangepaste dienst 12 oktober 
 

Afgelopen jaren hebben we meerdere keren een dienst gehad samen met 

bewoners van De Deel en Siertsheerd (Cosis). Marjan Bosman en Alie Wiegman 

verzorgen daar regelmatig op woensdag een bijbelgroepje namens de gezamenlijke 

kerken. Dit jaar wordt de aangepaste dienst gehouden op 12 oktober in het MFC 

aan Oudeweg 70 om 9.30 uur. Zanggroep de Pelikaan uit Appingedam komt zingen. 
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Berichten uit de gemeente! 

 
Bedankje 

 

Moi allemaal. 
 

Kom nog niet veel verder dan een kort stukje lopend achter de rollator. 
En hoewel de artsen en therapeuten zeggen tevreden te zijn ben ik dat zelf niet 
zo. Maar dan zeg ik tegen mezelf: "Greetje, tel je zegeningen. Tel ze één voor 
één. En je ziet Gods Liefde dan door alles heen." En zo is het. Bedankt voor de 

bloemen! 
 

Met een lieve groet voor jullie allemaal. 
Greetje Schaapherder 

 

Gemeenteleden die elders verblijven 
Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, ’t Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl. 

Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl. 
Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, Zwet 

9, 9932 AA Delfzijl. 
Dhr. R. de Vries, Old Wolde, Afdeling Dennenhof, kamer 18, Blijhamsterweg 45, 

9673 XB Winschoten. 
 

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie? 
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Verjaardagen en huwelijksjubilea  
Oktober  
 

09  okt.  Dhr. B. Tammenga      83 jaar 

   Eideweg 21, 9628 AN Siddeburen 

 

10  okt.  Dhr. P.M. Bos      80 jaar 

   Hoofdweg 34, 9628 CP Siddeburen 

 

19  okt.  Mevr. D.A. Landman-Poelman    93 jaar 

   Reint Dijkemastraat 1, k.244, 9628 CW Siddeburen 

 

20  okt.  Mevr. F.T. Danhof-van Gijssel    80 jaar 

   Betingestaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl 

 

25  okt.  Mevr. B.M.E. Prins-Bühring    79 jaar 

   Damsterweg 17, 9628 BR Siddeburen 

 

27  okt.  Dhr. H. van der Mark     77 jaar 

   Wendakker 29, 9628  BX Siddeburen 

 

29  okt.  Dhr. G.J. Ruiter      77 jaar 

   Damsterweg 28, 9628 BT Siddeburen 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel 
vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten. 

 
Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren: 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 
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Ruilbeurt 26 oktober 
 

D.V. Zondagmorgen 26 oktober hoopt de gereformeerde predikant uit ons dorp ds. 

G.J. Weessies bij ons voor te gaan in de hervormde kerk. Zelf hoop ik op dat 

moment voor te gaan in de gereformeerde kerk. Beide gemeentes maken sinds 

2004 deel uit van dezelfde Protestantse Kerk in Nederland en we proberen steeds 

beter samen te werken. We hopen op een goede ontmoeting onder Gods Woord. 

 

Samen bidden maandagavond 6 oktober 
 

Elke eerste maandagavond van de maand is er 

gebedsbijeenkomst. Deze gebedsbijeenkomsten worden 

georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Siddeburen en 

hebben bewust een interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een kerk bent 

aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in stilte te 

bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook wat 

gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje voor 

uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig vindt, 

biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet aanwezig 

bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. De 

avond begint om 19.30 uur in de Viskenij. Van harte welkom. 

 

Doopouderavond 22 oktober 
 

Op woensdagavond 22 oktober komen ouders uit 

Siddeburen van diverse kerken die recent hun kindje ten 

doop hebben gehouden bij elkaar om ervaringen uit te 

wisselen en met elkaar te spreken over 

geloofsopvoeding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

een boekje van de HGJB: ‘Voorleven. In gesprek over 

opvoeden en geloven’. Wil je ook meedoen? Dat kan 

gerust, meld je even aan bij de predikant. 
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Kids Bijbel Club 26 oktober 
 

Elke laatste zondag van de maand is er Kids Bijbel Club om 11.00 uur in de Viskenij. 

De Kids Bijbel Club (voorheen zondagsschool) wordt gegeven vanuit de 

gezamenlijke kerken. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd, niet-kerkelijk en 

kerkelijk, zijn van harte welkom!  Dus nodig je kinderen, kleinkinderen of 

buurkinderen gerust uit om mee te doen.  

 
 

Groeigroep 
 

Jarenlang hebben Hans en Anneke van der Louw met grote betrokkenheid de 

groeigroep geleid. Nu hebben zij aangegeven de gemeente te verlaten. We zijn hen 

zeer erkentelijk voor hun trouwe, toegewijde inzet op velerlei gebied. 

Het komend seizoen zal de groeigroep geleid worden door de predikant. Elke 

veertien dagen op woensdagavond. De avonden beginnen om 19.30 uur in de 

Viskenij. Ook als u nog niet eerder bent geweest, kom gerust eens kijken. We lezen 

een Bijbelgedeelte en gaan met behulp van een boekje met gespreksvragen 

daarover in gesprek. Iedereen van harte welkom!  

U kunt de volgende datums reserveren: 

- 8 oktober    - 19 november 

- 22 oktober    - 3 december 

- 5 november Dankdagdienst  - 17 december 

 

 



 

13 
 

Verslag kerkenraadsvergadering 
8 juli 2025 

 
Ouderling-kerkrentmeester Blaauw is voorzitter en opent de vergadering met het 
lezen van  Ef.2:4 -19 en een overdenking. Vervolgens gaat hij voor in gebed. 
Aansluitend wordt gezongen Gz.285: 1 en 4 
 
Ouderling Langeveld geeft namens het stichtingsbestuur van Tjuchem aan dat de 
verwachting is dat de diensten op 31 augustus a.s. weer in de Kapel kunnen 
plaatsvinden. 
Op de zaterdag voorafgaande is er een open huis. 
 
Vanuit de Struunders wordt gemeld dat er een Struunmiddag is geweest in de 
basisschool waar Mark de Jager aanwezig was. 
 
De begroting van de diaconie 2025 wordt besproken en vastgesteld. 
 
Er wordt met de predikant het jaargesprek gehouden. 
Er wordt gesproken over de toekomst van de gemeente. Hierover is een gesprek 
geweest met het jongere deel van de gemeente (jonger dan 40 jaar). Hiervan is een 
verslag gemaakt dat wordt besproken. De kerkenraad zal voor de belijdende leden 
van de gemeente een avond organiseren waarbij een ronde-tafel-gesprek wordt 
gehouden die op dezelfde wijze zal plaatsvinden. Alle belijdende leden zullen 
hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd. 
 
De vergadering wordt door de scriba afgesloten met dankgebed. 
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26 juli tot 2 augustus in het Roosevelthuis 
 
Wat was het weer een prachtige week in Doorn. De zondagmorgen begon met een 
kerkdienst waar heel verrassend iedereen aanwezig was.  Het thema was naar 
aanleiding van Zacheus, omzien naar elkaar, ook naar de medemens met een 
bedenkelijke achtergrond. Ieder mens heeft recht op een tweede kans. We hebben 
in die week ervaren hoe je dat in de praktijk kunt brengen, wat een geweldige 
groep. We hadden mooi weer, dus alle activiteiten konden doorgaan, picknick, 
wandelen, winkelen en sport en spel. De uitdag ging deze keer naar de dierentuin 
in Amersfoort. De avonden waren ook heel gezellig veel zang en muziek, en 
natuurlijk ook de voetjes van de vloer en polonaise met de rolstoelen een dolle 
boel. Verder de playbackshow verzorgd door de vrijwilligers en een avond verzorgd 
door de gasten, gedichten voordrachten en levensverhalen. Afwisselend grappig en 
soms ontroerend.  
Op Donderdag is er altijd het Galadiner, iedereen komt keurig gekleed aan tafel. 
Het eten wordt verzorgd door de koks, het is echt heerlijk en gezellig. 
De laatste avond maakten we een wandeling in het Hydepark die speciaal voor 
deze avond sfeervol was verlicht. Nog even napraten, en dan ons laatste nachtje in 
het Roosevelthuis. Maar we kunnen terugkijken op een fantastische week. 
Opvallend was in deze groep het vertrouwen onder elkaar, waardoor lief en leed 
met elkaar werd gedeeld. We kijken weer uit naar volgend jaar. 
Wilt, U ook zo'n week meemaken of weet U iemand die dat graag zou willen? 
Google dan vakanties met aandacht.  
 
Groet Annie Vriend  

 
  



 

15 
 

Startweekend 2025 
 
Dit jaar was het thema “Kijk! Laat je verrassen door Gods werk.”                                                                             
In het kader van dit thema heeft de startcommissie op zaterdag 13 september een 
bijeenkomst in de kerk georganiseerd. Dat hebben we met een klein clubje gedaan, 
omdat er dit jaar veel gemeenteleden waren met andere verplichtingen.                                                             
In de kerk zijn we gestart met koffie en thee met cake. Daarna hebben we liederen 
die door mensen van tevoren waren opgegeven gezongen en een verhaal uit 
Handelingen gelezen. Het verhaal ging over Paulus die vriend en vijand verraste 
door van vervolger van Christenen een zendeling te worden.                                                                                                        
Verder is er een bijbelquiz gespeeld waarin de kennis over het thema werd getes. 
De ochtend werd afgesloten met een zeer smakelijke lunch bij sportcafé Kuper. 
Op zondag 14 september was er een kerkdienst waarin dominee Op ’t Hof preekte 
over het thema.                                                                                                                                                                                     
Na de dienst was er een gezellig moment in de Viskenij onder het genot van koffie 
en thee met gebak.                                                                                                                                                                           
We kijken weer terug op een geslaagd weekend. 
 
De startcommissie                                                                                
 
 

Gedicht 
 
Als jij je voet op de andere oever zet  
en het blijkt de hemel te zijn; 
Als je dan door een hand wordt aangeraakt  
en het blijkt Gods hand te zijn; 
Als je dan muziek hoort  
en het blijkt van engelen te zijn; 
Dan ben je niet heengegaan, maar thuisgekomen.  
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Uitnodiging 
 

Komt u ook naar de ontmoetingsmiddag van de Hervormde gemeente 
Siddeburen, Tjuchem en Steendam? 

Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee. 
 

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, 
gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie. 

 
 

 
 

   
 
 
 Inloop vanaf 14.00  uur  *  Aanvang 14.30 uur  *  Locatie: De Viskenij 

 
14 oktober 2025  Presentatie “oplichting en fraude” door wijkagent 

    mevrouw Ida Raske  
 

Volgende data zijn:  
11 november 2025 Presentatie over Dorcas 
16 december 2025  kerstviering 
13 januari 2026  nieuwjaarsvisite met spelletjes 
 

Hartelijke groet namens de commissie, 
Annie Vriend, Ans Ruiter, 

Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers 
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De Wapenrusting 

Hoe actueel kun je als Bijbelkring zijn. Het gaat er iedere dag wel over in het 
nieuws dat de defensie op orde moet worden gebracht omdat dat de dreiging 
toeneemt. 

Het komende seizoen gaan we het, op verzoek van de deelnemers, op de 
Bijbelkring hebben over de geestelijke wapenrusting zoals die is beschreven in de 
brief aan de Efeziërs. De apostel Paulus roept daarop om de gehele wapenrusting 
van God aan te doen. Niet een beetje dus, maar de gehele wapenrusting. Nee, er 
staat niet dat we daarmee een oorlog moet gaan ontketenen maar het is defensief 
bedoeld. Is dat dan nodig? Is er dan sprake van een ernstige dreiging? Paulus wijst 
daar zeker op. Hij zegt dat wij die wapenrusting nodig hebben om te 
kunnen standhouden tegen geestelijke boosheden in de lucht. En dat is een 
wezenlijke dreiging. Dus ook hier is het zaak om onze defensie op orde te hebben 
om te kunnen standhouden. 

Houd stand! is ook de titel van het Bijbelstudieboekje dat is geschreven door ds. 
J.J. Ten Brinke. 

Dat boekje willen we het komende seizoen op de Bijbelkring gaan bespreken in de 
voor ons vertrouwde open en hartelijke sfeer. 

Kom gerust meedoen want ook u/jij hebt die wapenrusting nodig. 
 
Eens in de maand op donderdagavond in de Viskenij van 19.30 tot 21.30 uur. 
Op: 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari,  19 maart, 
april en 21 mei bent u/jij van harte welkom! 

Met een hartelijke groet en graag tot ziens, 

Klaas de Vries 

N.B. Voor boekjes en vragen kunt u/jij terecht bij Thea Langeveld 
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Dynamictennis - Tennis, maar dan net iets makkelijker in 
Siddeburen 
 

In Siddeburen is Dynamic ‘aangepast’ tennis gestart in januari en er zijn nu zo’n 40 

enthousiaste leden. Leden die alleen komen maar ook met een partner of een 

vriend(in) en uit allerlei dorpen in de buurt. Mensen met o.a. COPD, long covid, 

clubfoot, evenwichtsstoornissen en verschillende spierziektes en vooral allemaal 

erg enthousiast. Iederéén kan meedoen op zijn of haar eigen niveau. Dynamic 

Tennis is een mix tussen tennis, badminton en tafeltennis. Je speelt het met 2 tot 4 

spelers per veld en er zijn 6 velden aanwezig in sporthal De Springbok in 

Siddeburen.  Dynamic Tennis wordt iedere donderdag van 14.30 tot 16.30 uur 

gespeeld. Dynamic Tennis is met enkele aangepaste regels een perfecte sport voor 

mensen die wel graag in beweging willen blijven, maar tegen fysieke beperkingen 

aanlopen. Zo wordt gespeeld met lichtgewicht rackets en zachte ballen op een 

relatief klein veld. Wie nieuwsgierig is en een keer mee wil spelen of komen kijken 

is welkom. Of je nu zelf wilt deelnemen, iemand kent die baat zou hebben bij deze 

sport of als vereniging meer wilt weten. Materiaal is aanwezig. Mocht je na een 

aantal weken besluiten wekelijks te komen spelen, dan zijn de kosten €2,- per 

week. Voor aanmelden of informatie: 

Derk Smedes  dynamictennis.siddeburen@gmail.com Tel. 0638270195 

 

mailto:dynamictennis.siddeburen@gmail.com
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Kerkbladbericht 
 
Leven met verlies 

Voor mensen die een dierbare hebben verloren organiseert Pastoraal Diaconaal 

Centrum De Herberg van 19 – 21 november de Kom-op-ademmidweek: ‘Leven met 

verlies’. Voor wie de pijn van de rouw kent, heeft De Herberg een speciaal 

programma samengesteld. Gedragen door Gods liefde ga je na deze drie dagen 

getroost het leven weer in. 

 

Leven in balans 

Heb je een overvolle agenda en het gevoel dat je soms geleefd wordt? Verlang je 

naar rust en tijd voor jezelf? Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg organiseert 

van maandag 24 – woensdag 26 november een retraite van drie dagen voor 

mensen die last hebben van vermoeidheid of bij wie een burn-out dreigt. Leven in 

balans vanuit Gods rust, daarover gaat deze retraite.  

Opgeven via komopadem@pdcdeherberg.nl. Of kijk op: pdcdeherberg/voor-

wie/kom-op-adem-midweken. 

 

Keukenvrijwilliger gezocht 

De Herberg is op zoek naar een enthousiaste keukenvrijwilligers, die de maaltijden 

willen verzorgen voor de gasten. Houd je van koken en ben je af en toe een dag in 

de week beschikbaar of zelfs een heel weekend? Mail dan naar Rein van der Knijff: 

vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl. Of kijk op: pdcdeherberg.nl/vacatures. 

 

Najaarsarrangement 

Een gezellig dagje uit en ook nog een goed doel steunen? Boek dan het najaar 

arrangement van De Herberg op zaterdag 15 november. Het arrangement bestaat 

dit jaar uit een excursie naar de Renkumse molen en een concert door Martien van 

der Zwan met een ensemble van strijkers en blazers. 

Meer informatie: pdcdeherberg.nl/najaarsconcert-15-november. Aanmelden kan 

door te mailen naar concerten@pdcdeherberg.nl. 

  

mailto:komopadem@pdcdeherberg.nl
https://pdcdeherberg.nl/voor-wie/kom-op-adem-midweken/
https://pdcdeherberg.nl/voor-wie/kom-op-adem-midweken/
mailto:vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl
https://pdcdeherberg.nl/vacatures/
https://pdcdeherberg.nl/najaarsconcert-15-november/
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Kapel Tjuchem 
 
In het september nummer heeft u kunnen lezen over de laatste update van de 
versterking van de Kapel in Tjuchem.  
Nu de versterking achter de rug is komt de opstart in de vernieuwde Kapel. Dit is 
wel even wennen. Compleet andere uitstraling, kleurstelling en beleving. De 
stoelen en de mensen om mij heen zijn gelukkig nog vertrouwd. Zo ook de 
verkondiging op de opening zondag van 31 augustus. De Kapel was mooi versierd 
en bij binnenkomst kregen we allemaal een pen en pepermuntje aangeboden door 
het stichtingsbestuur.  Fijn dat er extra stoelen aanwezig waren want de opkomst 
van belangstellenden was enorm. Alle 65 stoelen waren bezet. Het was een mooie 
dienst met als thema het Huis Gods met de tempelbouw in Jeruzalem. Na afloop 
was er een gezellig samenzijn met koffie, thee, fris en een heus gebakje met de 
opdruk van de Kapel. 
Ook op de zaterdagmorgen 30 augustus waren er tussen 10 en 12 uur 35 
bezoekers geweest om het gebouw te bezichtigen. Het hoogtepunt was de officiële 
opening door de locoburgemeester van midden Groningen. Deze benadrukte het 
belang en de functie van het kerkgebouw binnen de gemeente. Eenieder was 
werkelijk onder de indruk van de veranderingen die het gebouw heeft onderaan. 
Mooie uitstaling, gewaagde kleurstelling, ruimtelijk. Verder kwamen de 
levensverhalen van vroeger aan het licht over de zondagschool, de kachel midden 
in de zaal, het overweldigende kerkdiensten bezoek. 
Op zaterdag 13 september was er de open monumentendag. Ook toen was de 
Kapel open van 10 tot 16.00 uur. De vrijwilligers mochten 8 belangstellenden 
ontvangen. Er waren tafels neergezet met allemaal foto’s van de versterking. Ook 
een tafel met foto’s van het interieur van voor de versterking en bij de 
ingebruikname door de Hervormde kerk van Siddeburen. Wat zie je dan een 
verschil van beleving en inrichting in wat wel hetzelfde gebouw gebleven is. De 
functie van de Kapel is met al die veranderingen niet veranderd. De evangelisatie 
en de verkonding gaat gelukkig nog over onze verlosser en Heiland Jezus Christus.  
Mijn dank gaat uit naar alle mensen die meegeholpen hebben om dit 
openingsfeest tot een mooi feest te laten zijn met rust en aandacht voor elkaar. 
Zeker ook alle belangstellenden die tijdens deze dagen de tijd genomen hebben 
om even aan te komen. 
Bezoeker van de avonddiensten in de Kapel. 
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Uitnodiging zangavond in de Kapel van Tjuchem 
 
Nu de vernieuwde Kapel weer open is kan er daar de zangavonden weer opgestart 
worden. We gaan met frisse moet en vol enthousiasme de eerste zangavond 
voorbereiden. Deze zangsamenkomst is op vrijdag 24 oktober 2025 om 19.00 uur 
in de Kapel. 
 
Thema is Pelgrim van Hoop. 
Wij mogen jubelen van vreugde over het geschenk wat we mochten ontvangen als 
gemeente van onze Heiland. Een geschenk in tastbare zin het vernieuwde gebouw 
waar we U voor danken en loven. In geloof zin als pelgrim in combinatie met de 
christelijke hoop. Wij zijn immers niet de eerste pelgrims die hoopvol op weg zijn, 
we laten ons graag inspireren door de stroom van pelgrims die ons voorgingen. 
Christelijke hoop wordt voorgeleefd en doorgegeven van generatie op generatie! 
Hiervan mogen we zingen en getuigen op deze avond met liederen en woorden. 
Na afloop van het zang uur is er gelegenheid om na te praten onder het genot van 
koffie of thee. 
 
De voorbereiding commissie. 
 

 

Giften ontvangen kapel in Tjuchem 

 
augustus   € 150,00 
t/m 16 sept.   € 35,00 (10+25) 
 
Alle gevers hartelijk bedankt 
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Avonddiensten Tjuchem 
 

Na een grondige versterking van de kapel in Tjuchem, kunnen 
we er binnenkort weer gebruik van maken. Tot dat moment 
werden de diensten tijdelijk gehouden in “de Plaaisterploats”. 
In de Kapel komen mensen samen uit de omliggende 
streek en christenen uit verschillende gemeentes ontmoeten 
er elkaar. Jaarlijks vragen wij uw aandacht voor het financiële 
deel van de avonddiensten in Tjuchem. Het zal u bekend zijn 
dat de kerkenraad steeds een drietal jaren vooruit kijkt om 
te beoordelen of het nog verantwoord is de diensten door te 

laten gaan. Wij hopen daarbij dat de inkomsten van collecten en giften zo hoog 
zijn, dat de kosten van predikanten, organisten en huur kapel hiermee gedekt 
kunnen worden.  Met grote dankbaarheid constateren we dat dit tot en met 2021 
redelijk is gelukt. De jaren daarna geven evenwel al verliezen te zien. Aan het eind 
van dit jaar zullen we een besluit moeten nemen of we met de avonddiensten in 
Tjuchem nog langer door mogen gaan. Dit hangt mede van u af.  
 
   2022   2023              2024 
Onkosten    €     8.000,00  €     9.364,00  € 10.338,00  
v.d. diensten: 
Opbr. collecten     €     5.675,71                €     4.930,65  €   5.068,09 
Opbr. giften     €     1.420,00  €     3.720,00  €   1.780,00 
Saldo              -  €        904,49          - €        713,35          -  €   3.489,91 
Aantal diensten         43   50   52 
 

Mogen we deze keer ook weer rekenen op een bijdrage van u voor het behoud van 
deze avonddiensten? Helpt u ons zo weer mee om het werk voor Gods’ koninkrijk 
in onze eigen regio gaande te houden? 
 

U ontvangt dit jaar een brief met een betaalinstructie.  U kunt uw  bijdrage ook 
overmaken op bankrekening NL66 INGB 0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij 
Hervormde Gemeente Siddeburen onder vermelding van  “Avonddiensten 
Tjuchem”.   Bij voorbaat hartelijk dank 
Namens het college van Kerkrentmeesters, G.B. Blaauw  
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Van de Struunders 

Tijdens de Licht- en Klankweek plaatsen wij een prikkelende tekst bij de kerk. 
Een tekst waar mensen over na kunnen denken en over door kunnen praten. 
Dit jaar hebben we de tekst mede bepaald met alle mede-struunders. 
Hierbij: 

Wie vangt jou als je valt? 

Dit jaar volgt er ook een toelichting: 

Soms moet je een moeilijke sprong maken. Maar als je weet dat er iemand 
klaar staat om je op te vangen, durf je meer!  

Wie vangt jou?  

In het leven gaat het soms anders dan verwacht en vallen we allemaal weleens. 
Hopelijk heb je dan mensen om je heen die je goed opvangen.  

Maar soms kun je je ook zo vergissen in mensen. Iemand 
waarvan je dacht dat die je kon opvangen, laat je per ongeluk 
(of expres…) vallen als een baksteen…  

Wie is er dan voor jou? 

Heb je Jezus weleens overwogen?  
Hij zou weleens meer voor je kunnen betekenen dan je 
dacht… 
 
We hopen ook aanwezig te zijn op de braderie. Komt u ons helpen of een bezoekje 
brengen? Dat ervaren we altijd als bemoediging. Zeker ook als u voor ons wilt 
bidden. Bijvoorbeeld voor mooie, betekenisvolle ontmoetingen! 
 

 

  



 

27 
 

Lied 
 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  

  
Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    
  

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   

   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 

 
Sela - Een toekomst vol van hoop 
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Opbrengst collecten 
 
Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.  
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekening:  

NL18 RABO 0359 0032 30 of 
NL66 INGB 0000 9653 40 

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag 
overmaken op bankrekening:  

NL77 RABO 0359 0151 66 of 
NL23 INGB 0001 2779 69 

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Collecten: 
17/08 Viskenij     € 58,50 
  Diaconie     € 38,50 
  Kerk      € 49,00 
17/08 Tjuchem     €      119,75 
24/08 Fonds Instandh.predikantsplaats €      129,70 
24/08 Tjuchem     €      108,40 
31/08 Kerk      € 56,80 
  Diaconie     € 41,80 
  Kerk      € 58,10 
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31/08 Tjuchem     €      227,17 
07/09 Avondmaalscollecte   € 47,40 
  Diaconie     € 41,27 
  Kerk      € 37,50 
07/09 Tjuchem      €      147,15 
 
Collecten via GIVT: 
Via de bank: 03/08 Interieur  € 13,50 
    Diaconie  € 12,50 
    Kerk   € 11,50 
         10/08 Kerk (Uit)  € 11,00 
    Diaconie  € 12,50 
    Kerk   €   6,50 
                      17/08 Viskenij  € 10,00 
    Diaconie  €   7,50 
    Kerk   €   7,50   
    Tjuchem  €         5,00  
        24/08 F.I.P.   € 45,00 
    Tjuchem  €   2,50 
 

Giften: 
Voor de avonddiensten in Tjuchem: 
per bank:  1 x   25,00 = € 25,00 
       
Voor de Struunders: 
Via de bank:  1  x €    15,00 = € 15,00 
   
Voor F.I.P. collecte: 
Via de bank: 1 x € 100,00 = €      100,00 
   1 x €   25,00 = € 25,00 
 
Inmiddels ontvangen voor de Solidariteitskas  €      340,00 
 

 
 

 

 

ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK! 
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Beschikbaar voor diverse activiteiten: 
 

DE VISKENIJ 

 
Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld: 

- het vieren van een verjaardag 
- het houden van een spelavond 

- het geven van een receptie in besloten kring 
 

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven: 
 

Stichtingsbestuur De Viskenij 
Tel. 06-25287988 

E-mail: viskenij@gmail.com 
Contactpersoon mw. T. Langeveld 

Kerkelijke adressen 
 
Hervormde Kerk Siddeburen  
Hoofdweg 124, Siddeburen 

 

Het kosterschap wordt door vrijwilligers   
van de kerk gedaan.      
  
Hervormde Kapel Tjuchem 
Hoofdweg 37, Tjuchem 

 

Koster:   
H.B. Bierma  
Kiekendief 25, 9628 ET  Siddeburen 

Tel. 0598 432672 

  
Gebouw De Viskenij  
Viskenijlaan 2, 9628 AZ  Siddeburen 

                          
Tel. 06 – 25287988 
E-mail: viskenij@gmail.com 

Het gebouw wordt door het  Contactpersoon binnen het bestuur: 
stichtingsbestuur De Viskenij 
beheert  

Mw. T. Langeveld 
Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen 
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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters: 
● NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 
● NL66 INGB  0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 

 
Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00. 

Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde 
bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk 

soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig 
mogelijk bij u worden thuis bezorgd. 

 
Bankrekeningen Diaconie:    
● NL77 RABO 0359 0151 66  t.n.v. Diaconie 
● NL23 INGB   0001 2779 69  t.n.v. Diaconie 

 
Overige bankrekeningen:  
● NL59 RABO 0344 5829 57    Stichting De Viskenij, Siddeburen. 
● NL68 RABO 0359 4140 95    St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem. 
● NL70 INGB  0003 4632 12    Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel 
● NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats 

 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
 
Voorzitters: 

 

R. Bosker-Jager  
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen 

Tel. 06 83596896 

I. Keijzer-Boekestijn  
Oudeweg 95, Siddeburen 

Tel. 06 22293279 

Secretaresse:  
J. Oostland - Meijer  
Oudeweg 73, Siddeburen 

Tel. 0598 431800 

 
Eerstvolgende vergadering:  22 oktober om 19.30 uur 
     Onderwerp: Vogels en natuur in  
     Australie o.l.v. Adrie van Kooten uit  
     Spijk 


