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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Voorganger:   
Ds. C.G. op ‘t Hof   
Hoofdweg 166K, 
9628 CT Siddeburen 

Tel. 0598 722109 
Mobiel: 06 27138435 
E-mail: cgopthof@outlook.com 

  
Scribaat:  
Mw. G.I. van Weerden 
Vloedweg 28,  
9628 BM Siddeburen  

Tel. 0598 432739 
Mobiel: 06 24462445 
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl   

  
Ouderlingen:  
F.S.M. Langeveld 
Hoofdweg 187, Siddeburen 

Tel. 0598 432344 

  
Diakenen:   
Mw. M. Kuipers-Boelens 
Oudeweg 138, Siddeburen 

Tel. 06-22586972 

Mw. A.T. Ruiter-Korf 
Damsterweg 28,Siddeburen 

Tel. 0598 432173 

Mw. A. Vriend-Groot 
Patrijs 19, Siddeburen  

Tel. 0598 431670 
 

  
Ouderlingen-kerkrentmeesters:  
G.B. Blaauw 
Oosterweren 1, Wagenborgen 

Tel. 0596 541413 
 

J.O. Bosman   
Hoofdweg 89, Siddeburen 

Tel. 0598 431555 
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  Uw kopij voor de oktober Klepel van 2025 graag uiterlijk 17 september 2025 
inzenden door te mailen naar: klepel.kopij@gmail.com of in te leveren aan 

de Hoofdweg 89 in Siddeburen. 

 
De oktober Klepel verschijnt rond 1 oktober 2025. 

 
Volgende inleverdata: 

-  November 2025 uiterlijk inzenden op 15 oktober 2025  
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Overwegen - De Preek 

 

Elke zondag gebeurt er veel in de kerk. Dat wordt niet elke keer uitgelegd. Maar 

waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? In het kerkblad hoop ik 

iedere keer een stukje van de eredienst uit te leggen. Zodat we heel bewust aan de 

eredienst kunnen deelnemen. Deze keer: De preek. 

 

‘De preek moet niet te lang duren, hoor’ hoor ik nogal eens. Als ik dan met een 

knipoog een tegenvoorstel doe: ‘Zullen we anders gewoon heel de preek 

schrappen?’ word ik wat vreemd aangekeken… Blijkbaar beseffen we toch wel dat 

de preek een wezenlijk onderdeel van de eredienst is. Daar mogen we dus best 

even tijd en aandacht voor nemen. De hele week kun je nog haast hebben. 

 

De preek is verkondiging van woorden van God. Nauw verbonden met het lezen uit 

de Bijbel. In de preek komen de oude woorden van God opnieuw tot leven. God 

heeft ons ook vandaag weer iets te zeggen!  

De voorganger is boodschapper van God. Zo kan Paulus schrijven: ‘Wij danken God 

dan ook onophoudelijk dat u Zijn Woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt 

aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het 

Woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft – 1 Tessalonicenzen 2:13 

 

Er staat wat op het spel. God spreekt werkelijk tegen je, door de preek. Je kunt je 

soms afvragen, spreekt God nog wel? Ja Hij spreekt! Juist in de preek, in de 

verkondiging, komt Hij heel dichtbij je. Spreekt hij je aan. Luisteren naar een preek 

is dan ook echt anders dan luisteren naar een willekeurige toespraak. Je bereid je 

biddend voor, en tijdens de preek stel je jezelf de kernvraag: Wat heeft God mij 

hiermee te zeggen?  

 

Zit je ook met dat besef in de kerk, dat er wat op het spel staat? Soms is het 

misschien lastig om je aandacht erbij te houden. Om wakker te blijven kun je elkaar 

een snoepje geven. En je kunt gerust pen en papier gebruiken om wat 

aantekeningen te maken. Of om vragen op te schrijven die je tijdens de koffie wil 

bespreken.  
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Je mag met hoge verwachting naar iedere preek luisteren. Niet vanwege de al dan 

niet vloeiende spreker, maar omdat God op die manier vaak tot je wil spreken. De 

Eeuwige heeft je wat te zeggen, luister je zo? 

 

Tip: Probeer in de loop van de week nog eens te herinneren wat God tot je te 

zeggen had in de preek. 

 

Ds. C.G. op ’t Hof 

 

Contact met de predikant 

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je 

vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om 

contact met me op te nemen: 

Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof / 0598-722109 / 06-27138435 / cgopthof@outlook.com  

 

 

Samenkomsten in het Ufkenshuis 
 

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een 

kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis 

alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het 

Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, 

kunnen terecht in Tjuchem.  

● Zondagavond 14 september is de dienst onder verantwoordelijkheid van 

de Nederlandse gereformeerde kerk Schildwolde 

● Zondagavond 28 september is de dienst onder verantwoordelijkheid van 

de gereformeerde kerk Siddeburen. 
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Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem 

September 
 

Zondag 7 september:   09.30 uur ds. C.G. Op ’t Hof  

Viering van het Heilig Avondmaal 

collecte bestemd voor:   Avondmaalscollecte 

 

Tjuchem:     19.00 uur ds. J. Admiraal - Nieuwe Pekela  

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 14 september:   09.30 uur ds. C.G. Op ’t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerk 

Er is koffiedrinken na de dienst in de viskenij 
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. F. Pierik - Drachten 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 

   

Zondag 21 september:   09.30 uur ds. C. v. Dis - Nieuwegein 

collecte bestemd voor:   Kerk  

 

Tjuchem:    19:00 uur ds. C. v. Dis - Nieuwegein 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 28 september:     9.30 uur ds. C.G. Op ’t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerk  
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. B. v. Werven - Diever 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem  
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Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf 

 
Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? 
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de 
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment 
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst 
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de 
gewenste dienst. 
 
 

Oppas 

 
Op 7 en 21 september is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik 
maken van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst 
bellen met Marjan, 0598-431555/06-23509480. 
 

 

Kerkdiensten Tjuchem 
 

Elke zondagavond is er om 19.00u een leerzame kerkdienst in Tjuchem. Op de 

laatste zondagavond van de maand, 28 september, is er koffiedrinken na de dienst. 

Elke zondagavond van harte welkom in de opgeknapte kapel aan Hoofdweg 37 in 

Tjuchem.  

 

 

20+ groep 10 september 
 

Ook dit seizoen hopen we op woensdagavond om de veertien dagen als twintigers 

en dertigers bij elkaar te komen en met elkaar in gesprek te gaan over het leven, 

geloven en de Bijbel. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te 

doen. Of weet je iemand? Nodig diegene uit. De avonden beginnen om halfacht in 

de Viskenij. Op 10 september gaan we het hebben over de vraag: Hoe zie jij de 

toekomst van Gods kerk in Siddeburen-Steendam-Tjuchem? 
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Berichten uit de gemeente! 
 

Gemeenteleden die elders verblijven 
Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, ’t Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl. 

Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl. 
Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, Zwet 

9, 9932 AA Delfzijl. 
Dhr. R. de Vries, Old Wolde, Afdeling Dennenhof, kamer 18, Blijhamsterweg 45, 

9673 XB Winschoten. 

 
2x Geslaagd 

Dubbel feest in huize Nieborg deze zomer. Thora is geslaagd voor VMBO-kader. 
En Noam is geslaagd voor MBO assisstent logistiek. Beiden van harte 

gefeliciteerd! Hoofdweg 60a, 9628 CR Siddeburen. 

 
Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie? 
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Verjaardagen en huwelijksjubilea  
September  
 
2  sept.  Mevr. H. Mittendorp-de Roos    87 jaar 
    Schoollaan 28, 9628 AJ Siddeburen 
 
5  sept.  Dhr. A. Viel       93 jaar 
    Hoofdweg 56, 9628 CR Siddeburen 
 

5  sept.  Mevr. T.M. Muller-Meijer    90 jaar 
    Hoofdweg 166-f, 9628 CT Siddeburen 
 
6  sept.  Mevr. G. Luining-Koops     86 jaar 
    Kerklaan 20A, 9628 AV Siddeburen 
 

11  sept.  Mevr. D. Fledderman-van der Laan   88 jaar 
    Vliethoven, Polder/Wierde, kamer 5,  
    Zwet 9, 9932 AA Delfzijl 
 

13  sept.  Dhr. E. Groenbroek     80 jaar 
    Damsterweg 7-A, 9629 PB Steendam 
 
16  sept.  Dhr. J.J. Kleine      96 jaar 
    Oudeweg 49, 9628 CA Siddeburen 
 
20  sept.  Dhr. J. de Weerdt      83 jaar 
    Noorderweg 35, 9628 BA Siddeburen 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel vermeld.  

Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten. 

 
Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren: 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 
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Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal 
 

Gemeente van Christus, op 7 september wordt het Heilig Avondmaal bediend.  

De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan 

zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.  

Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk. In het 

licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. 

De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover 

Hem groter.  

Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in 

gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom 

onderzoekt ieder van ons zichzelf: 

1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn 

naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer 

ontneem? 

2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen 

door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? 

3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? 

Misschien kun je van harte ‘ja’ antwoorden op deze vragen. Misschien heb je er 

twijfels of vragen bij, of misschien wil je biechten. Schroom niet om contact op te 

nemen met de ouderlingen of predikant. Hopelijk kunnen we elkaar hierin bijstaan. 

Weet daarbij dat de ambtsdragers geheimhoudingsplicht hebben met betrekking 

tot alles wat hun vertrouwelijk ter kennis komt. 

Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt om de levenswandel of opvattingen van 

een ander gemeentelid. Probeer in liefde met elkaar daarover in gesprek te gaan 

zoals we lezen in Matteüs 18:15-20. Volgens de traditie van het ‘censura morem’ 

kun je hier ook over in gesprek gaan met de ouderlingen of predikant. 
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Samen Heilig Avondmaal vieren 
 

Kunt u niet (meer) naar de kerk komen om deel te nemen aan het Heilig 

Avondmaal, maar wilt u wel thuis brood en wijn ontvangen? Laat het even weten 

aan een van de diakenen. Dan zorgen we dat u voor de dienst brood en wijn thuis 

ontvangt, zodat u tijdens het kijken van de livestream tegelijk met de rest van de 

kerk het Heilig Avondmaal kunt vieren.  

Voor degenen die geen alcohol mogen of willen drinken is er alcoholvrije wijn 

beschikbaar, deze cupjes staan met een stickertje apart aangegeven op de 

dienbladen. 

 

Samen bidden maandagavond 1 september 
 
Maandagavond 1 september is er weer de gezamenlijke 
gebedsbijeenkomst. Deze gebedsbijeenkomsten worden 
georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Siddeburen en 
hebben bewust een interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een 
kerk bent aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel 
gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal 
tussendoor ook wat gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er 
ongeveer een uurtje voor uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of 
als u bidden lastig vindt, biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te 
leren. Als u niet aanwezig bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor 
te laten bidden. De avond begint om 19.30 uur in de Viskenij. Van harte welkom. 
 
 

Toekomst voor Gods kerk in Siddeburen-Steendam-Tjuchem 
 

Op woensdagavond 3 september hopen we als belijdende leden van de gemeente 

met elkaar in gesprek te gaan over de vraag: ‘Hoe zie jij de toekomst van de 

hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem en jouw rol daarin?’. Een 

vraag die voor iedereen relevant is, dus deel uw gedachten gerust met de 

kerkenraad. 
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Verslag kerkenraadsvergadering   
Dinsdag 3 juni 2025 
 
Ouderling-kerkrentmeester Bosman is voorzitter en heet de aanwezigen welkom. 
Hij opent de vergadering met het lezen van Joel 3 en een overdenking. Aansluitend 
wordt gezongen Ps.143: 9 en 10. Ouderling-kerkrentmeester Bosman gaat 
vervolgens voor in gebed. 
Diaken Ruiter deelt mee dat Annet Danhof het startweekend weer zal organiseren. 
Mensen die mee willen of kunnen organiseren kunnen zich bij haar melden. 
Ouderling-kerkrentmeester Bosman vraagt of de liturgie eerder ingeleverd kan 
worden, dit op verzoek van de organisten. De kerkenraad besluit het inlevertijdstip 
voor gastpredikanten een dag te vervroegen. De scriba zal dit kortsluiten met de 
preekvoorziener en ouderling-kerkrentmeester Bosman zal dit doorgeven aan de 
organisten.  
 
Op zondag 6 juli is de intrededienst van prop. Van Genderen in Stedum. De 
predikant is als consulent hier de hele dag bij aanwezig. Ouderling-
kerkrentmeester Blaauw zal namens de kerkenraad bij de intrededienst ’s middags 
aanwezig zijn. 
De Struunders zijn met een koffietafel aanwezig bij de garagesale.  Op 29 juni is er 
een Struunmiddag bij de basisschool. Spreker op deze middag is ds. Mark de Jager. 
De kerkenraad van de Prot. gemeente heeft de Struunders uitgenodigd voor een 
gesprek. Dat zal binnenkort plaatsvinden. 
Er ligt een notitie over de toekomst van de kerk.  Daarvoor wordt gesproken. Er zijn 
veel aspecten die aandacht verdienen. Om het gesprek hierover op gang te 
brengen wordt besloten dat ds. Op ’t Hof hierover in gesprek gaat met de jongere 
generatie van onze gemeente. Hoe stellen zij zich de toekomst van de kerk voor? 
Het punt kan dan – eventueel met de uitkomst van het gesprek – op een volgende 
kerkenraadsvergadering terugkomen. 
Ds. Op ’t Hof geeft aan dat in de eerste week van de vakantie het 
Vakantiebijbelfeest wordt gehouden.  Hij wil deze week graag afsluiten op 20 juli in 
de kerk met een kerkdienst. De kerkenraad gaat hiermee akkoord. 
 
De vergadering wordt door diaken Vriend afgesloten met dankgebed. 
 
Namens de kerkenraad, G. v. Weerden, scriba 
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Word donateur en geef toekomst aan de Viskenij! 
 
Ontdek waarom jouw steun het verschil maakt 
Er zijn plekken die meer zijn dan een verzameling stenen, hout en glas. Plekken 
waar verhalen samenkomen, waar nieuwe vriendschappen ontstaan, 
herinneringen worden gemaakt en het hart van onze gemeente klopt. Als je aan 
zo’n plek denkt, dan denk je aan de Viskenij. Stel je voor hoe het er zou zijn zonder 
die plek. Stilte waar eerst gelach klonk, leegte waar ooit verbinding was. 
Gelukkig hoeft dat niet zo te zijn. Jij kunt die plek laten bruisen, laten groeien en 
bloeien, simpelweg door donateur te worden. Waarom? Omdat jouw bijdrage 
verder gaat dan financiële steun. Jij investeert in het kloppende hart van onze 
gemeente en ons dorp! 

 
De betekenis van de Viskenij 
Voor velen is de Viskenij een onmisbare ontmoetingsplek. Het is de plek waar de 
gemeente samen koffiedrinkt, waar verenigingen vergaderen en waar mensen van 
allerlei leeftijden samenkomen. Iedere muur ademt historie; elke ruimte herbergt 
talloze herinneringen. 
De Viskenij is meer dan een locatie – het is een symbool van verbondenheid, 
gastvrijheid en lokale trots. Hier ontmoeten mensen elkaar op blijde en verdrietige 
dagen. Zonder deze plek zou er veel waardevols verloren gaan. 
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Waarom is doneren zo belangrijk? 
De Viskenij draaiende houden kost geld: onderhoud, renovaties, 
energierekeningen, toegankelijkheid, activiteiten – het zijn allemaal onmisbare 
aspecten die een stevige financiële basis vereisen. Subsidies en gemeentelijke 
steun zijn vaak niet voldoende of onzeker. Zonder donateurs zou het gebouw 
langzaam zijn levendigheid verliezen, met als gevolg dat het zijn deuren moet 
sluiten. 
Door donateur te worden, draag jij rechtstreeks bij aan het behoud en de 
ontwikkeling van de Viskenij. Jouw steun zorgt ervoor dat het gebouw niet alleen 
openblijft, maar zich ook kan aanpassen aan de wensen en de uitdagingen van 
deze tijd 
 
De kracht van jouw bijdrage 
Of je nu eenmalig doneert of kiest voor een maandelijkse bijdrage, elke euro helpt. 
Denk aan nieuwe stoelen voor de grote zaal, een frisse verflaag of energiezuinige 
verlichting. Dankzij donateurs kunnen er extra mogelijkheden worden gecreëerd in 
de Viskenij zelf en in het woonhuis. Jouw bijdrage maakt het verschil tussen een 
leegstaand gebouw en een levendige ontmoetingsplek vol initiatieven, warmte en 
inspiratie. 

 
Voor wie doe je het? 
Misschien herken je jezelf in de volgende voorbeelden: 

• De senior die zijn dagen opfleurt met een gezellig kopje koffie en 

partijtje bridge. 

• De vrouwen van de Passage die een gezellige avond met elkaar 

organiseren. 
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• De jongeren die met elkaar om tafel schuiven en in gesprek gaan. 

• De nieuwe buurtbewoner die via de bijeenkomst van de 

buurtvereniging snel mensen leert kennen en zich welkom voelt. 

Jouw donatie raakt dus niet alleen het gebouw, maar vooral de mensen die er 
gebruik van maken – nu en in de toekomst. 
 
Voordelen voor donateurs 
Doneren is geven, maar het is zeker ook ontvangen.  

• Het warme gevoel dat je bijdraagt aan iets groters dan jezelf. 

• Het jaarverslag waardoor je direct betrokken blijft bij de 

ontwikkelingen van de Viskenij. 

En misschien nog wel het belangrijkste: je wordt deel van een gemeenschap van 
betrokken mensen die samen werken aan een mooier gebouw. 
 
Maak het verschil – word vandaag nog donateur 
Voel je de energie al borrelen? Zie je voor je hoe jouw bijdrage zorgt voor een 
vernieuwde entree, een opgeknapte kinderhoek of bijdraagt aan een gezellige 
avond? Dat is de kracht van geven! Je hoeft niet groot te denken – iedere bijdrage, 
hoe klein ook, telt mee. 
Het werkt eenvoudig: vul de kaart in die bij deze Klepel zit en lever hem in op het 
aangegeven adres. 
 
Eindeloze mogelijkheden 
Elke euro die jij geeft, is een investering in de toekomst. Misschien droom je van 
een duurzaam gebouw met zonnepanelen, een gezellige tuin of een heel nieuwe 
fietsenstalling. 
Samen creëren we een plek waar iedereen zich thuis voelt, waar generaties elkaar 
ontmoeten, waar ruimte is voor groei, ontmoeting en plezier. 
Sluit je aan – samen sterk 
Aarzel niet langer. Geef vandaag, bouw mee aan morgen. Word donateur van de 
Viskenij en zie hoe jouw bijdrage het verschil maakt – niet alleen voor jezelf, maar 
voor onze gemeente en het hele dorp! 
Want een dorp zonder Viskenij is als een huis zonder hart. Geef onze gemeente en 
ons dorp het hart dat het verdient. Word donateur. Doe mee. Maak het verschil! 
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Startweekend op 13 en 14 september 2025 

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest 

Dit jaarthema van het startweekend 2025 nodigt ons uit om met verwondering te 

kijken naar wat er om ons heen gebeurt en te ontdekken hoe de Geest werkzaam 

is in kerk én samenleving. Het gaat erom dat we als gemeente leren meebewegen 

met Gods missie en ons laten verrassen door zijn creatieve werk in het leven van 

alledag. 

Om samen het startweekend 2025 te vieren, organiseert de startcommissie op 
zaterdag 13 september een bijeenkomst in onze kerk. We besteden dan aandacht 
aan het thema en zingen passende en uitgekozen liederen. Verder kijken we samen 
naar de restauratie van onze kerk. 
Hierna is er een gezamenlijke lunch bij sportcafé Kuper naast de sporthal. 
Op zondag 14 september is er een kerkdienst voor jong en oud rondom het thema, 
gevolgd door koffiedrinken in de Viskenij. Deze dag zijn ook gasten van harte 
welkom.  
 
Het programma op zaterdag 13 september ziet er als volgt uit:  
10.00- 10.30 uur: inloop in de kerk en samen koffie/thee drinken 
10.30 uur- 11.30 uur: bijeenkomst in de kerk rondom het thema 
12.00 uur: gezamenlijke lunch 
13.00 uur: einde programma  

Heeft u geen vervoer naar de kerk, dan kunt u zich melden bij Annet Nieborg of 
Marjan Bosman. 
 
Het programma op zondag 14 september ziet er als volgt uit:  
9.30 uur: kerkdienst  
11.00 uur: koffiedrinken met gebak in de Viskenij  
12.00 uur: einde programma  
We zien jullie graag in het startweekend!  
 
De startcommissie:  
Marjan Bosman, 0598-431555 of 06-23509480, jobosman@outlook.com 
Annet Nieborg, 06-37432974, annet69@hotmail.com  
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Voor het startweekend 2025 wil de startcommissie vragen of eenieder die mee wil, 
zich aan wil melden via onderstaand opgaafstrook in de emmer in de toren of 
persoonlijk aanmelden bij Marjan Bosman. Het is mogelijk om een favoriet lied op 
te geven dat we dan zaterdag 13 september samen gaan zingen. We doen een 
beroep op eenieder die een taart wil bakken of kopen voor het koffiedrinken op 
zondag 14 september. Ook dat kan via onderstaande opgaafstroken.  
 
Ik ben op zaterdag 13 september met ……….. personen bij de bijeenkomst in de 

kerk. 

Mijn favoriet lied is…………………………………………………………………………… 

Ik eet mee met de lunch met …………….. personen.  

Naam: ……………………………………………………………………………..  

 
Ik neem taart mee voor het koffiedrinken op zondag 14 september voor 
…………………personen.  
 
Naam:…………………………………………………………………………………………..  
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Uitnodiging 
 

Komt u ook naar de ontmoetingsmiddag van de Hervormde gemeente 
Siddeburen, Tjuchem en Steendam? 

Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee. 
 

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, 
gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie. 

 
 

 
 

   
 
 
 
 Inloop vanaf 14.30  uur  *  Aanvang 15.00 uur  *  Locatie: De Viskenij 

 
14 oktober 2025  Presentatie “oplichting en fraude” door wijkagent  

mevrouw Ida Raske.  
 

Volgende data zijn:  
11 november 2025   presentatie over Dorcas 
16 december 2025  kerstviering 
 

Hartelijke groet namens de commissie, 
Annie Vriend, Ans Ruiter, 

Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers 
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Giften ontvangen voor de kapel Tjuchem 
 
juli    € 10,00 
t/m 13 aug.  € 10,00 
 
Alle gevers hartelijk bedankt 
 

 

Laatste Update Versterking Kerk Tjuchem 
 

Een jaar lang hebben we op zondagavond niet in de Kapel, maar in de 

Plaaisterploats in Tjuchem gekerkt. We zijn de stichting Dorpshuizen Tjuchem 

dankbaar voor deze mogelijkheid en de goede samenwerking. 

Inmiddels is de Kapel opgeleverd en op 30 en 31 augustus geopend met een open 

kerk op zaterdagmorgen en weer de eerste kerkdienst op zondagavond. Als u nog 

niet geweest bent, kom gauw een kijkje nemen, het is prachtig geworden! 

Op deze plaats willen we ook nogmaals alle vrijwilligers hartelijk bedanken die vele 

uren hebben gestoken in het voorbereiden van en helpen bij de versterking. Heel 

wat vrije avonden en zaterdagen zijn hieraan besteed. Hartelijk dank! 
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Predikantenontmoeting Hongarije 

Wellicht herinnert u zich nog dat afgelopen jaar ds. K. Boza uit Hongarije bij ons in 

Siddeburen voorging en na de dienst onder het koffiedrinken wat vertelde en liet 

zien over zijn gemeente in Sáregrese. Al eeuwenlang is er verbinding tussen de 

Hongaars Hervormde Kerk (Magyarországi Református Egyház) en de Protestantse 

Kerk in Nederland. Dit stamt al uit de tijd van de Reformatie in de 16e eeuw. Veel 

Hongaren ontvingen hun predikantsopleiding aan Nederlandse universiteiten in 

Franeker, Groningen, Harderwijk, Leiden of Utrecht. De Hongaren spreken nog 

steeds dankbaar over Michiel de Ruyter die in 1676 26 Hongaarse predikanten 

bevrijdde die als galeislaaf verbannen waren door de Habsburgers. En nog steeds 

spreken de Hongaren hun waardering uit voor de Nederlandse christenen die hen 

tijdens de Koude Oorlog ondanks het ijzeren gordijn kwamen bezoeken. Een van de 

manieren om die band tussen beide reformatorische kerken voort te zetten is een 

jaarlijkse predikantenontmoeting. Vorig jaar kwam een delegatie naar Nederland. 

Dit jaar reisde in juni een delegatie naar Hongarije. 

Op vrijdag 13 juni kwamen we aan in de hoofdstad Boedapest waar we door de 

bisschop ontvangen werden bij de Károli Gáspár Universiteit. Hij onderstreepte de 

band die er is tussen de Nederlandse en Hongaarse kerk en het belang van 

voortgaand en verdiepend contact. Drie thema’s reikte hij aan die hij relevant 

achtte om te bespreken: 1. Hoe gezaghebbend is de Heilige Schrift voor ons? 2. 

Welke bestuursvorm is geschikt voor de kerk? 3. Hoe dienen kerk en politiek zich te 

verhouden? 

Vervolgens reisden we door naar het conferentiecentrum in Mátraháza voor de 

gezamenlijke conferentie met Hongaarse en Nederlandse predikanten. Het thema 

was: Volharding. Hoe blijf je trouw en standvastig aan je missie als kerk en als 

predikant? Verschillende collega’s gaven die zaterdag en ook de maandag en 

dinsdag lezingen hierover vanuit verschillende perspectieven die we met elkaar 

bespraken. 

Op zondag werden we verdeeld over verschillende gemeenten om voor te gaan in 

de diensten en om predikantsgezinnen, kerkenraden en gemeenteleden te 

ontmoeten. We hadden het verzoek gekregen een preek voor te bereiden vanuit 
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Judas vers 3 “Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te 

schrijven over de redding waaraan wij allen deelhebben, maar ik zie mij nu 

genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor 

eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd.” Hoe volharden we in het geloof dat 

ons is overgeleverd? Het leidde tot boeiende ontmoetingen en gesprekken.  

Het was mooi om als collega’s ervaringen uit te wisselen en samen te zingen, te 

bidden en te bespreken hoe we God en onze naaste kunnen dienen. Ook ds. K. 

Boza was er weer bij en vroeg mij om de hartelijke groeten over te brengen naar 

Siddeburen. Bij deze. Op woensdag namen we afscheid met de Hongaarse groet 

waarmee we ook verwelkomd waren: Áldás békesség, genade en vrede. We zien 

uit naar volgende ontmoeting, en ondertussen proberen we op afstand verbonden 

allemaal op onze eigen post trouw te volharden in Gods missie. 

Ds. C.G. op ’t Hof 
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Passage Siddeburen 2025-2026 
 
Programma Passage-Siddeburen 2025-2026 
Op 17-9 om 19.30 uur.  Ds. G. Op ’t Hof uit Siddeburen. Onderwerp nog  
    niet bekend. 
Op 22-10 om 19.30 uur.     Adrie van Kooten uit Spijk met een film over vogels 
    en natuur in Australië. 
Op 19-11 om 19.30 uur.      Dhr. Pelgrim uit Oude Pekela met humoristische 
    verhalen. 
Op 17-12 om 14.00 uur.      Kerstviering. 
Op 21-1 om 14.00 uur.       Marieke Poort uit Siddeburen. Onderwerp o.a.  
    erfrecht. 
Op 18-2 om 14.00 uur.       Jaarvergadering 
Op 18-3 om 14.00 uur.        Mw. A.v. Dijken uit Bedum met Paasverhalen en 
    gedichten. 
Op 22-4 om 19.30 uur.        Dhr. J. Groenbroek uit Scheemda met Groninger 
    verhalen en liedjes. 
Alle bijeenkomsten zijn in de Viskenij.  

 

TVG-cursus Onstwedde 2025-2026…… 
 
…….voor wie meer wil weten over het christelijk geloof of bijvoorbeeld toegerust 
wil worden voor een taak binnen de gemeente start op D.V. 11 september de 
cursus Theologische Vorming Gemeenteleden in Onstwedde. Een waardevolle 
cursus: waar sta ik als christen en hoe geef ik er woorden aan. Acht docenten uit de 
regio behandelen de vakken Joodse wortels, Hermeneutiek, Praktische Theologie, 
Nieuwe Testament, Oude Testament, Algemene en regionale kerkgeschiedenis en 
Zending & Evangelisatie. 
Ook is er ruimte voor ontmoeting en gesprek met andere deelnemers. 
De avonden zijn op donderdag vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur in d’ Ekkelkaamp, 
Kerklaan 7 te Onstwedde.  U mag kosteloos een avond komen kijken. U bent van 
harte welkom! Meer informatie (cursusgids) en aanmelding(voor de gehele cursus 
of per onderwerp):  
Geertje Wubs T: 0599-331480, E: gagwubs@gmail.com   
Of neem een kijkje op de site: www.tvg-onstwedde.nl 
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Gods genade voor Japan 

 

Vorig jaar hebben Paul en Sarah van Den Dool op een zomeravond in de Viskenij 

ons wat verteld en laten zien van het zendingswerk in Japan. Dit jaar heb ik hen in 

Japan opgezocht en een week met hen doorgebracht. Paul en ik zaten in hetzelfde 

studiejaar en het was goed om de vriendschapsband weer aan te halen. Opnieuw 

raakte ik onder de indruk van hoe uitdagend het is om als christen staande te 

blijven in een samenleving waar het christelijk geloof nauwelijks aanwezig is. In 

Japan is nog geen 2 procent van de bevolking christen. En in de regio in het 

noordoosten waar zij wonen, zijn er van 50.000 inwoners nog geen 50 christen, dat 

is dus minder dan 0,1 procent! Juist daarom weten zij zich daar geroepen om 

Japanners toch de mogelijkheid te geven om christenen te ontmoeten en zo in 

aanraking te kunnen komen met het goede nieuws van het evangelie van redding 

door Christus. Zoals wij met de Struunders in Siddeburen op allerlei manieren 

pionieren, pionieren Paul en Sarah in hun omgeving. Ze runnen een lunchroom in 

het havenstadje Taro dat destijds behoorlijk getroffen is door de tsunami. Via die 

lunchroom die helemaal in het teken staat van watermeloenen raken ze in contact 

met allerlei mensen. Maar ook via de school waar hun kinderen op zitten en via de 

paar kleine kerkjes die er zijn in de regio. De Japanse voorganger van de kerk die 

we zondags bezochten vroeg me de hartelijke groeten in de naam van Jezus aan de 

kerk in Nederland over te brengen, bij deze. Vindt u het mooi om het zendingswerk 

van familie Van den Dool te steunen in gebed en/of financieel? Geld overmaken 

kan naar NL14 RABO 0136 9839 79 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. 

'Gods genade voor Japan'. Op www.werkersindewijngaard.nl/projecten/gods-

genade-voor-japan/ is meer informatie 

te lezen en kunt u zich inschrijven voor 

hun nieuwsbrief. 

Ds. C.G. op ’t Hof 

 

 

  

http://www.werkersindewijngaard.nl/projecten/gods-genade-voor-japan/
http://www.werkersindewijngaard.nl/projecten/gods-genade-voor-japan/
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Van de Struunders 
  
Even een terugblik op het ontzettend gezegende Vakantie Bijbel Feest, met als 
thema ‘Jij bent goud’. Op dinsdag 15 juli mochten we ruim 40 kinderen ontvangen. 
Met een leuke sketch vertelden we het verhaal van de vrouw die haar tiende 
muntje kwijt was. De kinderen leerden dat zij evenveel waard zijn als dat ene 
muntje en God net zolang zoekt totdat Hij jou gevonden heeft. Daarna deelden we 
de groep op. De jongste kinderen ging o.a. goud zoeken in de zandbak, de 
middengroep maakte een schatkist en groep 7 en 8 speelden een spannende 
escaperoom. 
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Woensdag 16 juli was Matthijs van kindertheater Knettergek te gast. Ruim 60 
kinderen hoorden in een interactieve voorstelling de boodschap van Psalm 139. Jij 
bent uniek gemaakt! Na de theatervoorstelling was het tijd voor het kletskleed en 
de activiteiten. 
En toen was het woensdagavond. De hele middag is er een opbouwploeg van 10 
mannen bezig geweest het Schildmeer-strand om te bouwen tot een mega gaaf 
zeskamp terrein. In de stromende regen, dat wel. Maar ‘s avonds was het droog en 
mochten we 40 tieners verwelkomen! Spreker Gilian Uil was last minute bereid om 
zijn getuigenis te delen met deze tieners én RTV Midden Groningen kwam ook nog 
eens langs! 
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Het nieuwe seizoen biedt weer mooie en goede activiteiten, voor ieder wat wils. Er 
wordt nog e.e.a. aangevuld na overleg met beide kerken over de jaarplanning. Er 
zijn in ieder geval vele gelegenheden die christenen in het dorp en in de omgeving 
samen kunnen brengen, christenen kunnen ondersteunen hun geloof uit te delen 
met en vooral ook voor mensen die vragen hebben of verbinding zoeken.  
 
Houd voor de overige data de website en facebook in de gaten! 

 

Onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan aan via een mailtje naar 

info@struunders-siddeburen.nl  

 

 

mailto:info@struunders-siddebure.nl
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Opbrengst collecten 
 
Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.  
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekening:  

NL18 RABO 0359 0032 30 of 
NL66 INGB 0000 9653 40 

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag 
overmaken op bankrekening:  

NL77 RABO 0359 0151 66 of 
NL23 INGB 0001 2779 69 

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten. 
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Collecten: 
15/06 Open Doors    €   41,60 
  Diaconie     €   36,40 
  Kerk     €   38,50 
15/06 Tjuchem     €   82,55 
22/06 Avondmaalscollecte   €   42,50 
  Diaconie     €   42,00 
  Kerk     €   38,00 
22/06 Tjuchem     €   72,90 
29/06 Kerk     €   36,40  
  Diaconie     €   29,00 
  Kerk     €   34,60 
29/06 Tjuchem     €   62,70 
06/07 Klepel     €   60,00 
  Diaconie     €   42,05 
  Kerk     €   38,70 
06/07 Tjuchem     €    
13/07 Fonds Instandh.pred.plaats  € 131,30 
13/07 Tjuchem     €   69,70 
20/07 Orgelfonds    €   80,10 
  Diaconie     €   42,45 
  Kerk     €   85,10 
20/07 Tjuchem     €   77,85 
27/07 Kerk     €   31,00 
  Diaconie     €   34,52 
  Kerk     €   36,52 
27/07 Tjuchem     €   82,00 
03/08 Onderhoud interieur   €   37,00 
  Diaconie     €   37,70 
  Kerk     €   36,20 
03/08 Tjuchem     €   91,75 
10/08 Kerk     €   52,50 
  Diaconie     €   44,35  
  Kerk     €   40,95 
10/08 Tjuchem     €   75,30 
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Giften: 
 
voor de kerk: 
Via  de bank   1 x   €    25,00=  €      25,00 
      
Voor de collecten: 
Via de bank:   1 x   €  100,00 =  €   100,00 
   Open Doors  1 x   €    12,50 =  €     12,50 
        
Voor de avonddiensten in Tjuchem: 
Via de bank:   2 x   €  25,00 =  €     50,00 
      1 x   €  275,00 =  €   275,00 
    
Voor de Struunders: 
Via de bank:   2 x   €     15,00 =  €    30,00 
      1 x   €   25,00=  €    25,00 
      Collecte open dag   €    77,50 
      Filmavond mei   €    54,00 
      Filmavond juni   €    42,00 
      Giften vakantiebijbelfeest €    37,05 
      Struunmiddag en garagesale  €  162,85 
 
Voor de Klepel: 
Via de bank:  1 x    €    25,00 = €    25,00 

 
Collecten via GIVT: 
Via de bank: 29/05 Kerk (U)  €   9,50 
     Diaconie  €   9,50 
     Kerk   €   8,50 
          01/06 F.I.P.   €        35,00 
          08/06 I.Z.B,   € 17,00 
     Diaconie  €   9,50 
     Kerk   €   8,50 
     Tjuchem  €   5,00 
          15/06 Open Doors  € 18,33 
     Diaconie  € 15,83 
     Kerk   € 15,83 
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     Tjuchem  €   5,00 
          22/06 Avondmaal  € 15,00 
     Diaconie  €   9,50 
     Kerk   €   8,50 
          29/06 Kerk (U)  € 12,00 
     Diaconie  € 13,50 
     Kerk   €   7,50 
          06/07 Klepel   € 19,00 
     Diaconie  € 32,50 
     Kerk   € 11,50 
         13/07 F.I.P.   € 80,00 
     Tjuchem  €   5,00 
          20/07 Orgelfonds  € 24,50 
     Diaconie  € 37,00 
     Kerk   € 16,00 
          27/07 Kerk (U)  € 11,50 
     Diaconie  € 15,50 
     Kerk   € 10,50 
     Tjuchem  €   5,00 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK! 
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We zijn er voor elkaar!               Solidariteitskas 2025 

          Geacht gemeentelid, 

De kerkelijke gemeente is een waardevolle plek en van grote betekenis voor aar 
gemeenteleden. We komen er samen om God en elkaar te ontmoeten, 
geïnspireerd te worden door de Bijbel en voor elkaar te zorgen. 

Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een 
vindplaats van geloof, hoop en liefde. Maar soms ontbreekt het in een gemeente 
aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die 
gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse 
Kerk in Nederland. 

Solidariteitskas 
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar kunnen 
helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit 
het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid en per dooplid vanaf 18 jaar 
bij. Wij vragen u om een bedrag van € 10,-, waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de 
Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. 
Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!  

Van gemeenten voor gemeenten.                                                                            
Subsidie uit de solidariteitskas is mogelijk wanneer het de toekomst van de 
gemeente, het beheer ervan, of een calamiteit in de gemeente betreft. Naast het 
ondersteunen van een gemeente draagt de solidariteitskas ook bij aan specifieke 
vormen van pastoraat, zoals studentenpastoraat en de dovenpastoraat.  

Uw bijdrage kunt u overmaken via Internetbankieren: IBAN-bankrekeningnummer 
Hervormde Gemeente Siddeburen: NL66 INGB 0000 9653 40 o.v.v. het 
betalingskenmerk. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw bijdrage! 

P.S. Wees solidair en geef voor levendige en krachtige kerken! 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met het college 
van kerkrentmeesters, of kijk op protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas. 

http://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
http://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
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Beschikbaar voor diverse activiteiten: 

 

DE VISKENIJ 

 
Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld: 

- het vieren van een verjaardag 
- het houden van een spelavond 

- het geven van een receptie in besloten kring 

 
Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven: 

 
Stichtingsbestuur De Viskenij 

Tel. 06-25287988 
E-mail: viskenij@gmail.com 

Contactpersoon mw. T. Langeveld 

Kerkelijke adressen 
 
Hervormde Kerk Siddeburen  
Hoofdweg 124, Siddeburen 

 

Het kosterschap wordt door vrijwilligers   
van de kerk gedaan.      
  
Hervormde Kapel Tjuchem 
Hoofdweg 37, Tjuchem 

 

Koster:   
H.B. Bierma  
Kiekendief 25, 9628 ET  Siddeburen 

Tel. 0598 432672 

  
Gebouw De Viskenij  
Viskenijlaan 2, 9628 AZ  Siddeburen 

                          
Tel. 06 – 25287988 
E-mail: viskenij@gmail.com 

Het gebouw wordt door het  Contactpersoon binnen het bestuur: 
stichtingsbestuur De Viskenij 
beheerd  

Mw. T. Langeveld 
Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen 
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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters: 
● NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 
● NL66 INGB  0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 

 
Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00. 

Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde 
bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk 

soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig 
mogelijk bij u worden thuis bezorgd. 

 
Bankrekeningen Diaconie:    
● NL77 RABO 0359 0151 66  t.n.v. Diaconie 
● NL23 INGB   0001 2779 69  t.n.v. Diaconie 

 
Overige bankrekeningen:  
● NL59 RABO 0344 5829 57    Stichting De Viskenij, Siddeburen. 
● NL68 RABO 0359 4140 95    St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem. 
● NL70 INGB  0003 4632 12    Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel 
● NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats 

 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
 
Voorzitter: 

 

R. Bosker-Jager  
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen 

Tel. 06 83596896 

  

Secretaresse:  
Functie is vacant   
  

Penningmeester:  
A. Mittendorp-Schuttel  
 
Eerstvolgende vergadering:  17 septemberom 19.30 uur 
     Ds. C.G. Op ’t Hof   
 


