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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Voorganger:   
Ds. C.G. op ‘t Hof   
Hoofdweg 166K, 
9628 CT Siddeburen 

Tel. 0598 722109 
Mobiel: 06 27138435 
E-mail: cgopthof@outlook.com 

  
Scribaat:  
Mw. G.I. van Weerden 
Vloedweg 28,  
9628 BM Siddeburen  

Tel. 0598 432739 
Mobiel: 06 24462445 
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl   

  
Ouderlingen:  
F.S.M. Langeveld 
Hoofdweg 187, Siddeburen 

Tel. 0598 432344 

  
Diakenen:   
Mw. M. Kuipers-Boelens 
Oudeweg 138, Siddeburen 

Tel. 06-22586972 

Mw. A.T. Ruiter-Korf 
Damsterweg 28,Siddeburen 

Tel. 0598 432173 

Mw. A. Vriend-Groot 
Patrijs 19, Siddeburen  

Tel. 0598 431670 
 

  
Ouderlingen-kerkrentmeesters:  
G.B. Blaauw 
Oosterweren 1, Wagenborgen 

Tel. 0596 541413 
 

J.O. Bosman   
Hoofdweg 89, Siddeburen 

Tel. 0598 431555 
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Overwegen - Verootmoediging 

 

Elke zondag gebeurt er veel in de kerk. Dat wordt niet elke keer uitgelegd. Maar 

waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? In het kerkblad hoop ik de 

komende tijd iedere keer een stukje van de eredienst uit te leggen. Zodat we heel 

bewust aan de eredienst kunnen deelnemen. Deze keer:  

Verootmoediging 

 

In de kerk hoop je God te ontmoeten. Maar God houdt niet van hoogmoedige 

mensen…  

 

“God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade. 

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd 

verheffen.” 1 Petrus 5:5-6 

 

Het tegenovergestelde van hoogmoed is ootmoed. Ver-ootmoed-iging is het 

moment waarop we bewust ootmoedig worden voor God. We onderwerpen ons 

nederig aan Gods gezag. 

 

We beseffen Gods gezag als we Zijn geboden horen. Elke zondagmorgen wordt ons 

die spiegel voorgehouden als de Tien Geboden of een andere variatie van Gods 

geboden wordt gelezen. Een reflectiemoment om ons te bezinnen op ons leven: 

Wat doe ik goed? Wat moet er anders? 
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En hoe breng je het er dan vanaf? De apostel Jakobus geeft ons duidelijk onderwijs: 

“Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle 

geboden in gebreke. Want Hij die gezegd heeft: ‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook 

gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, 

overtreedt u toch de wet. Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets 

kunnen doorstaan van de wet, die vrijheid brengt.” Jakobus 2:10-12 

 

Als we dus goed naar Gods geboden luisteren dan gaan we beseffen dat wij ten 

aanzien van alle geboden in gebreke blijven. Door biddend te luisteren naar Gods 

geboden stellen we onszelf de vragen: Waar moet ik me van bekeren? Wat moet ik 

opbiechten? Waar moet ik vergeving voor vragen? En in een moment van stilte 

en/of een lied en/of het gebed aan God biechten we onze schuld op. Wij belijden 

onze schuld en vragen om vergeving. Ootmoedig. 

 

We doen dit bewust allemaal voor de preek. Want in de preek wordt ons 

vervolgens de genade en vergeving van God verkondigd! Dan is de ontmoeting met 

God goed. 

 

Elke kerkdienst op zondagmorgen is als het goed is dus een bekeringsmoment. Een 

lesje ootmoed. Ervaar jij dat ook zo? Wat kan je helpen om dat bewuster te 

beseffen?  

 

Ds. C.G. op ’t Hof 

 

Contact met de predikant 

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je 

vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om 

contact met me op te nemen: 

Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof / 0598-722109 / 06-27138435 / cgopthof@outlook.com 
 

  

mailto:cgopthof@outlook.com
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Kerkdiensten Tjuchem 
 

Vanwege de versterking van de kerk in Tjuchem, worden de zondagavonddiensten 

voorlopig gehouden in Dorpshuis de Plaaisterploats aan Hoofdweg 65A in Tjuchem, 

dat is bij de tennisbanen en ijsbaan. Elke zondagavond is daar om 19.00u een 

leerzame kerkdienst. Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze eigen 

predikant voor. Op 13 en 27 april als onze eigen predikant voorgaat, gaan we 

verder over eredienst en liturgie. Hoe kun je eigenlijk op een goede manier de 

kerkdienst beleven? Op de laatste zondagavond van de maand, 27 april, is er 

koffiedrinken na de dienst. Elke zondagavond van harte welkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenkomsten in het Ufkenshuis 
 

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een 

kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis 

alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het 

Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, 

kunnen terecht in Tjuchem.  

 Zondagavond 13 april is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

Nederlandse gereformeerde kerk Schildwolde. 

 Goede Vrijdag 18 april is er om 16.00u een dienst onder 

verantwoordelijkheid van de hervormde gemeente Siddeburen waarin het 

Heilig Avondmaal bediend wordt. 

 Zondagavond 27 april is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

Nederlandse gereformeerde kerk Schildwolde. 
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Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem 
April  
 

Zondag 6 april:    09.30 uur ds. C.G. Op ’t Hof  

collecte bestemd voor:   Kerk 

Koffiedrinken na afloop van de dienst in de viskenij 

 

Tjuchem:     19.00 uur ds. B. v. Werven - Diever 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 13 april:   09.30 uur dhr. J.C.A. van den Berge –  

     Sebaldeburen  

collecte bestemd voor:   Kerk 
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. C.G. Op ’t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 

   

Vrijdag 18 april:   19.00 uur ds. C.G. Op ’t Hof 

Goede vrijdag viering van het Heilig Avondmaal 

collecte bestemd voor:   Avondmaalcollecte 

 

Zondag 20 april:   09.30 uur ds. C.G. Op ’t Hof 

Eerste paasdag 

collecte bestemd voor:   Paascollecte 

 

Tjuchem:    19:00 uur dhr. D. Vos - Oostwold 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 27 april:     9.30 uur ds. P. Versloot – Groningen  

collecte bestemd voor:   Fonds Instandhouding Predikantsplaats  
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. C.G. Op ’t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem  
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Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf 
 
Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? 
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de 
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment 
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst 
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de 
gewenste dienst. 
 
 

Oppas 

 
Op 6 en 20 april is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken van 
de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen met 
Marjan, 0598-431555/06-23509480. 
 

 

20+groep 16 en 30 april 
 

Ongeveer om de week komen we met een groepje 

twintigers en dertigers op woensdagavond bij elkaar en 

gaan we met elkaar in gesprek over het leven, geloven 

en de Bijbel. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte 

welkom om mee te doen. Of weet je iemand? Nodig 

diegene uit. De avonden beginnen om halfacht in de 

Viskenij. Deze maand op 16 en 30 april. 
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Berichten uit de gemeente! 

 

Gemeenteleden die elders verblijven 
Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, ’t Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl. 

Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl. 
Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, Zwet 

9, 9932 AA Delfzijl. 
 

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie? 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Doopdienst 1e Paasdag 20 april 
 

Op 1e Paasdag zal Chester Claas gedoopt worden. Chester is geboren op 15 juni 

2023 en zijn moeder wil hem graag in de verbinding met God opvoeden en het 

geloof meegeven. De doop vindt zoals altijd plaats in de naam van de Vader, de 

Zoon en de Heilige Geest. En de uitleg is als volgt:  

“Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken 

en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en 

erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen. 

Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de 

afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven 

en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem. 

Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de heilige 

Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen. 

In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te 

gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd.” 

Pasen is vanouds hét moment geweest om te dopen. Zoals Christus uit de dood is 

opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.  

Voor een kaartje: Maisveld 6, 9932 JW Delfzijl. 
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Verjaardagen en huwelijksjubilea  
April 
 

  3 april  Mevr. K.J. Nanning-Mulder     92 jaar 
    Middenstraat 14, 9628 AW Siddeburen 

  
 5  april  Dhr. A.J.M. Elema      81 jaar 
    Veenweg 16, 9628 TN Siddeburen 
 
 9  april  Mevr. N. Drewel-de Boer     86 jaar 
    Havenstraat 56, 9635 AR Noordbroek  
    
28 april     Dhr. G.B. Blaauw       80 jaar 
       Oosterweren 1, 9945 RM Wagenborgen 
 

Het echtpaar  
Dhr. en mevr. Fledderman-Schrage,  

Kerklaan 4, 9628 AV Siddeburen 

 hoopt op 22 april 2025 hun 60-jarig huwelijk te vieren.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel 
vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten. 

 
Bloemengroet februari 

 
 2-2-2025 Dhr. P. Scholten  Oudeweg  
 9-2-2025 Mevr. Schaapherder Verlengde Molenlaan 2a  
 16-2-2025 Mevr. E. Koops  Poststraat 
 23-2-2025 Mevr. Bosman  Oostwoldjerweg  

 

Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren: 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD!  
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In Memoriam Dhr. J. Grozema  
 

Op 8 maart is dhr. Jan Grozema op 79-jarige leeftijd overleden. 

Jan was op 26 mei 1945 geboren in Scheemda. Hij ging werken in de 

elektrotechniek. Op 22 december 1967 trouwde hij met Lena Hassing die uit 

Midwolda kwam en op Groot Bronswijk in Wagenborgen werkte. Vanwege het 

werk van Jan bij een elektriciteitscentrale lieten ze een huis in Leek bouwen. Op 7 

april 1968 deden zij beiden in het openbaar belijdenis van het christelijk geloof. 

Zoons Wilto en Harm werden geboren en gedoopt. Met de bouw van de 

Eemscentrale verhuisde het gezin naar Siddeburen en zijn ze hier nooit meer 

weggegaan. Jan was het liefst thuis, waar hij graag kluste, kookte en tuinierde. Jan 

had een kwetsbare gezondheid, maar het was toch nog vrij onverwachts dat hij in 

een paar dagen hard achteruitging en op 8 maart jl. overleed. 

De begrafenis vond plaats op vrijdagmorgen 14 maart. Eerst luisterden we in de 

Viskenij naar muziek en werden herinneringen aan zijn leven gedeeld. Daarna 

hebben we hem begraven, waarbij we samen het Onze Vader gebeden hebben.  

In onze gebeden denken we aan Lena, Wilto en Harm die hun lieve man en vader 

moeten missen. Noorderholt 35, 9628 BV Siddeburen. 

 
 
Samen bidden maandagavond 7 april  
 

Elke eerste maandagavond van de maand is er de gezamenlijke 
gebedsbijeenkomst, deze maand is dat op 7 april. Deze 
gebedsbijeenkomsten worden georganiseerd door de 
gezamenlijke kerken van Siddeburen en hebben bewust een 
interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een kerk bent aangesloten, bent u van 
harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, net wat 
voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook wat gezongen worden en uit de Bijbel 
gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje voor uit. Weet u welkom om te 
luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig vindt, biedt dit misschien een 
mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet aanwezig bent, kunt u ook vooraf 
onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. De avonden beginnen om 19.30 
uur in de Viskenij. Van harte welkom.  
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Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal 
 

Gemeente van Christus, op Goede Vrijdag wordt het Heilig Avondmaal bediend.  

De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan 

zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven. Door de Bijbel kennen wij 

Gods wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat we 

iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw, wij zijn vaak 

ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover Hem groter. Nu kunnen wij de 

maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in gehoorzaamheid aan 

het Woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van 

ons zichzelf: 

1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn 

naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer 

ontneem? 

2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen 

door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? 

3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? 

Misschien kun je van harte ‘ja’ antwoorden op deze vragen. Misschien heb je er 

twijfels of vragen bij, of misschien wil je biechten. Schroom niet om contact op te 

nemen met de ouderlingen of predikant. Hopelijk kunnen we elkaar hierin bijstaan. 

Weet daarbij dat de ambtsdragers geheimhoudingsplicht hebben met betrekking 

tot alles wat hun vertrouwelijk ter kennis komt. Het kan ook zijn dat je je zorgen 

maakt om de levenswandel of opvattingen van een ander gemeentelid. Probeer in 

liefde met elkaar daarover in gesprek te gaan zoals we lezen in Matteüs 18:15-20. 

Volgens de traditie van het ‘censura morem’ kun je hier ook over in gesprek gaan 

met de ouderlingen of predikant. 
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Samen Heilig Avondmaal vieren 
 

Kunt u niet (meer) naar de kerk komen om deel te nemen aan het Heilig 

Avondmaal, maar wilt u wel thuis brood en wijn ontvangen? Laat het even weten 

aan een van de diakenen. Dan zorgen we dat u voor de dienst brood en wijn thuis 

ontvangt, zodat u tijdens het kijken van de livestream tegelijk met de rest van de 

kerk het Heilig Avondmaal kunt vieren.  

Voor degenen die geen alcohol mogen of willen drinken is er alcoholvrije wijn 

beschikbaar, deze cupjes staan met een stickertje apart aangegeven op de 

dienbladen. 

 

 

Vespers in de veertigdagentijd 
 

De veertigdagentijd zijn de weken voor Pasen waarin we stilstaan bij de betekenis 

van het lijden en sterven van Jezus. De kleur van het kerkelijk jaar is paars, de kleur 

van inkeer en bezinning. Iedere woensdagavond is er dan een vesper 

georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Siddeburen. Een korte en sobere 

viering van een klein halfuur om ook door de week een moment te hebben van 

aandacht en bezinning. We lezen een Psalm en een ander gedeelte uit de Bijbel, er 

is een moment van stilte, we bidden en we zingen. De vespers beginnen om 19.00 

uur en worden dit jaar gehouden in de hervormde kerk. Iedereen is van harte 

welkom. U komt toch ook? 

 2 april 

 9 april 

 
“Het is een simpele  

maar levensbelangrijke vraag 
voor jou en mij vandaag 

Geloof je dat Jezus 
de Zaligmaker en Christus 

ook voor jou gestorven is?” 
 

- Leo Heuvelman -  
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Predikant in opleiding 
 

In april en mei hoopt predikant-in-opleiding dhr. K.P.J. Schaaphok te komen 

stagelopen in onze gemeente. Er is in ons land een tekort aan predikanten. We zijn 

dan ook blij met nieuwe aanmeldingen voor de opleiding tot gemeentepredikant. 

En als kerkenraad dragen we graag bij aan de vorming en opleiding van nieuwe 

predikanten door hen een stageplaats te bieden. U kunt deze predikant-in-

opleiding de komende maanden tegenkomen in de kerkdiensten, op de kringen, op 

vergaderingen, op bezoek of gewoon ergens in het dorp. Stel hem gerust uw 

vragen en deel uw gedachten, daar kan hij van leren. Hieronder stelt hij zich voor.   
 

Beste gemeente van Siddeburen, 
 

In de periode van begin april tot halverwege mei zal ik in het kader van de Master 

Predikantschap aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) stagelopen in 

jullie gemeente en daarom stel ik me graag even voor. Mijn naam is Kor Peter 

Schaaphok, geboren in de stad Groningen en opgegroeid in het mooie dorpje 

Niehove in het Westerkwartier. Ik ben 42 jaar oud, ben getrouwd met Marijke en 

samen hebben we twee zoons: Simon (12 jaar) en Daniël (10 jaar). We wonen in 

Zuidhorn en ik ben, momenteel nog één dag per week, werkzaam als psycholoog bij 

de christelijke GGZ-instelling In de Bres in Drachten. De laatste jaren is bij mij het 

verlangen steeds sterker geworden om God te dienen in de rol van predikant en 

vandaar dat ik afgelopen september ben begonnen aan de Master Predikantschap. 

Het evangelie is de onmisbare basis van ons leven en aan dat evangelie wil ik mij 

graag dienstbaar maken. Een mooie tekst in dit verband vind ik 1 Korintiërs 3 vers 

11: “Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt Jezus Christus 

zelf“. In de korte tijd dat ik in Siddeburen ben, hoop ik veel van jullie en van ds. 

Gerco op ‘t Hof te leren, staande op dit fundament. Geleid door Gods Geest hoop ik 

samen met jullie ook verder te mogen bouwen op dit fundament, op Jezus Christus 

zelf. Ik zie ernaar uit u en jou te ontmoeten! 

Met hartelijke groet, 

Kor Peter Schaaphok 
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Beleidsplan Veilige kerk 
 
De kerkenraad heeft al eerder aangegeven dat zij wil dat de gemeente een veilige 
plek is voor iedereen. 
Daarom heeft zij een contactpersoon aangesteld waarbij gemeenteleden terecht 
kunnen als zij vermoedens hebben of meldingen willen doen over 
grensoverschrijdend gedrag in de gemeente. 
In de kerkenraadsvergadering van 18 maart 2025 heeft de kerkenraad hierover een 
beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de gedragsregels vastgelegd die 
worden verwacht van vrijwilligers die in de gemeente werken. 
Dit beleidsplan kunt u lezen op de website van de gemeente onder veilige kerk. 
In dit beleidsplan is ook vastgelegd dat van vrijwilligers die in de gemeente werken 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gevraagd. Met ingang van 1 juli a.s. is 
dit namelijk verplicht in de Protestantse Kerk. 
Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie waaruit blijkt dat het 
eventueel genoteerd verleden van de betreffende persoon bij Justitie geen 
bezwaar vormt om binnen de gemeente een bepaalde functie uit te oefenen.  Zo 
hoeft bv een verkeersboete geen bezwaar te zijn om leiding te geven aan een 
Bijbelgespreksgroep. 
Wat betekent dit voor de mensen die in onze gemeente werken? 
De kerkenraad heeft aangewezen welke vrijwilligers over een VOG moeten 
beschikken. De kerkenraad zal zorgen dat deze VOG wordt aangevraagd. Hieraan 
zijn voor de gemeenteleden geen kosten verbonden. 
Gemeenteleden die dit betreft ontvangen zelf van de kerkenraad rechtstreeks 
bericht over de aanvraagprocedure en wat men zelf moet doen om te zorgen dat 
dit afgewerkt wordt. 
Op deze wijze wil de kerkenraad ervoor zorgen dat onze gemeente een veilige plek 
is en blijft voor iedereen die daar zijn of haar geloof beleeft. 
 
Namens de kerkenraad, 
 
Grieteke v. Weerden, scriba 
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Uitnodiging 
 

Komt u ook naar de ontmoetingsmiddag van de Hervormde gemeente 
Siddeburen, Tjuchem en Steendam? 

Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee. 
 

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, 
gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie. 

 
 

 
 

   
 
 
 Inloop vanaf 14.30  uur  *  Aanvang 15.00 uur  *  Locatie: De Viskenij 

 
15 april 2025  Paasviering.  
 
Deze viering wordt georganiseerd in samenwerking met de Protestantse 
Gemeente. Medewerking wordt verleend door Alie Wiegman (verhaal/ gedichten) 
en het dameskoor Meedhuizen o.l.v. mevr. Schep.   
We hopen er samen een fijne en gezellige middag van te maken.                                      
Aansluitend is er een gezamenlijke, goed verzorgde broodmaaltijd. Prijs voor deze 
maaltijd is € 14,00 p.p.  
Wilt u deelnemen aan de maaltijd, dan graag vóór 8 april opgeven bij Annie Vriend 
(06-14103832) of Ans Ruiter (0598-432173). 
 

Hartelijke groet namens de commissie, 
Annie Vriend, Ans Ruiter, 

Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers 
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Zaterdagavond 12 april komt De Passion naar Siddeburen 
 

Kom naar De Passion en beleef het meeslepende verhaal van Jezus zoals je het nog 

nooit hebt ervaren! Laat je meevoeren door de mooiste Nederlandstalige 

popnummers, die perfect de emoties vangen. Aangrijpende scènes en 

hartverwarmende muziek vertellen het verhaal van liefde en verraad, hoop en 

opoffering, geïnspireerd door The Passion zoals je die van tv kent. Het HARTstee-

gezelschap – bestaande uit 4 professionals en 10 gepassioneerde amateurzangers 

– brengt dit tijdloze verhaal van Jezus, Petrus, moeder Maria en ook Maria 

Magdalena. Weer heel anders dan vorig jaar. Laat je raken en inspireren! De 

Passion wordt in het Nederlands opgevoerd, maar alle spelers en zangers zijn 

Grunnegers. Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door beide kerken en de 

Struunders. De toegang is gratis. Er staat een collectebus voor een vrije gift. Ook is 

er een collecte voor World Servants. Neem uw familieleden/buren/vrienden mee! 

 Datum: Zaterdagavond 12 april 2025 

 Aanvang: 19.30 uur 

 Locatie: MFC, Oudeweg 70 Siddeburen 
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Zit jij al op kerkplein? 
 

 
In de snel veranderende wereld van social media zoeken steeds meer mensen naar 
alternatieven voor Facebook, WhatsApp en Instagram. Gelukkig is er voor actieve 
kerkmensen een goed alternatief: Kerkplein. 
 
Deze kerk-app, een initiatief van De Zalige Zalm, fungeert als een soort Facebook, 
waar mensen uit verschillende kerken en uit het hele land met elkaar in contact 
kunnen komen. 
  
In het Kerkcafé op Kerkplein kun je berichten plaatsen en vragen stellen aan 
elkaar. Daarnaast zijn er allerlei taak- of themagroepen, zoals een diaconiegroep, 
een groep voor kerkbladredacteuren of een groep voor kosters. Mis je een groep? 
Geen probleem, je kunt er zelf een aanmaken! 
  
Steeds meer mensen ontdekken de weg naar Kerkplein. Het is gratis en zonder 
winstoogmerk, dus vrij van advertenties en sponsoring. Wat wil je nog meer? We 
zien je graag op Kerkplein! Meer weten? bekijk de video op Youtube. 
De app kun je downloaden via Google Play /App store of meld je aan 
via kerkplein.nl  

http://kerkplein.nl/
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Mission Aviation Fellowship 

Met onze 120 MAF-vliegtuigen vliegen we wereldwijd om zending, medische 
hulp, ontwikkelingshulp en noodhulp te bieden in de meest afgelegen gebieden. 

Onze visie 
Het is onze visie om mensen in isolement te zien veranderen door de liefde van 
Christus. Onze missie is samen te dienen om hulp, Hoop en herstel te brengen door 
middel van luchtvaart. 
 
Project: Bijbelbox voor Papoea-Nieuw-Guinea 
Het blijft een wonderbaarlijk fenomeen: “Bij elke landing in Nungwaia roepen de 
mensen ‘Meneer piloot, heeft u weer Bijbels mee?’. Nog voordat ik de Bijbelbox 
gepakt heb, staat er al een rij van mensen hongerig naar Gods Woord.” 
 
Kleine kist, grote uitwerking 
MAF-piloot Wilfred Knigge en zijn Bijbelbox: Het is een kleine, onopvallende 
gereedschapskist waarvan de inhoud levens verandert! Op elke vlucht nemen de 
piloten in Papoea-Nieuw-Guinea deze kist mee die tot de nok toe is gevuld met 
gedrukte Bijbels, Audiobijbels, Bijbelcommentaren, leesbrillen en SD-kaarten met 
evangelisatiemateriaal. 
 
In de rij voor een Bijbel 
MAF staat bekend als de piloten met de Bijbelbox. Deze naam willen we waar 
blijven maken. De lokale voorganger, Ezechiël, vat het samen: “Eén Bijbelbox per 
vlucht is gewoon niet genoeg, hij is elke keer meteen leeg. Namens de 
gemeenschap van Nungwaia wil ik u vragen om meer Bijbels te brengen.” Helpt u 
mee om Ezechiëls verzoek te beantwoorden? 

  

https://www.maf.nl/over-ons/vliegtuigen/
https://www.maf.nl/over-ons/onze-projecten/zending/
https://www.maf.nl/over-ons/onze-projecten/ambulancevluchten/
https://www.maf.nl/over-ons/onze-projecten/ambulancevluchten/
https://www.maf.nl/over-ons/onze-projecten/ontwikkelingshulp/
https://www.maf.nl/over-ons/onze-projecten/humanitaire-hulp/
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IZB publiceert rapport  
‘Op zoek naar toewijding. Twintigers en de kerk’ 
 
Wat hebben kerkelijk betrokken twintigers nodig om te groeien in geloof? Agnes 
van Haaften, hoofd Gemeentecontact en -advies bij de IZB, sprak daarover met 
twintigers en kerkelijke professionals en deelde haar bevindingen in een rapport. 
‘Twintigers hebben een diep verlangen naar Gods aanwezigheid in hun leven.’ 
Van Haaften voerde groepsgesprekken met kerkelijk actieve jongvolwassenen in 
zowel steden als dorpen. Daarnaast sprak ze professionals in de kerk die veel met 
twintigers te maken hebben. Het resultaat is het rapport 'Op zoek naar toewijding. 
Twintigers en de kerk'. De resultaten daarvan gebruikt de IZB de komende jaren 
om kerken te helpen in de toerusting van twintigers, een groep die hoog scoort als 
het gaat om kerkverlating. 
 
Anonimiteit 
Van Haaften hoopt dat bijvoorbeeld kerkenraden zich gaan beraden op de vraag 
hoe ze twintigers kunnen ondersteunen. ‘Vanaf het moment dat ze gaan settelen, 
dreigen kerkelijke jongeren in de anonimiteit te verdwijnen, zeker als ze single zijn. 
Veel twintigers gaan kerkelijk shoppen, het geloof verwatert, ze kunnen een relatie 
krijgen met iemand die niet-kerkelijk is. Daarbij is het niet altijd makkelijk om als 
eenling de kerkbank in te schuiven.’ 
 
Taal voor geloof 
Eén van de pleidooien die Van Haaften houdt, is dat twintigers meer geworteld 
raken in hun geloofstraditie. ‘Praten over het geloof, dat is lang niet iedereen van 
huis uit gewend. Veel jongeren hebben daarvoor ook alleen maar kerktaal tot hun 
beschikking, geen taal die hun vrienden gebruiken met wie ze uitgaan.’  
 
De kerk doet ertoe 
Tegelijkertijd viel het haar op hoezeer de kerk ertoe doet voor twintigers. 
‘Sommigen kunnen zich niet zo vinden in de taal of traditie van hun kerk, maar ze 
staan niet onverschillig tegenover God. Velen van hen hebben het besef: ik word 
vastgehouden en ik wil het geloof ook zelf niet loslaten. Dat vond ik het meest 
hoopgevend en ontroerend. Ergens zijn ze aangeraakt en de kerk heeft daar een 
vormende rol in gespeeld.’ 
 

https://jongerenrapport.izb.nl/
https://jongerenrapport.izb.nl/
https://jongerenrapport.izb.nl/
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Toerusting 
Het rapport bundelt ook een aantal best practices. De IZB wil zich de komende tijd 
nadrukkelijk op de toerusting van kerkelijke twintigers richten, bijvoorbeeld via de 
training Twenties-four-Seven. ‘Het is een reeks van vier avonden waarop twintigers 
met elkaar in gesprek gaan over vragen zoals: hoe raakt het evangelie mijn leven? 
Het is belangrijk dat je als twintiger een plek hebt waar je je vragen op tafel kunt 
leggen.’ 
 
Het rapport is te lezen via www.izb.nl/toerusting of deze link: 
https://jongerenrapport.izb.nl/   
---  
Meer informatie / noot voor de pers: voor vragen kunt u contact opnemen met 
Agnes van Haaften-Thijsen, teamleider Gemeentecontact en -advies, telefoon 033-
4611949 / 06-51719798 of via e-mail: toerusting@izb.nl.  
 

 
 
 
 
Giften ontvangen voor de kapel in Tjuchem 
 
Tot en met 17 maart 2025: € 10,00 
 
Alle gevers hartelijk bedankt 

  

http://www.izb.nl/toerusting
https://jongerenrapport.izb.nl/
mailto:toerusting@izb.nl
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Zangavond Tjuchem  
7 maart 2025 
 
Na de voorbereiding en de spanning hoe zal het gaan in het dorpshuis van Tjuchem 
is de zangavond alweer geweest. We kunnen terugkijken op een mooie 
inspirerende zangavond. 
Er waren 20 belangstellenden die een mooi koor vormden voor de 20 liederen die 
gezongen werden onder begeleiding van Robert Bos. De liederen waren gekozen 
uit de bundels Joh. de Heer, ons “oud” liedboek en het nieuwe liedboek “kerk en 
gezin” dat dit jaar ingevoerd wordt. De woorden in The Messiah en de opbouw van 
The Messiah gaf een apart gevoel bij het zingen van de liederen. Het thema Jezus, 
van geboorte naar opstanding werd met de aankleding van de zaal onderstreept. 
De zaal was versierd met voorjaarsbloemen en waxinelichtjes partijen. Een frisse 
nieuwe start in ons leven met het warme licht van de Heer. 
Na afloop bleef iedereen om de kelen te smeren en gezellig met elkaar na te 
praten. We danken alle aanwezigen voor de fijne warme avond en de gulle gaven 
bij de uitgang. De schaal was gevuld met 98,70 euro.  
 
De voorbereiding groep Tjuchem. 
 

Update Versterking Kerk Tjuchem 
 

Opbouwen is veel leuker dan afbreken. Het resultaat wordt dan steeds duidelijker 

zichtbaar. Zo ook tijdens de versterking van de Kapel. Het diepste punt hebben we 

nu gehad.  Dat betekent dat nu de opbouw begint. Met de vorige update heb ik 

verteld dat het waterprobleem onder de Kapel is aangepakt met drainage en een 

dikke schelpenlaag. Daar is nu de nieuwe balklaag overheen gekomen met isolatie 

eronder en voorzien van houten platen. Ook zijn er ijzers aangebracht tegen de 

steunberen in de Kapel. De losse verfdelen zijn zoveel mogelijk van de muren 

gehaald. Daar wordt straks de isolatie tegen gemaakt. Van de consistorie is het dak 

verwijderd. Die bleek niet sterk genoeg. Ook zat er houtworm in de balken. 

Afvoeren dus…. 

 

Op de website www.kapeltjuchem.nl/versterking-blog kunt u meer lezen en foto’s 

bekijken over de voortgang van de versterking van de kapel. 

http://www.kapeltjuchem.nl/versterking-blog
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Groet van de Raad van Kerken aan de christenen in Nederland 

De komende tijd bereiden wij ons voor op het vieren van het lijden van Christus en 
zijn opstanding uit de dood. 

We gaan deze weg naar Pasen in een ongekende internationale situatie. In 
Oekraïne moet het Oekraïense volk zijn vrijheid verdedigen tegen Russische 
agressie. In Israël, Gaza en de Palestijnse gebieden is er geen vrede. Over de hele 
wereld trekken machthebbers zich weinig aan van het recht en willen ze het met 
geweld schenden. Ze leven alsof er geen God bestaat en mensen niet van waarde 
zijn. 

Meer dan voorheen worden wij daardoor bepaald bij onze roeping. God heeft een 
taak voor ons, een opdracht. Ons leven bestaat niet uit consumeren en wegduiken, 
maar uit het zoeken naar een heilig leven, waarin wij recht en vrede voor ogen 
houden. We zijn geroepen ons te laten inspireren en vernieuwen door de Geest tot 
mensen van Christus. 

Op de avond voor zijn dood nodigde Jezus zijn leerlingen aan tafel. Hij verbond zijn 
leerlingen nog eenmaal met hem, met elkaar en met zijn Vader. Hij brak het brood 
en liet zo zijn opofferende liefde zien die vergeving, gemeenschap en vrede 
schenkt. 

Hij gaf ons een boodschap van hoop. Hij liet zien: liefde is sterker dan de dood, 
barmhartigheid draagt vrucht, hoop is terecht. Daarom belijden wij: Jezus, de mens 
van liefde, genezing en eindeloze hoop is opgestaan uit de dood. Hij leeft en 
regeert. 

Dit Paasevangelie is niet zomaar een verhaal van optimisme, alsof alles binnen 
onze levensdagen goed zal komen. Het vraagt ons om vast te houden aan Gods 
stem, ook in moeilijke dagen. Het is een boodschap uit de hemel die klinkt in het 
graf van ons leven. Een boodschap die onverwacht vrucht kan dragen: misschien 
vinden we in deze tijd God wel veel meer en is hij veel vruchtbaarder bij ons dan 
we ooit hadden kunnen vermoeden. In Europa kan een nieuw besef ontstaan dat 
Christus de grond van ons leven en samenleven is. 

Paus Franciscus riep 2025 uit tot een Jubeljaar, een jaar van omkeer en verzoening. 
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Hij riep op tot een pelgrimage van hoop. Dat is een boodschap die in alle kerken 
van ons land mag weerklinken: om met liefde en volharding Gods weg te gaan. Om 
op te komen voor recht en te verdedigen wat kostbaar en kwetsbaar is. 

Geert van Dartel, voorzitter Raad van Kerken in Nederland 
Coen Wessel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland 

 
 
 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat. 

Daar staarden ze Hem na: 
de man die sterven moest op Golgotha. 

  
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 

ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
  

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, 
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 

En Hij droeg met elke stap 
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 

  
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 

en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 
 

Liedtekst: Via Dolorosa - Sela 
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Van de Struunders 
 
Hallo lezers,  

 

Het is al even geleden dat we een nieuwsbrief uitgaven. Het streven is per kwartaal 

een nieuwsbrief uit te geven en deze te delen via de plaatselijke kerkbladen, de 

website en via mailadressen. Wilt u de nieuwsbrief dus persoonlijk ontvangen, 

meld u dan aan. Heeft u overigens al een blik geworpen op de website van 

Struunders? Ook die heeft een nieuw jasje gekregen (of krijgt dit binnenkort). We 

zijn er erg blij mee! 

De afgelopen jaren zijn de bij u mogelijk bekende activiteiten voortgezet en 

uitgebreid. We blijven monitoren of deze activiteiten aansluiten bij wat nodig is in 

Siddeburen en doen geregeld kleine aanpassingen. Strunen blijft zoeken. De 

afgelopen jaren hebben we specifiek aandacht gehad voor elkaar en voor het 

(functioneren) van het team. Twee keer per jaar creëren we een moment voor alle 

(mede)struunders om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten, Picknick 

en Meer in de zomer en een nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de 

filmavond. Binnen het kernteam heeft een wisseling plaatsgevonden. We hebben 

afscheid genomen van Monique en recenter van Bettie, Struunder van het eerste 

uur. Eline, Laurens en Marieke zijn het kernteam vervolgens komen versterken. In 

de komende nieuwsbrieven zullen kernteamleden zich gaan voorstellen.  

We nemen u mee in de ontwikkelingen van het begin tot nu.  

 

Voorbereidingsperiode 

Wist u dat het pioniersproject al in 2019 is gestart? Toen is onderzocht hoe er 

vanuit de Hervormde Gemeente Siddeburen meer tijd gecreëerd kon worden voor 

de nieuwe voorganger om meer aanwezig te zijn in het dorp, zijn missionaire taak, 

kon vervullen. Zo is er contact gezocht met de IZB en met de eerste teamleden 

vanuit de Hervormde gemeente. Aan de hand van de training van lerenpionieren.nl 

is gewerkt naar een eerste plan. Op dat moment hebben er ook gesprekken 

plaatsgevonden met dorpsgenoten om de behoeften van het dorp helder te krijgen 

en er zijn mensen benaderd van verschillende kerkelijke gemeenten om mee te 
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gaan denken/werken in het team. Aangezien we van mening waren dat pionieren 

door alle christenen gedragen zou moeten worden. We leven namelijk vanuit 

dezelfde overtuiging. Gelukkig was Monique (Vrije Baptisten gemeente Groningen) 

toen ook bereid om langere tijd mee te helpen, wat waren we daar dankbaar voor. 

Via de IZB kwamen we in contact met Marloes en haar gezin en met haar 

(pitbureau.nl) hebben we onze huisstijl kunnen ontwikkelen. In mei 2020 kregen 

we een positief startbesluit van de landelijke kerk, ook zijn we tijdens de 

Coronaperiode gestart met het organiseren van speurtochten en we zijn (samen 

met de Hervormde kerkenraad) op zoek gegaan naar een pionier. 

 

Officieel van start 

Vanaf 1 oktober 2021 is onze pionier Gerco 

gestart. We moesten op zoek naar een nieuwe 

rolverdeling en hebben de tijd genomen elkaar 

te leren kennen (en doen dat nog steeds), maar 

tussentijds ook de activiteiten uitgebreid. De 

ene activiteit heeft als doel verbinding te leggen 

tussen dorpsgenoten onderling, de ander  

om de verbinding met Jezus te leggen, in 

verschillende gradaties. Recent is hieraan 

toegevoegd: de Struunmiddagen. 

 

Het vervolg 

Het afgelopen half jaar hebben we een nieuw plan moeten schrijven voor de 

komende drie jaar, waarbij we ons richten op de verdieping van de activiteiten en 

contacten en een verbreding van het draagvlak in het dorp. Het zal zoeken blijven, 

zoeken naar Gods wil.  
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Onze nieuwe teamfoto, van links naar rechts: Hans, Irene, Jakob, Laurens, Gerco, 

Klaasje, Marieke, Eline, Frans 

 

Strunen door Struunder Gerco  

“Zoete inval” 

Als Struunders zoeken we ernaar een soort ‘voorhof’ te faciliteren. We denken dat 

het goed is gelegenheden te creëren waar je levensvragen met elkaar kunt delen 

en ook de vraag naar God kunt stellen. Maar welke vorm past bij Siddeburen? In 

veel pioniersplekken zie je dat er een soort ‘inloophuis’ is. Dat werkt in een 

stadswijk. Maar gaat dat ook werken in ons dorp? We weten het oprecht niet. 

Maar misschien is wel goed om het in ieder geval te proberen. Maar wat is dan 

wijsheid? Een leegstaand winkelpand huren? Een tafel in het 

MultiFunctioneelCentrum bemensen? De Viskenij openstellen? Proberen een 

ruimte in de voormalige bibliotheek tegenover de kerk te krijgen? Of gewoon het 

kerkgebouw openstellen? En doen we dan alleen een koffiehoekje, of ook een 

repaircafé en/of ook kringloopspullen? Hoe kunnen we onze dorpsgenoten met 

elkaar en God verbinden? We blijven volop met elkaar brainstormen en verkennen. 

Wil je meedenken? Graag! Bid mee en laat je ideeën ons weten.  
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Agenda 

Er staan weer mooie en goede activiteiten op de 

agenda, voor ieder wat wils. Vele gelegenheden 

die christenen in het dorp en in de omgeving 

samen kunnen brengen, christenen kunnen 

ondersteunen hun geloof te delen met en vooral 

ook voor mensen die vragen hebben of verbinding 

zoeken.  

 

Wees welkom! 

 

6 april   Struunmiddag, Rutger Kopland school 

12 april  De Passion, MFC 

15 april  Pasen Strunen op school 

19 april  Paaslunch  

25 april  Filmavond 

28 april  Maaltijd en Meer 

10 mei   Koffie, Proat & Bingo 

16 mei   Filmavond 

18 mei  Open dag 

26 mei   Maaltijd en Meer 

Iedere maandagochtend de Struuntoavel in het MFC. 

 

Houd voor de overige data/gegevens de website en facebook in de gaten! 
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Opbrengst collecten 
 
Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.  
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekening:  

NL18 RABO 0359 0032 30 of 
NL66 INGB 0000 9653 40 

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag 
overmaken op bankrekening:  

NL77 RABO 0359 0151 66 of 
NL23 INGB 0001 2779 69 

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten. 
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Collecten: 
 
16/02  Fonds Instandh.pred.plaats € 117,20 
16/02  Tjuchem    €   70,00 
23/02  Trans World Radio   €   56,00 
   Diaconie    €   37,76 
   Kerk     €   42,85 
23/02  Tjuchem    €   99,00 
02/03  Kerk     €   41,10 
   Diaconie    €   35,05 
   Kerk     €   29,50 
02/03  Tjuchem    €   83,80 
09/03  Kerk     €   36,50 
   Diaconie    €   34,21 
   Kerk     €   39,55 
09/03  Tjuchem    €   64,40 
12/03  Biddagcollecte   €   69,00 
   Diaconie    €   63,70 
   Kerk     €   74,00 
16/03  De Herberg    €           25,50 
   Diaconie    €   25,35 
   Kerk     €   30,05 
16/03  Tjuchem    €   88,05 
 
collecten via GIVT: 
via de bank: 02/02  Kerk (U)   €      13,50 
      Diaconie   €      12,50 
      Kerk    €      11,50 
    09/02  Avondmaalscollecte €      13,50 
      Diaconie   €      12,50 
      Kerk    €      11,50 
      Tjuchem   €        2,50 
    16/02  F.I.P.    €      30,00 
    23/02  T.W.R.   €      16,00 
      Diaconie   €      20,50 
      Kerk    €      10,50 
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    02/03  Kerk (U)   €      13,50 
      Diaconie   €      12,50 
      Kerk    €      11,50 
      Tjuchem   € 2,50  
 

Giften: 
 
voor de avonddiensten in Tjuchem: 
via de bank:  1 x   25,00 = €    25,00 
opbrengst zangdienst     = €    98,70 
 
voor de pioniersplek “de Struunders”: 
via de bank:  1 x   15,00 = €   15,00 
 
voor Trans World Radio: 
via de bank:  1 x   12,50 = €   12,50 
 
voor de collecten: 
via de bank:  1 x   55,00 = €   55,00 
     2 x   50,00 = € 100,00 

 
 

 
 

 
  

 
ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK! 
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Beschikbaar voor diverse activiteiten: 
 

DE VISKENIJ 

 
Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld: 

- het vieren van een verjaardag 
- het houden van een spelavond 

- het geven van een receptie in besloten kring 
 

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven: 
 

Stichtingsbestuur De Viskenij 
Tel. 06-25287988 

E-mail: viskenij@gmail.com 
Contactpersoon mw. T. Langeveld 

Kerkelijke adressen 
 
Hervormde Kerk Siddeburen  
Hoofdweg 124, Siddeburen 

Telefoon (uitsluitend in noodgevallen) : 
06 - 40 50 35 63 

Koster:   
W.R. Tamminga  
Oudeweg 100, 9628 CH  Siddeburen        

Tel. 0598 432148  
E-mail: info@tammingamachines.nl 

  
Hervormde Kapel Tjuchem 
Hoofdweg 37, Tjuchem 

 

Koster:   
H.B. Bierma  
Kiekendief 25, 9628 ET  Siddeburen 

Tel. 0598 432672 

  
Gebouw De Viskenij  
Viskenijlaan 2, 9628 AZ  Siddeburen 

                          
Tel. 06 – 25287988 
E-mail: viskenij@gmail.com 

Het gebouw wordt door het  Contactpersoon binnen het bestuur: 
stichtingsbestuur De Viskenij 
beheert  

Mw. T. Langeveld 
Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen 
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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters: 
● NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 
● NL66 INGB  0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 

 
Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00. 

Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde 
bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk 

soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig 
mogelijk bij u worden thuis bezorgd. 

 
Bankrekeningen Diaconie:    
● NL77 RABO 0359 0151 66  t.n.v. Diaconie 
● NL23 INGB   0001 2779 69  t.n.v. Diaconie 

 
Overige bankrekeningen:  
● NL59 RABO 0344 5829 57    Stichting De Viskenij, Siddeburen. 
● NL68 RABO 0359 4140 95    St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem. 
● NL70 INGB  0003 4632 12    Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel 
● NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats 

 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
 
Voorzitters: 

 

R. Bosker-Jager  
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen 

Tel. 06 83596896 

I. Keijzer-Boekestijn  
Oudeweg 95, Siddeburen 

Tel. 06 22293279 

Secretaresse:  
J. Oostland - Meijer  
Oudeweg 73, Siddeburen 

Tel. 0598 431800 

 
Eerstvolgende vergadering:  16 april om 19:30 
     Paasviering 
 


