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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Voorganger:   
Ds. C.G. op ‘t Hof   
Viskenijlaan 4, 
9628 AZ Siddeburen 

Tel. 0598 722109 
Mobiel: 06 27138435 
E-mail: cgopthof@outlook.com 

  
Scribaat:  
Mw. G.I. van Weerden 
Vloedweg 28,  
9628 BM Siddeburen  

Tel. 0598 432739 
Mobiel: 06 24462445 
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl   

  
Ouderlingen:  
F.S.M. Langeveld 
Hoofdweg 187, Siddeburen 

Tel. 0598 432344 

  
Diakenen:   
Mw. M. Kuipers-Boelens 
Oudeweg 138, Siddeburen 

Tel. 06-22586972 

Mw. A.T. Ruiter-Korf 
Damsterweg 28,Siddeburen 

Tel. 0598 432173 

Mw. A. Vriend-Groot 
Patrijs 19, Siddeburen  

Tel. 0598 431670 
 

  
Ouderlingen-kerkrentmeesters:  
G.B. Blaauw 
Oosterweren 1, Wagenborgen 

Tel. 0596 541413 
 

J.O. Bosman   
Hoofdweg 89, Siddeburen 

Tel. 0598 431555 
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Overwegen - Gain aigen volk eerst… 

 

Maarcus 8: 1-10 

t Taiken van vief broden en twij vizzen dudt op levensbrood, handwiezer veur 

Israël. De viefdoezend manlu, de vief broden en de twij vizzen, de twaalf körven, 

moaken n krachteg verhoal. t Verhoal mit zeuven broden en n poar viskes veur 

vaaierdoezend mit zeuven körfvol brood dat over is, liekt n slabbe weerklank van 

dat eerste verhoal. Wizzenzeker gaait t over net zo’n verhoal, ten onrechte aandud 

as t twijde taiken van t brood. Mor is t wel n slap, flets vertelster? 

 

Aanlaaiden tou dit verhoal zegt veul. Jezus het liefzere as e zigt dat mensken 

honger hemmen. Drij doag hemmen lu nait eten. Doarom hemmen ze honger. En 

ze kommen heer van wied vot. t Blieken der vaaierdoezend te wezen: ze kommen 

wied vot oet de vaaier wiendstreken vandoan. Ze mouten t doun mit zeuven 

broden. En der blieven zeuven körfvol over. Zeuven, noar t getal van volken om 

Israël tou. Was t verhoal mit t taiken van t brood richt op Israël, dit verhoal is richt 

op wereld van volken rondomheer, ook wel haaidens nuimd. Jezus was brood veur 

Israël. Nou bliekt hai ook brood veur haaidens te wezen. 

 

Woar komt dij omkeer en aanpazen vandoan? 

Tussen baaide verhoalen over t taiken van t brood staait n aander verhoal ien. t 

Gaait over n moeke ien t boetenlaand (kepiddel 7:24-30). Ze het n slim zaike 

dochter en vragt Jezus om hulp. Mor Jezus wist heur òf. Israël komt eerst, zegt e. 

En vraauw antwoordt, dat t brood veur kiender (Israël) is, mor dat honden 

(haaidens) mitdailen deur krummels te eten. Jezus zien beschaaid lugt ter nait om. 

Hai let hom overhoalen noar vraauw te lustern. Zai trekt Jezus (zo liekt t) over 

streep. Brood is nait alleneg veur Israël, mor ook veur haaidens. De getallen 

spreken veur zukzulf. Vief en twaalf is genog veur Israël. Zeuven is genog veur 

volken, haaidens. t Is zo as t laid zegt: 

 

Ien Christus geldt gain west, gain oost, bestaait gain zuud of noord, 

aal t volk van Hom leeft deur zien troost, ain wereld bie zien woord. 

 

H. Pol in: Dag & Deur, Aaldoags geleuven. Liudgerstichten. 
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Contact met de predikant 

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je 

vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om 

contact met me op te nemen: 

Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof / Viskenijlaan 4 9628 AZ Siddeburen / 0598-722109 / 06-

27138435 / cgopthof@outlook.com 

 
Gedicht – Regenboog 
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Kerkdiensten  
Februari  
 

Zondag 1 februari:   09.30 uur ds. M.F. van Binnendijk -  

     Stadskanaal 

collecte bestemd voor:   Kerk 

Na de dienst is er koffiedrinken in de Viskenij 

 

Tjuchem:     19.00 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 8 februari:   09.30 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

Viering van het Heilig Avondmaal   

collecte bestemd voor:   Avondmaalscollecte  
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. J. Admiraal – Nieuwe Pekela 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 

   

Zondag 15 februari:   09.30 uur ds. A. Hoekman - Finsterwolde 

collecte bestemd voor:   Fonds Instandhouding Predikantsplaats 

 

Tjuchem:    19:00 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 22 februari:    9.30 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Vrienden van de Hoop  
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. J.M. Viergever - Oostwold 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem  
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Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf 

Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? 
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de 
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment 
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst 
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de 
gewenste dienst. 
 
Oppas 

Op 1 en 15 februari is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken 
van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen 
met Marjan, 0598-431555/06-23509480. 
 

Kerkdiensten Tjuchem 

Elke zondagavond is er om 19.00u een leerzame kerkdienst 

in Tjuchem. Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze 

eigen predikant voor. Als onze eigen predikant voorgaat 

bespreken we de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Op de 

laatste zondagavond van de maand, 22 februari, is er 

koffiedrinken na de dienst. Elke zondagavond van harte 

welkom in de kapel aan Hoofdweg 37 in Tjuchem.  

 

Samenkomsten in het Ufkenshuis 

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een 

kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis 

alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het 

Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, 

kunnen terecht in Tjuchem.  

 Zondagavond 1 februari is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

protestantse gemeente Siddeburen 

 Zondagavond 15 februari is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

Nederlandse gereformeerde kerk Schildwolde. 
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Samenkomsten 
 
Samen bidden maandagavond 2 februari 

Elke eerste maandagavond van de maand is er 

gebedsbijeenkomst. Deze gebedsbijeenkomsten worden 

georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Siddeburen en 

hebben bewust een interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een kerk bent 

aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in stilte te 

bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook wat 

gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje voor 

uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig vindt, 

biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet aanwezig 

bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. De 

avond begint om 19.30 uur in de Viskenij. Van harte welkom. 

 

Vespers in de veertigdagentijd 

De veertigdagentijd zijn de weken voor Pasen waarin we stilstaan bij de betekenis 

van het lijden en sterven van Jezus. De kleur van het kerkelijk jaar is paars, de kleur 

van inkeer en bezinning. Iedere woensdagavond is er dan een vesper 

georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Siddeburen. Een korte en sobere 

viering van een klein halfuur om ook door de week een moment te hebben van 

aandacht en bezinning. We lezen een Psalm en een ander gedeelte uit de Bijbel, er 

is een moment van stilte, we bidden en we zingen. De vespers beginnen om 19.00 

uur en worden dit jaar gehouden in het MFC, Oudeweg 70 Siddeburen. Iedereen is 

van harte welkom. U komt toch ook? 

 18 februari 

 25 februari 

 4 maart 

 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid en is er een gezamenlijke 

kerkdienst in het MFC 

 18 maart 

 25 maart 
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Jeugdkerk 15 februari 

Elke 3e zondag van de maand is er jeugdkerk in het MFC, Oudeweg 70. Dit begint 

om 9.30 uur en is voor alle tieners. Ben je nog nooit geweest? Kom gerust kijken op 

15 februari. 

 

Kids Bijbel Club 22 februari 

Elke laatste zondag van de maand is 

er om 11.00 uur Kids Bijbel Club in de 

Viskenij. De Kids Bijbel Club (voorheen 

zondagsschool) wordt gegeven vanuit 

de gezamenlijke kerken. Op 22 

februari gaat het over Jezus en zijn 

leerlingen. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd, niet-kerkelijk en kerkelijk, zijn 

van harte welkom!  Dus nodig je kinderen, kleinkinderen of buurkinderen gerust uit 

om mee te doen.  

 

20+groep 4 en 18 februari 

Elke veertien dagen op woensdagavond komen twintigers en 

dertigers bij elkaar in de Viskenij om met elkaar in gesprek te 

gaan over het leven, geloven en de Bijbel. Ben jij 

twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te doen. Of 

weet je iemand? Nodig diegene uit. Woensdagavond 4 en 18 

februari om halfacht in de Viskenij.  

 

Groeigroep 11 en 25 februari 

Elke veertien dagen op woensdagavond is er ‘groeigroep’. De 

groeigroep is er voor iedereen, jong en oud, om ons te helpen 

groeien in verbondenheid met God en met elkaar. We lezen een 

Bijbelgedeelte en gaan daarover met elkaar met behulp van 

gespreksvragen in gesprek. Van harte welkom! 19.30u in de 

Viskenij. Liever eerst meer weten?  Neem dan even contact op 

met de predikant.  
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Prikbord  
 

Bloemengroet  
21-12-2025  dhr. Jonker   Ufkenshuis 
28-12-2025  dhr. W. v.d. Laar  nieuwe organist 
4-1-2025  Mevr. J. Wal   nieuwe organist 
11-1-2025  Fam. Weistra   Schoollaan 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Verjaardagen en huwelijksjubilea  
 
  3  febr. Mevr. G. Kleine-Mulder    92 jaar    
  Oudeweg 49, 9628 CA Siddeburen 
 
  5  febr.  Mevr. A.J. Niestijl-Vegter   91 jaar 
    Schoollaan 36, 9628 AJ Siddeburen 
 
  7  febr.   Dhr. K.B. Brons         83 jaar 
    ’t Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl 
 
  23  febr.  Dhr. J.G. Jonker         99 jaar 
    Reint Dijkemastraat 1, k.250, 9628 CW Siddeburen 
 
  24  febr.  Dhr. W.A. Groen         77 jaar 
    Hoofdweg 22, 9939 PD Tjuchem  
 
  24  febr.  Dhr. R. Stoppels          88 jaar 
    Reint Dijkemastraat 1, k.129, 9628 CW Siddeburen 
 
  27  febr.  Dhr. B. Schooljan          81 jaar 
    Poststraat 36, 9628 AC Siddeburen 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 
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Bedankjes 
 

Wij danken u en de kerk van harte voor het bloemstuk dat we mochten 
ontvangen voor ons 35-jarig huwelijksjubileum. 

 
Met vriendelijke groet, 

E.W. Wind en M.M. Wind-Pesch, Hoofdweg 129 Siddeburen 
 
 

In kleine kring hebben wij onze trouwdag gevierd. 
Mede door de felicitaties van velen hebben we die dag in dankbaarheid mogen 

gedenken! 
Hartelijke groeten van  

Bé en Hennie Tammenga-Smit 
 

Gemeenteleden die elders verblijven 
Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, ’t Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl. 
Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl. 
Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, Zwet 9, 
9932 AA Delfzijl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Denkt u eraan berichten, bijvoorbeeld een dankwoord, verhuizing, etc. door te 
geven? Post u een bericht over een ander? Stem dit dan even met de betreffende 
persoon af. De verjaardagen worden vooralsnog bij de redactie aangeleverd aan de 
hand van de ledenadministratie. Op dit moment komen er in onze 
ledenadministratie 77 gemeenteleden voor die in 2026 75 jaar of ouder worden. Er 
zijn gemeenteleden die te kennen hebben gegeven dat ze niet met hun verjaardag 
in de Klepel vermeld willen worden. Mocht u hiervan spijt hebben dan horen wij dit 
graag en wordt u weer in de Klepel vermeld. 
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Vanuit de kerkenraad 
 

Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal 

Gemeente van Christus, op 8 februari wordt het Heilig Avondmaal bediend.  

De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan 

zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.  

Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk. In het 

licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. 

De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover 

Hem groter.  

Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in 

gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom 

onderzoekt ieder van ons zichzelf: 

1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn 

naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer 

ontneem? 

2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen 

door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? 

3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? 

Misschien kun je van harte ‘ja’ antwoorden op deze vragen. Misschien heb je er 

twijfels of vragen bij, of misschien wil je biechten. Schroom niet om contact op te 

nemen met de ouderlingen of predikant. Hopelijk kunnen we elkaar hierin bijstaan. 

Weet daarbij dat de ambtsdragers geheimhoudingsplicht hebben met betrekking 

tot alles wat hun vertrouwelijk ter kennis komt. 

Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt om de levenswandel of opvattingen van 

een ander gemeentelid. Probeer in liefde met elkaar daarover in gesprek te gaan 

zoals we lezen in Matteüs 18:15-20. Volgens de traditie van het ‘censura morem’ 

kun je hier ook over in gesprek gaan met de ouderlingen of predikant. 
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Samen Heilig Avondmaal vieren 

Kunt u niet (meer) naar de kerk komen om deel te nemen aan het Heilig 

Avondmaal, maar wilt u wel thuis brood en wijn ontvangen? Laat het even weten 

aan een van de diakenen. Dan zorgen we dat u voor de dienst brood en wijn thuis 

ontvangt, zodat u tijdens het kijken van de livestream tegelijk met de rest van de 

kerk het Heilig Avondmaal kunt vieren.  

Voor degenen die geen alcohol mogen of willen drinken is er alcoholvrije wijn 

beschikbaar, deze cupjes staan met een stickertje apart aangegeven op de 

dienbladen. 
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Verslag kerkenraadsvergadering van dinsdag 9 december 2025 
Ouderling-kerkrentmeester Blaauw is voorzitter en opent de vergadering met het 
lezen van Jakobus1: 1-18, leest een overdenking en gaat vervolgens voor in gebed. 
Aansluitend wordt gezongen Psalm 19:4. De toekomst van Gods kerk in Siddeburen 
Er zijn 24 lijsten ingevuld. Gelet op de voortgang van de diensten wordt eerst 
gekeken naar de ambtelijke vertegenwoordiging in de diensten. De predikant zal 
dit oppakken. Over de financiële administratie zal het college van 
kerkrentmeesters een aantal mensen benaderen.  Getracht wordt het aantal 
ouderlingen uit te breiden en aan aantal kerkrentmeesters aan te stellen om de 
werklast te verdelen. Zowel het stichtingsbestuur van Tjuchem als het 
stichtingsbestuur de Viskenij heeft nieuwe bestuursleden nodig.  Het 
stichtingsbestuur van Tjuchem kan hierin zelf voorzien, het stichtingsbestuur de 
Viskenij wacht de uitkomst van de ambtelijke vertegenwoordiging in de diensten 
af. De heer Blaauw wordt door de kerkenraad benoemd als preeklezer. Gelet op 
het groot aantal punten wordt besloten de rest van de lijst in een volgende 
vergadering te bespreken. Bij de toerusting wordt gesproken over de Schriftlezing 
in de dienst. De werkwijzen en vormen worden besproken. De predikant noemt dat 
Paul en Sara van der Dool uit Japan weer naar Nederland komen. Op 19 januari 
2026 wordt er een zendingsavond met hen georganiseerd in de Viskenij. Besloten 
wordt de Protestantse gemeente ook hierbij uit te nodigen. De Struunders staan 
komende vrijdag op de kerstmarkt.  Op kerstavond is er weer een kerstwandeling 
en ontmoeting in de kerk.  De filmavonden worden in januari weer opgestart. 
De Struunders hebben een nieuw communicatiekanaal via Whatsapp waarop 
mensen zich kunnen abonneren. De begroting 2026 van het college van 
kerkrentmeesters wordt vastgesteld. Er is een financieel overzicht van de kosten 
van de diensten in Tjuchem. De kerkenraad zal een verzoek richten aan het 
stichtingsbestuur of de huurkosten voor de kerkdiensten kunnen worden 
verminderd. De classis heeft vertrouwenspersonen aangewezen voor het 
onderdeel “Veilige kerk”. Het beleidsplan is hierop aangepast en wordt gewijzigd 
vastgesteld. De scriba zal zorgen dat deze informatie op de website wordt vermeld. 
Er is een verzoek binnengekomen om op tweede kerstdag een informele 
kerstviering in de Viskenij te houden. De kerkenraad gaat hiermee akkoord. 
De predikant sluit de vergadering met dankgebed. 
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Veilige kerk 
In 2025 heeft de kerkenraad het beleidsplan Veilige Kerk vastgesteld. 
Daarin is vastgelegd wat we kunnen doen om machtsmisbruik en mogelijk 
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Het hele beleidsplan vindt u op de 
website onder “veilige kerk”. In de laatste kerkenraadsvergadering heeft de 
kerkenraad besloten om vertrouwenspersonen aan te wijzen. Daarbij wordt 
aangesloten bij de vertrouwenspersonen die door de classis zijn aangesteld omdat 
er binnen onze gemeente geen eigen vertrouwenspersoon is. Dit zijn 3 personen 
die voor de classis beschikbaar zijn en een opleiding tot vertrouwenspersoon 
hebben gevolgd. Zij zijn op de hoogte van de regels die binnen de Protestantse 
kerk gelden. Deze vertrouwenspersonen bieden een eerste opvang als je in een 
situatie komt die niet veilig voelt. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend 
oor, denkt mee bij eventuele vervolgstappen en kan hierbij ondersteuning bieden. 
Het gaat om de volgende personen: 
Jaap Slob  :  vertrouwenspersoon1@deontmoetingskerk.nl 
Gerry Kasper : vertrouwenspersoongerrykasper@gmail.com 
Justus Wouda: woudaj@hotmail.com 
 
De kerkenraad hoopt dat dit besluit ertoe bijdraagt dat iedereen zich veilig voelt 
binnen onze gemeente en tijdens alle kerkelijke activiteiten. 
 
De scriba, 
Grieteke van Weerden. 

 
  

mailto:vertrouwenspersoon1@deontmoetingskerk.nl
mailto:vertrouwenspersoongerrykasper@gmail.com
mailto:woudaj@hotmail.com
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Verslagen 
 
Vrijwilligersprijs Gemeente Midden-Groningen Hervormde begraafplaats 
Siddeburen. 
Op vrijdagmorgen 12 december jl. werd er aan de vrijwilligers van de Hervormde 
begraafplaats in Siddeburen de vrijwilligersprijs uitgereikt. Namens de gemeente 
Midden-Groningen werd de prijs uitgereikt door raadslid Yannick Lutterop ter 
plaatse op de begraafplaats (zie bijgaande foto). 
Na afloop van de uitreiking liet de heer Lutterop zich uitgebreid, onder het genot 
van een drankje en slagroomtaart, bijpraten over de verschillende 
werkzaamheden. Iedere maandagmorgen wordt door een enthousiaste groep van 
8 vrijwilligers in de periode van eind maart t/m december de paden onkruidvrij 
gehouden en aangeharkt, het gras rondom de graven gemaaid, de heggen (ruim 1 
kilometer!) gesnoeid, de bomen en struiken gesnoeid, de randen rondom de 
graven met steenslag aangevuld, het pad naar de begraafplaats onderhouden, 
bladgeruimd en afgevoerd etc. etc. 
Op de maandagmorgen bent u altijd welkom om een keer een kijkje te komen 
nemen! 
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Van de Struunders 
 
Na een periode met veel activiteiten rond Kerst, konden we tijdens de 
kerstvakantie even nagenieten en onze rust pakken. Tijd om terug te blikken op 
afgelopen jaar en vooruit te kijken naar dit jaar. Het bood ruimte voor nieuwe 
energie en ideeën. Inmiddels is het nieuwe jaar aangebroken en zijn we van start 
gegaan met (de voorbereiding van) nieuwe activiteiten. In deze nieuwsbrief leest u 
er meer over. 

 
Het StruunCafé is een feit!  

Vrijdag 16 januari heeft het eerste StruunCafé plaatsgevonden. Wat eerder 
‘gezellige avond met film heette’ heeft nu naar ons idee een meer passende naam 
bij het laagdrempelige concept. Daarnaast biedt deze naam de mogelijkheid om 
naast het kijken van films andere activiteiten te bieden. Activiteiten om een 
gezellige avond uit te hebben, die mensen met elkaar in verbinding brengen of 
meer direct te leren over de bijbel en over God. Denk aan een bingo, een 
(pub)quiz, spelletjesavond, etc.  
Voor de lancering waren in het speciaal mede-struunders uitgenodigd om elkaar in 
het nieuwe jaar te ontmoeten. Elkaar te vertellen over hoe de vakantie is geweest 
of bij te praten over wat iemand doet om te helpen bij het Strunen. Ieder met zijn 
eigen talenten en gaven. Wat gaaf! Het was een goede, gezellige avond.  
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Tijdens de lancering werd een 
presentje uitgedeeld. Hierbij een sneak 
preview! Spot u deze in het dorp, maak 
er dan een foto van en deel de foto 
met anderen, ook via facebook onder 
dit bericht. 
De goedheid van God delen we samen!  

 

 
 
Ga heen en maak iedereen tot mijn discipelen 
Steeds meer en steeds vaker hoor of lees je van voornamelijk jongeren die meer 
willen weten over Jezus. Ook de situatie in de wereld geeft genoeg stof voor 
geloofs- of zingevingsvragen. Hoe geef je daar nu antwoord op? De beste basis is 
om zelf te weten wat God zegt, in de Bijbel, over wie Hij is en ook wat Hij zegt over 
wie jij bent. Het gaat er in geloofsgesprekken niet om wat jij vindt, maar wat God 
vindt.  
Wij willen dit geloofsgesprek graag stimuleren in Siddeburen o.a. door de cursus 
‘Vrijheid in Christus’. Denk daarbij maar eens aan het gesprek met je kinderen, je 
kleinkinderen en mensen uit je directe omgeving. Schroom is vaak een groot 
obstakel in geloofsgesprekken. Geloofszekerheid kan daarbij een gamechanger 
zijn. 
In de cursus ‘Vrijheid in Christus’ mag je ook terugkijken in je leven en ontdekken 
welke andere obstakels er zijn en wat je heeft gevormd. Er worden handvatten 
geboden om hiermee in je eigen tijd en op je tempo aan de slag te gaan. Door 
middel van filmpjes wordt de theorie laagdrempelig uitgelegd en vervolgens in 
kleine groepjes besproken. Zo nodigen we je uit uit te groeien tot de man of vrouw 
die God bedoeld heeft.  
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De cursus bestaat uit 11 avonden en 1 volle dag. De cursus is persoonlijk, maar we 
volgen hem als groep. Dat doen we in een huiselijke setting. De info- en 
introductieavond is op dinsdag 3 februari. 
  
Heb je interesse, vraag dan eens één van de Struunders naar meer info of hun 
eigen ervaring. Een groot deel van de Struunders heeft de cursus zelf gevolgd. 
Hierna is besloten dit aan te bieden als verdiepende activiteit.  
Je kan een Struunder persoonlijk vragen, maar het kan ook via: info@struunders-
siddeburen.nl of 06-30430418 (Jakob, ook namens Hans en zijn vrouw Anneke). 

 
Planning 2025 
Als u het Strunen inmiddels wat langer volgt, dan weet u al welke activiteiten er op 
de planning staan de komende weken en maanden.  
Iedere maandagochtend tussen 10 en 12 uur de Struuntoavel in het MFC, iedere 
laatste maandagavond rond 18.00 uur Maaltijd en Meer in de Viskenij (hiervoor in 
aanmelden gewenst), iedere derde vrijdagavond van de maand StruunCafé in 
Sportcafé Kuper (inloop 19.30 uur). Daarnaast staat er een Strunen op School 
gastles gepland en zullen we de christelijke school wederom helpen bij hun 
paasviering.  
Maar… noteer ook deze data: 
8 februari van 14.30 tot 16.30 uur Struunmiddag in de sporthal 
14 februari Valentijnsactie: taarten bakken voor een ander en samen uitdelen 
28 maart The Passion 

 
Houd voor de exacte gegevens de website en facebook in de gaten! 
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Overig 
 

Beste Ommelanders,  

Vanuit Ring Ommelanden wordt op zaterdag 14 februari 2026 weer het jaarlijkse 

volleybaltoernooi georganiseerd. Tijdens dit toernooi wordt de strijd gestreden 

tussen verschillende teams uit de gemeenten van de Ring Ommelanden. 

Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit 

toernooi.  

Opgave graag voor woensdag 5 februari a.s.  

Er wordt weer gestreden om de Ring Ommelanden wisselbeker!  

 

Wanneer: Zaterdag 14 februari 2026 

Waar: De Tiggelhal Ten Boer (Sportlaan 3, 9791 LX, 

Ten Boer) 

Tijden: 19.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur 

 

Wanneer je geblesseerd bent of volleybal niet 

helemaal in jouw straatje ligt, ben je als 

scheidsrechter of toeschouwer ook van harte 

welkom. 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd!  

 

Hartelijke groet namens de Hervormde gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten 

Post 

 

Vanuit onze hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem vormen we 

minstens één team, en misschien zelfs meerdere. Doe je ook mee? Dat zou leuk 

zijn! Meld je aan bij Dorine Kats: dorinekats@outlook.com 06-33794228 

  

mailto:dorinekats@outlook.com
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Mannenzang Westerkwartier 
Op dit moment zijn we weer druk in de weer om een invulling te geven aan de 6e 
editie van Mannenzang Westerkwartier. Met als thema: ‘Zing Hymnen voor de 
Heer’ Het beloofd weer een mooie zangavond te worden voor de mannen. Ja 
helaas dat voelt telkens wel een beetje dubbel, maar het is niet anders: 
mannenzang is een bijzonder fenomeen wat je alleen kun doen met 
mannenstemmen. Ondanks dat het niet ons doel is om de vrouwen te 
discrimineren en/of uit te sluiten, kunnen we het niet anders dan het zo in te 
vullen om de mannen dit te laten beleven. We durven het (nog) niet aan om de 
vrouwen uit te nodigen als luisteraars, omdat we ons niet kunnen voorstellen dat 
de aanwezige vrouwen niet mee gaan zingen. Want wie van zingen houdt is 
zwijgen geen optie, of je nu man bent of vrouw. Om er toch iets van te delen zullen 
we wel de livestream regelen via Kerkdienstgemist.nl. Alle mannen nodigen we van 
harte uit, of zelfs, roepen we op om vooral naar de kerk te komen om de prachtige 
liederen te komen zingen o.l.v. Peter Sneep. Een zangavond vol met vooral 
bekende liederen. De meeste liederen die op het programma staan zijn, of zijn 
afgeleid van, Engelse Hymnen. 
Mannen, u bent van harte welkom op Zaterdagavond 7 februari vanaf 20.00 uur 
NGK Enumatil, Dorpstraat 20. 
De entree is gratis; om de kosten te dekken zal er gecollecteerd worden. Na afloop 
wordt er koffie en thee geschonken. 
 
Wim Wilts en Piet Roose 
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Kleurplaat 

© www.bijbelsopvoeden.nl (kleurplaat met dank aan www.artbyclaudia.nl ) 
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Opbrengst collecten 
 
Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.  
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekening:  

NL18 RABO 0359 0032 30 of 
NL66 INGB 0000 9653 40 

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag 
overmaken op bankrekening:  

NL77 RABO 0359 0151 66 of 
NL23 INGB 0001 2779 69 

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten. 
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Collecten: 
19/12  Kerstzangavond Tjuchem  €  189,00 
21/12  Kerk (U)    €    22,00 
   Diaconie    €    34,02 
   Kerk     €    36,20 
   Ufkenshuis    €    39,00 
21/12  Tjuchem    €  100,30 
24/12  Kerstavond    €  243,65 
25/12  Kerstcollecte   €    78,00 
   Diaconie    €    55,17 
   Kerk     €    71,15 
28/12  Kerk (U)    €    23,00 
   Diaconie    €    31,55 
   Kerk     €    41,55 
28/12  Tjuchem    €    90,05   
31/12  Eindejaarscollecte   €    35,00 
   Diaconie    €    18,00 
   Kerk     €    25,50 
01/01  Kerk (U)    €    24,90 
   Grunneger Rieders   €  137,20 
   Kerk     €    50,30 
04/01  Kerk (U)    €    38,50 
   Diaconie    €    24,50 
   Kerk     €    26,00 
   Ufkenshuis    €    33,55 
04/01  Tjuchem    €  100,80 
11/01  F.I.P.     €    45,80 
11/01  Tjuchem    €    82,35 
   
Voor de collecten via GIVT: 
Via de bank: 07/12 Avondmaalscollecte €      15,00  
     Diaconie   €      26,50 
     Kerk    €      16,50 
     Tjuchem   €        5,00 
    14/12 Kerk (U)   €      14,00 
     Diaconie   €      10,50 
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     Kerk    €      10,50 
    21/12 Kerk (U)   €      16,00 
     Diaconie   €      22,50 
     Kerk    €      11,50 
     Tjuchem   € 5,00 
    25/12 Kerstcollecte (U)  €      16,00 
     Diaconie   €      17,50 
     Kerk    €      11,50 
    28/12 Kerk (U)   €      20,33  
     Diaconie   €      24,83 
     Kerk    €      17,83 
     Onbekend   € 5,00 
    31/12 Eindejaarscollecte  €      20,00    
     Diaconie   €        7,50 
     Kerk    € 7,50 
 

Giften: 
voor de klepel: 
via de bank:   1 x €   17,50 = €   17,50 
      1 x €   20,00 = €   20,00 
        1 x €   30,00 = €   30,00 
      1 x €   50,00 = €   50,00 
         €        117,50 
 
Totaal giften voor de Klepel over het jaar 2025:  €  2.311,00 
In totaal hebben 87 personen betaald van de ongeveer 151 lezers. 
Wilt u nog even controleren of u betaald heeft? 
 

 

 voor de struunders: 
via de bank:      €   15,00 
via de kas:      €          100,00 
voor de avonddiensten Tjuchem: 
via de bank: 1 x   5,00  = €      5,00 
    1 x        25,00  = €   25,00 
    1 x        30,00  = €   30,00 
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    2 x      100,00   = € 200,00  
        € 260,00 
 
Totaal giften voor de Avonddiensten in 2025:  €  3.823,00 
 
voor de kerk: 
via de kas: 1 x      50,00  = €           50,00 
via de bank: 2 x    100,00  = € 200,00 
     
 

 
Soms wordt gevraagd of men al had betaald voor kerkbalans, klepel of solidariteitskas  
Vaak stond op het eigen dagafschrift alleen maar de 16-cijferige code, maar niet waar 
het voor was. 
Om u uit de droom te helpen het volgende: 
Als uw 16-cijferige betaalcode eindigt op: 
 
1093 dan was uw betaling bestemd voor Kerkbalans 
1942 dan was uw betaling bestemd voor solidariteitskas 
6842 dan was uw betaling bestemd voor de Klepel 
 
We hopen dat zo de onduidelijkheden zijn opgelost. 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK! 
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Kerkbalans 2026 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Binnenkort wordt aan u de envelop voor de actie Kerkbalans uitgereikt. 

Lever alstublieft uw antwoordenvelop in, dan weten wij ook waar we aan 
toe zijn in het nieuwe jaar. 
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Beschikbaar voor diverse activiteiten: 
 

DE VISKENIJ 

 
Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld: 

- het vieren van een verjaardag 
- het houden van een spelavond 

- het geven van een receptie in besloten kring 
 

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven: 
 

Stichtingsbestuur De Viskenij 
Tel. 06-25287988 

E-mail: viskenij@gmail.com 
Contactpersoon mw. T. Langeveld 

Kerkelijke adressen 
 
Hervormde Kerk Siddeburen  
Hoofdweg 124, Siddeburen 

 

Het kosterschap wordt door vrijwilligers   
van de kerk gedaan.      
  
Hervormde Kapel Tjuchem 
Hoofdweg 37, Tjuchem 

 

Koster:   
H.B. Bierma  
Kiekendief 25, 9628 ET  Siddeburen 

Tel. 0598 432672 

  
Gebouw De Viskenij  
Viskenijlaan 2, 9628 AZ  Siddeburen 

                          
Tel. 06 – 25287988 
E-mail: viskenij@gmail.com 

Het gebouw wordt door het  Contactpersoon binnen het bestuur: 
stichtingsbestuur De Viskenij 
beheert  

Mw. T. Langeveld 
Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen 

 

 
     

 
  
      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:viskenij@gmail.com
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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters: 
● NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 
● NL66 INGB  0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 

 
Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00. 

Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde 
bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk 

soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig 
mogelijk bij u worden thuis bezorgd. 

 
Bankrekeningen Diaconie:    
● NL77 RABO 0359 0151 66  t.n.v. Diaconie 
● NL23 INGB   0001 2779 69  t.n.v. Diaconie 

 
Overige bankrekeningen:  
● NL59 RABO 0344 5829 57    Stichting De Viskenij, Siddeburen. 
● NL68 RABO 0359 4140 95    St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem. 
● NL70 INGB  0003 4632 12    Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel 
● NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats 

 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
 
Voorzitters: 

 

R. Bosker-Jager  
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen 

Tel. 06 83596896 

 
Eerstvolgende vergadering:  18 februari om 14.00 uur 
     Jaarvergadering  

 
 


