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Uw kopij voor de september Klepel van 2025 graag uiterlijk 13 augustus 2025
inzenden door te mailen naar: klepel.kopij@gmail.com of in te leveren aan
de Hoofdweg 89 in Siddeburen.

De september klepel verschijnt rond 1 september 2025.

Volgende inleverdata:
- Oktober 2025 uiterlijk inzenden op 17 september 2025




Overwegen - Bijbellezen

Elke zondag gebeurt er veel in de kerk. Dat wordt niet elke keer uitgelegd. Maar
waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? In het kerkblad hoop ik de
komende tijd iedere keer een stukje van de eredienst uit te leggen. Zodat we heel
bewust aan de eredienst kunnen deelnemen. Deze keer:

Bijbellezen.

Misschien is dit wel het belangrijkste moment in de eredienst. Het lezen uit de
Bijbel en de verkondiging ervan in de preek.

Voordat we de Bijbel lezen hebben we dan ook gebeden om de Heilige Geest. Die
hebben we nodig om het Woord van God echt bij ons binnen te laten komen. De
Heilige Geest is de beste Uitlegger van de Bijbel.

Het is altijd een bijzonder moment als die oude woorden uit de Bijbel weer klinken.
Indrukwekkend als je je indenkt dat deze woorden al eeuwenlang in allerlei talen in
allerlei landen geklonken hebben. Zelfs al eeuwen voor Christus klonken in de
synagogen de woorden uit de Heilige Schrift. En nu nog steeds klinken die woorden
in synagogen en kerken. Hoeveel mensen hebben er niet de stem van God in
gehoord? Zijn erdoor getroost, gecorrigeerd of bemoedigd! De Heilige Schrift die
door God is geinspireerd om ons te onderwijzen, om dwalingen en fouten te
weerleggen en om ons op te voeden tot een goed leven (2 Timotels 3:16).

In de synagoge kan er gejubeld en gedanst worden als de Schriftrol binnen wordt
gedragen. En ook in veel rooms-katholieke kerken is het een mooi gebruik dat de
bijbel ontzagvol omhooggehouden wordt of zelfs gekust. Om zo dankbaarheid en
ontzag voor deze heilige geschriften tot uiting te brengen. Maar uiteindelijk tonen
we ons ontzag voor de Bijbel nog het meeste door ‘m niet keurig als een reliek in
de vitrinekast te zetten, maar juist door ‘m zoveel mogelijk te gebruiken.

Als je naar de kerk gaat is het dan ook belangrijk dat je je Bijbel meeneemt.

Dan kun je meelezen als eruit voorgelezen wordt. Je kunt het Bijbelgedeelte er
tijdens de preek bijhouden. En je kunt andere Bijbelteksten opzoeken waar de
voorganger naar verwijst, of die je er zelf even op na wil slaan n.a.v. wat er gezegd
wordt. Alles wat de voorganger zegt moet je immers toetsen aan de Bijbel. De
preek moet bijbels zijn. Daarom ligt er ook de opengeslagen Bijbel voorin de kerk.
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De Bijbel is de norm voor het christelijk geloof en een bron waar we dankbaar uit
mogen putten.

Om over na te denken: Naar de kerk gaan zonder Bijbel, is als naar tennis gaan
zonder racket...

Zingen: Gezang 313
Ds. C.G. op 't Hof
Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je
vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om

contact met me op te nemen:
Ds. C.G. (Gerco) op 't Hof / 0598-722109 / 06-27138435 / cgopthof@outlook.com

Kerkdiensten Tjuchem

De versterkingsoperatie van de kerk in Tjuchem nadert haar voltooiing. De
komende weken kerken we nog in Dorpshuis de Plaaisterploats aan Hoofdweg 65A
bij de tennisbanen en ijsbaan in Tjuchem, maar binnenkort hopen we weer in de
kapel terecht te kunnen. Houd de nieuwsbrief en/of de website in de gaten
wanneer dat is. Elke zondagavond is er om 19.00u een leerzame kerkdienst in
Tjuchem. Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze eigen predikant voor. Als
onze eigen predikant voorgaat, gaan we verder over de eredienst en liturgie,
waarbij we de betekenis van alle onderdelen van de eredienst bespreken om ons
te helpen bewuster de eredienst mee te
beleven. Op de laatste zondagavond van de
maand, 27 juli en 31 augustus, is er
koffiedrinken na de dienst. Elke zondagavond
van harte welkom.
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Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem

Juli

Zondag 6 juli:

collecte bestemd voor:

09.30 uur ds. K. Lavooij - Appingedam
Klepel

Er is koffiedrinken na de dienst in de viskenij

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 13 juli:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 20 juli:
collecte bestemd voor:

Tjuchem:
collecte bestemd voor:

Zondag 27 juli:
collecte bestemd voor:

Tjuchem:
collecte bestemd voor:

Augustus

Zondag 3 augustus:
collecte bestemd voor:

19.00 uur ds. P. Versloot - Groningen
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur dhr. F. Verkade - Harderwijk
Fonds Instandhouding Predikantsplaats

19:00 uur ds. C.G. Op ‘t Hof
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur ds. C.G. Op ‘t Hof
Orgelfonds

19:00 uur dhr. J. Schraal - Urk
Kerkenwerk Tjuchem

9.30 uur ds. J. Admiraal - Nieuwe Pekela
Kerk

19:00 uur ds. J. Viergever - Oostwold
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur dhr. J. Schraal - Urk
Onderhoud interieur

Er is koffiedrinken na de dienst in de viskenij



Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 10 augustus:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 17 augustus:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 24 augustus:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 31 augustus:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

19.00 uur ds. A. Hoekman - Hongerige wolf
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur dhr. D. Vos - Oostwold
Kerk

19:00 uur ds. G. v.d. Top - Wedde
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur dhr. J. Schraal - Urk
Viskenij

19:00 uur ds. N. Noorlander - Onstwedde
Kerkenwerk Tjuchem

9.30 uur ds. G.D. Hoff - Rhenen
Fonds Instandhouding Predikantsplaats

19:00 uur ds. J. Admiraal - Nieuwe Pekela
Kerkenwerk Tjuchem

9.30 uur ds. G. de Fijter - Kampen
Kerk

19:00 uur ds. C.G. Op ‘t Hof
Kerkenwerk Tjuchem

Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf

Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken?
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de

gewenste dienst.



Oppas

Op 13 juli, 3 en 24 augustus is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik
maken van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst
bellen met Marjan, 0598-431555/06-23509480.

20+ groep

Met de twintigers en dertigers hebben we weer een leerzaam
seizoen gehad dat we hopen af te sluiten met de inmiddels
traditionele barbecue bij Douwe. Over de datum wordt nog
onderhandeld. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om
mee te doen. Of weet je iemand? Nodig diegene uit. Vraag de
dominee even welke datum het is geworden.

Doopouder ontmoeting 26 juli

Een paar keer per jaar komen ouders uit Siddeburen van
diverse kerken die recent hun kindje ten doop hebben
gehouden bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en met
elkaar te spreken over geloofsopvoeding. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een boekje van de HGJB: ‘Voorleven. In gesprek

over opvoeden en geloven’. Op zaterdag 26 juli hopen we elkaar te ontmoeten en
samen te barbecueén. Wil je ook meedoen? Dat kan gerust, meld je even aan bij
de predikant.

Toekomst voor Gods kerk in Siddeburen-Steendam-Tjuchem

Op woensdagavond 2 juli hopen we als belijdende leden van de gemeente in de
leeftijd t/m 40 jaar met elkaar in gesprek te gaan over de vraag: ‘Hoe zie jij de
toekomst van de hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem en jouw rol
daarin?’. Een vraag die op zich voor ieder gemeentelid relevant is, dus deel uw
gedachten gerust met de kerkenraad.



6-4-2025

13-4-2025
20-4-2025
27-4-2025

4-5 2025
11-5-2025
18-5-2025
25-5-2025
1-6-2025
8-6-2025
15-6-2025

Bloemengroet
April

Mevr. v. Maar

Mevr. M. Kuipers

Mevr. v. Dijk

Mevr. B. Blaauw
Mei/juni

Ds. C.G. Op 't Hof

Bep Boerema

Mevr. M. Bultje-Heinneman

Dhr. & mevr. Tammenga

Mevr. J. Prins-Wieringa

Dhr. J. de Weerdt

Mevr. T. Dik-Walters

Ufkenshuis K5
Oudeweg
Potterij
Oosterweren

Hoofdweg

Hoofdweg 59, Hellum
Hoofdweg

Eideweg

Damsterweg
Noorderweg
Hoofdweg

Samenkomsten in het Ufkenshuis

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een
kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis
alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het
Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen,
kunnen terecht in Tjuchem.

Zondagavond 6 juli is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
hervormde gemeente Siddeburen en wordt het Heilig Avondmaal bediend.
Zondagavond 20 juli is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
protestantse gemeente Slochteren en de Woldkerken.

Zondagavond 3 augustus is de dienst onder verantwoordelijkheid van de

Nederlandse gereformeerde kerk Schildwolde

Zondagavond 17 augustus is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
gereformeerde kerk Siddeburen.

Zondagavond 31 augustus is de dienst onder verantwoordelijkheid van de

Nederlandse gereformeerde kerk Schildwolde




—Q— Berichten uit de gemeente! —Q-

Overlijden mw. R. Hofmans-Siegelaar

Op 1 juni jl. is mw. Renata (Renie) Hofmans-Siegelaar overleden op 88-jarige
leeftijd. De uitvaart heeft in kleine kring plaatsgevonden. We bidden voor haar
man en de kinderen en kleinkinderen in dit verdriet. Correspondentieadres:
Veendijk 2, 9628 TM Siddeburen.

Bedankje

Beste mensen van de Hervormde Gemeente te Siddeburen
Graag willen wij u heel erg bedanken voor de mooie tuinplant die we mochten
ontvangen ter ere van ons 45 jarig huwelijk! Hij hangt inmiddels te pronken op
ons terras. Prachtig! Nogmaals, Dank u wel!

M.v.g.
Koos en Jantje Uil

Bedankt

Hartelijk bedankt voor uw felicitaties ter gelegenheid van mijn verjaardag en
de gulle giften voor de gereformeerde zendingsbond (www.gzb.nl).
Ds. C.G. op 't Hof

Gemeenteleden die elders verblijven
Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, 't Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.
Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl.
Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, Zwet
9, 9932 AA Delfzijl.

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie?
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Verjaardagen en huwelijksjubilea

Juli

1 juli

3 juli

15 juli

15 juli

18 juli

21 juli

22 juli

27 juli

Augustus

1 augustus

7 augustus

Dhr. A. Keizer
Kerklaan 25, 9628 AT Siddeburen

Mevr. J.M. Prins-Wieringa
Damsterweg 49, 9628 BR Siddeburen

Mevr. A. Dijk-Zwaneveld
De Potterij 18, 9628 BP Siddeburen

Mevr. G. Schaapherder-Doedens
Verlengde Molenlaan 2A, 9628 BG Siddeburen

Mevr. A. Vriend-Groot
Patrijs 19, 9628 ED Siddeburen

Dhr. A.J.W. Medaets
Westerlaan 12, 9628 AG Siddeburen

Mevr. M. Keizer-Eggen
Kerklaan 25, 9628 AT Siddeburen

Mevr. J.A. Papeleur
Schoollaan 52, 9628 AJ Siddeburen

Mevr. H. Hillenga-Poepe
Hoofdweg 166-j, 9628 CT Siddeburen

Mevr. G. Oostinga-Winter
De Paasweide 72, k.17, 9901 EZ Appingedam

81 jaar

78 jaar

89 jaar

80 jaar

75 jaar

80 jaar

80 jaar

81 jaar

82 jaar

86 jaar
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8 augustus  Dhr. J.E. Moedt 91 jaar
Schoollaan 16, 9628 AJ Siddeburen

13 augustus  Mevr. K.H. van der Tuin-Kamminga 102 jaar
Poststraat 26, 9628 AC Siddeburen

13 augustus  Mevr. A. Holthuis-Schreuder 75 jaar
Reint Dijkemastraat 30, 9628 CW Siddeburen

23 augustus  Mevr. T. Dik-Walters 91 jaar
Hoofdweg 166-D, 9628 CT Siddeburen

27 augustus  Dhr. A. Maarhuis 76 jaar
Noorderholt 18, 9628 BW Siddeburen

31 augustus  Mevr. J. West 85 jaar
Reint Dijkemastraat 87, 9628 CW Siddeburen

Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren:

-~
.’ VAN HARTE GEFELICITEERD! ‘.
. /]

I’

Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel
vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten.
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Samen bidden maandagavond 7 juli

Maandagavond 7 juli is er weer een gezamenlijke

gebedsbijeenkomst. Deze gebedsbijeenkomsten worden

georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Siddeburen

en hebben bewust een interkerkelijk karakter. Ook als u niet ‘ ‘

bij een kerk bent aangesloten, bent u van harte welkom. Er is

zowel gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is.
Er zal tussendoor ook wat gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er
ongeveer een uurtje voor uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of
als u bidden lastig vindt, biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te
leren. Als u niet aanwezig bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor
te laten bidden. De avond begint om 19.30 uur in de Viskenij. Van harte welkom. In
augustus is er i.v.m. de zomervakantie geen bijeenkomst.

Tip!!!

TWR (Trans World Radio) Nederland en Belgié bestaat dit jaar 60 jaar.

Als cadeautje kunt u in 2025 gratis naar het Belevingscentrum in Barneveld. Het
Missie- en Mediabelevingscentrum is compleet vernieuwd en is prachtig
geworden. Het is nog interactiever. Zoek je dus een leuk uitje? Check de website,
boek je gratis ticket en kom langs.

Veel plezier gewenst.

De diaconie.
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Verslag kerkenraadsvergadering
4 februari 2025

Diaken Kuipers is voorzitter en opent de vergadering met het lezen van Ex.17 over
de strijd tegen Amelek. Vervolgens gaat zij voor en gebed en wordt gezamenlijk
gezongen Gez. 328.

Bij de toerusting wordt gesproken over het welkom heten in kerk. Het welkom
door de predikant maar ook onderling, aangezien de kerk een plaats van
ontmoeting is.

De predikant deelt mee dat op 9 maart a.s. Prop. H.de Mots zijn intrede zal doen in
Noordhorn.

Ouderling Langeveld zal namens de kerkenraad deze dienst bijwonen.

Er is een uitnodiging gekomen vanuit de Prot. gemeente Delfzijl voor een gesprek
om te bezien op welke wijze wij elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn. De
kerkenraad staat hier positief tegenover. De scriba zal contact opnemen met deze
gemeente om tot concrete afspraken te komen.

De predikant deelt mee dat er een stagiaire komt voor ca 6 weken in april/mei.
Zijn naam is Kor Peter Schaaphok en hij zal in een aantal zaken meelopen met de
predikant. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Alexandra Roossien volgt belijdeniscatechisatie en zal binnenkort belijdenis doen.
Zij wil ook graag haar kindje laten dopen. De planning is dat dit met Pasen zal
plaatsvinden.

De overeenkomst voor de Struunders wordt voor een periode van 3 jaar opnieuw
getekend.

De scriba geeft aan dat per 1 juli 2025 voor alle vrijwilligers in de kerk een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) verplicht is. Deze kan gratis worden aangevraagd
voor vrijwilligers in de kerk. Ook de stagiaire die komt, moet een VOG inleveren. De
predikant zal hiervoor zorgen. De scriba zal de procedure voor de vrijwilligers
opstarten.

De kerkenraad geeft voor verschillende doelgroepen aan wie een VOG nodig heeft
in de kerk en wie niet. Ook alle Struunders hebben een VOG nodig.

De scriba zal deze criteria vastleggen in een beleidsplan dat de volgende

14



kerkenraadsvergadering aan de orde komt. Dit beleidsplan zal door Justitie
worden gescreend om onze gemeente toe te laten tot de regeling van de gratis
VOG's.

Als datum voor invoering van het nieuwe liedboek wordt gekozen voor 1 mei 2025.
De scriba zal met de preekvoorziener en regelaar van de organisten zorgen dat dit
vroegtijdig met de predikanten en organisten wordt gecommuniceerd.

Ouderling-kerkrentmeester Blaauw heeft een notitie opgesteld over de toekomst
van de gemeente. Er wordt kort over gesproken en afgesproken wordt dat
iedereen dit laat bezinken.

In een volgende vergadering zal hierover uitvoerig worden gesproken.

Over het avondmaal wordt besloten dat brood en wijn gelijktijdig zullen worden
genuttigd door de gemeenteleden. De predikant zal dit duidelijk aangeven.

De predikant sluit de vergadering met dankgebed.

G. v. Weerden, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering
18 maart 2025

Ouderling-kerkrentmeester Blaauw is voorzitter en opent de vergadering met het
lezen van
2 Tim 3: 14-17 en een overdenking. Vervolgens gaat hij voor in gebed.

Ouderling Langeveld vraagt of er per 1 mei ook nieuwe liedboeken nodig zijn in de
Viskenij.

De kerkenraad besluit deze vraag bij het stichtingsbestuur De Viskenij neer te
leggen.

Ouderling-kerkrentmeester Bosman geeft aan dat de invulling van de organisten
wat problematisch is: Organist Wierenga valt voor een korte periode uit in verband
met zijn gezondheidstoestand en een vervanger is niet gemakkelijk te vinden.

De predikant geeft aan dat de aannemingsvond/middag is vastgesteld op
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woensdagmiddag 19 maart om 13.30 uur. Ouderling Langeveld en diaken Vriend
zullen hierbij aanwezig zijn.

De belijdenisdienst is vastgesteld op 20 maart a.s. Na deze dienst is er geen
koffiedrinken maar dit wordt doorgeschoven naar 1° Paasdag in verband met de
doopdienst deze zondag.

De kranslegging op 4 mei wordt bij toerbeurt door de Hervormde kerk en de
Protestantse gemeente gedaan. Dit jaar is de Hervormde kerk aan de beurt. De
predikant zal zoeken naar kandidaten die dit willen doen.

De predikant noemt dat er een stagiaire is, dhr. Schaaphok. Hij zal zijn
medewerking verlenen aan de zondagse eredienst in het Ufkenshuis. Hij heeft
(nog) geen preekbevoegdheid maar zal de liturgie leiden waarna de predikant de
prediking op zich neemt.

Vanuit de Struunders wordt gemeld dat er een Struunmiddag is in de Rutger
Koplandschool op 6 april. Vanuit de IZB is ds. P. Versloot uit Groningen de nieuwe
begeleider van de Struunders.

Op 18 mei is er een open dag waarbij er gasten komen uit het hele land.

Het beleidsplan Veilige kerk wordt vastgesteld. De scriba wordt aangewezen als de
persoon die namens de gemeente de procedure rondom de gratis VOG's

(Verklaringen Omtrent Gedrag) zal afwikkelen.

De jaarrekening 2023 van het college van diakenen en het college van
kerkrentmeesters wordt vastgesteld.

Ouderling Langeveld eindigt de vergadering met dankgebed.
De scriba,

G. v. Weerden
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Verslag Kerkenraadsvergadering
6 mei 2025

Diaken Vriend is voorzitter en opent de vergadering met het lezen van Ps.85 en een
overdenking.
Aansluitend wordt gezongen Ps.89: 1,6 en 7 waarna zij voorgaat in gebed.

Diaken Ruiter geeft aan dat zij van mening dat er te weinig nieuwe liedboeken in
Tjuchem liggen.

Ouderling-kerkrentmeester Bosman is bezig om deze liedboeken zo mogelijk
tweedehands aan te schaffen. Dit bespaart immers geld, maar het kost wel meer
tijd om deze boeken te verkrijgen.

De kerkenraad vindt de urgentie niet groot omdat men in Tjuchem ook een eigen
liedboek mee kan nemen.

Er wordt kort gesproken over de inhoud van het gezamenlijk moderamen op 1 april
jl.

Er is met name gesproken over de Struunders. Zij zullen door de Prot kerkenraad
binnenkort worden uitgenodigd op een kerkenraadsvergadering.

De begroting 2025 van het college van kerkrentmeesters wordt vastgesteld.

Vanuit de classis is de mening gevraagd aan de kerkenraad over een aantal
kerkordewijzigingen die binnenkort worden genomen. De kerkenraad gaat

akkoord met deze wijzigingen. De scriba zal dit doorgeven aan de classis.

De vergadering wordt door diaken Ruiter afgesloten met dankgebed.

G. v. Weerden, scriba
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Het Onze Vader ‘iets’ anders gebeden

Van iemand uit het dorp kreeg ik onderstaande tekst. Lees en leer ervan.
ds. C.G. op 't Hof

Een dialoog met God

Bidder: Onze Vader die...

God: Ja?

Bidder: Wilt U mij niet storen? Ik bid.

God: Maar je riep Mij.

Bidder: Riep ik U? Ik riep U helemaal niet, ik was aan het bidden.

Bidder: Onze Vader die in de hemelen zijt...

God: Zie je wel, je deed het weer.

Bidder: Wat deed ik?

God: Jeriep Mij. Je zei: "Onze Vader die in de hemelen zijt." Hier ben Ik. Wat is
er?

Bidder: Maar ik bedoelde daar helemaal niets mee. Ik heb toch al gezegd dat ik
gewoon mijn gebed deed. Ik voel mij daar gewoon goed bij. Ik vind het mijn plicht
om mijn gebed te doen.

God: Goed zo, maar verder.

Bidder: Uw naam worde geheiligd...

God: Wat bedoel je daarmee?

Bidder: Wat bedoel ik waarmee?

God: Met: "Uw naam worde geheiligd"?

Bidder: Het betekent... wel euh... tsja... Hoe moet ik nu weten wat het betekent?
Het is gewoon een deel van het gebed. Ja, wat betekent het eigenlijk?

God: Het betekent: geéerd.

Bidder: O ja, dat lijkt me wel zinvol. Ik heb me eigenlijk nooit afgevraagd wat
geheiligd eigenlijk betekende.
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Bidder: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de
aarde.

God: Meen je dat werkelijk?

Bidder: Natuurlijk, waarom zou ik dat nu niet menen?

God: Wat ga je daar dan mee doen?

Bidder: Doen? Ik denk helemaal niets. Ik denk alleen dat het goed zou zijn als U
echt alles onder controle zou hebben, als de mensen hier op de wereld echt
zouden leven volgens uw wil.

God: Leef jij eigenlijk volgens mijn wil?

Bidder: Wel... ik ga toch naar de kerk?

God: Dat bedoel ik niet. Ik bedoel: Hoe ga je om met bepaalde familieleden? Je
gunt ze bijna niks...

Bidder: Waarom doet U nou zo naar tegen mij? Ik ben toch niet zoveel slechter
dan andere mensen?

God: Verontschuldig Me, maar ik dacht dat je bad dat mijn wil zou geschieden?
Als dat moet gebeuren, dan moet het beginnen in het leven van diegenen die
ervoor bidden. Zoals jij bijvoorbeeld.

Bidder: O... oké dan. Ik weet dat ik nog wel een paar gebreken heb en kan er zeker
nog een paar opnoemen.

God: |k ook.

Bidder: Ik heb daar eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar ik zou echt wel een
paar dingen in mijn leven willen veranderen...

God: Goed zo. Zo gaan we er nog komen. Jij en Ik kunnen gaan samenwerken en
kunnen een paar echte overwinningen gaan behalen. lk ben trots op je!

Bidder: Ja maar Heer, ik moet nu echt ophouden hoor. Het duurt al veel langer dan
ik gewend ben.

Bidder: Geef ons heden ons dagelijks brood.

God: e kunt beter gaan letten op wat je eet en niet zomaar alles naar binnen
werken.

Bidder: Hoho, wacht nu eens even! Wat betekent dat allemaal? Ik wil alleen maar
mijn godsdienstige plichten doen en dan begint U mij te onderbreken en op mijn
gebreken te wijzen!
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God: Bidden kan inderdaad gevaarlijk voor je zijn. Weet je, het kan je helemaal
veranderen. Dat is wat |k je probeer duidelijk te maken. Je riep Me en hier ben Ik.
Blijf verder bidden. Ik ben echt benieuwd naar het vervolg van je gebed.

Bidder: Ik durf niet zo goed...

God: Waarom durf je niet?

Bidder: Omdat ik weet wat U gaat zeggen...

God: Probeer het dan.

Bidder: En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij aan anderen onze schulden
vergeven.

God: Endeanderen dan?

Bidder: Ziet U wel! Ik wist dat U daarover zou beginnen.

Waarom kunnen mensen soms zo gemeen en oneerlijk zijn? Reken maar dat ik het
daar niet bij laat zitten.

God: Enje gebed dan? Hoe kun je dit dan bidden?

Bidder: 1k meende het niet.

God: Nu ben je tenminste eerlijk. Maar het valt helemaal niet mee om met
kwaadheid verder te moeten leven, is het niet?

Bidder: Dat niet, maar ik zal me veel beter voelen als ik ze te pakken kan nemen en
denk al te weten wat ik ga doen.

God: Dan zal je je niet beter voelen, je zult je zelfs nog slechter gaan voelen. Het
is nooit goed om wraakgevoelens te hebben, denk er maar eens aan hoe slecht je
je nu al voelt. Maar ik kan dat veranderen.

Bidder: Hoe dan?

God: Vergeef de anderen. Dan zal ik jou vergeven. Dan zullen haat en
oneerlijkheid het probleem van die anderen zijn en niet langer jouw probleem. Je
zal misschien wel wat zogenaamde vrienden verliezen, maar je zal je daarna veel
beter gaan voelen.

Bidder: Dat lijkt mij helemaal niet gemakkelijk, maar ik ga het zeker proberen.
Dank U Heer dat U mij daarmee wilt helpen.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

AMEN
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Update Versterking Kerk Tjuchem

14 april 2025

En dan gaat het snel. De elektricien komt de elektra leidingen leggen, mooi
weggewerkt achter de muur. Dat betekent dat wij het lichtplan helder moeten
hebben. Waar komt licht en is dit voldoende, waar de schakelaars en
stopcontacten? De voorzet wanden zijn klaar en worden afgewerkt met
spaanplaat. Dan gips ervoor en dan insmeren met voorstrijk. Als laatste komt de
stukadoor die alle muren gladjes afstrijkt. En dag en nacht staat de droger aan om
alle vocht uit de muren en gips te halen. Ondertussen is er veel vergaderd over de
uitvoering van de vloer. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk originele planken
terug worden gelegd om het authentieke karakter van de monumentale kapel te
waarborgen, maar of dat lukt...?
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5 mei 2025

We zijn er bijna. De schilder is nu bezig om de kapel van Tjuchem in de originele
kleuren te schilderen. Na nauwkeurig onderzoek heeft, de historische commissie
van de gemeente, bepaald wat het kleurenpalet gaat worden waarmee de kapel
opgeschilderd moet worden. Dat zal voor veel bezoekers een verrassing zijn. Na de
tweede wereldoorlog werden veel gebouwen weer gerestaureerd en geschilderd.
Er was toen echter geen of onvoldoende pigment. Daarom werden veel gebouwen
geschilderd met een grond kleur. Bijvoorbeeld wit of, zoals de Kapel, zacht groen.
En vanaf 1983 heeft er een houten binnenmuur in de kapel gestaan. Nu wordt
echter getracht om de kleurensituatie van de nieuwbouw terug te brengen.
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Een van de oude verhalen over de kapel die ik gehoord heb, is dat er zelfs een klok
was besteld voor in de toren... Helaas ging de gieterij failliet en is de klok nooit
geleverd. Het bijeengebrachte geld was weg. Alle nog bruikbare oude planken
liggen ondertussen ook op hun plek.....

Op de website www.kapeltjuchem.nl/versterking-blog kunt u meer lezen en foto’s
bekijken over de voortgang van de versterking van de kapel.

Giften ontvangen voor de kapel in Tjuchem

mei €10,00
t/m 17 juni €10,00

Alle gevers hartelijk bedankt
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Nieuwe belangstelling voor het christelijk geloof

Van een massale opwekking is geen sprake, maar de belangstelling voor het
christelijk geloof neemt onmiskenbaar weer toe. Wat maakt mensen geinteresseerd
en hoe moet die belangstelling worden geduid?

Daan 't Hart (28), summa cum laude
afgestudeerd in een masterstudie
rechtsfilosofie, groeide op in een
volkomen seculier gezin. Door zijn studie
in Leiden leerde hij behoudend
gereformeerde medestudenten kennen,
die openlijk uitkwamen voor hun
geloofsovertuiging. ,Serieuze, toegewijde
en vriendelijke mensen.”

Zijn belangstelling voor het christelijk geloof werd serieus geprikkeld door het
volgen van het vak “Great Books” bij prof. Andreas Kinneging. ,,We lazen werken
van antieken, zoals Plato en Aristoteles, maar ook een bloemlezing uit de
christelijke traditie. Gedeelten van de Bijbel, de “Belijdenissen” van Augustinus,
geschriften van Thomas a Kempis, Thomas van Aquino, Erasmus, Luther... Daardoor
werd ik geconfronteerd met ideeén waarover ik nog nooit had gehoord, laat staan
nagedacht. Ik raakte erdoor gecharmeerd, bijna gebiologeerd.”

Hij herkende de fascinatie bij meer studenten. ,Voorheen bekeek je alles vanuit
het hier en nu, met de arrogante gedachte dat wij veel verder zijn dan onze
voorouders. Door de colleges van Kinneging ontdekten we dat ons kijken naar het
landschap van goed en kwaad zeer beperkt is. Doe waar je zin in hebt, zolang je
daarmee andere mensen maar niet in de weg zit. Dat is een erg oppervlakkige
manier van leven, die volkomen losstaat van de vraag waartoe je op aarde bent.
Heel indrukwekkend vond ik Erasmus’ “Handboek van de christensoldaat”. Met
name door het idee dat je ook tegen jezelf een strijd hebt te voeren.”

Intensieve gesprekken
Zijn ouders en jongere broer keken vreemd op toen hij tijdens een etentje liet
weten in het bestaan van God te geloven. ,,Dat past voor hun gevoel niet bij
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gezond verstand. Zelf ging ik steeds scherper zien dat ook het atheisme een geloof
is. De aangenomen overtuiging dat God niet bestaat, zonder daar verder over na te
denken.”

De kernboodschap van de Bijbel is voor de Haagse jurist dat de mens wil zijn als
God en juist daardoor doet wat hij niet moet doen. ,De oude Adam zit in ons
allemaal.” Ondertussen heeft hij heel wat kerkdiensten bijgewoond, van vrijzinnig
tot gereformeerd, en verdiepte hij zich in de theologische verschillen. De
vrijzinnige richting boeit hem het minst. ,Wat je daar hoort, lijkt veel op wat ik van
thuis ken. Lief zijn voor elkaar. Dat is niet het héle verhaal, denk ik dan. De
zondigheid van de mens is voor mij fundamenteel geworden.”

Zijn aarzeling bij het christelijk geloof betreft de overtuiging dat Jezus de Zoon van
God is, en alleen door Zijn offer vergeving van zonden is te verkrijgen. ,,Mijn
behoudend christelijke vrienden zeggen: ,Sorry, dat is nu juist de kern.” Daarover
hebben we soms intensieve gesprekken.”

Katholiek

Daan 't Hart worstelt nog steeds met de vraag wat het onderwijs van Jezus
toevoegt aan dat wat Plato en Socrates al hadden gezegd. , Overigens heb ik veel
vrienden die zich wél hebben bekeerd. Zij zijn allemaal katholiek geworden,
vanwege de lange traditie van die kerk. De levensbeschouwing van de moderne
samenleving is, zacht uitgedrukt, niet erg rijk. Ga je erover nadenken, dan schrik je
van de platheid en ervaar je een gemis. Het christendom is veel rijker.”

Vanuit dat oogpunt is hij zeer content met de hernieuwde belangstelling voor het
christelijk geloof. , Ik vind het mooi als mensen werkelijk overtuigd zijn geraakt van
de waarheid ervan. Bij andere bekeringen heb ik soms het gevoel dat de
bekeerlingen zichzelf ermee voor het voetlicht willen plaatsen. Dat spreekt me
minder aan. Of ik zelf uiteindelijk de sprong naar het christelijk geloof zal maken,
betwijfel ik. Nu in ieder geval nog niet. Bezie ik mijn ontwikkeling in de laatste vier
jaar, dan sluit ik het op termijn niet uit.”

Bron: Reformatorisch Dagblad, 21 april 2025.
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Wat een bemoediging

Afgelopen 1 tot en met 4 mei vond TEENSTREET Springbreak 2025 plaats in
Voorthuizen, een kamp voor tieners van 12-17 jaar, georganiseerd door OM
(Operatie Mobilisatie) Het thema was ‘Leef Vervuld’. Samen met 140 tieners
maakten we de reis van het volk Israél door de eerste 5 boeken van Mozes. We
hoorden over de heiligheid van God, hoe groot en machtig en ontzagwekkend Hij
is. En dat wij, wanneer we in Jezus zijn, vrij toegang hebben tot de Vader. In Hem
en door Hem kunnen wij vervuld leven wanneer we kiezen voor het leven naar Zijn
wil (Deutr. 30:15-20). Samen, als volk, maakten we vervolgens de oversteek naar
het Beloofde Land, droogvoets door het water, om ons oude leven achter ons te
laten en (opnieuw) te kiezen voor een vervuld leven met Hem!

Aan de tieners is de vraag gesteld: ‘Wil je leven met God, waardoor je meer op
Hem gaat lijken? Mag Hij jou vormen naar Zijn Beeld, zodat jij een licht zult zijn
voor de mensen om je heen?’ Voor velen is het antwoord ‘JA! Hier ben ik Heer,
zend mij’.

De jeugd van tegenwoordig is actief op zoek naar de waarheid. Die is enkel en
alleen te vinden in Jezus Christus, want Hij zegt: ‘lk ben de Weg, de Waarheid en
het Leven’ (Joh. 14:6).

We danken God dat Hij gesproken heeft tijdens het kamp, dat tieners getuigden
van een dieper verlangen naar Hem, dat ze genezing van ziekte en herstel van
gebroken harten hebben ontvangen en ze weten dat God elke dag bij hen is en hun
Helper is.

Tegelijkertijd is er veel gebrokenheid in deze generatie, daarom vragen we uw
gebed voor herstel en bescherming voor hun harten en gedachten wanneer ze
weer in hun eigen omgeving komen, dat ze in Gods Waarheid zullen wandelen.
TEENSTREET gaat verder na het kamp: door het hele land komen tieners samen in
kleine groepjes om samen op te trekken en de Bijbel in te duiken door het jaar
heen. Wat een bemoediging!

We danken God voor dit geweldige kamp, voor Zijn zegen, aan Hem alle eer!

Namens een medewerker van Teenstreet
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Besteed je vakantie zinvol in de Herberg in Oosterbeek

In de zomervakantie is er tijd om te ontspannen. Wil jij er in de vakantie voor
zorgen dat ook anderen tot rust komen? In de Herberg zoeken we gastvrije en
enthousiaste vakantievrijwilligers die een of meer midweken hun handen uit de
mouwen willen steken en er willen zijn voor onze gasten. Het is bijzonder om te
ervaren hoe je door kleine gebaren van grote waarde bent voor onze gasten. Je
bent alleen welkom, maar ook met familie of vrienden (max. 4 personen). Je
verblijft in het gastenappartement in het koetshuis en kunt dus in je vrije tijd ook
genieten van de prachtige omgeving van Oosterbeek.

We hebben meer leuke vrijwilligersvacatures. Bijvoorbeeld voor jongeren die een
tussenjaar willen doen, gastvrouw of telefoonwacht. Kijk voor meer informatie op
www.pdcdeherberg.nl. Of stuur een e-mail naar
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl

‘De Herberg heeft me veel meer gebracht dan ik had kunnen bedenken. Juist ook
door de nabijheid van mensen.’ (Annet, oud-gast)

L T TR

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM ’:’
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GZB en IZB vinden locatie in Zeist voor Huis van Zending

DRIEBERGEN/AMERSFOORT - GZB en IZB hebben een locatie aangekocht voor een
gezamenlijk Huis van Zending. Vanaf de zomer van 2026 gaan de missionaire
organisaties kantoor houden in de Arendsburg, een historisch gebouw naast de
Oude Kerk in Zeist. “We zien ernaar uit wat deze plek ons gaat brengen.”

“Een plek die zending ademt, daar hoop ik op”, vertelt GZB-directeur Martijn van
den Boogaart. Op een steenworp afstand ligt de Arendsburg, het gebouw waar de
GZB samen met de IZB aan een nieuw hoofdstuk begint. Het Huis van Zending
wordt een kantoor en een inspiratieplek voor lokale kerkelijke gemeenten. “We
willen zending in het binnenland en in het buitenland meer met elkaar verbinden,
in die ene beweging van God naar buiten”, vult Marco Batenburg, directeur van de
IZB, aan. De beide directeuren zijn blij dat het gelukt is om een plek te vinden die
voor alle kerkelijke gemeenten in Nederland bereikbaar is.

Duurzaam

Van tevoren was afgesproken op zoek te gaan in een straal van 30 kilometer rond
Zeist. GZB en IZB verspreidden onder meer een video met een oproep om mee te
denken. De centraal gelegen Arendsburg was een van de locaties die werd
aangedragen.

De Arendsburg is in 1872 gebouwd als woonhuis. Van 1948 tot 2004 heeft de GGD
er kantoor gehouden. Daarna kwam het in bezit van een ondernemer. Bij de
beslissing om juist deze locatie in het centrum van Zeist aan te kopen was
duurzaamheid een belangrijke factor, vertelt IZB-directeur Batenburg. “Niets is
duurzamer dan hergebruik van een bestaand pand. Bovendien heeft de
Arendsburg een A+++-energielabel. Het gebouw is in 2008 verduurzaamd en
rolstoelvriendelijk gemaakt. Op andere plekken zouden we veel moeten investeren
om dit te bereiken. Dat hoefden we hier niet meer te doen.”

Samenwerking

De gevonden locatie heeft nog een ander voordeel, vertelt Batenburg. “Toen we
deze plek gingen bezichtigen, zagen we dat de Oude Kerk Zeist dichtbij stond. In
onze visie was dat belangrijk: we wilden graag met een lokale gemeente
samenwerken. We hebben daarom van meet af aan contact gehad met de
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hervormde wijkgemeente Pniél, die in de Oude Kerk kerkt. We hebben met hen
gesproken over de mogelijkheden om gebruik te maken van de kerk en de
bijgebouwen. Ook de Protestantse Gemeente Zeist, waar de wijkgemeente Pniél
onder valt, is daar bij betrokken.”

Van den Boogaart vult aan: “We zijn dankbaar voor hun bereidheid om samen te
werken. De combinatie van de Arendsburg met de ruimten van de Oude Kerk biedt
ons mogelijkheden die we op onze huidige locaties niet hebben. Zo krijgen we
ruimte om gemeenteleden gastvrij te ontvangen en iets te laten proeven van de
bevlogenheid van missionaire werkers in Nederland en in het buitenland.”

Gebed

Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw ook een plek van gebed en gastvrijheid
wordt. “Het krijgt een kapel waar we dagelijks met elkaar het gebed voor de
wereld en Nederland gaande houden”, vertelt Batenburg. “Daar kunnen wellicht
ook mensen uit Zeist bij aanhaken. Achter het gebouw zijn nu veel
parkeerplaatsen. Die ruimte gaan we omvormen tot een tuin die misschien ook
breder toegankelijk is voor bijvoorbeeld een kopje koffie. We zien ernaar uit wat
deze plek ons gaat brengen.”

Eigenheid behouden

De beide organisaties hopen dat het Huis van Zending eerste helft 2026 klaar is om
betrokken te worden. Hoewel GZB en IZB een kantoorgebouw gaan delen, ligt er
geen fusie in het verschiet. Van den Boogaart: “We blijven afzonderlijke
organisaties, met een eigen logo en een eigen gezicht, op een plek waar we nauw
samenwerken om zending in Nederland en wereldwijd een stap verder te helpen.
Er wordt dagelijks met elkaar gewerkt, maar we blijven twee verschillende
organisaties met elk een eigen focus.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn van den Boogaart,
directeur GZB (0343-512444).
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Van de Struunders

De zomer staat voor de deur. Als Struunders nemen we deze periode bewust rust,
maar we blijven elkaar graag ontmoeten. Voor het kernteam plannen we een
bezinnende teamtijd en op 25 augustus is er weer een gezellige Picknick & Meer,
voor alle medestruunders. De volgende activiteiten brengen we graag nog even bij
je onder de aandacht:

Struuntoavel: een vast moment voor ontmoeting

ledere maandagochtend zitten we van 10.00 tot 12.00 uur in het MFC. ledereen is
welkom voor koffie, een praatje en een luisterend oor. Een waardevolle plek van
ontmoeting in het hart van het dorp.

Vakantie Bijbel Feest: jij bent goud!

Na het succes van vorig jaar organiseren we dit jaar opnieuw een Vakantie Bijbel
Feest, op 15 en 16 juli. Dit jaar zelfs met een extra avond voor tieners! Achter de
schermen werkt een enthousiast team van acht mensen al maanden aan de
voorbereidingen. Het thema is: jij bent goud! We mogen leren dat God ons
allemaal even waardevol vindt en opnieuw horen dat God van ons houdt.

Wil jij helpen deze boodschap over te brengen? We zoeken nog mensen voor de
kinderbegeleiding, oppas, catering of om voor het team te bidden. Mail dan even
naar info@struunders-siddeburen.nl

Even voorstellen..

Begin van dit jaar (2025) hebben Laurens en ik ons aangesloten bij de Struunders,
omdat wij ons kunnen vinden in waar de Struunders voor staan: vanuit het geloof
omzien naar elkaar en samen verbinding zoeken in het dorp.

Ik luister graag naar muziek, waaronder veel Christelijke muziek.

De volgende tekst van het lied ‘Zo zijn onze manieren’ van de band Trinity (tip)
sluit, in mijn optiek, goed aan bij de Struunders en hoe wij in het dorp zichtbaar
willen zijn:
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‘Kom maar langs met wat je dwars zit, blijven praten, blijven praten.
Even bidden en een knuffel, aan de Vader overlaten

Altijd zien wij in de ander een stukje van onszelf

Aan het einde van de lijn, weten we dat we samen sterker zijn

Dit is wat we willen zijn, zo zijn onze manieren.
In alles wat we doen de hemel dichterbij
Zo zijn onze manieren.’

Toen Laurens en ik (Marieke) ons aansloten bij de Struunders hadden we niet
verwacht in september 2025 Siddeburen te verlaten en in plaats van ons voor te
stellen, nemen we dus afscheid. Een afscheid dat dubbel voelt, omdat we ons in
Siddeburen bij de kerk en zeker ook bij de Struunders erg thuis hebben gevoeld.
We hopen en blijven bidden voor Siddeburen, voor beide gemeentes en voor de
Struunders. Dat er wegen gevonden mogen worden om samen op te gaan en
bruggen worden gebouwd bij verschillen. En ten slotte wensen we jullie toe, dat
jullie je altijd gedragen mogen voelen door onze God.

Planning derde kwartaal
Wees welkom en zegt het voort!

15 en 16 juli Vakantiebijbelfeest
25 aug. Picknick en Meer

19 sept. Filmavond

29 sept. Maaltijd en Meer

Houd voor de overige data de website en facebook in de gaten!

Onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan aan via een mailtje naar
info@struunders-siddeburen.nl
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De Struunders in actie! Struunder Gerco toont een lopend
Tuinproject in Hellum via vuurtje tijdens Strunen op school
Stichting Present over Pinksteren

De bingo met Stichting Present Opbouwen tijdens de garagesale:
was wederom een succes koffie en thee bij de kerk
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Afsluitend samen zingen tijdens
de open dag op 18 mei

Gedicht

Eris een land waar ‘t altijd zomer is
een land met altijd durend groen.
Dit is het land waar ‘t heerlijk toeven is
in ‘t heerlijk zonnige seizoen.

De bomen staan er altijd rijk in blad
en bloemen tonen vol hun pracht.
Daar middenin vindt men de gouden stad
zo mooi door niemand ooit verwacht.

De waterbronnen die er rijkelijk zijn
met water dat het groen bevloeit.
Maken het aangezicht tot een groot festijn
en zorgen dat het weelderig groeit.

Dit droomland mogen wij eens binnengaan
met ruimte en met heerlijkheid.
Dit wordt een thuisland van een blij bestaan
beloofd en door Gods hand bereid.

J.A. van Tricht



Opbrengst collecten

Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op
bankrekening:
NL18 RABO 0359 0032 30 of
NL66 INGB 0000 9653 40
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen.

Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag
overmaken op bankrekening:
NL77 RABO 0359 0151 66 of
NL23 INGB 0001 2779 69
t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen.

Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten.
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Collecten:

23/03
06/04
12/04
18/04

20/04

20/04
27/04
27/04
04/05

04/05
11/05

11/05
18/05

18/05
25/05

25/05
29/05

01/06
01/06
08/06

Ufkenshuis
Struunmiddag
Passion
Avondmaalscollecte
Diaconie

Kerk
Paascollecte
Diaconie

Kerk

Tjuchem
Fonds Instandh.Pred.plaats
Tjuchem
M.A.F.
Diaconie

Kerk

Tjuchem

Kerk

Diaconie

Kerk

Tjuchem

Kerk

Diaconie

Kerk

Tjuchem

Kerk

Diaconie

Kerk

Tjuchem

Kerk

Diaconie

Kerk

Fonds Instandh.Pred.plaats
Tjuchem

1.Z.B.
Diaconie

Kerk

aodh dh dh dh dh dh A dh dh dh A dh dh dh dh dh dh @ dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh h dh dh dh th b

38,75
228,90
336,60

63,70

34,85

44,10

59,50

52,60

77,60
124,75
168,90

95,00

90,50

37,80

43,90

78,70

42,00

31,05

30,20

76,15
131,45
121,95
145,65

99,50

41,50

30,00

32,00
132,65

34,55

31,25

33,91
141,36
119,50

45,75

34,40

36,25
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08/06  Tjuchem

Collecten via GIVT:
Via de bank: 06/04

13/04

18/04

20/04

27/04

04/05

11/05

18/05

25/05

36

Kerk (U)
Diaconie
Kerk
Tjuchem
Kerk (U)
Diaconie
Kerk
Avondmaal
Diaconie
Kerk
Paascollecte (U)
Diaconie
Kerk
Tjuchem
F.I.P.
Tjuchem
M.A.F.
Diaconie
Kerk
Kerk (U)
Diaconie
Kerk
Tjuchem
Kerk (U)
Diaconie
Kerk
Kerk (U)
Diaconie
Kerk

ay @ dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh th dh

76,70

14,50
44,50
13,50
2,50
9,00
5,50
5,50
25,00
19,50
13,50
30,83
27,83
21,83
2,50
60,00
2,50
24,00
24,00
16,00
13,50
12,50
11,50
2,50
8,00
5,50
5,50
11,00
7,50
6,50



Giften:

voor de avonddiensten in Tjuchem:

via de bank 3 X € 25,00 = € 75,00
1 X € 50,00 = € 50,00
1 X € 55,00 = € 55,00
1 X € 100,00 = € 300,00

voor de collecten:

via de bank: 1 X € 100,00 = € 100,00
1 1.Z.B. € 25,00
2 X F.I.P. (15,00) € 30,00

voor de Struunders:

via de bank: 2 X € 15,00 = € 30,00

voor de Klepel:

via de bank: 1 X € 25,00 = € 25,00

voor de kerk:

via de bank 1 X € 81,00 = € 81,00

ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK!
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Kerkelijke adressen

Hervormde Kerk Siddeburen

Hoofdweg 124, Siddeburen

Het kosterschap wordt door vrijwilligers van
de kerk gedaan.

Hervormde Kapel Tjuchem
Hoofdweg 37, Tjuchem

Koster:
H.B. Bierma

Tel. 0598 432672

Kiekendief 25, 9628 ET Siddeburen

Gebouw De Viskenij

Viskenijlaan 2, 9628 AZ Siddeburen Tel. 06 — 25287988
E-mail: viskenij@gmail.com
Het gebouw wordt door het Contactpersoon binnen het bestuur:
stichtingsbestuur De Viskenij Mw. T. Langeveld
beheert. Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen

Beschikbaar voor diverse activiteiten:

DE VISKENU

Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld:
- het vieren van een verjaardag
- het houden van een spelavond
- het geven van een receptie in besloten kring

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven:

Stichtingsbestuur De Viskenij
Tel. 06-25287988
E-mail: viskenij@gmail.com
Contactpersoon mw. T. Langeveld
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KERKELIJKE ADRESSEN

Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters:
e NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen
e NL66 INGB 0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen

Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00.
Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde

bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk
soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig

mogelijk bij u worden thuis bezorgd.

Bankrekeningen Diaconie:
e NL77 RABO 0359 0151 66 t.n.v. Diaconie
e NL23INGB 0001277969 t.n.v. Diaconie

Overige bankrekeningen:
e NL59 RABO 0344582957 Stichting De Viskenij, Siddeburen.
e NL68 RABO 0359414095 St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem.
e NL70INGB 0003 4632 12 Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel
e NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

Voorzitters:

R. Bosker-Jager Tel. 06 83596896
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen

I. Keijzer-Boekestijn Tel. 06 22293279
Oudeweg 95, Siddeburen

Secretaresse:

J. Oostland - Meijer Tel. 0598 431800

Oudeweg 73, Siddeburen
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