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Volgende inleverdata:
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Overwegen - Wat is biddag voor gewas en arbeid?

Biddag voor gewas en arbeid is een jaarlijkse Nederlandse christelijke feestdag
waarop gebeden wordt om zegen voor werk, oogst en welzijn.

Veel protestantse gemeenten vieren in het voorjaar op de tweede woensdag in
maart biddag voor gewas en arbeid, ook wel kortweg biddag genaamd. Biddag is
een Nederlandse christelijke feestdag in de protestantse traditie, die verbonden is
met de dankdag voor gewas en arbeid in het najaar.

In 2026 valt biddag op 11 maart, hoewel sommige plaatsen en gebieden bid- en
dankdag op afwijkende data vieren. In veel kerkelijke gemeenten die zich
verbonden weten met de hervormde/gereformeerde traditie worden op biddag
een of meerdere erediensten gevierd.

Sommigen nemen een hele dag vrij van hun werk om deze diensten bij te wonen,
andere nemen ’s avonds na hun werk deel aan een dienst. Overige gemeenten
vieren op de zondag die volgt op biddag een speciale gebedsdienst, waarin de
nadruk ligt op bidden en danken. Maar wat wordt er eigenlijk gevierd en beleden
op biddag? En waar komt biddag vandaan?

De oorsprong van biddag

Het vieren van bid- en dankdag heeft zijn oorsprong in de middeleeuwse
bededagen. De zogenaamde quatertemper- en kruisdagen (rogationes minores of
litaniae minores) worden als de voorlopers van de Nederlands-protestantse bid- en
dankdag beschouwd. Dit waren dagen van bezinning, gebed, vasten en
boetedoening, aan het begin van elk van de vier seizoenen (quatertemperdagen)
en in tijden van nood en gevaar (kruisdagen).

Tijdens de kruisdagen was het gebruikelijk om te bidden om Gods zegen voor de
vruchten van de aarde in een processie (openbare belijdenis van het geloof in een
plechtige rituele optocht), waarbij de priester met een kruis door de velden trok.
Toen vanaf de zestiende eeuw de Reformatie vorderde, heeft een deel van de
reformatorische kerken in Nederland de traditie van de bededagen overgenomen.
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Lokale tradities rondom biddag

Op de Synode van Dordrecht (1618-1619) is besloten dat er in tijden van oorlog,
honger en andere rampen zoals watersnood massaal gebeden en gedankt zou
worden. De overheid kondigde aan wanneer een bid- of dankdag gehouden werd.
Gedurende de zeventiende eeuw werd in Overijssel een vaste dag om te danken
ingesteld. Naarmate de samenleving in de negentiende eeuw steeds meer
industrialiseerde, veranderde ook de liturgische praktijk van de dankdag voor
gewas naar een dankdag voor gewas én arbeid. Daarnaast werd tegenover
dankdag in het najaar ook een vaste dag om te bidden in het voorjaar ingesteld.

Tot op heden wordt er op bid- en dankdag gebeden en gedankt voor Gods zegen
voor de oogst en het werk, hoewel er in de hedendaagse postindustriéle
samenleving ook meer in het algemeen wordt stilgestaan bij het welzijn van de
familie en gemeente, de economie en de (politieke) ontwikkelingen in de wereld.
Tegenwoordig worden bid- en dankdag voor gewas en arbeid landelijk op
respectievelijk de tweede woensdag in maart en de eerste woensdag in november
gevierd, hoewel plaatselijke en provinciale gebruiken hiervan kunnen afwijken.

Hoe vieren mensen biddag vandaag?

Het vieren van biddag is God vragen om Zijn zegen voor jouw leven en werk, en dat
van anderen. Je belijdt op deze dag dat Hij de bron van al het goede in de wereld is,
en dat wij mensen afhankelijk zijn van Zijn genade. Het is zodoende ook een
moment van bewustwording. Je getuigt op bid- (en dankdag) van Zijn genade, door
stil te staan bij de goede dingen die Hij je heeft gegeven in je persoonlijke leven en
aan deze wereld, waarvoor wij mensen dankbaar mogen zijn.

Je vraagt God in je gebed om ook in het komende jaar weer Zijn genade te
schenken aan deze wereld. Maar je herkent daarnaast ook dat bijvoorbeeld de
welvaart en veiligheid van de samenleving waarin je leeft niet vanzelfsprekend zijn,
en niet op alle plaatsen in de wereld in gelijke mate gegeven zijn. Velen in deze
wereld leven in armoede en onzekerheid en ervaren onrecht, en je vraagt God in je
gebed op biddag daarom ook om gerechtigheid voor allen in deze wereld en
voorspoed voor de minderbedeelden.



Veel kerkelijke gemeenten organiseren in de periode van bid- en dankdag daarom
ook acties waarbij gaven gegeven kunnen worden ten nutte van de
minderbedeelden of mensen die onrecht ondervinden. Dit kan bijvoorbeeld in de
vorm van het doneren van kleding, voedsel of andere goederen, of door een
financiéle bijdrage te geven ten behoeve van een goed doel.

Ook hierdoor kun je getuigen van Zijn genade, omdat Hij je in staat heeft gesteld
als welvarend mens te kunnen geven aan anderen. Daar waar mensen barmhartig
zijn en liefde naar elkaar tonen wordt immers het Koninkrijk van God zichtbaar. Bid
daarom op biddag én op alle andere dagen in het jaar om Gods zegen en genade
voor allen in deze wereld.

Bron: www.protestantsekerk.nl/verdieping/biddag-vieren-in-de-protestantse-kerk-
in-nederland

Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je
vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om

il contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op "t Hof / Viskenijlaan 4 9628 AZ Siddeburen / 0598-722109 / 06-
27138435 / cgopthof@outlook.com




Kerkdiensten
Maart

Zondag 1 maart:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 8 maart:

collecte bestemd voor:

09.30 uur ds. F. Pierik - Drachten
Kerk

ds. C.G. Op 't Hof
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur ds. C.G. Op 't Hof
Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de viskenij

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Woensdag 11 maart:

19.00 uur ds. G.J. Otter - Sellingen
Kerkenwerk Tjuchem

19.00 uur ds. C.G. Op "t Hof

Biddag, gezamenlijke dienst in het MFC

Zondag 15 maart:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 22 maart:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

Zondag 29 maart:

collecte bestemd voor:

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

9.30 uur ds. D. Hoolwerf - Ede
M.A.F.

19.00 uur ds. W. v. Weelden - Dordrecht
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur ds. C.G. Op 't Hof
Fonds Instandhouding Predikantsplaats

19.00 uur ds. J. A. v.d. Berg - Bedum
Kerkenwerk Tjuchem

09.30 uur ds. C.N. v. Dis - Nieuwegein
Kerk

19.00 uur ds. C.N. v. Dis - Nieuwegein
Kerkenwerk Tjuchem



Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf

Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken?
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de
gewenste dienst.

Oppas

Op 1 en 29 maart is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken
van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen
met Marjan, 0598-431555/06-23509480.

Kerkdiensten Tjuchem

Elke zondagavond is er om 19.00u een leerzame kerkdienst in
Tjuchem. Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze
eigen predikant voor. Als onze eigen predikant voorgaat
bespreken we de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Op de
laatste zondagavond van de maand, 22 maart, is er
koffiedrinken na de dienst. Elke zondagavond van harte
welkom in de kapel aan Hoofdweg 37 in Tjuchem.

Samenkomsten in het Ufkenshuis
In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een
kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis
alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het
Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen,
kunnen terecht in Tjuchem.
e Zondagavond 1 maart is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
protestantse gemeente Siddeburen
e Zondagavond 15 maart is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
hervormde gemeente Siddeburen
e Zondagavond 29 maart is de dienst onder verantwoordelijkheid van de
Nederlandse gereformeerde kerk Schildwolde



Samenkomsten

Biddag voor gewas en arbeid 11 maart

Elke tweede woensdag van maart is de nationale biddag voor gewas en arbeid. Een
dag in het begin van de meteorologische lente om God te bidden om zegen voor
het nieuwe seizoen. 's Avonds om 19.00 uur hebben we een gezamenlijke
kerkdienst met de protestantse gemeente waarin gebed centraal staat. Locatie:
MFC Siddeburen, Oudeweg 70.

Samen bidden maandagavond 2 maart

Elke eerste maandagavond van de maand is er . ‘
gebedsbijeenkomst. Deze gebedsbijeenkomsten worden

georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Siddeburen en hebben bewust een
interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een kerk bent aangesloten, bent u van
harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, net wat
voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook wat gezongen worden en uit de Bijbel
gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje voor uit. Weet u welkom om te
luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig vindt, biedt dit misschien een
mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet aanwezig bent, kunt u ook vooraf
onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. De avond begint om 19.30 uur in
de Viskenij. Van harte welkom.

Vespers in de veertigdagentijd
De veertigdagentijd zijn de weken voor Pasen waarin we stilstaan bij de betekenis
van het lijden en sterven van Jezus. De kleur van het kerkelijk jaar is paars, de kleur
van inkeer en bezinning. ledere woensdagavond is er dan een vesper
georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Siddeburen. Een korte en sobere
viering van een klein halfuur om ook door de week een moment te hebben van
aandacht en bezinning. We lezen een Psalm en een ander gedeelte uit de Bijbel, er
is een moment van stilte, we bidden en we zingen. De vespers beginnen om 19.00
uur en worden dit jaar gehouden in het MFC, Oudeweg 70 Siddeburen. ledereen is
van harte welkom. U komt toch ook?

e 4 maart, 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid en is er een

gezamenlijke kerkdienst in het MFC, 18 maart, 25 maart.



Kids Bijbel Club 29 maart

Elke laatste zondag van de maand is er om 11.00 uur Kids Bijbel Club in de Viskenij.
De Kids Bijbel Club (voorheen zondagsschool) wordt gegeven vanuit de
gezamenlijke kerken. Op 29 maart gaat het

over Jezus die bidt. Alle kinderen in de (ids\\ /
basisschoolleeftijd, niet-kerkelijk en lljllel Gmb
kerkelijk, zijn van harte welkom! Dus e do Vi st _
nodig je kinderen, kleinkinderen of R— 3 ‘
buurkinderen gerust uit om mee te doen. wwier sancn

20+groep 4 en 18 maart

Elke veertien dagen op woensdagavond komen twintigers en
dertigers bij elkaar in de Viskenij om met elkaar in gesprek te
gaan over het leven, geloven en de Bijbel. Ben jij
twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te doen. Of
weet je iemand? Nodig diegene uit. Woensdagavond 4
maart om halfacht in de Viskenij. Woensdagavond 18 maart
is het vanwege de gemeenteraadsverkiezingen bij een van
de deelnemers thuis.

Groeigroep 25 maart

Elke veertien dagen op woensdagavond is er ‘groeigroep’. De
groeigroep is er voor iedereen, jong en oud, om ons te helpen
groeien in verbondenheid met God en met elkaar. We lezen een
Bijbelgedeelte en gaan daarover met elkaar met behulp van
gespreksvragen in gesprek. Van harte welkom! 19.30u in de
Viskenij. Liever eerst meer weten? Neem dan even contact op
met de predikant.
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Doopouderavond 26 maart

Op donderdagavond 26 maart komen ouders uit
Siddeburen van diverse kerken die recent hun kindje ten
doop hebben gehouden bij elkaar om ervaringen uit te
wisselen en met elkaar te spreken over geloofsopvoeding.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een boekje van de HGJB:
‘Voorleven. In gesprek over opvoeden en geloven’. Wil je S S e
ook meedoen? Dat kan gerust, meld je even aan bij de

predikant.

Zaterdagavond 28 maart komt The Passion naar Siddeburen

Kom naar The Passion en beleef het meeslepende verhaal van Jezus zoals je het
nog nooit hebt ervaren! Laat je meevoeren door de mooiste Nederlandstalige
popnummers, die perfect de emoties vangen. Aangrijpende scénes en
hartverwarmende muziek vertellen het verhaal van liefde en verraad, hoop en
opoffering, geinspireerd door The Passion zoals je die van tv kent. Het HARTstee-
gezelschap — bestaande uit 4 professionals en 10 gepassioneerde amateurzangers
— brengt dit tijdloze verhaal van Jezus, Petrus, moeder Maria en ook Maria
Magdalena. Weer heel anders dan vorig jaar. Laat je raken en inspireren! The
Passion wordt in het Nederlands opgevoerd, maar alle spelers en zangers zijn
Grunnegers. Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door beide kerken en de
Struunders. De toegang is gratis. Er staat een collectebus voor een vrije gift. Neem
uw familieleden/buren/vrienden mee!
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the passi©On

THEATRAAL CONCERT

28 MAART OM 20.00 UUR
MFC SIDDEBUREN

Inloop vanaf 19.30 uur
Gratis toegang, vrijwillige bijdrage bij uitgang

St. HARTstee in Harkstede




Prikbord

Bloemengroet

18-1-2026 Dhr. K. Bakker Kerklaan
25-1-2026 Mevr. Schaapherder Schoollaan
1-2-2026 Jolanda te Velde nieuwe organiste
8-2-2026 Dhr. Schilthuis Veenweg
15-2-2026 Bert Smit nieuwe organist

Verjaardagen en huwelijksjubilea

03 mrt. Mevr. H.H. Tammenga-Smit 84 jaar
Eideweg 21, 9628 AN Siddeburen

05 mrt. Mevr. J. Spakman-Wildeboer 86 jaar
Kerklaan 10, 9628 AV Siddeburen

07 mrt. Mevr. A. Brons-Boven 82 jaar
De Eiken 10, 9945 VA Wagenborgen

15 mrt. Dhr. F.M. Boerema 81 jaar
Hoofdweg 59, 9627 PB Hellum

16 mrt. Mevr. A. Maarhuis-Misker 76 jaar
Noorderholt 18, 9628 BW Siddeburen

26 mrt. Dhr. K. Bakker 82 jaar
Kerklaan 5, 9628 AT Siddeburen

-~
" VAN HARTE GEFELICITEERD!

./




Gemeenteleden die elders verblijven

Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, 't Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.

Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl.
Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, Zwet 9,
9932 AA Delfzijl.

Bedankjes

Na het verlies van onze lieve moeder, Ellie Koops, hebben we veel medeleven
mogen ontvangen.
De kaarten, bloemen, gebeden en woorden van troost hebben ons enorm goed
gedaan en ons geholpen dit verdriet te dragen.
We zijn dankbaar voor de liefde en steun die we hebben ervaren.

Tea
Jan Roelf en Brad

Denkt u eraan berichten, bijvoorbeeld een dankwoord, verhuizing, etc. door te
geven? Post u een bericht over een ander? Stem dit dan even met de betreffende
persoon af. De verjaardagen worden vooralsnog bij de redactie aangeleverd aan de
hand van de ledenadministratie. Op dit moment komen er in onze
ledenadministratie 77 gemeenteleden voor die in 2026 75 jaar of ouder worden. Er
zijn gemeenteleden die te kennen hebben gegeven dat ze niet met hun verjaardag
in de Klepel vermeld willen worden. Mocht u hiervan spijt hebben dan horen wij dit
graag en wordt u weer in de Klepel vermeld.
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Vanuit de kerkenraad
Collectedoelen voor biddag

De dienst wordt gehouden bij Protestantse Gemeente.
De eerste collecte is bestemd voor het werelddiakonaat.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk

De derde collecte is bestemd voor de bloemen.

Thema voor het werelddiakonaat is:

“Met zusters werken aan gezond eten”

In Rwanda leren zuster-diakonessen arme gezinnen hoe ze zo efficiént mogelijk
voedsel kunnen verbouwen en samen kunnen sparen en investeren. Sommigen
gaan kleinvee houden.

De zusters begeleiden moeders intensief, zodat ondervoeding stopt en kinderen
naar school kunnen.

Bijdrage de Klepel
U ontvangt van ons 10 x per jaar ‘De Klepel’ thuis.

Omdat wij worden geconfronteerd met steeds stijgende drukkosten, zijn wij
genoodzaakt om met ingang van 2026 over te gaan naar een vaste minimale
bijdrage van € 20,- per jaar voor mensen die de papieren versie van De Klepel graag
blijven ontvangen. Meer bijdragen mag natuurlijk ook!

Wij willen u dan ook verzoeken om uiterlijk 1 april as. minimaal € 20,- over te
maken naar bankrekening NLI8RAB0O0359003230 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem.
Siddeburen onder vermelding van “bijdrage De Klepel 26” om ‘De Klepel’ thuis te
blijven ontvangen.

Vriendelijke groet,
Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem
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Verslag van de gehouden kerkenraadsvergadering op woensdag 14 januari 2026

Diaken Vriend is voorzitter en opent de vergadering met het lezen van Joz.1: 1-11
en een overdenking. Vervolgens gaat zij voor in gebed.

Bij toerusting gaat het over de voorbereiding op de prediking.

Vanuit de organisten is het verzoek gekomen om de bijzondere liederen in de
liturgie weg te laten aangezien de muziek hiervan heel moeilijk is te achterhalen. Er
zijn heel erg veel bundels en niet alle organisten beschikken over alle bundels.

De kerkenraad vindt het voor de gemeente belangrijk dat de mogelijkheid van een
lied buiten het liedboek blijft en besluit daarom aan de gastpredikanten te
verzoeken met het lied ook de muziek aan te leveren zodat de organisten hier zelf
niet meer naar hoeven te zoeken.

Er zijn nieuwe ambtsdragers benoemd.

De volgende gemeenteleden zijn verkozen als ambtsdrager:

e Dhr. A.H.A. Haveman, Singellaan 9 9628 AL Siddeburen, als ouderling

e Mw. J. Schilthuis-Teeuwen, Veenweg 20 9628 TN Siddeburen, als diaken

e Dhr. J.T.P. Tamminga, Geerlandweg 6 9628 TJ Siddeburen, als ouderling

o  Mw. G.I. van Weerden, Vloedweg 28 9628 BM Siddeburen, als ouderling
De volgende ambtsdragers zijn herkozen:

e Quderling-kerkrentmeester J.0. Bosman

e Diaken M. Kuipers-Boelens

e Quderling F.S.M. Langeveld
De bevestigingsdienst is vastgesteld op 8 maart a.s. Na afloop is er koffiedrinken in
de Viskenij. In dezelfde dienst nemen ouderling-kerkrentmeester G.B. Blaauw en
diaken A.T. Ruiter-Korf afscheid als ambtsdrager.

Vanuit de Struunders wordt gemeld dat komende vrijdag 16 januari het Struuncafé
start.

Vanuit de preekvoorziening worden diverse predikanten aan de preeklijst
toegevoegd.

De jaarrekening 2024 van het college van diakenen wordt vastgesteld evenals de
jaarrekening van het college van kerkrentmeesters.

Tot slot wordt gezongen Lied 326: 1 en 2 en wordt de vergadering door de predikant
afgesloten met dankgebed.
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Verslagen
Uitnodiging

Komt u ook naar de ontmoetingsmiddag van de Hervormde gemeente
Siddeburen, Tjuchem en Steendam?
ledereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee.
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten,
gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie.

&

Ontmoetingsmiddag
voor mannen en vrouwen
Siddeburer uchem e

Inloop vanaf 14.30 uur * Aanvang 15.00 uur * Locatie: De Viskenij

31 maart 2026

Paasviering. M.m.v. mw. Tineke Werkman, zij zal uitleg geven over de gebruiken
tijdens de Joodse Pesach viering.

Aansluitend is er een gezamenlijke broodmaaltijd. Kosten hiervoor zijn € 13,50
p.p. Bij voorkeur graag gepast betalen.

Als u wit deelnemen aan de maaltijd dan graag opgeven voor 25 maart bij Annie
Vriend (06-14103832), Ans Ruiter (0598-432173) of Ria Buursema (06-13010266)

Hartelijke groet namens de commissie,
Annie Vriend, Ans Ruiter,
Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers
Giften ontvangen voor de kapel in Tjuchem

15 december t/m 31 januari €20,00 (10 +10)

Alle gevers hartelijk bedankt
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Volleybaltoernooi Ring Ommelanden

Op zaterdag 14 februari werd het jaarlijks volleybaltoernooi van de Ring
Ommelanden gehouden. Dit jaar organiseerde de Hervormde gemeente Stedum-
Lellens-Wittewierum-Ten Post het toernooi en werd het gehouden in de Tiggelhal
in Ten Boer. Vanuit onze gemeente en de Struunders deed er natuurlijk ook een
team mee genaamd en hoe kan het ook anders: de Struunders. Helaas moesten wij
het wel zonder onze pionier en dominee Gerco doen want die deed dit jaar mee
met het team van dominees. Onze team bestond uit Femja, Dorine, Jakob, Irene,
Gerben en Klaasje. Arjan en Peter hielpen ons de eerste helft naar de finales. Ook
Eline en Frans reisden naar Ten Boer af om ons aan te moedigen!

In totaal hadden zich 14 teams opgegeven die onderverdeeld werden in drie
poules. De poulewedstrijden wisten wij met veel overtuiging en goede
communicatie te winnen. De organisatie had er dit jaar voor kozen om na de
poulewedstrijden plaatsingswedstrijden en finales te spelen. Wij plaatsten ons
rechtstreeks voor de kwartfinales. De eerste wedstrijd werden we flink
aangemoedigd door onze eigen dominee. Helaas had dit niet de juiste invloed op
ons en verloren we deze wedstrijd. Daardoor stond ons een wedstrijd tegen onze
dominee te wachten. Deze wonnen we vol overtuiging, ondanks iemand in het
team van de dominees die ons probeerde af te leiden... Ook de wedstrijd erna was
voor ons.

We mochten gaan strijden voor de 3% plek. Om de 3% plek te bemachtigen
moesten we het weer opnemen tegen het team waar we in de kwartfinales van
verloren. Helaas lukte het ons deze keer ook niet van ze te winnen. Wij zijn
uiteindelijk 4% geworden. Een zeer goede prestatie. Het was een sportieve en
gezellige avond!
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Het team ‘De Struunders’ na drie wedstrijden te hebben gewonnen.
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Overig

Word Donateur van De Viskenij — Doneer je Poiesz Spaarkaart!
Samen maken we het verschil! Bij De Viskenij zetten we ons elke dag in om een
warme plek te bieden waar mensen elkaar ontmoeten, genieten van gezelligheid
en samenbouwen aan een sterke gemeenschap. Maar dat kunnen we niet alleen —
daar hebben we jouw hulp bij nodig!
Hoe kun jij helpen? Heel eenvoudig: doneer je Poiesz spaarkaart!
Met jouw spaarkaart steun je De Viskenij zonder dat het jou extra kost. Elke
gespaarde punt brengt ons dichter bij nieuwe mogelijkheden: van activiteiten voor
jong en oud tot het verbeteren van onze voorzieningen.
Waarom jouw bijdrage telt
e Direct impact: Elke gedoneerde spaarkaart levert waardevolle punten op
die wij omzetten in middelen voor onze projecten.
e Samen sterk: Hoe meer kaarten, hoe groter het verschil dat we samen
maken.
¢ Lokaal en betrokken: Jouw steun blijft in de buurt en komt ten goede aan
jouw gemeenschap.

Zo werkt het
1. Spaar je punten bij Poiesz.
2. Doneer je spaarkaart in de (brieven) bus bij De Viskenij.
3. Geniet van het gevoel dat je écht iets bijdraagt!

Doneer vandaag nog jouw Poiesz spaarkaart!

Als je je naam op de spaarkaart zet die je in de bus gooit, word je
“spaarkaartdonateur” en ontvang je ook 1x per jaar het jaarverslag van Stichting de
Viskenij.

Maar natuurlijk mag je ook anoniem doneren.

Jouw kleine gebaar maakt een groot verschil.

Doe mee en help ons om De Viskenij nog mooier en gezelliger te maken. Samen

zorgen we voor een plek waar iedereen zich thuis voelt!

Stichtingsbestuur de Viskenij
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Puur voordeel. Puur

Daarmee kun je voor cadeaus sparen,
maar je kunt met je volle spaarkaart
ook gebouw de Viskenij steunen.

Je volle spaarkaart kun je daarvoor
deponeren in de bus in de Viskenij.
Alvast heel hartelijk dank.




Het speelcafé: een zegen voor de buurt

In Engeland openen wekelijks duizenden kerken hun deuren voor jonge ouders en
peuters in zogeheten ‘moms and toddler groups’. De IZB verkent de mogelijkheden
voor Nederlandse kerken en missionaire plekken in de nieuwe brochure ‘Speelcafé
- Spelend dichterbij’.

Veel kerken hebben wel een crécheruimte die alleen op zondagochtend wordt
gebruikt. Waarom zou je die doordeweeks niet openstellen voor gezinnen uit de
buurt? Nelleke Rebel, codrdinator bij IZB-Impact, beschrijft in de brochure
verschillende mogelijkheden om als kerk of pioniersplek een speelcafé te starten.
‘Het speelcafé is niet ingewikkeld om te organiseren’, zegt ze. ‘De kern is dat het
gericht is op kinderen én hun ouders. Het is dus geen kinderclub, maar een plek
waar je relaties op kunt bouwen, waar een community ontstaat en waar je tot
rijkere contacten komt.’

Vriendschappen

De brochure is bedoeld voor kerken die het Evangelie graag handen en voeten
willen geven en iets willen doen om het sociale weefsel in de buurt te versterken.
‘Er kunnen vriendschappen ontstaan en gesprekken over geloof’, zegt Rebel. Engels
onderzoek toont aan dat dit daadwerkelijk gebeurt. ‘De kern is dat je als kerk
dienstbaar wilt zijn en een brug wilt slaan met de buurt. Die afstand kan heel groot
zijn. Mensen die op zondag niet naar de kerk komen, kun je doordeweeks zegenen
met dit speelcafé, of ze nu betrokken raken bij de kerk of niet.’

Praktijkverhalen

Waarom zou je een speelcafé opzetten, en zo ja, hoe kun je dat aanpakken? De
brochure deelt praktijkverhalen van pioniersplekken en kerken uit Rotterdam-Zuid,
Overschie en Warmond. ‘Je kunt een eenvoudige structuur aanhouden, waarbij de
kleintjes eerst een halfuurtje spelen terwijl de ouders kletsen, daarna samen iets
drinken aan tafel en ten slotte weer een halfuurtje spelen. Je kunt dit concept
uitbreiden met een voorleesmomentje, knutselen of koekjes bakken, maar dat
hoeft natuurlijk niet.’

De brochure is te bestellen en digitaal in te zien via www.izb.nl/speelcafe

Voor meer informatie over de brochure of het aanvragen van een digitaal of
papieren exemplaar kunt u mailen naar: impact@izb.nl. Nelleke Rebel is
beschikbaar voor interviews via impact@izb.nl of 033-4611949.
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Kom op adem in De Herberg

Als je rouwt

God is dichtbij mensen met een groot verdriet, zegt Psalm 34. In april organiseert PDC
De Herberg driedaagse bijeenkomsten voor mensen die leven met verlies. Vind troost
en laat je bemoedigen door een mooi programma dat bestaat uit (groeps)gesprekken,
Bijbelstudie, rustmomenten en creatieve verwerking.

Als je moe bent

Voor wie last heeft van onrust en vermoeidheid, organiseert De Herberg ook een
driedaagse, verdeeld over drie vrijdagen in april en mei. Het programma gaat over
‘leven in balans’. Hoe vind je rust en evenwicht in een onrustig en opgejaagd bestaan?
Het programma bestaat uit Bijbelstudies, groepsgesprekken en, natuurlijk,
rustmomenten.

Wanneer?

Kom-op-adem ‘Leven met verlies’: nog enkele plaatsen van 13 — 15 april 2026
(8-10 april is vol)

Kom-op-adem ‘In balans’: 17 april, 8 mei en 29 mei 2026

Meer informatie: pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij, of mail
komopadem@pdcdeherberg.nl

Maak kennis met De Herberg

Welkom bij het voorjaarsarrangement van De Herberg: een wandeling op landgoed
Mariéndaal gevolgd door een concert met Marjolein de Wit en Martin Zonnenberg.
Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met De Herberg, maar ook een
fijne dag uit met vrienden of familie. Koffie en thee staan klaar in De Herberg om
11.00 uur. Het concert begint om 14.30 uur.

Aanmelden: concerten@pdcdeherberg.nl

Kosten: € 35,00 voor het volledige arrangement, inclusief lunch en concert.

€ 17,50 voor alleen het concert. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het
werk van Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg.

Meer informatie: pdcdeherberg.nl/voorjaarsconcert-21-maart.

Adres: PDC De Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.
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Uitnodiging regio-ochtend 1ZB
Groningen

‘Vindplaat sen van vreugde’

Veel kerken bestaan al jaren. Maar hoe vindt de gemeente aansluiting bij
buitenkerkelijken, randkerkelijken en toekomstige generaties?Gelukkig hangt
de toekomst van de kerk niet af van de dominee of de kerkenraad. God gaat
door. Op allerlei plaatsen in en rondom de kerk zijn vindplaat sen van vreugde.
Laat je inspireren.

Rik Mager, bij de 1ZB werkzaam als predikant missionaire toerusting, bespreekt
ter inleiding over de vreugde van mensen die Jezus ontmoeten (Lukas 24:32):

‘ “Was ons hart niet brandend in ons,
toen Hij onderweg tot ons sprak”

Nade inleiding is er keuze uit een van de keuzeprogramma'’s:

Meer zielen, meer vreugd
De missionaire roeping
van de hele gemeente

Door Jaap van den Born

Hoe belangrijk is evangelisatie
voor jouw gemeente?Als je ernaar
zou vragen, zal (bijna) iedereen je
zeggen dat het inderdaad goed
isom het goede nieuws met
anderen te delen.

In de praktijk merk je vaak dat

het missionaire werk enthousiast
wordt gedragen door een kleine
groep mensen. Hoe kan de

missie ietsworden van de hele
gemeente, waar iedereen op zijn/
haar eigen manier aan meedoet?
Daarover gaan we in gesprek. Ook
gaan we aan de slag met een paar
concrete ideeén.
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Gods liefde delen
Missionair zijn op het dorp
eninde wijk

Door ds. Gerco op ‘t Hof

Vaak lijken missionaire (pioniers)projecten
een zaak van de grote steden of de
Randstad, maar ook aan onze eigen regio
gaat secularisatie niet voorbij. Christenen
vinden het belangrijk om hun geloof te delen
-maar hoe je dat kan doen isvaak lastig.

Waar begin je alsje missionair actief wil zijn
alsgemeente, ambtsdrager of individuele
christen?Welke lessen van pionieren zijn
toepasbaar in een heel andere context?
Tijdensdit keuzeprogrammagaan we in
gesprek over de Missie van én voor God, over
luisteren naar je roeping en je context, en
dankbaar zijn voor de ‘kleine plekken’ waar
God werkt.

Samen spoorzoeken
Verrassende
Bijbelleeservaringen

Door ds. Jelle de Kok

De methode wordt kort
geintroduceerd en we lezen
samen, met aandacht, een
Bijbelgedeelte. Je stelt je eigen
vragen aan de tekst; waar

raakt dit mijn bestaan, wat
roept bevreemding op, waar
zit weerstand en wat begrijp

ik niet?Hiernadelen we de
leeservaringen met elkaar.

Laat je meenemen op een
verrassende ontdekkingstocht.
Deze leesvorm isbijvoorbeeld
bruikbaar alsvervolg op Alpha.



Ontmoeting

Onderlinge ontmoeting van werkersin de kerk is
een belangrijk onderdeel van het programma. Vanaf
12.15u praten we daarom nog even door onder het
genot van een lunch.

Het programmaricht zich met name op missionair
betrokken kerkenraads- en gemeenteleden, kerkelijk
werkersen predikanten.

Dinsdag 24 maart 2026

Gebouw De Viskenij (Viskenijlaan 2, Sddeburen)

« Vanaf 09.45 uur staat de koffie klaar, om 10.00 uur
start het programma.

* Het programmawordt om ca. 12.15 uur afgesloten

Aansluitend iser gelegenheid om de ontmoeting

voort te zetten bij de lunch.

Aanmelden kan viawww.izb.nl/agenda of gebruik QR-code:

Graag tot ziens!

Namensteam IZB,
Jaap van den Born

HIJ WAS ER AL
VOORDAT ER IETS
BESTOND EN ALLES

WAT BESTAAT,

IS ER DANKZIJ HEM.
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Kerkelijke adressen

Hervormde Kerk Siddeburen

Hoofdweg 124, Siddeburen

Het kosterschap wordt door vrijwilligers
van de kerk gedaan.

Hervormde Kapel Tjuchem
Hoofdweg 37, Tjuchem

Koster:
H.B. Bierma

Tel. 0598 432672

Kiekendief 25, 9628 ET Siddeburen

Gebouw De Viskenij
Viskenijlaan 2, 9628 AZ Siddeburen Tel. 06 — 25287988
E-mail: viskenij@gmail.com
Het gebouw wordt door het Contactpersoon binnen het bestuur:
stichtingsbestuur De Viskenij Mw. T. Langeveld
beheert Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen

Beschikbaar voor diverse activiteiten:

DE VISKENU

Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld:
- het vieren van een verjaardag
- het houden van een spelavond
- het geven van een receptie in besloten kring

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven:

Stichtingsbestuur De Viskenij
Tel. 06-25287988
E-mail: viskenij@gmail.com
Contactpersoon mw. T. Langeveld
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KERKELIJKE ADRESSEN

Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters:
e NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen
e NL66INGB 0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen

Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00.
Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde
bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk
soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig
mogelijk bij u worden thuis bezorgd.

Bankrekeningen Diaconie:
e NL77 RABO 0359 0151 66 t.n.v. Diaconie
e NL23INGB 00012779 69 t.n.v. Diaconie

Overige bankrekeningen:
e NL59 RABO 0344 5829 57 Stichting De Viskenij, Siddeburen.
e NL68 RABO 0359 414095 St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem.
e NL70INGB 0003 463212 Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel
e NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
Voorzitters:

R. Bosker-Jager Tel. 06 83596896

Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen

Eerstvolgende vergadering: 18 maart om 14.00 uur

Paasverhalen en gedichten door Mw.
A. v. Dijken uit Bedum
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