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Overwegen - Collecte: fooi of offer? 

 

Elke zondag gebeurt er veel in de kerk. Dat wordt niet elke keer uitgelegd. Maar 

waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? In het kerkblad hoop ik 

iedere keer een stukje van de eredienst uit te leggen. Zodat we heel bewust aan de 

eredienst kunnen deelnemen. Deze keer: de collecte. 

 

Hoort de collecte ook bij de eredienst? En waarom collecteren we eigenlijk? 

Misschien nooit over die vragen nagedacht, we doen het immers altijd al zo…  

Of misschien vraag je je dit al langer af, vind je het wat vreemd dat gedoe met geld 

in de kerk. Waarom is dat? 

 

God en geld is een combinatie waar ieder allerlei gedachten bij heeft.  

Jezus noemt geld een afgod (Matteüs 6:24), en in 1 Timoteüs 6 wordt geldzucht de 

wortel van alle kwaad genoemd… Geld kan dus een venijnig iets zijn. Maar rijkdom 

kan ook een zegen van God zijn. 

Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? 

 

Met de beste bedoelingen kunnen we soms denken: als we regelmatig een flinke 

duit in het kerkzakje doen, zal God ons wel positief gezind zijn. 

Maar zo werkt het niet. God is niet een God die steekpenningen aanneemt of om 

te kopen is (2 Kronieken 19:7). We kunnen God niet betalen, en dat hoeft ook niet! 

God wil ons juist leren dat Zijn genade voor ons gratis is! Ongeacht hoe arm of rijk 

je bent, hoe hoog of laag je positie is, Gods genade is te ontvangen door alle 

mensen. Daar hoeven we niet voor te betalen. In Jesaja 55 wordt dat mooi 

beschreven: ‘Kom, ook al heb je geen geld’! 

Laat dus het misverstand voor altijd uit de weg geruimd zijn dat je geld moet 

betalen om bij God te kunnen horen. 

 

Waarom zamelen we dan toch geld in zondags? 

Omdat we van de genade die we van God ontvangen hebben, graag delen met 

andere mensen. 

In 1 Korintiërs 16 en 2 Korintiërs 8 en 9 worden daar leerzame dingen over 

geschreven. De ene gemeente houdt een geldinzameling voor de andere 
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gemeente, omdat die het op dat moment niet breed heeft. Elke eerste dag van de 

week leggen ze wat geld apart, om daarmee anderen te kunnen helpen. “U bent in 

ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid 

leidt tot dankzegging aan God.” (2 Korintiërs 9:11) 

Je geeft dus niet aan de collecte om er iets mee te verdienen, maar om dankbaar 

en liefdevol te delen met anderen. En dat leidt tot dankzegging aan God. 

 

Hoeveel moet je geven? Nou er ‘moet’ niets, dat heb ik net al uitgelegd. Het is ook 

belangrijk om het naar verhouding te zien. Als je meer inkomen en bezit hebt, kun 

je meer weggeven. 

Je intentie is belangrijk. Als Jezus op een dag bij het offerblok in de tempel zit, ziet 

hij hoe rijken heel veel geven, en een arme vrouw maar twee muntjes. Op dat 

moment leert Hij Zijn discipelen een behartigenswaardige les: “Deze arme weduwe 

heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid.” 

Omdat zij maar zo weinig had. 

 

Is het je opgevallen dat de collecte altijd zo dicht mogelijk bij het gebed wordt 

gehouden? Bidden en geven gaan samen op. We bidden dat God de gaven zegent 

en inzet voor Zijn Koninkrijk. Dat bidden helpt ons ook om bewuster te geven, en 

het doel voor ogen te zien. 

Dan maakt geven blij! Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Door Gods 

genade. 

 

Ds. C.G. op ’t Hof 

 

Lied 365 

 

Wij dragen onze gaven, 

het werk van onze hand, 

het werk van onze dagen, 

de garven van het land, 

van wind en zon en regen 

tot eer van U, o God en Heer, 

halleluja! 
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De dagen alle zeven 

die staan in Mozes' wet, 

maar een staat er geschreven, 

die wordt opzij gezet 

ter wille van uw liefde 

tot eer van U, o God en Heer, 

halleluja! 

 

De vogels en de dieven 

die leven van de wind, 

maar wie er niet kan vliegen 

en wie de schoven bindt 

moet werken en geloven 

tot eer van U, o God en Heer, 

halleluja! 

 

Wij wijden U de schoven, 

wij wijden U het brood, 

want brood komt uit den hoge 

van bij de Here God, 

voor wie de halmen buigen 

tot eer van U, o God en Heer, 

halleluja! 

 

Wij brengen U de druiven, 

wij plengen U de wijn, 

die zal van U getuigen, 

die zal U eigen zijn, 

geheel en al U eigen 

tot eer van U, o God en Heer, 

halleluja! 

 

Het is en moet zo blijven 

de gave van uw hand, 
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al wat wij van U krijgen, 

de vruchten in de mand, 

de broden op de tafel 

tot eer van U, o God en Heer, 

halleluja! 

 

Gij hebt U zelf gegeven 

als zaad, voor ons ontkiemd, 

uw hart en ziel en zegen, 

Gij zijt het, die ons dient 

met vlees en bloed en leven 

o God en Heer, groot is uw eer, 

halleluja! 

 

Contact met de predikant 

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je 

vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om 

contact met me op te nemen: 

Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof / Viskenijlaan 4 9628 AZ Siddeburen / 0598-722109 / 06-

27138435 / cgopthof@outlook.com 

 

 

Samenkomsten in het Ufkenshuis 
 

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een 

kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis 

alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het 

Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, 

kunnen terecht in Tjuchem.  

 Zondagavond 9 november is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

protestantse gemeente Slochteren en de Woldkerken 

 Zondagavond 23 november is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 

hervormde kerk Siddeburen 
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Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem 
November 
 

Zondag 2 november:   09.30 uur ds. J.M. Viergever - Oostwold 

collecte bestemd voor:   Dorcas 

Er is koffiedrinken na de dienst in de viskenij.  

 

Tjuchem:     19.00 uur ds. C.G. Op ‘t hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 

 

Woensdag 5 november:   19.00 uur ds. C.G. Op ‘t hof 

Dankdag (gezamenlijke dienst in de MFC) 

collecte bestemd voor:   Kerk in actie  
 

Zondag 9 november:   09.30 uur ds. D. Hoolwerf - Ede 

collecte bestemd voor:   Kerk 
 

Tjuchem:    19:00 uur dhr. D. Vos - Oostwold 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 

   

Zondag 16 november:   09.30 uur dhr. J. van den Berge -  

     Sebaldeburen 

collecte bestemd voor:   Kerk  

 

Tjuchem:    19:00 uur ds. C.G. Op ‘t hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 23 november:     9.30 uur ds. C.G. Op ‘t hof 

collecte bestemd voor:   Fonds Instandhouding Predikantsplaats  
 

Tjuchem:    19:00 uur ds. J.M. Viergever - Oostwold 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem  
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Zondag 30 november:    9.30 uur ds. H.J.J.C. Wilschut - Assen 

collecte bestemd voor:   Kerk  

 

Tjuchem:     19.00 uur ds. C.G. Op ‘t hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 

 
Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf 
 
Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? 
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de 
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment 
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst 
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de 
gewenste dienst. 

 
Oppas 

 
Op 16 en 30 november is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik 
maken van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst 
bellen met Marjan, 0598-431555/06-23509480. 
 

Kids Bijbel Club 30 november 
 

Elke laatste zondag van de maand is er Kids Bijbel Club om 11.00 uur in de Viskenij. 

De Kids Bijbel Club (voorheen zondagsschool) wordt gegeven vanuit de 

gezamenlijke kerken. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd, niet-kerkelijk en 

kerkelijk, zijn van harte welkom!  Dus nodig je kinderen, kleinkinderen of 

buurkinderen gerust uit om mee 

te doen.  
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Kerkdiensten Tjuchem 
 

Elke zondagavond is er om 19.00u een leerzame kerkdienst in 

Tjuchem. Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze 

eigen predikant voor. Als onze eigen predikant voorgaat, op 

2, 16 en 30 november, gaan we verder met de serie over de 

eredienst en liturgie, waarbij we steeds de betekenis van een 

element van de eredienst bespreken. Dit helpt de eredienst 

bewuster mee te beleven. Deze maand gaat het o.a. over de 

voorbede en de zegen. Op de laatste zondagavond van de 

maand, 30 november, is er koffiedrinken na de dienst. Elke 

zondagavond van harte welkom in de kapel aan Hoofdweg 37 

in Tjuchem.  
 

 

20+ groep 
 

Elke veertien dagen op woensdagavond komen twintigers en dertigers bij elkaar in 

de Viskenij om met elkaar in gesprek te gaan over het leven, geloven en de Bijbel. 

Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te doen. Of weet je iemand? 

Nodig diegene uit. De avonden beginnen om halfacht 

in de Viskenij.  

 

Je kunt de volgende datums reserveren: 

12 november 

26 november 

10 december 
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Berichten uit de gemeente! 

 
Bedankje 

Bij deze willen we iedereen heel erg bedanken voor de prachtige bloembak en 
de felicitaties en kaarten die we mochten ontvangen 

voor ons 35 jarig huwelijk. 
vriendelijke groeten van Rudy en Ciska Tonkes 

 

Gemeenteleden die elders verblijven: 
Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, ’t Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl. 

Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl. 
Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, Zwet 

9, 9932 AA Delfzijl. 
Dhr. R. de Vries, Old Wolde, Afdeling Dennenhof, kamer 18, Blijhamsterweg 

45, 9673 XB Winschoten. 
 

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie? 

 

 

 

Bloemengroet 
 31-8-2025  Marjolein Kuipers  Oudeweg 
 7-9-2025  Dhr. J. van Delden  Hoofdweg 
 14-9-2025  Mevr. Schaapherder  Verlengde Molenlaan  
 21-9-2025  Harry Bierma   Kiekendief 
 28-9-2025  Mevr. Jet van de Tuin  Hoofdweg 
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Verjaardagen en huwelijksjubilea  
November  
 
05  nov.  Mevr. E. Boerema      79 jaar 
    Hoofdweg 59, 9627 PB Hellum 
 
12  nov.  Dhr. D. Luining      85 jaar 
    Kerklaan 20A, 9628 AV Siddeburen 
 
20  nov.  Dhr. D.J. van Tongeren     86 jaar 
    Gockingalaan 56, 9635 BE Noordbroek 
 
25  nov.  Mevr. H. Moedt-Blik     86 jaar 
    Schoollaan 16, 9628 AJ Siddeburen 
 
27  nov.  Mevr. L. Grozema-Hassing    82 jaar 

Noorderholt 35, 9628 BV Siddeburen 
 

Het echtpaar 
Dhr. en mevr. Scholtens- Koops 

Oudeweg 29, 9628CA Siddeburen,  
hoopt op 5 november 2025 hun 60-jarig huwelijk te vieren. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel 
vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten. 

 
  

 
Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren: 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 
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Groeigroep 
 

Elke veertien dagen op woensdagavond is er ‘groeigroep’. 

Dit seizoen onder leiding van de predikant. We lezen een 

Bijbelgedeelte en gaan daarover met elkaar met behulp 

van gespreksvragen in gesprek. Dit helpt om te groeien in 

geloof. Iedereen van harte welkom om 19.30 uur in de 

Viskenij. Ook als u nog niet eerder bent geweest, kom 

gerust eens kijken.  

 

U kunt de volgende datums reserveren: 

5 november Dankdagdienst in MFC om 19.00u 

19 november 

3 december 

17 december 

 
 
Dankdag voor gewas en arbeid 5 november 

 

Elke eerste woensdag van november is de nationale dankdag 

voor gewas en arbeid. Deze dag is al eeuwen geleden door de 

overheid samen met de kerk in het leven geroepen. Een dag om 

God de Schepper en Herschepper te danken voor de oogst. ’s Avonds is de 

dankdienst gezamenlijk met de gereformeerde kerk waarin de predikant van de 

hervormde gemeente voorgaat. Locatie: MFC Siddeburen, Oudeweg 70. Aanvang 

19.00 uur.  
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Eeuwigheidszondag 23 november 
 

Zondag 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

Het kerkelijk jaar begint altijd met Advent waarna we de 

heilsfeiten Kerst, Pasen en Pinksteren vieren. Elk jaar worden we 

zo bepaald bij de ontvouwing van Gods reddingsplan voor deze 

wereld. Na Pinksteren ging het Evangelie de wereld over. Maar 

daarmee is Gods ingrijpen nog niet afgelopen. We zien uit naar Gods komst en de 

komst van de nieuwe hemel en aarde waar vrede heerst. De laatste zondagen van 

het kerkelijk jaar worden we daarbij bepaald. Op de laatste zondag herdenken we 

de mensen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Zij zijn al in de eeuwigheid. 

We noemen in de ochtenddienst hun namen ter herdenking. De familie en 

geliefden zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Om zo samen het 

verdriet en gemis te dragen en bij God te brengen. Na de dienst is er gelegenheid 

in de Viskenij om elkaar te ontmoeten.  

 

 
Samen bidden maandagavond 3 november 
 

Elke eerste maandagavond van de maand is er 

gebedsbijeenkomst. Deze gebedsbijeenkomsten worden 

georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Siddeburen en 

hebben bewust een interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een kerk bent 

aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in stilte te 

bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook wat 

gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje voor 

uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig vindt, 

biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet aanwezig 

bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. De 

avond begint om 19.30 uur in de Viskenij. Van harte welkom. 
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Uitnodiging 
 

Komt u ook naar de ontmoetingsmiddag van de Hervormde gemeente 
Siddeburen, Tjuchem en Steendam? 

Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee. 
 

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, 
gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie. 

 
 

 
 

 
    
 
 
 
Inloop vanaf 14.00  uur  *  Aanvang 14.30 uur  *  Locatie: De Viskenij 

 
11 november 2025 Presentatie door Dorcas 

 
Volgende data zijn:  
 
16 december 2025  kerstviering (aanvang 15.00 uur) 
13 januari 2026  nieuwjaarsvisite met spelletjes 
 

Hartelijke groet namens de commissie, 
Annie Vriend, Ans Ruiter, 

Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers 
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Collectedoel gezamenlijke dienst op 5 november (dankdag) 

 
Samen tegen armoede in Nederland. 
In Nederland zijn er ongeveer 29.000 kinderen, die zonder ontbijt naar school 
gaan. Omdat er geen geld is om voldoende eten te kopen. Ook is er voor 37.000 
kinderen geen geld om hun verjaardag te vieren. Opgroeien in armoede raakt 
kinderen diep, vaak voor de rest van hun leven. 
Daarom komt Kerk in Actie in beweging. Samen met organisaties zoals de 
Voedselbank, Schuldhulpmaatje en lokale kerken helpen ze gezinnen in armoede. 
Op sommige scholen maakt de kerk het mogelijk om ontbijtjes uit te delen. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Diaconie Protestantse Gemeente  
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Giften ontvangen voor de kapel Tjuchem 
 
T/m 15 oktober € 10,00 
 
Alle gevers hartelijk bedankt 

  
 

‘Help, er klopt een bekeerling aan!’ 
 
AMERSFOORT – ‘Help, er klopt een bekeerling aan!’, is het thema van de IZB-
Toerustingsdag op 15 november. Hoe komen mensen tot geloof? Hoe kan de kerk 
nieuwkomers opvangen? De dag is bedoeld voor iedereen die met die vragen in 
de eigen kerk aan de slag wil gaan. 
‘Het thema ‘Help, er klopt een bekeerling aan!’ past bij de verlegenheid die veel 
kerken hebben als het gaat om de vragen van nieuwkomers’, zegt ds. Bas van der 
Graaf, hoofd IZB-Toerusting. De IZB - vereniging voor zending in Nederland - wil 
graag helpen om die verlegenheid te overwinnen. ‘Kerkenraadsleden, voorgangers, 
evangelisatiecommissies, teams die een IZB-Focustraject doen: iedereen met 
interesse in missionair werk is welkom.’  
De workshops gaan onder meer over de interesse onder twintigers voor het 
christelijk geloof, over de betekenis van liturgie voor nieuwe gelovigen en over 
onderzoek naar hoe mensen tot geloof komen. Van der Graaf: ‘We hopen ook 
enkele ervaringsdeskundigen aan het woord te laten. Wat heeft hen geholpen, wat 
niet? Wat kunnen kerken daarvan leren?’. 
Hij hoopt dat de dag niet alleen inspiratie biedt, maar deelnemers ook aanzet om 
in hun eigen kerk met de thematiek aan de slag te gaan. ‘Dit thema sluit aan bij een 
beweging van de Heilige Geest die we menen te ontwaren. Als die beweging 
nieuwe mensen naar de kerk brengt, dan hoop ik dat steeds meer kerkleden hierin 
meegaan en bereid zijn om hun geloof en leven te delen met nieuwkomers.’ 
Zaterdag 15 november, Sionkerk, Eikenhout 221, Houten. Met o.a. René van Loon, 
Mette van Hell (kwartiermaker jongvolwassenen IZB) en Nynke Dijkstra-Algra. 
Aanmelden en informatie: www.izb.nl/toerusting 
--- 
Meer informatie / noot voor de pers: voor vragen kunt u contact opnemen met ds. 
Bas van der Graaf, hoofd IZB-Toerusting, telefoon 033-4611949 / 06-14565965 of 
via e-mail: toerusting@izb.nl.  

http://www.izb.nl/toerusting
mailto:toerusting@izb.nl
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Beëindiging van de kledinginzameling door Dorcas 
 
Een nieuw hoofdstuk voor een vertrouwde organisatie 
Dorcas, een organisatie die door de jaren heen bekend is geworden vanwege haar 
inzet voor mensen in nood, heeft aangekondigd per 1 januari 2026 te stoppen met 
de inzameling van kleding. Deze beslissing markeert het einde van een tijdperk 
waarin talloze vrijwilligers en donateurs zich inzetten om kleding te verzamelen 
voor mensen die het hard nodig hadden. Waarom stopt Dorcas met 
kledinginzameling? De keuze om te stoppen met de kledinginzameling is niet 
zomaar genomen. Verschillende factoren spelen een rol. Ten eerste zijn de 
logistieke kosten voor het sorteren en transporteren van kleding de afgelopen 
jaren flink gestegen. Daarnaast is de behoefte aan lokale hulp in de landen waar 
Dorcas actief is veranderd; steeds vaker blijkt financiële steun effectiever dan het 
versturen van goederen. Ook is er vanuit duurzaamheidsperspectief meer 
aandacht gekomen voor het beperken van transportbewegingen en het stimuleren 
van lokale economieën. 
 
Wat betekent dit voor donateurs en vrijwilligers? 
Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2026 geen kleding meer kan worden ingeleverd 
bij het kledingdepot bij Annie Vriend. Ook bij de Dorcas-winkels kan geen kleding 
(meer) worden ingeleverd. De winkels ontvangen voldoende kleding voor de 
verkoop. Overschotten zorgen alleen maar voor extra kosten. 
Alternatieven voor kledingdonaties 
Hoewel Dorcas stopt met het inzamelen van kleding, zijn er nog andere 
organisaties in Nederland waar kleding kan worden ingeleverd. Denk hierbij aan 
lokale kringloopwinkels, het Leger des Heils of andere goede doelen. Op deze 
manier krijgt kleding toch een tweede leven en blijft de hulp aan mensen in 
kwetsbare situaties doorgaan. 
 
Vooruitblik 
Het besluit van Dorcas om te stoppen met kledinginzameling betekent niet dat de 
hulp aan de meest kwetsbaren stopt. Integendeel, de organisatie blijft zoeken naar 
efficiënte en duurzame manieren om hulp te bieden, passend bij de huidige tijd en 
behoeften. 
 
Voor meer informatie :  Annie Vriend, tel. 0598-431670  
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Van de Struunders 
 
September en oktober betekent voor het kernteam dat het tijd is te evalueren: 
over de voortgang, de rol van iedere struunder, de communicatie, etc. We komen 
altijd tot de conclusie dat het beter kan, maar we mogen ook tevreden zijn. We 
blijven ervaren dat een lange adem nodig is om verbindingen te leggen en/of te 
herstellen, maar we zijn zo dankbaar dat dit mag gebeuren. We zien dat God aan 
het werk is, bij gasten, bij onze mede-struunders en bij onszelf. Binnen alle pijlers 
zijn mooie ontwikkelingen te zien. 
 
Een deel van het team volgt dit najaar de cursus: Vrijheid in Christus. De stof zet 
aan tot nadenken en ook tot waardevolle gesprekken, wat zorgt voor verdieping in 
ons geloof en nog meer verbinding binnen ons team. Als we kijken naar alle mede-
struunders dan zijn we ontzettend dankbaar voor ontmoetingen en de 
samenwerking met hen. Onder andere met vele andere christenen in het dorp. Het 
is een grote bemoediging dat we elkaar vinden zonder ons vast te houden aan 
verschillende gewoonten of hierover discussies aan te gaan. Met een brede blik, 
heel doelgericht achter Jezus aan. Struunders is vanaf het begin een initiatief voor 
het dorp geweest met de ogen gericht op Jezus. Daar vinden wij elkaar.  
Zo ook bij het VakantieBijbelFeest en de Struunmiddagen. Samen zingen en delen 
in de naam van Jezus: wat een feest! Gasten luchtten hun hart en kinderen en 
volwassenen gingen met medewerkers in gebed om dit bij God te brengen.  
Bij zowel de Struuntoavel of Maaltijd en Meer komen terugkerende gasten die 
persoonlijke vraagstukken willen delen en ontstaan waardevolle gesprekken en 
relaties. Zo kwam het spreekwoord ‘geniet van het leven, het duurt maar even’ 
voorbij en werd er doorgepraat over of het leven echt maar voor even is of toch 
voor eeuwig? De film The Chosen geeft stof tot nadenken tijdens de Gezellige 
avond met film in het Sportcafé en er wordt regelmatig lang nagepraat onder het 
genot van een drankje en borrelhapje. Zo ook de laatste keer waarna enkelen 
spraken over (oneindige) vergeving, moet je daarbij eerst excuses aangeboden 
hebben gekregen? Hierbij ook nog een grootse aankondiging: de Gezellige avond 
met film gaat Struuncafé heten! Het subteam is druk met de voorbereidingen om 
het Struuncafé verder vorm te geven. Wilt u helpen meedenken? Altijd welkom!  
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AANKONDIGING 
 

Gezellige avond met film gaat StruunCafé heten! 
 

Iedere maand op vrijdagavond 
Sportcafé Kuper bij Sporthal de Springbok 
Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur 

 
Eerstvolgende: 21 november 2025 

 
 
Bij Strunen op School spraken we n.a.v. 
de Toren van Babel over ‘tegen de 
stroom ingaan’, in God geloven terwijl 
mensen om je heen dit niet doen, over 
moeilijke keuzes maken… (zie ook de foto 
met moeilijke keuzes op wc-rolletjes, 
waar de klas een toren mee heeft 
gebouwd). Een meisje deelde met haar 
klas wat Lauren Daigle in ‘You Say’ 
eigenlijk zingt: God vindt jou waardevol, 
ook al denk je zelf dat je niets waard 
bent.  
 
 

Tijdens de recente verbindende activiteit, de Sibboerster Braderie, zorgde onze 
aanwezigheid opnieuw voor kennismaking met andere christenen (ook uit het 
dorp!), volmondige antwoorden op de vraag wie je vangt als je valt: God!!! en 
waardevolle en ontroerende gesprekken. De aanwezigheid en samenwerking met 
alle vrijwilligers tijdens deze markt was overigens ook al reden tot dankbaarheid! 
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Nog steeds willen we graag meer mensen bereiken, specifiek ook tieners. We 
hebben een goed plan liggen, maar er zijn mensen nodig die zich willen toewijden. 
We schieten zelf vaak tijd en handen te kort. Opnieuw zoeken we naar 
mogelijkheden dit te starten en vragen we God wat Zijn plan is. 
Daarnaast gaan de laatste twee jaar van de ondersteuning van de IZB in. Dit gaat 
voor een groot deel om financiële ondersteuning, door fondsenwerving om 
bijvoorbeeld de pionier in te kunnen zetten en bemiddeling richting giftgevers. Het 
zet ons aan tot het starten van een plan om dit na deze twee jaar zelf te kunnen 
dragen, zodat we op dezelfde manier kunnen blijven Strunen. We zien overigens 
dat velen van u ons met kleinere of grotere bedragen steunen. Ontzettend 
bedankt! Ook de braderie bracht een mooi bedrag op, mede door een spontaan 
voorstel metaalwerk te verkopen van een christen bij ons in het dorp. Naast de 
mogelijkheden die het geld biedt, voelen we ons vooral gesteund en bemoedigt 
het ons om door te gaan! 
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Kortom, God is aan het werk en we mogen daar kleine tekenen van zien. Hoewel 
we allemaal het liefste willen dat de kerken in Siddeburen weer tot de nok toe vol 
raken, mogen we dankbaar zijn. Voor Zijn aanwezigheid, tekenen hiervan, Zijn 
goedheid. We bidden om meer hiervan. We blijven zien dat relatie en 
communicatie een groot goed is en dat is iets waar iedere christen zich voor kan 
blijven inzetten.  
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5: 22-23). We doen 
wat we kunnen in Zijn Naam en luisteren naar Zijn stem. Doet u mee? 
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Opbrengst collecten 
 
Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.  
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekening:  

NL18 RABO 0359 0032 30 of 
NL66 INGB 0000 9653 40 

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag 
overmaken op bankrekening:  

NL77 RABO 0359 0151 66 of 
NL23 INGB 0001 2779 69 

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten. 
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Collecten 
 
14/09 Kerk      € 94,00 
  Diaconie     € 35,50 
  Kerk      € 68,30 
14/09 Tjuchem      €      113,10 
21/09 Kerk      € 56,00 
  Diaconie     € 37,20 
  Kerk      € 41,50 
21/09 Tjuchem     €      143,40 
28/09 Kerk       € 23,00 
  Diaconie     € 33,70 
  Kerk      €        31,00 
28/09 Tjuchem     €      137,00 
05/10 Kerk en Israël    €        97,00 
  Diaconie     € 34,50 
  Kerk      € 38,00 
05/10 Tjuchem     €        87,00 
 
Voor de collecten via GIVT: 
Via de bank:  
         31/08 Kerk (Uit)  € 12,00 
    Diaconie  € 14,50 
    Kerk   €   8,50 
    Tjuchem  € 10,00 
         07/09 Avondmaal   € 22,00 
    Diaconie  € 44,50 
    Kerk   € 13,50 
             14/09 Kerk (Uit)  € 16,00 
    Diaconie  € 31,50 
    Kerk   € 11,50 
    Tjuchem  €   5,00 
         21/09 Kerk (Uit)  € 15,33 
    Diaconie  € 22,83 
    Kerk   € 11,83  
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Giften      
 

Voor de avonddiensten in Tjuchem:  
via de bank:  1 x 10,00   =   €   10,00 
     2 x 20,00   =   €   40,00 
     3 x 25,00   =   €   75,00 
     1 x 30,00   =   €   30,00 
     1 x 50,00   =   €   50,00 
     1 x 55,00   =   €   55,00 
     1 x 75,00   =   €   75,00 
     3 x       100,00   =   € 300,00 
           €      635,00 
Totaal dit jaar voor de Avonddiensten € 1.410,00 
 
Voor de klepel: 
via de bank:  1 x 25,00   =    €   25,00 
      
Totaal dit jaar voor de Klepel  €  250,00 
  
Voor de Struunders: 
via de bank:          1     x    15,00 = €        15,00 
 
 
Totaal tot nu toe ontvangen voor de Solidariteitskas  € 420,00 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK! 
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Ons maandblad “de klepel” 

 

Het college van kerkrentmeesters vraagt u één keer per jaar om een vrijwillige 
bijdrage voor ons maandblad “de klepel”.  
 
Ook dit jaar treft u weer een verzoek om betaling bij deze klepel aan. 
Net als andere jaren blijkt dat het een veel gelezen blad is waarvoor de vele lezers 
graag een bijdrage over hebben.  
De oplage is ongeveer gelijk gebleven t.o.v. Het vorig jaar en ligt nu in de buurt van 
de 180. 
Eventuele oorzaken van wijzigingen in de oplage liggen meestal in overlijden en 
verhuizing. 
  
Maandelijks werden uw giften in de klepel verantwoord, in totaal € 2.801,35. 
De opbrengst van de collecte in de kerk bedroeg € 65,90. 
Totaal dus € 2.867,25. Dit is € 426,19 minder dan het vorig jaar. 
Ook dit jaar zal een brief aan de klepellezers worden gezonden voorzien van een 
betaalinstructie. 
 
De kosten van de klepel waren € 3.275,60 dat is € 419,50 meer dan vorig jaar. 
In 2024 een tekort dus van € 408,35 
Het jaar daarvoor hadden we nog een overschot van € 437,34. 
 
We hopen dat allen die een exemplaar van de oplage van ongeveer 180 stuks tien 
keer per jaar ontvangen, opnieuw hun bijdrage van mimimaal € 17,50 willen 
leveren aan het in stand houden van ons kerkblad “de klepel”, zodat we ook dit 
jaar weer een positief saldo kunnen noteren. Het is dan wel belangrijk dat ieder 
die de klepel ontvangt ook een bijdrage doet. 
Om het u gemakkelijk te maken treft u hierbij een brief met betaalinstructie aan. 

 
 

 

 Bijdrage de klepel 2025   
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Beschikbaar voor diverse activiteiten: 
 

DE VISKENIJ 

 
Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld: 

- het vieren van een verjaardag 
- het houden van een spelavond 

- het geven van een receptie in besloten kring 
 

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven: 
 

Stichtingsbestuur De Viskenij 
Tel. 06-25287988 

E-mail: viskenij@gmail.com 
Contactpersoon mw. T. Langeveld 

Kerkelijke adressen 
 
Hervormde Kerk Siddeburen  
Hoofdweg 124, Siddeburen 

 

Het kosterschap wordt door vrijwilligers   
van de kerk gedaan.      
  
Hervormde Kapel Tjuchem 
Hoofdweg 37, Tjuchem 

 

Koster:   
H.B. Bierma  
Kiekendief 25, 9628 ET  Siddeburen 

Tel. 0598 432672 

  
Gebouw De Viskenij  
Viskenijlaan 2, 9628 AZ  Siddeburen 

                          
Tel. 06 – 25287988 
E-mail: viskenij@gmail.com 

Het gebouw wordt door het  Contactpersoon binnen het bestuur: 
stichtingsbestuur De Viskenij 
beheert  

Mw. T. Langeveld 
Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen 
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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters: 
● NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 
● NL66 INGB  0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 

 
Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00. 

Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde 
bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk 

soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig 
mogelijk bij u worden thuis bezorgd. 

 
Bankrekeningen Diaconie:    
● NL77 RABO 0359 0151 66  t.n.v. Diaconie 
● NL23 INGB   0001 2779 69  t.n.v. Diaconie 

 
Overige bankrekeningen:  
● NL59 RABO 0344 5829 57    Stichting De Viskenij, Siddeburen. 
● NL68 RABO 0359 4140 95    St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem. 
● NL70 INGB  0003 4632 12    Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel 
● NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats 

 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
 
Voorzitter: 

 

R. Bosker-Jager  
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen 

Tel. 06 83596896 

  
Eerstvolgende vergadering:  19 november om 19.30 uur 
     Humoristische verhalen o.l.v. dhr.  
     Pelgrim uit Oude Pekela 
 


