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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Voorganger:   
Ds. C.G. op ‘t Hof   
Viskenijlaan 4, 
9628 AZ Siddeburen 

Tel. 0598 722109 
Mobiel: 06 27138435 
E-mail: cgopthof@outlook.com 

  
Scribaat:  
Mw. G.I. van Weerden 
Vloedweg 28,  
9628 BM Siddeburen  

Tel. 0598 432739 
Mobiel: 06 24462445 
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl   

  
Ouderlingen:  
F.S.M. Langeveld 
Hoofdweg 187, Siddeburen 

Tel. 0598 432344 

  
Diakenen:   
Mw. M. Kuipers-Boelens 
Oudeweg 138, Siddeburen 

Tel. 06-22586972 

Mw. A.T. Ruiter-Korf 
Damsterweg 28,Siddeburen 

Tel. 0598 432173 

Mw. A. Vriend-Groot 
Patrijs 19, Siddeburen  

Tel. 0598 431670 
 

  
Ouderlingen-kerkrentmeesters:  
G.B. Blaauw 
Oosterweren 1, Wagenborgen 

Tel. 0596 541413 
 

J.O. Bosman   
Hoofdweg 89, Siddeburen 

Tel. 0598 431555 
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Uw kopij voor de februari klepel van 2026 graag uiterlijk inzenden op 14 
januari door te mailen naar: klepel.kopij@gmail.com of in te leveren aan de 

Hoofdweg 89 in Siddeburen. 

 
De februari Klepel verschijnt rond 1 februari. 

 
Volgende inleverdata: 

- maart 2026 uiterlijk inzenden op 11 februari  
- april 2026 uiterlijk inzenden op 18 maart 
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Overwegen – Zegen 

 
Elke zondag gebeurt er veel in de kerk. Dat wordt niet elke keer uitgelegd. Maar 
waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? In het kerkblad heb ik 
iedere keer een stukje van de eredienst toegelicht, zodat we heel bewust aan de 
eredienst kunnen deelnemen. Deze keer het slot: de zegen. 
 
Het is een heel kort moment. Maar ongelofelijk belangrijk! De zegen die aan het 
einde van iedere eredienst wordt uitgesproken. 
De Eeuwige zelf laat zijn zegen over je uitspreken. Hoe meer je beseft hoe verlegen 
we om die zegen zijn, hoe meer je die zegen leert waarderen. ‘Aan Gods zegen is 
alles gelegen…’ 
Het is dan ook niet zomaar een goedbedoelde wens van een medemens, maar van 
de Almachtige. ‘De Here zegent jou…!’ 

 
De Israëlitische priesters kregen van God de volmacht om in zijn Naam het volk te 
zegenen. Deze priesterzegen is te lezen in Numeri 6:24-26: 

 
‘Moge de Heer u zegenen en u beschermen, 

moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 
moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ 

 
Deze zegen is taalkundig bijzonder opgebouwd. In het Hebreeuws heeft het eerste 
vers drie woorden en vijftien medeklinkers. Het tweede vers telt vijf woorden en 
twintig medeklinkers. En het derde vers telt zeven woorden en vijfentwintig 
medeklinkers. De Godsnaam komt drie keer voor – sommigen merken hier een 
verwijzing naar de Drie-eenheid in op. Als je die drie woorden eraf haalt houd je 
twaalf woorden over, het getal van de twaalf stammen van Israël. Bij elke zin wordt 
de intensiteit hoger. Het laatste woord ‘vrede’ is het zevende woord in de derde 
zin, de climax. Daar gaat het om: VREDE. 

 
Wat betekent het dat de Heer het licht van zijn gelaat over je doet schijnen?  
Vanwege onze zonde wendt de Heer zijn gezicht van ons af. Maar nu Hij ons zegent 
keert Hij ons zijn gezicht weer toe. Dat gaat niet ‘zomaar’, maar dat is nu juist Zijn 
‘genade’! Hij wil ons nog genadig zijn, ondanks hoe wij het ervan af brengen. 
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Drie keer wordt de Godsnaam over je uitgesproken. Driemaal is scheepsrecht 
zogezegd. 
En de Heer zegt vervolgens in vers 27: ‘Als zij Mijn Naam over het volk uitspreken, 
zal Ik de Israëlieten zegenen.’ Dus de Heer belooft dat Hij Zijn zegen verbindt aan 
het uitspreken van Zijn Naam over het volk. 

 
Dat die zegen echt op je neerdaalt wordt nog eens symbolisch uitgedrukt door de 
armen die wijd over je uitgespreid worden. De handen worden op heel de 
gemeente gelegd.  
Soms worden de vingers ook nog op zo’n manier gespreid dat ze de Hebreeuwse 
letter sjin vormen. Daarvoor worden de pink en de ringvinger bij elkaar gehouden 
en ook de middelvinger en de wijsvinger. De Hebreeuwse woorden voor Naam 
(sjeem), Almachtige (sjaddai) en Vrede (sjaloom) beginnen met die letter. De Naam 
van de Almachtige geeft je Vrede. 

 
Naast deze priesterzegen is er ook de zegen in de Naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest. Deze is bijvoorbeeld te lezen in 2 Korintiërs 13:13: 

 
‘De genade van de Heer Jezus Christus, 

de liefde van God 
en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.’ 

 
Als wij de zegen van God ontvangen is dat ook een oproep aan ons om die zegen 
door te geven aan anderen, om tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen.  
‘Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen God, 
Uw Naam ter eer.’ 

 
Tip: Beluister eens een muzikale bewerking van de zegenbede, bijvoorbeeld van 
Marcel en Lydia Zimmer ‘De Here zegent jou’ of van John Rutter ‘The Lord bless 
you’. 

 
Ds. C.G. op ’t Hof 
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Kerkdiensten  
 
Nieuwjaarsdag 1 januari 2026:   10.30 uur ds. C.G. Op ’t Hof  

collecte bestemd voor:   Stichting Grunnegse Rieders 

Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk met nadien koffiedrinken in de kerk 

 

Zondag 4 januari:   09.30 uur ds. J. Admiraal – Nieuw Pekela 

collecte bestemd voor:   FIP 

Tjuchem:     19.00 uur ds. N. Noorlander - Onstwedde 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 11 januari:   09.30 uur ds. C.G. Op ’t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerk 

Tjuchem:    19:00 uur ds. M. v. Genderen - Stedum 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 

   

Zondag 18 januari:   09.30 uur  ds. T.T.J. Pleizier - Groningen 

collecte bestemd voor:   Kerk 

Tjuchem:    19:00 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 

Zondag 25 januari :     9.30 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 

collecte bestemd voor:   Kerk 

Tjuchem:    19:00 uur  Prop. H.J. v. d. Wal - Groningen 

collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem  

 

Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf 

Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? 

Ga naar de website: https://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net. Rechts 
op deze pagina kunt u de betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op 
een ander moment bekijken? Kijk dan op dezelfde website onder ‘Kerkdiensten 
algemeen’, ‘Kerkdiensten afgelopen periode’ voor de ochtenddiensten in 
Siddeburen en ‘Kerkdienst beluisteren’ voor de avonddiensten in Tjuchem. 

 

https://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net/
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Oppas 
Op 4 en 18 januari is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken 
van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen 
met Marjan, 0598-431555/06-23509480. 
 

Nieuwjaarsdienst 
De gezamenlijke kerkdienst met de protestantse gemeente op nieuwjaarsdag is dit 
jaar in de hervormde kerk en begint om half 1. Tijdens deze dienst is de 
diaconiecollecte bestemd voor de stichting Grunnegse Rieders. Er is koffie met 
gevulde nieuwjaarsrolletjes, waarbij we elkaar Gods zegen voor het nieuwe jaar 
kunnen toewensen. 

 
Kerkdiensten Tjuchem 
Elke zondagavond is er om 19.00u een leerzame kerkdienst in 
Tjuchem. Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze eigen 
predikant voor. Als onze eigen predikant voorgaat bespreken 
we de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Op de laatste 
zondagavond van de maand, 25 januari, is er koffiedrinken na 
de dienst. Elke zondagavond van harte welkom in de kapel aan 
Hoofdweg 37 in Tjuchem.  

 
Samenkomsten in het Ufkenshuis 
In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een 
kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis 
alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het 
Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, 
kunnen terecht in Tjuchem.  

 Zondagavond 4 januari is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 
hervormde gemeente Siddeburen 

 Zondagavond 18 januari is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 
protestantse gemeente Slochteren en is er bediening van het Heilig 
Avondmaal. 
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Andere samenkomsten 
 
Samen bidden maandagavond 5 januari 
Elke eerste maandagavond van de maand is er gebedsbijeenkomst. Deze 
gebedsbijeenkomsten worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken van 
Siddeburen en hebben bewust een interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een 
kerk bent aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in 
stilte te bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook 
wat gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje 
voor uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig 
vindt, biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet 
aanwezig bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. 
De avond begint om 19.30 uur in de Viskenij. Van harte welkom. 

 
Doopouderavond 15 januari 
Op donderdagavond 15 januari komen ouders uit 
Siddeburen van diverse kerken die recent hun kindje ten 
doop hebben gehouden bij elkaar om ervaringen uit te 
wisselen en met elkaar te spreken over 
geloofsopvoeding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
een boekje van de HGJB: ‘Voorleven. In gesprek over 
opvoeden en geloven’. Wil je ook meedoen? Dat kan 
gerust, meld je even aan bij de predikant. 

 
Kids Bijbel Club 25 januari 
Elke laatste zondag van de maand is er om 11.00 uur Kids Bijbel Club in de Viskenij. 
De Kids Bijbel Club (voorheen zondagsschool) wordt gegeven vanuit de 
gezamenlijke kerken. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd, niet-kerkelijk en 
kerkelijk, zijn van harte welkom!  Dus nodig je kinderen, kleinkinderen of 
buurkinderen gerust uit om mee te doen.  

 
Jeugdkerk 18 januari 
Elke 3e zondag van de maand is er jeugdkerk in het MFC, Oudeweg 70. Dit begint 
om 9.30 uur en is voor alle tieners. Ben je nog nooit geweest? Kom gerust kijken op 
18 januari. 
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20+groep 21 januari 
Elke veertien dagen op woensdagavond komen twintigers 
en dertigers bij elkaar in de Viskenij om met elkaar in 
gesprek te gaan over het leven, geloven en de Bijbel. Ben 
jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te doen. 
Of weet je iemand? Nodig diegene uit. Woensdagavond 21 
januari om half acht in de Viskenij.  

 
Groeigroep 14 en 28 januari 
Elke veertien dagen op woensdagavond is er ‘groeigroep’. We 
lezen een Bijbelgedeelte en gaan daarover met elkaar met 
behulp van gespreksvragen in gesprek. Dit helpt om te groeien in 
geloof. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om 19.30 uur 
in de Viskenij. Ook als u nog niet eerder bent geweest, kom 
gerust eens kijken. Of neem voor meer info contact op met de 
predikant.  
 

Maandagavond 19 januari Zendingsavond Japan 
Sinds 2016 wonen Paul en Sarah van Den Dool met hun (inmiddels) drie 
kinderen in Japan. In Japan is nog geen 2 procent van de bevolking christen. 
En in de regio in het noordoosten waar zij wonen, zijn er van 50.000 inwoners 
nog geen 50 christen, dat is dus minder dan 0,1 procent! Juist daarom weten 
zij zich daar geroepen om Japanners toch de mogelijkheid te geven om 
christenen te ontmoeten en zo in aanraking te kunnen komen met het goede 
nieuws van het evangelie. Zoals we met de Struunders in Siddeburen op 
allerlei manieren pionieren, pionieren Paul en Sarah in hun omgeving. Ze 
runnen een lunchroom in het havenstadje Taro dat destijds behoorlijk 
getroffen is door de tsunami. Via die lunchroom die helemaal in het teken 
staat van watermeloenen raken ze in contact met allerlei mensen. Maar ook 
via de school waar hun kinderen op zitten en via de paar kleine kerkjes die er 
zijn in de regio.  
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In januari hopen ze even op verlof te komen in 
Nederland, en zal Paul een paar dagen in 
Siddeburen zijn. Op maandagavond 19 januari bent 
u van harte uitgenodigd om naar zijn ervaringen te 
komen luisteren. Het is heel leerzaam om te horen 
hoe hij samen met Japanse christenen in Japan 
probeert het christen-zijn handen en voeten te 
geven. Daar kunnen wij in Nederland ook weer van 
leren. Hij vindt het leuk om met u in gesprek te 
gaan. Meer informatie is te vinden op 
www.werkersindewijngaard.nl/projecten/gods-
genade-voor-japan/ Iedereen van harte welkom op 
maandagavond 19 januari om 19.30 uur in de 
Viskenij. De toegang is vrij. Er zal een collecte 
gehouden worden voor dit zendingswerk in Japan. 

Ontmoetingsmiddag 
 

Komt u ook naar de ontmoetingsmiddag van de 
Hervormde gemeente 

Siddeburen, Tjuchem en Steendam? 
Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en 

neem gerust iemand mee. 
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten,gaan we 

samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie. 
 

13 januari 2026  Nieuwjaarsvisite met spelletjes 
Inloop vanaf 14.00  uur  *  Aanvang 14.30 uur  *  Locatie: De Viskenij 

 
Volgende data zijn: 
10 februari 2026 Ds. Op ‘t Hof verzorgt een presentatie 
31 maart 2026  Paasviering, mw. Tineke Werkman geeft uitleg 

over de Joodse Pesach viering. Aansluitend 
gezamenlijke maaltijd 

 
Hartelijke groet namens de commissie, 

Annie Vriend, Ans Ruiter, Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers 

http://www.werkersindewijngaard.nl/projecten/gods-genade-voor-japan/
http://www.werkersindewijngaard.nl/projecten/gods-genade-voor-japan/
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Bloemengroet 
23-11-2025   Mevr. Jonker Eideweg 
30-11-2025   Dhr. en Mevr. van Tongeren Gockingalaan Noordbroek 
7-12-2025   Mevr. Drewel-de Boer  Havenstraat Noordbroek 
14-12-2025   Dhr. Samplonius, organist Assen 

 

Prikbord  
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verjaardagen en huwelijksjubilea  
 
02  jan.  Dhr.J.P.D.Bril    82 jaar 
  Viskenijstraat 11, 9628 AE Siddeburen 

 

15  jan.  Mevr. M.Groenbroek-Kiewiet  79 jaar 
  Damsterweg 7-A, 9629 PB Siddeburen 

 

18  jan.  Mevr.A.Scholtens-Koops  79 jaar 
  Oudeweg 29, 9628 CA Siddeburen 

   

20  jan.  Mevr. W.van Tongeren-van Emst 86 jaar 
  Gockingalaan 56, 9635 BE Noordbroek 

 

22  jan.  Dhr.J.Snijder,    88 jaar  
  Reint Dijkemastraat 1, k.125, 9628 CW Siddeburen 

 

22  jan.  Dhr.R.Koops    75 jaar 
  Hoofdweg 39, 9628 CK Siddeburen 
 
26  jan.  Dhr. F.Spakman    90 jaar 
  Kerklaan 10, 9628 AV Siddeburen 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 
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Gemeenteleden die elders verblijven:  
Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, ’t Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl. 
Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl. 
Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, Zwet 
9, 9932 AA Delfzijl. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Denkt u eraan berichten, bijvoorbeeld een dankwoord, verhuizing, etc. door te 
geven? Post u een bericht over een ander? Stem dit dan even met de betreffende 
persoon af. De verjaardagen worden vooralsnog bij de redactie aangeleverd aan de 
hand van de ledenadministratie. Op dit moment komen er in onze 
ledenadministratie 77 gemeenteleden voor die in 2026 75 jaar of ouder worden. Er 
zijn gemeenteleden die te kennen hebben gegeven dat ze niet met hun verjaardag 
in de Klepel vermeld willen worden. Mocht u hiervan spijt hebben dan horen wij dit 
graag en wordt u weer in de Klepel vermeld. 
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In memoriam mw. D.A. Landman-Poelman 
 
Op 12 november jl. is mw. Dietje Auke Landman-Poelman op 93-jarige leeftijd 
overleden. 
Dietje werd op 19 oktober 1932 geboren en groeide op aan de Verlengde 
Molenlaan in Siddeburen. Ze was enig kind. Haar vader overleed al jong, ze was 
toen nog maar 4 jaar. Op 6 mei 1959 trouwde Dietje met Jan Landman uit 
Termunten. Ze trokken bij haar moeder aan de Verlengde Molenlaan in. Jarenlang 
heeft Dietje haar moeder die net als zij een heupafwijking had, verzorgd. 
Op 14 januari 1995 overleed Jan aan kanker. Dietje verhuisde naar de Zwaluw en 
had gelukkig allerlei contacten in het dorp. Ze mocht graag met de Plusbus op stap 
gaan of naar de sjoelclub gaan. Het hervormd kerkkoor was belangrijk voor haar. 
Jarenlang heeft ze daarin gezongen en veel liederen kende ze nog steeds. Op haar 
kamer in het Ufkenshuis waar ze zo’n zeven jaar geleden naartoe was verhuisd, 
had ze altijd nog een foto van het koor staan.   
Via de Zonnebloem kwam ze in contact met Dinie Tjabringa-Lenderink die haar 
mantelzorger werd, samen met Fré en Marjolein Bos.  
De laatste maanden werd haar gezondheid minder en de laatste weken kwam ze 
niet meer van bed. Ze vond het fijn als er met haar gebeden werd, en meerdere 
keren hebben we op haar verzoek samen het lied gezongen ‘Welk een vriend is 
onze Jezus’.  
Op 12 november is ze in het bijzijn van Dinie, Fré en Marjolein ontslapen.  
‘Onze dank gaat uit naar huisarts Heleen de Wolde en het Ufkenshuis voor de 
goede verzorging’ stond er op de kaart. Ze was een dankbaar en tevreden mens en 
we bewonderden haar eenvoud. 
Mw. Landman had al jaren geleden de uitvaartdienst goed voorbereid. Op een A4-
tje stond keurig aangegeven welke tekst uit de Bijbel gelezen kon worden en welke 
liederen er gezongen zouden worden. Psalm 23, de Heer is mijn Herder. Daar 
stonden we in de afscheidsdienst op 20 november in de Viskenij dan ook bij stil. En 
we zongen de inhoudsvolle liederen die ze had uitgekozen. Psalm 103: 6 en 7, 
Neem mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan Uw eer, Welk een vriend is onze 
Jezus, Al de weg leidt mij mijn Heiland en Vaste Rots van mijn behoud. Samen met 
vrienden, familieleden, buren en bekenden hebben we die liederen gezongen en 
troost gezocht bij de Goede Herder voor tijd en eeuwigheid: Jezus. 
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Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 

altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij 't al niet brengen 

in 't gebed tot onze Heer. 
 

Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in 't strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 

tot Hem die verlossing geeft? 

Kan een vriend ooit trouwer wezen 

dan Hij, die ons lijden draagt? 

Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is 't, die ons schraagt. 
 

Zijn wij zwak, belast, beladen 

en terneer gedrukt door zorg, 
dierb’re Heiland, onze toevlucht, 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 

Correspondentieadres: Schoollaan 46, 9628 AJ Siddeburen 
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Vanuit de kerkenraad 
 
Verslag van de gehouden kerkenraadsvergadering van dinsdag 4 november 2025 
Ouderling-kerkrentmeester Bosman is voorzitter. Hij leest een Bijbelgedeelte en 
een overdenking en gaat vervolgens voor in gebed. Bij de toerusting wordt 
gesproken over het gebed. Bij de mededelingen geven de ouderling-
kerkrentmeesters aan dat de huur van het pand Hoofdweg 166k is opgezegd, 
aangezien de predikant is verhuisd. De predikant geeft hierbij aan dat de verhuizing 
hem prima bevalt en hij dankt iedereen voor de goede wensen en attenties bij het 
betrekken van de nieuwe woning. 
De Struunders geven aan dat zij op 11 november weer met chocolademelk bij de 
kerk staan.  
Over het traject ‘de toekomst van Gods gemeente in Siddeburen” hebben alle 
colleges een lijst met werkzaamheden ingeleverd bij de scriba. Hieruit is een lijst 
met 46 activiteiten gekomen waarbij ondersteuning nodig is. De lijst gaat zowel 
digitaal als op papier door de gemeente heen. De gemeente krijgt dan de kans om 
hierop te reageren voor de komende gemeenteavond van 13 november a.s. Het 
resultaat kan dan op de gemeenteavond worden besproken. 
De preekvoorziening wordt op dit moment door de scriba opgepakt. Hiermee is de 
urgentie komen te vervallen. Op termijn zal nog worden bekeken of dit opnieuw 
apart zal worden ingevuld. 
De predikant en de scriba zorgen voor de uitnodigingen voor de 
Eeuwigheidszondag. 
De vergadering wordt door ouderling-kerkrentmeester Blaauw beëindigd met 
dankgebed. 
 
Traject: Toekomst voor Gods kerk in Siddeburen-Steendam-Tjuchem 
In de vorige Klepel is beschreven hoe we het afgelopen half jaar bezig waren met 
het traject “de toekomst van Gods kerk in Siddeburen” 
Vele mensen hebben hierover meegepraat.  Er is een vragenlijst rondgegaan die 
door 24 personen is ingevuld.  Dat is een groot aantal. 
Daarover heeft de kerkenraad in haar vergadering van 9 december jl. gesproken. 
Als eerste punt is gekeken naar de openvallende vacatures van de kerkenraad per 1 
januari. 
Dit is immers voor de voortgang van de kerkdiensten het belangrijkste.  In de 
maand december zullen hierover gesprekken plaatsvinden met mensen die hebben 
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aangegeven bereid te zijn hun schouders onder dit stukje gemeentewerk te zetten. 
In de kerkenraadsvergadering van januari zullen dan hopelijk de benoemingen 
plaatsvinden waarna in februari de (her)bevestiging kan plaatsvinden 
Maar op de lijst zijn nog veel meer vragen gesteld en de kerkenraad vindt het heel 
belangrijk dat alle vragen en antwoorden worden bekeken en besproken. 
Dit neemt echter meer tijd in beslag.  De verwachting is dat de afwerking van deze 
vragenlijst een aantal maanden in beslag gaat nemen. 
Dus de komende maanden ontvangt u maandelijks een update in de Klepel over de 
stand van zaken. 
 
Procedure bij calamiteiten in de kerk 

Bij een medisch noodgeval wordt altijd direct een 
ambulance gebeld.  
De ouderling van dienst beslist, in overleg met de 
predikant, of de dienst wordt voortgezet of beëindigd.  
Als de dienst wordt afgebroken, geeft de ouderling van 
dienst duidelijke instructies voor het veilig verlaten van 
de kerk, zodat hulpdiensten ongehinderd hun werk 
kunnen doen.  

Volg altijd de aanwijzingen van de ouderling van dienst op. Persoonlijke bezittingen 
zoals jassen en paraplu’s kunnen later worden opgehaald.  
De orgelgalerij is bij ontruiming uitsluitend toegankelijk voor de organist en 
medewerkers aan de dienst. 
Voor vragen kunt u terecht bij een lid van de kerkenraad.  
 
Diaconiecollecte Nieuwjaarsdag – Stichting Grunnegse Rieders 
Op Nieuwjaarsdag vindt er een gezamenlijke 
dienst plaats met de Protestantse 
gemeente. Tijdens deze dienst is de 
diaconiecollecte bestemd voor de Stichting 
Grunnegse Rieders. 
De Stichting Grunnegse Rieders bestaat uit 
tien Groningse vrijwilligers die, geïnspireerd 
door de Friese Rijders, hulpgoederen naar 
Oekraïne brengen en actief bijdragen aan 
het herstel en de wederopbouw van het 
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land. Zij werken daarbij samen met de Open Door Foundation, een 
partnerorganisatie in Oekraïne. 
De herstelwerkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd door lokale mensen en 
ondernemingen. Daarnaast steken de vrijwilligers van de stichting zelf de handen 
uit de mouwen door een week lang ter plekke aan de projecten te werken. Dit 
wordt als bijzonder verbindend ervaren, zowel met de mensen in Oekraïne als 
binnen de groep vrijwilligers. 
De stichting heeft geen winstoogmerk en bestaat volledig uit vrijwilligers. Niemand 
ontvangt een beloning voor het werk; persoonlijke kosten zoals eten, drinken en 
verblijf tijdens de reizen naar Oekraïne zijn voor eigen rekening van de deelnemers. 
Tijdens het laatste verblijf in september 2025 bezochten de vrijwilligers drie 
opvanghuizen in de omgeving van Berezhany. In alle drie de huizen – voor 
kinderen, vrouwen en mannen – is er een grote hulpvraag. De stichting heeft 
ervoor gekozen om zich voorlopig te richten op het opvanghuis voor mannen, dat 
gevestigd is in een oud kasteel/fort annex boerderij, ver buiten de bewoonde 
wereld. Hier wonen ongeveer honderd mannen, waaronder ontheemden, 
weduwnaars, mannen met een (geestelijke) handicap en vaak bedlegerigen. De 
hygiëne is een uitdaging; er is slechts één goed werkende wasmachine, terwijl de 
andere apparaten al jaren kapot zijn. Daarom is besloten drie professionele 
wasmachines en een professionele wasdroger te leveren. 
Op voordracht van de Open Door Foundation gaat de stichting in Zhukiv, regio 
Berezhany, een woning herstellen en herinrichten. In deze woning woont een 
alleenstaande moeder met zeven kinderen, van wie één kind continu medische 
zorg nodig heeft. Hun vorige huis is door brand verwoest, waardoor ze nu in een 
slecht geïsoleerde woning met lekkend dak wonen. De stichting onderzoekt de 

mogelijkheden en kosten om het 
dak te repareren en de woning 
volledig te isoleren, zodat het 
gezin een veilig en warm 
onderkomen heeft. 
In april 2026 staat een nieuwe reis 
naar Oekraïne gepland: een 
zogenaamde combireis, waarbij 
herstel- en 
wederopbouwwerkzaamheden 
worden gecombineerd met het 
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transport van hulpgoederen. Tijdens deze reis zal de stichting persoonlijk een deel 
van de renovatie, afbouw en herinrichting van de genoemde woning uitvoeren. 

 

 
 
 

Beide diaconieën steunen  dit project en nodigt u uit om bij te dragen via de 
diaconiecollecte in de dienst op Nieuwjaarsdag.        
 
Van harte bij u aanbevolen!!    
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Verslagen 
 
Kerstviering Ontmoetingsmiddag 
Dinsdag 16 december vierden we in een sfeervol aangeklede Viskenij ons 
gezamenlijk Kerstfeest met de Protestantse Gemeente. We mochten een groep 
van ruim 40 personen verwelkomen. We waren blij verrast onze trouwe bezoekers 
mevrouw Schaapherder en mevrouw Grasmeier na een lange periode van 
afwezigheid door  lichamelijke ongemakken  weer te mogen ontmoeten. We 
proberen al een aantal jaren de naam 60 + te veranderen in Ontmoetings Middag 
en we mogen nu met recht constateren, dat dit gelukt is! Onder de aanwezigen 
bevonden zich n.l. ook een jonge moeder met dochtertje. Wat heerlijk dat we op 
deze manier met elkaar de geboorte van Jezus mochten vieren! 
Na de opening en gebed werd de meditatie verzorgd door mevrouw Annie Vriend. 
Door omstandigheden kon het koor helaas niet optreden, maar de aanwezigen 
hebben prachtige kerstliederen gezongen onder begeleiding van het orgelspel van 
mevrouw Schep. Onder de gasten bevonden zich ook een aantal koorleden en  zij 
zorgden voor muzikale ondersteuning. Willy Poort en Aafje Mittendorp droegen 2 
mooie gedichten voor en  mevrouw Alie Wiegman liet ons weer genieten van 2 
prachtige verhalen. Fijn , dat ze vooraf eerst even wat Groningse woorden 
vertaalde in het Nederlands. Er bleken voor de Groningers onder ons best wat 
minder bekende woorden in voor te komen. Het was dus niet alleen genieten, 
maar ook leerzaam. Er was voldoende ruimte om onder het genot van een kop 
koffie/thee met traktatie  even gezellig met elkaar te babbelen. Ds. G.J. Weessies 
sloot af met gebed. 
Aansluitend was er een heerlijk verzorgde broodmaaltijd. Iedereen liet zich de 
soep, salade en broodjes goed smaken. Gelet op de reacties mogen we spreken 
van een geslaagde Kerstviering, die zeker voor herhaling vatbaar is. We zijn 
dankbaar dat namens de PG  mevr. Ria Buursema en dhr. Engelke Degenhart 
bereid waren de commissie aan te vullen. 
 
De commissie wenst iedereen een goede jaarwisseling en een Gezegend 2026. 
 
Zangavond in de Kapel 
Er is een zangavond in de Kapel geweest en hierbij het verslag van de avond. 
De Kapel, 
Op vrijdag 19 december 2025 was er een gemeente koor van bezoekers, van rond 
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de 30 personen, die met volle overgave de vele Nederlandse bekende 
kerstliederen ten gehore brachten. 
Bij het aansteken van de Advent kaarsen werd het gedicht “Kijken naar wat komt” 
voorgelezen door Ineke. 
De Kerstliederen werden afgewisseld met woorden uit de bijbel. De gelezen bijbel 
gedeelten waren; Micha 5 vers 1 t/m 3, Jesaja 9 vers 1 t/m 6, Jesaja 53 vers 1 t/m 
7, Lucas 2 vers 1 t/m 7 en Lucas 2 vers 8 t/m 20. De lezingen werden voorgelezen 
door verschillende bezoekers. 
Het thema van de avond was de geboorte van Jezus in Bethlehem. Jezus als 
lichtende ster in deze donkere wereldnacht voor de gehele wereld. 2 eeuwen later 
was er een jonge vrouw, meisje, die voor de toen ondergedoken christenen, voor 
de heersende romeinse machthebbers, een lichtende ster was. Lucia was haar 
naam. Zij bracht voedsel naar de ondergedoken christenen met gevaar voor eigen 
leven. Om zoveel mogelijk eten mee te nemen had ze een krans gemaakt voor op 
haar hoofd met kaarsjes erop om zo licht te hebben in de donkere grotten. Zo 
bracht zij letterlijk licht in het donker en verlichting bij de mensen om in leven te 
blijven. 
In het dankgebed werd het gedicht “Zullen we even stil zijn?” geschreven door 
Henrieke Duijst voorgelezen. Na het slotlied Ere zij God was er een gezellig samen 
zijn onder het genot van warme dranken en kerstbrood. 
Bij de uitgang was er een schaal voor een vrijwillige bijdrage voor de 
instandhouding van de avonddiensten in Tjuchem. De opbrengst was 189,00 euro.  
Hartelijk dank voor deze gulle bijdrage namens de organisatiecommissie. 
 
Kerstavond Kerst in Siddeburen 

Op kerstavond kwam het kerstverhaal op een bijzondere 
manier tot leven tijdens een wandeling door het dorp, 
georganiseerd samen met Struunders, beide kerken en 
dorpsbelangen. We startten bij het Ufkenshuis, waar de 
eerste wandelaars zich verzamelden. In drie groepen 
trokken we vervolgens door het dorp, langs verschillende 
plekken waar het kerstverhaal werd uitgebeeld en 
muzikaal werd omlijst door meerdere koortjes. 
Het was koud die avond, maar dat hield niemand tegen. 
De wandelaars stapten goed door en genoten zichtbaar 
van alles wat er onderweg te zien en te horen was. Bij 
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aankomst bij de kerk werden we warm onthaald met chocolademelk en glühwein. 
Een fijn moment om even op te warmen en elkaar te ontmoeten.  
Daarna zongen we samen bekende kerstliederen 
in een volle kerk. Het kinderkoortje zorgde voor 
een mooi optreden en ds. Weessies gaf een 
korte overdenking die mooi aansloot bij het 
kerstverhaal.  
Met meer dan 200 bezoekers en de inzet van 
zo’n 90 vrijwilligers kunnen we terugkijken op 
een bijzonder geslaagde kerstavond. 
We zijn enorm dankbaar voor iedereen die heeft meegeholpen, meegebeden of op 
welke manier dan ook heeft bijgedragen aan deze avond. Het was prachtig om dit 
samen te mogen doen. 
Ben je enthousiast geworden en lijkt het je mooi om mee te helpen aan editie 
2026? Laat het ons gerust weten! 
Namens de organisatiecommissie 
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Gedicht Eerste Kerstdag - Het Licht dat kwam, door mw. Tea Bult 
 
In stilte werd de nacht doorbroken, 
geen machtig woord dat de wereld sprak, 
maar in een kind, zo klein geboren, 
kwam God ons mensen tegemoet, zo zacht. 
 
Geen troon van goud, geen hemels teken, 
geen engelenkoor voor ieder oor, 
maar herders die het eerst mochten weten: 
hier wordt vervuld wat God eens zwoer. 
 
Van Abraham tot David liep de weg, 
door breuk en trouw, door schuld en tijd, 
geslachten droegen stil de belofte 
die God aan mensen had bereid. 
 
Door koningen en ballingschap, 
door hoop die soms haast doof leek te zijn, 
bleef God zijn woord zorgvuldig bewaren, 
tot dit Kind verscheen — zo klein, zo rein. 
 
Het Licht kwam niet om te veroordelen, 
maar om te zoeken wie verloren ging, 
om harten, moe geworden van wachten, 
te dragen naar een nieuw begin. 
 
En zo werd Hij Immanuël genoemd: 
God met ons, nabij in ons bestaan. 
Niet ver verheven, maar gekomen 
om met ons mee door het leven te gaan. 
 
Laat ons dan gaan, zoals Jozef ging, 
in vertrouwen, ook als wij niet zien. 
Wie Gods belofte eenmaal hoort, 
mag leven uit wat Hij heeft voorzien. 
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Ook in Siddeburen houdt God zijn woord, 
waar mensen samenkomen rond zijn Naam. 
De hoop die toen in Bethlehem werd gehoord, 
klinkt ook vandaag, ons toevertrouwd, tezaam. 
 
Tweede Kerstdag – samen koffiedrinken 
Op initiatief van Irene kwam een klein groepje Sibboersters samen om koffie, thee 
en chocolademelk te drinken, lekkere kerstkoek en -snoep met elkaar te eten.  
Helaas was het gezin Tamminga zelf geveld door de buikgriep. Ook andere 
gemeenteleden konden er daarom 
niet bij zijn. Met de mensen die er 
waren, zongen we kerstliederen uit 
de liederenbundel. Janneke las een 
verhaal voor over Vadertje Panov 
dat de hele dag op Jezus wachtte en 
Hem niet gezien dacht te hebben, 
maar door zijn eigen handelen Jezus 
liet zien aan anderen. Daarna 
luisterden we naar en zongen we 
‘Kerstnacht boven Bethlehem’ en de 
kinderliederen ‘In een stalletje’ en 
‘Zijn naam is Jezus’ en keken de 
kinderen het Kerstverhaal van de 
zandtovenaar op het scherm. Tot 
slot speelden we kwartet. Boaz en 
dominee Gerco wonnen.  
Dit samenzijn was zeker voor 
herhaling vatbaar! 
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Overige inzendingen 
 
Uitnodiging voor regionale bijeenkomst 29 januari 20.00 uur    
Bestuurslid dhr. M.J. de Vries van de Gereformeerde Bond zal spreken over het 
onderwerp: AI in het licht van het Bijbelse mensbeeld 
Artificiële intelligentie roept tegengestelde reacties op. Volgens de één gaat het de 
hele wereld verbeteren, terwijl de ander vreest dat het de hele wereld zal 
overheersen. Het antwoord op de vraag wat we van AI mogen verwachten, hangt 
sterk af van onze visie op de mens.  
De Bijbel reikt ons een mensbeeld aan dat heel vruchtbaar kan zijn voor het 
ontwikkelen van een evenwichtig beeld van de relatie tussen mensen en AI. In deze 
lezing wordt dat mensbeeld toegelicht en wordt aangegeven wat dit betekent voor 
onze visie op AI. 
Allen van harte welkom op donderdag 29 januari 2026 om 20.00 uur 
(inloop met koffie vanaf 19.45 uur) 
Gebouw De Wegwijzer (tegenover de Hervormde Kerk Gemeente Noordhorn) 
Oosterweg 13, Noordhorn 
 
Pastoraal diaconaal centrum de Herberg – Aandacht geven aan verlies 
Verlies heeft veel gezichten. Verdriet als iemand overleden is. Pijn als contact met 
een vriend of familielid niet meer mogelijk is. Onzekerheid als je geen werk meer 
hebt. Of gemis als je man of vrouw verandert door ziekte. De Herberg is er voor 
mensen die lijden onder verlies. Het is een plek waar je in alle rust en onder 
begeleiding aandacht kunt geven aan het verlies dat je trof en nieuwe richting en 
veerkracht kunt vinden om met je verlies om te gaan.  
Ben je (of ken je) iemand die daarnaar uitziet? Overweeg dan een verblijf in De 
Herberg. Een Herstelverblijf is mogelijk vanaf twee tot zes weken. De Herberg biedt 
daarnaast kom-adem-dagen rond het verlies van een geliefde: 
- op zaterdag 7 februari is er een dag voor opa’s en oma’s die een kleinkind 
verloren 
- een driedaagse ‘Leven met verlies’ is er van 9-11 april en van 13-15 april. 
Meer informatie over intake en aanmelden, kijk op 
www.pdcdeherberg.nl of bel tijdens het spreekuur 
026-334 2225. Van harte welkom! 
 
 

http://www.pdcdeherberg.nl/
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Nieuws van de IZB 
Webinar over missionair kerk-zijn op 29 januari 
Hoe sluiten we als gemeente aan bij onze omgeving? Wat is onze missionaire 
roeping als kerk? De IZB biedt op 29 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur een 
laagdrempelig webinar aan over de Missionaire Oriëntatie, een praktische en 
bezinnende aanpak van de IZB. Voor kerkenraden, ouderlingen, predikanten en 
gemeenteleden met een missionaire taak of belangstelling. Toegang gratis, 
aanmelden: www.izb.nl/agenda  
Inschrijving Dabar geopend 
Afgelopen jaar deden ruim 250 jongeren mee aan het missionaire campingwerk 
Dabar, en hun aantal groeit. Dabar helpt jongeren te groeien in geloof, en het 
missionair werk betekent veel voor campinggasten en kinderen. Vanaf nu is het 
mogelijk om je in te schrijven voor de komende zomer, via de website van de IZB. 
Campings en periodes zijn te zien op: www.izb.nl/dabar  
Missionaire Conferentie op 24 januari 
Steeds meer mensen vinden hun weg naar geloof en kerk. Hoe kunnen we hen als 
kerken helpen om verder te groeien? Daarover gaat de vierde Missionaire 
Conferentie op 24 januari. Een inspirerende dag voor kerkenraadsleden en 
missionair betrokken gemeenteleden. Met workshops, een lezing door Bas van der 
Graaf en een trendrede van Cors Visser. Meer info: www.izb.nl/agenda 
 
 

 

http://www.izb.nl/agenda
http://www.izb.nl/dabar
http://www.izb.nl/agenda
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Opbrengsten 
 
Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.  
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekening:  

NL18 RABO 0359 0032 30 of 
NL66 INGB 0000 9653 40 

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag 
overmaken op bankrekening:  

NL77 RABO 0359 0151 66 of 
NL23 INGB 0001 2779 69 

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Collecten: 
09/11 Kerk       €    44,50 
 Diaconie      €    42,86 
 Kerk       €    39,30 
09/11 Tjuchem      €    94,00   
16/11 Kerk       €    43,00 
 Diaconie      €    35,72 
 Kerk       €    40,55 
16/11 Tjuchem      €  125,36 
23/11 Fonds Instandh. Pred.plaats     €  232,02 



 

29 
 

23/11 Tjuchem      €    90,15 
 Ufkenshuis      €    46,60 
30/11 Kerk       €    50,50 
 Diaconie (Grunneger Rieders)    €  109,30   
 Kerk       €    82,55 
30/11 Tjuchem      €          139,40 
07/12 Avondmaalscollecte     €    48,50 
 Diaconie      €    20,00  
 Kerk       €    30,30 
07/12 Tjuchem      €  138,60 
14/12 Kerk       €    26,50 
 Diaconie      €    34,70 
 Kerk       €    35,70 
14/12 Tjuchem      €    98,47 

 
Voor de collecten via GIVT: 
Via de bank: 02/11 Dorcas   €      30,00 
   Diaconie  €      12,50 
   Kerk   €      11,50 
   Tjuchem  €      10,00 
  09/11 Kerk (U)  €      19,00  
   Diaconie  €      15,50 
   Kerk   €      12,50 
   Tjuchem  €        5,00 
  16/11 Kerk (U)  €      12,00 
   Diaconie  €        9,50 
   Kerk   €        8,50 
  23/11 F.I.P.   €      70,00 
   Tjuchem  €        5,00 
  30/11 Kerk (U)  €      10,00 
   Grun.Rieders  €      20,00 
   Kerk   €        9,50 
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GIFTEN: 
          
voor de avonddiensten Tjuchem: 
via de bank:  1 x €        5,00 = €     5,00 
   1 x €      25,00    = €   25,00 
   1 x €      50,00 = €   50,00 
   1 x €    100,00 = € 100,00 
   1 x €    125,00 = € 125,00 
   1 x €    250,00 = € 250,00 
        € 555,00 
(totaal giften voor de avonddiensten in Tjuchem over het gehele 
 jaar   € 3.563,00) 
 
voor het pionierswerk: 
via de bank:              1 x €    15,00 = €   15,00 
 
voor de Klepel: 
via de bank:          1 x €     15,00 = €   15,00 
           5 x €     17,50 = €   87,50 
           4   x €     20,00 = €   80,00 

         7 x €     25,00 = € 175,00 
           2 x €     50,00 = € 100,00 
       €        457,50 
(totaal giften voor de Klepel over het gehele jaar: € 2.193,50) 
 
voor de kerk: 
Via de collecte:  1  x €    50,00 = €  50,00 
voor de dankdag:      
via de bank:  1 x € 35,00. 
 
Overige giften ontvangen voor de kapel in Tjuchem: 
t/m 15 december  € 235,00  (10,00 + 225,00) 
 
 

 
 

 
ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK! 
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Kerkbalans  
 
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 
 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de 
Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, 
de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 
werken kerkgenootschappen samen in de Actie 
Kerkbalans en doen zo een beroep op de 
plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een 
financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in 
de tweede helft van januari een financiële bijdrage 
te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. 
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het 
personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er 
de Actie Kerkbalans. 
Binnenkort komen we ook weer aan u vragen om een financiële bijdrage voor de 
actie Kerkbalans. Doet u ook dit jaar weer mee? 
 
Herinneringen  
 
Solidariteitskas 2025: 
In juli zijn er 140 uitnodigingen gestuurd naar belijdende leden en meerderjarige 
doopleden met het verzoek om € 10,00 over te maken voor de Solidariteitskas. Wij 
moeten aan de Protestantse Kerk Nederland  een bedrag van € 5,00 voor ieder 
belijdend lid afdragen. Dit jaar was dit een bedrag van € 485,00. Uit de cijfers tot 
nu toe blijkt dat slechts een bedrag van € 590,00 is ontvangen in plaats van de 
mogelijke € 1400,00. Wilt u nog eens kijken of uw betaling wel gedaan is? 
 
Kerkbalans 2025: 
In januari zijn er 133 enveloppen voor de actie Kerkbalans verstuurd. Velen hebben 
direct gereageerd, maar op dit moment hebben nog 50 aangeschrevenen helemaal 
niets van zich laten horen.  
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Er is nu een bedrag van € 24.704,50 ontvangen, maar wij verwachten eigenlijk nog 
ruim € 5.000,00. Wilt u uw eventuele bijdrage niet te lang uitstellen? Wij hebben 
namelijk maandelijks flinke financiële verplichtingen. 
 

Bijdrage “de Klepel” 2025: 
Bij de vorige klepel heeft u een brief ontvangen met het verzoek om minimaal een 
bedrag van minimaal € 17,50 over te maken voor ons maandblad. 
Dit is aan 151 adressen verzonden. Op dit moment is van 86 personen een betaling 
binnengekomen met een totaalbedrag van € 2.193,50.  Ook daar nog graag uw 
aandacht voor. 
 
Eindejaarscollecte 2025 - Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest 
Onze gemeente is een plek van ontmoeting, waar we samen zoeken naar Gods 
aanwezigheid in ons leven. Een plek waar geloof groeit, gedeeld wordt en handen 
en voeten krijgt in zorg voor elkaar. Dit jaar worden we uitgedaagd om ons open te 
stellen voor iets bijzonders: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. 
Gods Geest waait waarheen Hij wil. Hij verrast mensen en zet hen in beweging. Hij 
opent ogen voor wat je eerder niet zag en geeft moed om nieuwe wegen te gaan. 
Het vraagt van ons een houding van verwondering en verwachting. Niet alles ligt 
vast, soms opent de Geest onverwachte deuren. 
In onze gemeente zien we het werk van Gods Geest in het kleine en het grote: in 
een bemoedigend gesprek, in een groep die elkaar vindt rond Bijbel en gebed, of in 
praktische hulp aan mensen dichtbij en ver weg. Zo worden we samen geraakt en 
bewogen. 
Al deze activiteiten zijn alleen mogelijk dankzij uw betrokkenheid – in gebed, in 
inzet én in financiële steun. Daarom vragen we u vriendelijk om een extra gift. Zo 
kunnen we ook in het nieuwe jaar een open en gastvrije geloofsgemeenschap 
blijven waarin ruimte is voor verrassing, groei en inspiratie. 
 
Geef tijdens de eindejaarscollecte of maak uw bijdrage over via internetbankieren.  
Hartelijk dank voor uw steun en verbondenheid! 
P.S. Kijk om je heen – en geef voor onze gemeente. 
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Namens de redactie 
 
De redactie wil u als trouwe lezer danken, net als de trouwe inzenders van kopij in 
2025. De klepel wordt op dit moment bij zo’n 180 adressen bezorgd en wordt nog 
steeds graag gelezen, ook digitaal. 
 
We willen u uitnodigen ook in 2026 kopij aan te leveren. Heeft u een gedicht, 
verhaal, mooie afbeelding of verslagje? Lever het aan via klepel.kopij@gmail.nl of 
aan Hoofdweg 89 in Siddeburen. 
 
Wilt u bij het digitaal aanleveren aan het volgende denken: 

- lever in een Word-document aan 
- breng geen bijzondere opmaak aan 
- gebruik lettertype ‘Calibri’  
- lettergrootte 11  
- bijbehorende foto’s kunnen onder de tekst in het document worden 

geplaatst.  
 

Redenen hiervoor zijn dat de opmaak vaak 
verandert bij het kopiëren naar het 
klepelbestand en dat wij de opmaak vaak 
moeten aanpassen, zodat het te 
combineren is met andere kopij.  
 
Voorin de Klepel noemen wij de 
inleverdatum voor de volgende maand. Dit 
wordt soms als (té) vroeg ervaren. De 
datum bepalen we samen om ervoor te 
zorgen dat de Klepel voor of op de 1e van de 
maand bij mensen op de mat ligt. We 
houden rekening met vertraging bij de 
inzenders, onszelf, de drukker en de 
bezorgers.  
 
Wij wensen u alle goeds in 2026! 
 

mailto:klepel.kopij@gmail.nl
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Beschikbaar voor diverse activiteiten: 
 

DE VISKENIJ 

 
Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld: 

- het vieren van een verjaardag 
- het houden van een spelavond 

- het geven van een receptie in besloten kring 
 

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven: 
 

Stichtingsbestuur De Viskenij 
Tel. 06-25287988 

E-mail: viskenij@gmail.com 
Contactpersoon: mw. T. Langeveld 

 

Kerkelijke adressen 

Hervormde Kerk Siddeburen  
Hoofdweg 124, Siddeburen 

 

Het kosterschap wordt door vrijwilligers   
van de kerk gedaan.      
  
Hervormde Kapel Tjuchem 
Hoofdweg 37, Tjuchem 

 

Koster:   
H.B. Bierma  
Kiekendief 25, 9628 ET  Siddeburen 

Tel. 0598 432672 

  
Gebouw De Viskenij  
Viskenijlaan 2, 9628 AZ  Siddeburen 

                          
Tel. 06 – 25287988 
E-mail: viskenij@gmail.com 

Het gebouw wordt door het  Contactpersoon binnen het bestuur: 
stichtingsbestuur De Viskenij 
beheert  

Mw. T. Langeveld 
Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen 

 

 
     

 
  
      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:viskenij@gmail.com
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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters: 
● NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 
● NL66 INGB  0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 

 
Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00. 

Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde 
bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk 

soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig 
mogelijk bij u worden thuisbezorgd. 

 
Bankrekeningen Diaconie:    
● NL77 RABO 0359 0151 66  t.n.v. Diaconie 
● NL23 INGB   0001 2779 69  t.n.v. Diaconie 

 
Overige bankrekeningen:  
● NL59 RABO 0344 5829 57    Stichting De Viskenij, Siddeburen. 
● NL68 RABO 0359 4140 95    St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem. 
● NL70 INGB  0003 4632 12    Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel 
● NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats 

 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
 
Voorzitters: 

 

R. Bosker-Jager  
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen 

Tel. 06 83596896 

 
Eerstvolgende vergadering: 
  
21 januari 14.00 uur   Marieke Poort over o.a. erfrecht   

 
 


