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Is dit jouw jaar? 
 
Wat zijn je goede voornemens dit jaar? 
Minder op je telefoon zitten? Stoppen met roken? Meer tijd en aandacht voor je 
familie hebben? Misschien lach je er wat om, want van al die goede voornemens 
komt meestal toch niet zoveel terecht. 
Maar goede voornemens zijn op zich zo gek nog niet. Het geeft aan dat je je leven 
graag een beetje wilt verbeteren. Je wilt immers toch graag een beetje een zinnig 
leven leiden. 
 
Maar wat is nu eigenlijk de zin van jouw leven? 
Met welke bedoeling is het dat jij hier op deze planeet bent? ‘Waartoe is de mens 
op aarde?’ Dat is al een heel oude vraag die de mensheid vanaf het begin bezig 
houdt. Waarvoor zijn we hier? Waarvoor leef jij? 
 
Bedenk het eens voor jezelf. Wat is op dit moment het belangrijkste voor je in je 
leven? Je opleiding? Je partner? Je familie? Je werk? Je hobby? Je gezondheid?  
Allemaal belangrijke dingen. Maar je merkt ook dat die prioriteiten door de loop 
van de tijd veranderen. Als school niet meer zo leuk is, is het vaak niet meer het 
belangrijkste. En als je verkering uit gaat, staat je toekomstverwachting er opeens 
heel anders voor. En wordt je opnieuw geconfronteerd met die vraag: waar leef ik 
eigenlijk voor? 
 
In een oude brief, geschreven aan mensen in het Griekse Korinte, schrijven de 
apostelen Paulus en Timoteüs: ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus.’  
(2 Korintiërs 5:14) 
 
In hoeverre is dat ook in ons leven zo? Zou je dat überhaupt willen? Je laten leiden 
door de liefde van Christus? 
 
Als je zo je goede voornemens eens bekijkt. Welke zijn gedreven door 
eigenbelang? En welke zijn gedreven door de liefde van Christus? 
Dan kan het een heel leerzaam jaar worden. 
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Een jaar waarin we oefenen dat het niet zozeer om ‘ikke’ gaat, maar dat het om 
Christus gaat.  Dat het niet zozeer egoïstisch míjn jaar hoeft te zijn, maar zoals het 
dan officieel heet: Het jaar onzes Heeren. Het jaar van onze Heer Christus. Als we 
ons richten op de eer van de Heer, is dat tot heil van alle mensen. 
 
Een leerzaam 2024 gewenst! 
 
Lezen: 2 Korintiërs 5:11-21 
Zingen: Gezang 473 (Nieuw Liedboek 912) 
 
Ds. C.G. op ’t Hof 
 
Contact met de predikant 
Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over 
geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om contact met me op te 
nemen: 
Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof / 0598-722109 / 06-27138435 / cgopthof@outlook.com  

 
Samenkomsten in het Ufkenshuis 
In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een 
kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis 
alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het 
Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, 
kunnen terecht in de Kapel in Tjuchem.  
De samenkomsten in het Ufkenshuis zijn afwisselend onder verantwoordelijkheid 
van de Protestantse kerk Slochteren, de Protestantse Woldkerken, de Nederlandse 
Gereformeerde kerk Schildwolde, de Gereformeerde kerk Siddeburen of de 
Hervormde kerk Siddeburen. 

• Zondagavond 14 januari is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 
Protestantse kerk Slochteren en de Woldkerken en wordt het Heilig 
Avondmaal gevierd. 

• Zondagavond 28 januari is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 
Hervormde kerk Siddeburen. 
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Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem 
Januari  
 
Maandag 1 januari:   10.30 uur 
Gezamenlijke dienst    ds. C.G. Op ’t Hof en ds. G.J Weessies 
 
Zondag 7 januari:   09.30 uur  
     Voorganger nog onbekend 
 
Tjuchem:    19:00 uur  
     C.G. Op ‘t Hof 
   
Zondag 14 januari:   09.30 uur  
      Ds. C.G. Op ‘t Hof 
 
Tjuchem:    19:00 uur  
     Ds. M. de Jager - Dwingeloo 
 
Zondag 21 januari:     9.30 uur  
     Ds. P. Versloot - Groningen 
 
Tjuchem:    19:00 uur  
     Ds. C.G. Op ’t Hof 
 
Zondag 28 januari:   09:30 uur 
     Ds C.G. Op ‘t Hof 
Koffiedrinken na afloop van de dienst in de Viskenij 
 
Tjuchem:    19:00 uur 
     Ds. N. Noorlander – Onstwedde  
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Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf 
 
Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? 
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de 
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment 
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst 
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de 
gewenste dienst. 
 
Oppas 
 
Op 14 en 28 januari is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken 
van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen 
met Marjan, 0598-431555/06-23509480. 
 
Zondagsschool 
 
Zondagmiddag 7 januari gaat de zondagsschool van start! De zondagsschool is voor 
zowel kerkelijke als niet-kerkelijke basisschoolkinderen uit Siddeburen.  
Elke keer is er een Bijbelverhaal en gaan we er creatief mee bezig. Natuurlijk zingen 
we ook liedjes!  Er is een onderbouw- en een bovenbouwgroep. Heb je kinderen in 
de basisschoolleeftijd? Of weet je iemand? Nodig ze uit! Elke veertien dagen op 
zondagmiddag van 13.30u-14.30u in de Viskenij. Deze maand op 7 en 21 januari. 
De zondagsschool is een gezamenlijk initiatief van beide kerken in Siddeburen. 
Vragen of meer info? Neem contact op met: Mirjam Uuldriks 06-13328897. 
 

20+ groep  
 
Ongeveer om de week komen we met een groepje twintigers en dertigers op 
woensdagavond bij elkaar en gaan we met elkaar in gesprek over het leven, 
geloven en de Bijbel. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te 
doen. Of weet je iemand? Nodig diegene uit. Deze maand op 17 en 31 januari, half 
acht in de Viskenij. 
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Berichten uit de gemeente! 

 
Gemeenteleden die elders verblijven:  

 
Dhr. H.H. Hinrichs  

Zorgcentrum De Horst, afd. “Woltinge” Kamer 2.3 
Rondweg 97, 7825 TC Emmen 

 
Mw. F.T. Danhof-van Gijssel 

BetingeStaete, Edestaalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl 
 

Dhr. J. Schuilenberg,  
De burcht, Kamer 205 

Van der Duyn van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand 
 

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie? 
 
 
 

 
Bloemengroet 

 
5-11-2023  Dhr. v.d. Mark  Wendakkers vrijw. begraafplaats 
12-11-2012 Be Schooljan  Poststraat 
19-11-2023 Dhr. Fledderman Hoofdweg Tjuchem 
26-11-2023 Dhr. Hinrichs  Emmen 
3-12-2023 Dhr. Schuilenberg De Burcht Hoogezand 
10-12-2023 Jaures en Ghislaine  Bentinge Staete 
24-12-2023 Dhr. Vegter    Ufkenshuis 
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Verjaardagen en huwelijksjubilea  
Januari  
 
02  jan.  Dhr. J.P.D. Bril      80 jaar 
    Viskenijstraat 11, 9628 AE Siddeburen 
 
15  jan.  Mevr. M. Groenbroek-Kiewiet    77 jaar 
    Damsterweg 7-A, 9629 PB Siddeburen 
 
16  jan.  Dhr. J. Schuilenberg     84 jaar 
    Woonzorglocatie De Burcht, Kamer 205 
    Van der Duyn van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand  

 
18  jan.  Mevr. A. Scholtens-Koops    77 jaar 
    Oudeweg 29, 9628 CA Siddeburen 
   
20  jan.  Mevr. W. van Tongeren-van Emst   84 jaar 
    Gockingalaan 56, 9635 BE Noordbroek 
 
22  jan.  Dhr. J. Snijder,      86 jaar  
    Reint Dijkemastraat 1, k.125, 9628 CW Siddeburen 
 
26  jan.  Dhr. F. Spakman      88 jaar 
    Kerklaan 10, 9628 AV Siddeburen 

 
Het echtpaar Dhr. en mevr. Van Tongeren - Van Emst,   

Gockingalaan 56,  9635BE Noordbroek, 
hoopt op 24 januari hun 60-jarig huwelijk te vieren. 

 
 

 
 
 

 
 

Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel 
vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten. 

Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren: 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 
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Op dit moment komen er in onze ledenadministratie 89 gemeenteleden voor die 
in 2024 75 jaar of ouder worden. Van deze 89 hebben in het verleden 11 
gemeenteleden te kennen gegeven dat ze met hun verjaardag niet in de Klepel 
vermeld willen worden. Mocht u hiervan spijt hebben dan horen wij dit graag en 
wordt u weer in de Klepel vermeld. 
 
Nieuwjaarsdienst 
 
De gezamenlijke kerkdienst met de gereformeerde kerk op nieuwjaarsdag is in de 
hervormde kerk en begint om half elf. Zowel de gereformeerde, als de hervormde 
predikant gaan in deze dienst voor. Na de dienst is er in de kerk koffie met gevulde 
Nieuwjaars rolletjes waarbij we elkaar Gods zegen voor het nieuwe jaar kunnen 
toewensen. 
 
Kerkdiensten Tjuchem 
 
In Tjuchem zijn er elke zondagavond om 19.00u leerzame 
kerkdiensten in de Kapel aan Hoofdweg 37. Er gaan vaak 
gastvoorgangers voor. Op 21 januari gaat onze eigen 
predikant voor en gaan we verder met de Heidelbergse-
Catechismus.nl, een basiscursus in het christelijk geloof. 
Op de laatste zondagavond van de maand, 28 januari, is er 
koffiedrinken na de dienst. Elke zondagavond van harte 
welkom.  
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Verbintenis ambtsdrager 
 
Op zondagmorgen 28 januari zal diaken A. Vriend-Groot voor een nieuwe termijn 
verbonden worden als diaken aan onze gemeente. Na de dienst is er koffiedrinken 
in de Viskenij. 
 

Samen bidden 8 januari 
 
De gezamenlijke gebedsbijeenkomsten zijn vanaf dit jaar niet 
meer op de laatste woensdagavond van de maand, maar op de 
eerste maandagavond. Vanwege nieuwjaarsdag doen we het in 
januari een weekje later, dus 8 januari. 
Deze gebedsbijeenkomsten worden georganiseerd door de 
gezamenlijke kerken van Siddeburen en hebben bewust een interkerkelijk karakter. 
Ook als u niet bij een kerk bent aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel 
gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal 
tussendoor ook wat gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er 
ongeveer een uurtje voor uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of 
als u bidden lastig vindt, biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te 
leren. Als u niet aanwezig bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor 
te laten bidden. De avonden beginnen om 19.30. 
Contactpersoon Protestantse gemeente: Ouderling Anje Huijssoon-Holtland  
06-83941331 
Contactpersoon Hervormde gemeente: Ds. Gerco op ’t Hof 0598-722109 
 

Nieuwe classispredikant 
 
Ds. Ellen Peersmann zal op 14 januari worden verbonden aan onze classis 
Groningen-Drenthe als classispredikant. Ze volgt hiermee ds. Jan Hommes op die 
afgelopen jaar met emeritaat is gegaan. De classispredikant representeert in 
persona het toezien (episkopè) van de classicale vergadering en herinnert aan het 
wezen van de kerk: het evangelie, de geloofsgemeenschap, het diaconaat en de 
roeping/zending. 
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Verslag kerkenraadsvergadering 
Dinsdag 7 november 2023 
 
Diaken Vriend is voorzitter en zij opent de vergadering met het lezen van 
Openbaring 1:1-9 en gaat vervolgens voor in gebed. 
Aansluitend wordt gezongen Psalm 99: 1 en 2 
 
Bij de toerusting wordt gesproken over het huisbezoek. Wat zijn de voordelen, wat 
is de doelgroep? 
Zou er een doelgroep moeten zijn? 
 
Bij de mededelingen geeft ouderling-kerkrentmeester Blaauw aan dat de bomen 
aan de laan naar de begraafplaats achteruitgaan.  Aan het kappen zitten hoge 
kosten verbonden. 
Er wordt gewerkt aan een snellere wifi-verbinding in de kerk. 
 
De kerkenraad besluit dat op Nieuwjaarsdag, als er een gezamenlijke dienst is in 
onze kerk, het koffiedrinken op de gebruikelijke wijze zal plaatsvinden in de kerk. 
De dienst zal door beide predikanten worden geleid. 
 
Ds. Op ’t Hof en ouderling Langeveld zullen de afscheidsdienst van de 
classispredikant, ds. Hommes bijwonen. 
 
De Struunders hebben een uitwisseling gehad met de pioniers uit Sebaldeburen. 
Op 13 november geven de Struunders een gastles op de Zonnewijzer. 
 
Diaken Vriend is per 1 januari aftredend en herbenoembaar. Zij neemt haar 
herbenoeming aan. 
De (her)bevestiging zal plaatsvinden op zondag 28 januari 2024 waarna er 
koffiedrinken na de dienst is. 
 
Diaken Kuipers sluit de vergadering met dankgebed. 
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Bericht van de kerkenraad 
 
De kerkenraad zoekt in de gemeente een 
coördinator voor het organistenrooster. 
 
Wat doet een coördinator? 
▪ regelt dat er elke zondag een organist in de 
dienst is 
▪ gaat bij afmeldingen op zoek naar een 
vervanger 
▪ staat in nauw overleg met de kerkenraad (het college van kerkrentmeesters) in 
verband met (bijzondere) diensten 
 
Het werk kan gewoon vanuit huis in de avonduren worden gedaan. Meer 
informatie bij het college van kerkrentmeesters J.O. Bosman 0598-43155 
 
 
Organist gezocht 
 
Voor het begeleiden van onze kerkdiensten zoeken wij een 

    
 
 
 

     Organist 
 
 
 
 

Kent u iemand die als organist graag eens ons orgel wil bespelen geef het dan door 
aan de kerkenraad. tel. 0598-431555 
We hebben een prachtig, net gerestaureerd orgel. Proefspelen door de week kan 
altijd in overleg.
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GroeiGroep 2024 
 
Als we terug kijken in de GroeiGroep, dan zijn we dankbaar voor de mooie avonden 
die we gehad hebben in het jaar van onze Here 2023. Jakobus, de broer van de 
Here Jezus geeft praktisch aan, hoe je het geloof kunt leven. Hoe je handen en 
voeten geeft aan een leven met de Here. Nou, daar valt genoeg over te zeggen en 
te praten. Hé, hoe ga je hier mee om en hoe doe je dat? Iedereen praat mee en er 
is genoeg ruimte om te spreken. Maar ook zijn er ruimtes om stil te zijn, stil te 
worden. Als je gelooft dat God leeft en spreekt, hoe spreekt Hij dan met jouw en 
hoe luister je naar Zijn stem en Zijn aanwijzingen. Zo delen we veel getuigenissen 
en zijn we verwonderd hoe God door ons heen werkt om anderen te bemoedigen, 
vertroosten. En dat kunnen we weer meenemen in de 
omgang met anderen in ons dagelijks leven. Omdat 
het gebed en ons gebedsleven regelmatig ter sprake 
kwam, hebben we dit jaartal afgesloten met het kijken 
van de film “WarRoom”. Een krachtige film over het 
gebed en hoe je dit in kunt zetten om mensen, in je 
omgeving, bij Jezus te brengen. Misschien heb je een 
verlangen om meer het geloofsgesprek te voeren of 
om eens een avond mee te maken en je te 
verwonderen hoe verfrissend en sprankelend een 
levende relatie met Jezus Christus kan zijn. Dan 
nodigen we je van harte uit.  
 
De volgende avond is 10 en 24 Januari en verder elke 2 weken. We beginnen om 
19.30 en eindigen 21.30u.  
Locatie: Viskenij 
 
Hans & Anneke van der Louw 
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Rondom en in de Kerk 
 
Zaterdagmorgen 2 december hebben velen 
de handen uit de mouwen gestoken.  
 
Rondom de kerk hebben 14 man het blad 
geruimd. Met bladblazers, harken en 
sneeuwscheppen werden 2 grote kleden 
gevuld en door sterke sjouwers in de bladbak 
geleegd. Piepjong en al wat ouder hielpen 
mee op deze mooie ochtend.  Vele handen 
maken licht werk en alles is winterklaar. 
 
In de Kerk werd gepoetst,  gestofzuigd en gedweild; de stoofjes werden gepoetst: 
alles ziet er weer netjes uit. 
 

Halverwege de ochtend dronken we met elkaar 
koffie, thee of chocolademelk in de Viskenij met een 
lekker stuk tulband voor de harde werkers.   
Het was een mooie, arbeidzame ochtend met fijne 
contacten en gesprekken. 
Volgend jaar halen we aan het eind van de ochtend 
een oliebol, als de kraam dan om half 12 wel open is! 

 
 
  



 
15 

 

 
Uitnodiging 

 
Komt u ook naar de ontmoetingsmiddag van de Hervormde gemeente 

Siddeburen, Tjuchem en Steendam? 
Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee. 

 
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, 

gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie. 
 

 
 

 
 

   
 
 

 Inloop vanaf 14.00  uur  *  Aanvang 14.30 uur  *  Locatie: De Viskenij 
 

9 januari 2024 
Nieuwjaarsvisite met o.a. oud Hollandse spelletjes 

 
Volgende data voor de ontmoetingsmiddagen zijn: 
13 februari 2024:    Ds. C.G. op ‘t Hof vertelt over Papoea Nieuw Guinea 
26 maart 2024:       Paasviering 
 

Hartelijke groet namens de commissie, 
Annie Vriend, Ans Ruiter, 

Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers                       
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Uitnodiging regionale bijeenkomst 
 
Hierbij nodigen de Confessionele Beweging en Gereformeerde Bond u uit voor de 
regionale bijeenkomst op D.V. donderdag 18 januari 2024. Mw. Harriet Smit van 
de HGJB zal deze avond komen om met ons samen na te denken over het thema:  
 
Als (klein)kinderen andere wegen gaan.  
 
Soms is geloven voor je (klein)kind niet meer vanzelfsprekend. (Lees hier ook 
kinderen in de gemeente). Hoe ga je hier op een goede manier mee om? Een 
pastorale avond om te delen met elkaar, maar ook om nieuwe perspectieven te 
ontvangen? Het idee is dan om na een inleiding, door de spreker verzorgt, 
vervolgens in groepjes op dit onderwerp door te gaan en dan aan het eind van de 
avond alles gezamenlijk te evalueren 
 
U bent van harte welkom. 
 
Locatie:  Gebouw de Wegwijzer 

Oosterweg 11 Noordhorn 
Aanvang:  20. 00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 u.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De klepelredactie wenst u Gods liefde en vrede toe in 2024.  

   Gelukkig Nieuwjaar!    
 

We hopen o.a. door uw kopij weer mooie klepels te maken.  
Heeft u ook een gedicht, kleurplaat, puzzel, bemoediging, etc. om te delen, 

stuur het ons dan toe via klepel.kopij@gmail.com  
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Herbergdag ‘Hechting, geloof en relaties’ 
 
Hechting en hechtingsproblemen hebben invloed op onze relaties en ook op ons 
geloof en onze geloofsbeleving. Veiligheid en vertrouwen zijn beide nodig voor 
veilige hechting. Door de gebrokenheid waarin we leven is die er helaas niet altijd. 
Als er teleurstellende of traumatische ervaringen zijn in hechtingsrelaties, dan 
werkt dit door in de verhouding tot God. Hoe zit dat precies? En wat kan je 
daarmee in het pastoraat in de gemeente? En kan je daar ook iets mee in de 
prediking? Relevante vragen. 
 
Op donderdagmiddag 25 januari 2024 hoopt 
psycholoog en theoloog prof. dr. Hanneke Schaap- 
Jonker een lezing te geven in het Koetshuis van 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. De lezing 
zal gaan over de invloed van hechting op geloof en 
relaties en de betekenis daarvan voor pastoraat en 
prediking. Na de lezing vertelt een oud-
Herberggast over de impact van hechting op haar 
leven en gaan we verder over het thema in 
gesprek. Aan het eind van de middag is er tijd voor 
ontmoeting en gesprek tijdens een afsluitende 
broodmaaltijd. 
 
Deze middag is bedoeld voor predikanten, voorgangers, pastoraal werkers en 
pastorale teams. Van harte welkom! We vragen u wel om uzelf tijdig aan te 
melden.  
 
Datum:   donderdag 25 januari 2024 
Tijd:   14.30 – 19.00 uur (zonder broodmaaltijd tot 17.30 uur) 
Plaats:   Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19,  
  Oosterbeek 
Kosten:  € 20 (incl. broodmaaltijd) / € 15 (zonder broodmaaltijd) 
Meer info:  www.pdcdeherberg.nl 
Aanmelden:  herbergdag@pdcdeherberg.nl, graag daarbij uw naam en  
  adresgegevens doorgeven en of u al dan niet de gezamenlijke  
  broodmaaltijd wilt gebruiken.  
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Kom-op-adem dag ‘Opa’s en oma’s met verlies’ 
 
Na een goede en bijzondere ervaring vorig jaar hebben we er als Herberg opnieuw 
voor gekozen om specifiek aandacht te geven aan rouw en verlies bij opa’s en 
oma’s die een kleinkind hebben verloren. Deze KOA-dag vindt plaats op D.V. 
zaterdag 10 februari 2024. We willen stilstaan bij de impact van het verlies van een 
kleinkind, wat doet dat met opa’s en oma’s en wat is de invloed daarvan op 
(familie)relaties? We geven hierover niet alleen waardevolle informatie, maar ook 
de ontmoeting en het delen als lotgenoten onder elkaar wordt een belangrijk 
onderdeel van het programma. Op verschillende manieren hopen we met elkaar 
uw kleinkind en het gemis van hem of haar zichtbaar te maken. We nodigen u van 
harte uit! Wellicht heeft u vrienden of kennissen voor wie dit een waardevolle 
ontmoeting zou zijn. Stuur deze informatie dan gerust door. Deze dag wordt 
gehouden in het Koetshuis, Pietersbergseweg 19 in Oosterbeek. De kosten zijn € 65 
(incl. koffie, thee, maaltijd). Meer informatie: www.pdcdeherberg.nl. 
U kunt zich aanmelden via komopadem@pdcdeherberg.nl of telefonisch via 026- 
3342225. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Aline de Boer of Jansje 
Spaan op maandag of vrijdag tussen 9.00-10.00 uur. 
 
Kerstzangdienst Tjuchem  
 
De Advent zangavond in Tjuchem op 8 december is met veel bezoekers een 
geslaagde avond geworden. Om halfacht waren alle 35 stoelen bezet en kon er 
naar een korte inleiding naar harte lust gezongen worden. Er waren maar liefst 10 
Advent en kerstliederen en 35 coupletten om te zingen. Tussen de liederen door 
werd er uitleg gegeven over de betekenis van Advent en wat daarvan de gevolgen 
zijn in onze tijd. De avond werd afgesloten met een dankgebed met onder andere 
de woorden: Leg Uw genade in onze harten, dat wij blijvend U verwachten als 
Redder en Heiland, mijn Heer en God. Geeft U Heer mij steeds nieuwe krachten dat 
ik mij met Uw liefde verweer. Dit wensen wij U allen toe in dit nieuwe jaar 2024. 
Na afloop was er een heel gezellig en ontspannen samen zijn onder het genot van 
koffie en thee. De schaal bij de uitgang werd gevuld met 168.90 Euro.  
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en gulle gaven voor dit evangelisatie werk.  
 
Het voorbereidingsteam. 
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Giften binnengekomen voor de kapel in Tjuchem 
 
December € 210 
 
Alle gevers hartelijk bedankt! 
Bestuur Stichting Instandhouding kapel Tjuchem-Steendam 
 
 
Ik volg Jezus iedere dag door ... 
 
… hem op welke manier dan ook op te zoeken, met hem te praten.  
… van de morgen tot de avond met hem te beginnen en te eindigen.  
… te bidden, zingen en WWJD? 
… bijbellezen, bidden en Jezus voorbeeld te leren laten zien.  
… mij te gedragen zoals God wil (zo goed mogelijk!) 
… na te denken over mijn ‘levensopdracht’, dankbaar te zijn voor zegeningen.  
… proberen het goede te doen, wat zou Hij doen? 
… JA!!! 
… te bidden en te danken 
… liefde te tonen aan mensen om mij heen, door mijn leven in het licht van God te 
laten blijven.  
… Zijn voorbeeld te volgen. 
… met vallen en opstaan. 
… een bijbels dagboekje te lezen. 
… trouw te zijn aan Zijn woord en biddend zijn weg te volgen.  
 
Deze antwoorden werden ingevuld in de voetstappen, tijdens het startweekend in 
september.  
Laat het een bemoediging voor u zijn in 2024! 
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Van de Struunders 
 
Bij het schrijven van dit stuk zijn de Struunders druk met alle activiteiten rond 
Kerst, naast de vaste activiteiten Maaltijd en Meer en de filmavonden. 
Voorbereiding op het bezoek van de kinderen aan de kerk op 21 december is in 
volle gang. De kinderen hebben liedjes ingestudeerd om aan elkaar te laten horen 
en mogen luisteren naar het kerstverhaal. Hopelijk is het dan gelukt om één van de 
kerstbomen op te tuigen en de kerk verder te voorzien van de creatieve werken 
van de peuteropvang en openbare school. De kinderen van de christelijke school 
nemen donderdag tevens kunstwerken mee die op kerstavond te bekijken zijn 
door heel het dorp. We hopen dat het allemaal gelukt is, u leest het vast in de 
volgende Klepel. 
Het eerste seizoen van de film “The Chosen” zit erop. Op indrukwekkende manier 
werd uitgespeeld hoe de eerste discipelen geroepen werden. We hebben 
Nicodemus ontmoet en zagen zijn worsteling met de wonderen en tekenen die hij 
zag. Alleen God kan zoiets doen, maar wie is Jezus van Nazareth dan?? En ja, die 
wonderen en tekenen, we zagen de man die door het dak kwam en werd genezen 
op het geloof van zijn vrienden. Water werd wijn en in Samaria hadden we een 
ontmoeting bij de waterput. Demonen gingen op de vlucht voor Jezus en die 
kinderen bij Jezus…, wat was dat een mooie aflevering. En wat voor mooie 
gesprekken waren er en natuurlijk veel gezelligheid. We zijn dankbaar voor de 
goede contacten en de locatie bij Sportkantine Kuper. In het nieuwe jaar heet de 
maandelijkse filmavond ‘Gezellige avond’. Kernwoorden zijn: gezellig, koffie, 
ontmoeting, film, aandacht. En dat klopt precies! We weten dat er veel mensen zijn 
in Siddeburen die veel baat zouden hebben bij ontmoeting en gezelligheid. 
Misschien heb je/heeft u niet zoveel met film, kom dan voor de gezelligheid en 
neem iemand mee die je dit ook gunt. De geplande avonden zijn: 19 januari, 16 
februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni.  
 
We wensen u in het nieuwe jaar een dieper begrip van Gods liefde, vrede en een 
groeiend vertrouwen in Zijn plan met u. 
Gelukkig Nieuwjaar! 
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Ik wens jou 
 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 

 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 

Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 

Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 

Een muur voor de wind 
En een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen 
En een vriend dicht bij jou 

Een muur voor de wind 
En een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen 
En een vriend dicht bij jou 

 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 

Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

In elk van de seizoenen dat je leeft 
 

Ik wens jou - Trinity 
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Opbrengst collecten 
 
Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.  
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekening:  

NL18 RABO 0359 0032 30 of 
NL66 INGB 0000 9653 40 

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag 
overmaken op bankrekening:  

NL77 RABO 0359 0151 66 of 
NL23 INGB 0001 2779 69 

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten. 
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Collecten: 
 
19/11 Kerk       €    43,65 
   Diaconie      €    28,31 
   Kerk       €    31,40 
19/11 Tjuchem       €     93,40 
26/11 Fonds Instandh. Pred. plaats     €  218,21 
26/11 Tjuchem       €  134,00 
03/12 Kerk       €    37,00 
   Diaconie      €    26,10    
   Kerk       €    25,40 
   Ufkenshuis      €    39,80 
03/12 Tjuchem       €           47,50 
10/12 Avondmaalscollecte     €    58,50 
   Diaconie      €    22,35  
   Kerk       €    21,00 
11/12 Tjuchem       €     94,50 

 
Voor de collecten via GIVT: 
Via de bank: 05/11 Kerk (U)   € 9,50 
      Diaconie  € 9,50 
      Kerk   € 8,50 
    12/11 Kerk (U)   € 7,50  
      Diaconie  €      12,50 
      Kerk   € 7,50 
    19/11 Kerk (U)   € 9,50 
      Diaconie  € 9,50 
      Kerk   € 8,50 
      Tjuchem  €      12,50 
    26/11 F.I.P.    €      70,00 
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Giften: 
          
Voor de avonddiensten Tjuchem: 
Via de bank:  1 x €      25,00 = €   25,00 
     1 x €      30,00   = €   50,00 
     2 x €    100,00 = € 200,00 
     1 x €    400,00 = € 400,00 
          € 675,00 
    
(totaal giften voor de avonddiensten in Tjuchem over het gehele 
 jaar   € 3.595,00) 
 
Voor het pionierswerk: 
Via de bank:              1 x €    15,00 = €  15,00 
 
Voor de Klepel: 
Via mevr. Scholtens  2 x €     20,00 = €   20,00 
Via de bank:          1 x €     10,00 = €   10,00 
             1 x €     15,00 = €   15,00 
             6 x €     16,00 = €   96,00 
             2 x €     17,50 = €   35,00 
           11x €     20,00 = € 220,00 
             5 x €     25,00 = € 125,00 
             1 x €     40,00 = €   40,00 
             1 x €     50,00 = €   50,00 
             1 x €   100,00 = € 100,00 
         €         731,00 
 
(totaal giften voor de Klepel over het gehele jaar: € 2.413,00) 
Tot op dit moment hebben er 99 van de 174 klepellezers betaald. 
 
Voor dankdag: 
Via de bank:  1 x €   100,00 = € 100,00 

 
 
  

ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK! 
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Kerkbalans 

 

 2024 
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN 
MORGEN 

 

Wat is Kerkbalans 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de 
Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen 
samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun 
leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan 
hun eigen plaatselijke kerk. 
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook 
het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. 
Daarom is er de Actie Kerkbalans. 
 
Binnenkort komen we ook weer aan u vragen om een financiële bijdrage voor 
de actie Kerkbalans. Doet u ook dit jaar weer mee? 
 
 
Het college van kerkrentmeesters. 
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Eindejaarscollecte 2023 
 

Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde 
 
Geacht gemeentelid, 
 
Het jaar 2023 loopt ten einde. In het afgelopen jaar hebben we ons als gemeente 
ingezet om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In eredienst, diaconaat en 
pastoraat, jeugd- en seniorenwerk, koren en bijbelkringen laten we ons inspireren 
door Gods Woord, en zien we om naar elkaar. 
 
De kerk van Christus is een kleurrijke kerk. In alle talen en in alle culturen klinkt 
Gods blijde boodschap van geloof, hoop en liefde.  Die veelkleurigheid daagt ons 
uit om samen op te trekken, in onze eigen gemeente én wereldwijd met andere 
gelovigen. We zoeken elkaar als volgelingen van Jezus en reiken elkaar de hand. 
Samen zijn we krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. 
 
Het jaarthema van de Protestantse Kerk, Ga mee! Samen getuigen van geloof, 
hoop en liefde, daagt ons als gemeente uit om contact te leggen met andere 
christenen in onze eigen woonplaats en te verkennen hoe je samen Gods liefde 
kunt doorgeven. In het nieuwe jaar willen we ons daarvoor inzetten en delen van 
Gods liefde en trouw. 
 
Onze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. 
Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. Geef aan de 
eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over via 
internetbankieren. 
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 
 
P.S. Doe mee en geef voor uw gemeente 
 
NB Als u gebruik maakt van internetbankieren, vermeld dan a.u.b. het kenmerk (16 
cijfers) van de betaalinstructie. 
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Beschikbaar voor diverse activiteiten: 
 

DE VISKENIJ 
 

Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld: 
- het vieren van een verjaardag 
- het houden van een spelavond 

- het geven van een receptie in besloten kring 
 

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven: 
 

Carolien Huesken 
Viskenijlaan 4 

9628 AZ Siddeburen 
tel. 06- 25287988  

E-mail: viskenij@gmail.com 

Kerkelijke adressen 
 
Hervormde Kerk Siddeburen  
Hoofdweg 124, Siddeburen 

Telefoon (uitsluitend in noodgevallen) : 
06 - 40 50 35 63 

Koster:   
W.R. Tamminga  
Oudeweg 100, 9628 CH  Siddeburen        

Tel. 0598 432148  
E-mail: info@tammingamachines.nl 

  
Hervormde Kapel Tjuchem 
Hoofdweg 37, Tjuchem 

 

Koster:   
H.B. Bierma  
Kiekendief 25, 9628 ET  Siddeburen 

Tel. 0598 432672 

  
Gebouw De Viskenij  
Viskenijlaan 2, 9628 AZ  Siddeburen 

                          
Tel. 06 - 25287988 

Beheerster:  
Mevr. C. Huesken 
Viskenijlaan 4, 9628 AZ  Siddeburen    

E-mail: viskenij@gmail.com 
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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Voorganger:   
Ds. C.G. op ‘t Hof   
Hoofdweg 166K, 
9628 CT Siddeburen 

Tel. 0598 722109 
Mobiel: 06 27138435 
E-mail: cgopthof@outlook.com 

  
Scribaat:  
Mw. G.I. van Weerden 
Vloedweg 28,  
9628 BM Siddeburen  

Tel. 0598 432739 
Mobiel: 06 24462445 
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl   

  
Ouderlingen:  
F.S.M. Langeveld 
Hoofdweg 187, Siddeburen 

Tel. 0598 432344 

  
Diakenen:   
Mw. M. Kuipers-Boelens 
Oudeweg 138, Siddeburen 

Tel. 06-22586972 

Mw. A.T. Ruiter-Korf 
Damsterweg 28,Siddeburen 

Tel. 0598 432173 

Mw. A. Vriend-Groot 
Patrijs 19, Siddeburen  

Tel. 0598 431670 
 

  
Ouderlingen-kerkrentmeesters:  
G.B. Blaauw 
Oosterweren 1, Wagenborgen 

Tel. 0596 541413 
 

J.O. Bosman   
Hoofdweg 89, Siddeburen 

Tel. 0598 431555 
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Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50 en van € 1,00. Ze zijn verkrijgbaar in 
hoeveelheden van 25 stuks (€ 12,50 resp. € 25,-). Alleen te bestellen door 

overmaking op één van de twee bovengenoemde bankrekeningen t.n.v. de 
Kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel (veelvoud van 25) en welke munten u 

wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig 
mogelijk bij u worden thuisbezorgd. 

         
KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters: 
● NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 
● NL66 INGB  0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 

 
  Collectemunten: Deze zijn er van €0,50 en van €1,00. Ze zijn verkrijgbaar 
in hoeveelheden van 25 stuks (€12,50 resp.€25,-). Alleen te bestellen door overmaking op 
één van de twee bovengenoemde bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding 
hoeveel (veelvoud van 25) en welke munten u  

wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig mogelijk bij u 
worden thuis bezorgd. 

 
 
 
Bankrekeningen Diaconie:    
● NL77 RABO 0359 0151 66  t.n.v. Diaconie 
● NL23 INGB   0001 2779 69  t.n.v. Diaconie 

 
Overige bankrekeningen:  
● NL59 RABO 0344 5829 57    Stichting De Viskenij, Siddeburen. 
● NL68 RABO 0359 4140 95    St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem. 
● NL70 INGB  0003 4632 12    Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel 
● NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats 

 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
 
Voorzitters: 

 

R. Bosker-Jager  
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen 

Tel. 06 83596896 

I. Keijzer-Boekestijn  
Oudeweg 95, Siddeburen 

Tel. 06 22293279 

Secretaresse:  
J. Oostland - Meijer  
Oudeweg 73, Siddeburen 

Tel. 0598 431800 

 
 Eerstvolgende vergadering:  24 januari om 14:00 uur 
      Onderwerp “houtsnijwerk” 


