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  Uw kopij voor de Klepel van januari 2026 graag uiterlijk 17 december toezenden 
door te mailen naar: klepel.kopij@gmail.com of in te leveren aan de Hoofdweg 89 in 

Siddeburen.  
 

LET OP!  
De januari Klepel verschijnt in één van de eerste weken van januari 2026. 

Houd voor informatie over de eerste week van januari de andere 
communicatiekanalen in de gaten! 

 
 Volgende inleverdata:  

- februari uiterlijk indienen op 14 januari 2026 
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Overwegen - Voorbede 
  
Elke zondag gebeurt er veel in de kerk. Dat wordt niet elke keer uitgelegd. Maar 
waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? In het kerkblad hoop ik 
iedere keer een stukje van de eredienst uit te leggen. Zodat we heel bewust aan de 
eredienst kunnen deelnemen. Deze keer: de voorbede. 
  
De kerk wordt wel ‘Huis van Gebed’ genoemd. Als gemeente bidden we daar 
samen voor elkaar, voor ons dorp en voor de wereld om ons heen.  
  
Bidden is een enorm voorrecht. Hoe meer we beseffen dat we het zelf niet kunnen, 
hoe meer we beseffen dat we God nodig hebben! Daarom gaan we steeds meer 
bidden! 
  
Soms staan er op de nieuwsbrief al personen genoemd waarvoor we bidden en de 
voorganger kan dat aanvullen. Maar voorbede is niet alleen voor zieke mensen. Er 
is zoveel meer waar we voor willen en mogen bidden! Als priesters 
vertegenwoordigen we ons dorp bij God en doen we een goed woordje. 
  
Na het gebed wordt er ook gecollecteerd. Collecteren en bidden horen bij elkaar. 
Alleen geld geven zonder ervoor te bidden heeft niet veel zin. Maar als we het geld 
aan God ‘offeren’ en bidden dat Hij het tot Zijn eer wil inzetten zal het tot rijke 
zegen zijn! 
  
In de Bijbel lezen we ook veel over voorbede, bijvoorbeeld:  
“… dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en 
dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koning en 
gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en 
waardigheid.” (1 Timoteüs 2:1v) 
  
Niet alleen voor onszelf bidden dus, maar voor alle mensen, juist ook voor de 
gezagsdragers. Vandaar dat we bijvoorbeeld vaak bidden voor onze burgemeester 
en wethouders. 
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Van de voorbede mogen we veel verwachten. Daar mogen we ook in oefenen. 
Maar zelfs de gemeente in Handelingen 12 was verrast toen Petrus bevrijd werd uit 
de gevangenis, terwijl ze voor hem aan het bidden waren. 
  
Aan het eind van de voorbeden is er vaak gelegenheid voor stil gebed. Dit geeft ons 
ruimte om zonden aan God op te biechten. Of om persoonlijke zorgen bij Hem te 
brengen. Of om persoonlijk te danken. Of gewoon even stil te zijn en tot rust te 
komen bij Hem. 
  
We sluiten de voorbeden vaak af met het Onze Vader. Dat is een belangrijk gebed 
dat Jezus ons heeft geleerd. Wat is er dan waardevoller om dat letterlijk met elkaar 
te bidden: Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede… 
  
Voorbede is niet iets wat we maar één keer per week doen. Dagelijks mag u het 
doen, en dat is ook nodig. Maar één keer per week kunnen we het dan samen 
doen, in de kerk. Het is dan ook een goed gebruik om de nieuwsbrief mee naar huis 
te nemen en in de komende dagen ook voor de mensen te bidden die daarop 
genoemd staan. Geloof je dat God ons hoort als we bidden? 
  
Misschien is onze belangrijkste taak als kerk wel om te bidden voor onze 
dorpsgenoten. 
  
Tip: Denk doordeweeks in je gebed nog eens aan de voorbeden van afgelopen 
zondag. 
Zingen: Lied 370 
  
Ds. C.G. op ’t Hof 
  
Contact met de predikant 

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je 
vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om 
contact met me op te nemen: 
Ds. C.G. (Gerco) op ’t Hof / Viskenijlaan 4 9628 AZ Siddeburen /  
0598-722109 / 06-27138435 / cgopthof@outlook.com 
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Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem  
 
Zondag 7 december:   09.30 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 
collecte bestemd voor:   Avondsmaalcollecte 
Viering HA 
 
Tjuchem:     19.00 uur dhr. F. Verkade - Harderwijk 
collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 
Zondag 14 december:   09.30 uur dhr. F. Verkade - Harderwijk 
collecte bestemd voor:   Kerk 
 
Tjuchem:    19:00 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 
collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
   
Zondag 21 december :   09.30 uur ds. J. Admiraal – Nieuwe Pekela 
collecte bestemd voor:   Kerk 
 
Tjuchem:    19:00 uur  ds. G. van den Berg - Onstwedd 
collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem 
 
Donderdag 25 december 2025:  9.30 uur ds. C.G. Op ‘t Hof 
collecte bestemd voor:    Kerstcollecte 
1e Kerstdag      
 
Zondag 28 december:     9.30 uur ds. B. Van Werven - Diever 
collecte bestemd voor:   Kerk 
 
Tjuchem:    19:00 uur ds. J. Admiraal – Nieuwe Pekela 
collecte bestemd voor:   Kerkenwerk Tjuchem  
 
Woensdag 31 december:   18.00 uur ds. C.G. Op ’t Hof 
Collecte bestemd voor:   Eindejaarscollecte 
Oudejaarsdag 
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Donderdag 1 januari:   10.30 uur ds. C.G. Op ’t Hof 
Nieuwjaarsdag 
Gezamenlijke dienst in de Herv. kerk 
  
Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf 
 
Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? 
Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de 
betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment 
bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst 
algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de 
gewenste dienst. 
 
Oppas 
 
Op 14 en 21 december is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik 
maken van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst 
bellen met Marjan, 0598-431555/06-23509480. 
 
Kerkdiensten Tjuchem 
 
Elke zondagavond is er om 19.00u een leerzame kerkdienst in Tjuchem. 
Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze eigen predikant voor. Op de laatste 
zondagavond van de maand, 28 december, is er koffiedrinken na de dienst. Elke 
zondagavond van harte welkom in de kapel aan Hoofdweg 37 in Tjuchem.  
 
Jeugdkerk 21 december 
 
Elke 3e zondag van de maand is er jeugdkerk in het MFC, Oudeweg 70. Dit begint 
om 9.30 uur en is voor alle tieners. Ben je nog nooit geweest? Kom gerust kijken op 
21 december. 
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Samenkomsten in het Ufkenshuis 
 
In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een 
kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis 
alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het 
Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, 
kunnen terecht in Tjuchem.  

• Zondagavond 7 december is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 
protestantse gemeente Siddeburen en is er bediening van het Heilig 
Avondmaal. 

• Zondagavond 21 december is de dienst onder verantwoordelijkheid van de 
hervormde gemeente Siddeburen 

 
Kids Bijbel Club 7 december – Adventseditie  
 
Zondagmorgen 7 december om 11.00 uur is er een extra Kids Bijbel Club in de 
Viskenij. Deze ochtend staat in het teken van Advent en Kerst. De Kids Bijbel Club 
(voorheen zondagsschool) wordt gegeven vanuit de gezamenlijke kerken. Alle 
kinderen in de basisschoolleeftijd, niet-kerkelijk en kerkelijk, zijn van harte 
welkom!  Dus nodig je kinderen, kleinkinderen of buurkinderen gerust uit om mee 
te doen.  
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20+groep 10 december 
 
Elke veertien dagen op woensdagavond komen twintigers 
en dertigers bij elkaar in de Viskenij om met elkaar in 
gesprek te gaan over het leven, geloven en de Bijbel. Ben jij 
twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te doen. Of 
weet je iemand? Nodig diegene uit. Woensdagavond 10 
december om half acht in de Viskenij.  
 
Groeigroep 
 

Elke veertien dagen op woensdagavond is er ‘groeigroep’. Dit 
seizoen onder leiding van de predikant. We lezen een 
Bijbelgedeelte en gaan daarover met elkaar met behulp van 
gespreksvragen in gesprek. Dit helpt om te groeien in geloof. 
Iedereen van harte welkom om 19.30 uur in de Viskenij. Ook 
als u nog niet eerder bent geweest, kom gerust eens kijken. U 
kunt de volgende datums reserveren: 
3 december 
17 december 

 
Samen bidden maandagavond 1 december 
 
Elke eerste maandagavond van de maand is er 
gebedsbijeenkomst. Deze gebedsbijeenkomsten worden georganiseerd door de 
gezamenlijke kerken van Siddeburen en hebben bewust een interkerkelijk karakter. 
Ook als u niet bij een kerk bent aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel 
gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal 
tussendoor ook wat gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er 
ongeveer een uurtje voor uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of 
als u bidden lastig vindt, biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te 
leren. Als u niet aanwezig bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor 
te laten bidden. De avond begint om 19.30 uur in de Viskenij.  
Van harte welkom. 
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Berichten uit de gemeente! 

 
 

Gemeenteleden die elders verblijven 
Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, ’t Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl. 

Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl. 
Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, 

Zwet 9, 9932 AA Delfzijl. 
 

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie? 
 

 
 

Bloemengroet 
 

5-10-2025   Fam. Mulder  Hoofdweg 
12-10-2025   Mevr. Hoekstra-Kammen Ufkenshuis K138 
19-10-2025   Ds. C.G. op 't Hof Viskenijlaan 
26-10-2025   Mevr. Fledderman Zwet, Delfzijl 
2-11-2025   Ciska Tonkens Brinkslaan, Schildwolde 
9-11-2025   Mevr. Hoolwerf Ede 
16-11-2025   Mevr. T.M. Muller-Meijer Hoofdweg 
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Verjaardagen en huwelijksjubilea  
 
8  dec.  Mevr. T.IJ.Hoekstra-van Kammen    83 jaar 
    Reint Dijkemastraat 1,  
    k.138, 9628 CW Siddeburen 
 

 27  dec.  E.L.Stuut-Bouwman     89 jaar 
    Reint Dijkemastraat 1,  
    k.256,  9628 CW Siddeburen   
 

Dhr. en mevr. Tammenga -Smit, 
Eideweg 21, 9628AN Siddeburen, 

hoopt op 24-12-2025 hun 60- jarig huwelijk te vieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel 
vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten. 

 
 
 
 
  

 
Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren: 

 
VAN HARTE GEFELICITEERD! 
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Herdenking 
 
Op eeuwigheidszondag 23 november jl. hebben 
wij herdacht wie ons in het afgelopen kerkelijk 
jaar zijn voorgegaan: 
 
Dhr. Jan Grozema   79 jaar 
* 26 mei 1945   † 8 maart 2025 
 
Dhr. Arend Jager   92 jaar 
* 16 mei 1932   † 23 maart 2025 
 
Mw. Renata Hofmans-Siegelaar  88 jaar 
* 20 oktober 1936  † 1 juni 2025 
 
Mw. Marietje Eggen   80 jaar 
* 22 juli 1945   † 6 augustus 2025 
 
Dhr. Geessienus Bontsema  85 jaar 
* 29 december 1939  † 23 augustus 2025 
 
Dhr. Roelf de Vries   79 jaar 
* 22 juni 1946   † 29 oktober 2025 
 
Mw. Dietje Auke Landman-Poelman 93 jaar 
* 19 oktober 1932  † 12 november 2025  
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Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal 
 
Gemeente van Christus, op 7 december wordt het Heilig Avondmaal bediend.  
De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan 
zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.  
Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk. In het 
licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. 
De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover 
Hem groter.  
Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in 
gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom 
onderzoekt ieder van ons zichzelf: 

1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn 
naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer 
ontneem? 

2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen 
door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? 

3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? 
Misschien kun je van harte ‘ja’ antwoorden op deze vragen. Misschien heb je er 
twijfels of vragen bij, of misschien wil je biechten. Schroom niet om contact op te 
nemen met de ouderlingen of predikant. Hopelijk kunnen we elkaar hierin bijstaan. 
Weet daarbij dat de ambtsdragers geheimhoudingsplicht hebben met betrekking 
tot alles wat hun vertrouwelijk ter kennis komt. 
Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt om de levenswandel of opvattingen van 
een ander gemeentelid. Probeer in liefde met elkaar daarover in gesprek te gaan 
zoals we lezen in Matteüs 18:15-20. Volgens de traditie van het ‘censura morem’ 
kun je hier ook over in gesprek gaan met de ouderlingen of predikant. 
 
Samen Heilig Avondmaal vieren 
Kunt u niet (meer) naar de kerk komen om deel te nemen aan het Heilig 
Avondmaal, maar wilt u wel thuis brood en wijn ontvangen? Laat het even weten 
aan een van de diakenen. Dan zorgen we dat u voor de dienst brood en wijn thuis 
ontvangt, zodat u tijdens het kijken van de livestream tegelijk met de rest van de 
kerk het Heilig Avondmaal kunt vieren.  
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Voor degenen die geen alcohol mogen of willen drinken is er alcoholvrije wijn 
beschikbaar, deze cupjes staan met een stickertje apart aangegeven op de 
dienbladen.  
 

Lied: Vrede voor wie het hoort 
 

Dit is het verhaal van onze redder. 
Samen dragen wij het verder. 

Samen zijn wij dragers van het Woord. 
Vrede voor wie het hoort. 

 
Als we kwetsbaar als Maria zijn, 

zo jong en onervaren nog, 
dan is God daar met zijn Geest en zijn woord: 

ik leg in jou een nieuw begin. 
Als we net als Jozef zoekend zijn 

naar het goede om te doen, 
dan is God daar met zijn Geest en zijn woord: 

blijf bij elkaar, vertrouw op mij. 
Als we oud en moe als Anna zijn, 
niets meer hebben buiten Hem, 

dan is God daar met zijn Geest en zijn woord: 
de redder leeft, Hij maakt je vrij. 
Als we hoopvol zijn als Simeon, 

ons leven wachtend op het licht, 
dan is God daar met zijn Geest en zijn woord: 

jij zult de redder zelf nog zien. 
Als wij worden zoals Jezus zelf, 
ons leven leggen in Gods hand, 

dan is God daar met zijn Geest en zijn woord: 
kijk, dit is mijn geliefde kind. 

 
Sela 
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t! Vrede voor wie het hoort! 
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Toekomst voor Gods kerk in Siddeburen-Steendam-Tjuchem 
 
In de afgelopen periode is er regelmatig gesproken over de toekomst van Gods 
kerk in Siddeburen, Steendam en Tjuchem.  Om het hele traject te kunnen overzien 
geef ik u onderstaand een opsomming van de stappen die het afgelopen half jaar 
zijn gemaakt. En we zijn er nog niet… 
 
In de kerkenraadsvergadering van 3 juni heeft de kerkenraad gesproken over de 
zorgen die er zijn over de voortgang in de huidige situatie. Deze zorgen zijn er op 
diverse terreinen maar als belangrijkste zorg is genoemd is hoe de gemeente haar 
missie kan blijven vervullen in het dorp. Hoe kunnen we de verantwoordelijkheden 
en kansen die er liggen ook in de toekomst blijven vervullen. Besloten is dat de 
predikant hierover een gesprek gaat voeren met de jongere generatie in de 
leeftijdsgroep < 40 jaar om hen te vragen hoe zij die toekomst zien. 
Dit gesprek heeft op 2 juli plaatsgevonden. Uit dit gesprek werd duidelijk dat deze 
generatie er open voor stond om mee te denken over de wijze waarop het kerk-
zijn in de toekomst vorm wordt gegeven. 
In de kerkenraadsvergadering van 8 juli is dit teruggekoppeld aan de kerkenraad en 
heeft de kerkenraad besloten als vervolgstap in te steken op een ronde-tafel-
gesprek met alle belijdende leden op de wijze waarop er ook met de jongere groep 
is gesproken. Als datum wordt gekozen voor 3 september en de uitnodiging voor 
deze bijeenkomst zal schriftelijk bij alle belijdende leden van de kerk worden 
gebracht. 
 
Op 3 september vindt er een gesprek plaats met de belijdende leden waarin deze 
duidelijk aangeven dat de voortgang van de erediensten van essentieel belang is. 
Daarvoor is het nodig dat er voldoende ambtsdragers zijn.    
In de kerkenraadsvergadering van 9 september wordt deze bijeenkomst als positief 
ervaren en wordt besloten met deze groep door te praten over de taakverdeling. 
Om de ouderen te ontzien wordt de leeftijds-bovengrens gesteld op 80 jaar. Als 
datum wordt geprikt 13 oktober. 
 
In de bijeenkomst van 13 oktober wordt allereerst aan de hand van de kerkorde 
uitgelegd wat de taken zijn van de ambtsdragers. Daarbij is er sprake van 
kerntaken, die dus echt aan het ambt zijn verbonden en losse taken die mogelijk 
door een niet-ambtsdrager kunnen worden gedaan. 
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Daarbij kan er een keuze zijn tussen een kleine kerkenraad, zoals we nu zijn, en een 
grote kerkenraad waarin de taken kunnen worden verdeeld. 
De aanwezige gemeenteleden spreken zich duidelijk uit dat hun voorkeur uitgaat 
naar een grote kerkenraad. Zodat alle werkzaamheden kunnen worden verdeeld 
over meerdere schouders en daardoor de lasten voor ieder persoonlijk kleiner zijn. 
Samen sta je sterker. Daarmee wordt het ambt ook laagdrempeliger waardoor 
mensen gemakkelijker in kunnen stappen. Daarnaast wordt voorgesteld een lijst op 
te stellen waarin alle taken worden genoemd zodat gemeenteleden kunnen 
uitspreken voor welke taken zij een voorkeur hebben en waar hun gaven liggen en 
dit op een gemeenteavond te bespreken. 
 
Op de kerkenraadsvergadering van 4 november besluit de kerkenraad een 
gemeenteavond te houden op donderdag 13 november.  Bij de aanwezige 
ambtsdragers wordt geïnventariseerd welke taken er op hun bordje liggen. Van 
deze taken wordt een lijst gemaakt. 
Voor de gemeenteavond zal een digitale vragenlijst worden verstuurd met 45 
vragen naar de mensen die de digitale nieuwsbrief ontvangen. Ook wordt voor een 
deel een papieren versie meegeleverd met de nieuwsbrief die op zaterdag wordt 
rondgebracht. Mochten mensen geen vragenlijst hebben gekregen dan worden ze 
opgeroepen deze op te vragen bij de scriba. Dit zal via nieuwsbrief en app worden 
gecommuniceerd. 
 
Op de gemeenteavond van 13 november blijkt dat de vragenlijst door 22 mensen is 
ingevuld en ingeleverd. Hieruit blijkt dat de gemeente bereid is te praten over het 
merendeel van de taken die op de vragenlijst zijn genoemd. 
De kerkenraad vergadert hierop opnieuw op 25 november a.s. en zal op dat 
moment de uitkomst van de gemeenteavond en de vervolgstappen bespreken. 
De verwachting is dat dit in januari tot concrete stappen zal leiden.  
Iedereen is welkom om mee te denken in dit proces. Dus als u ideeën, gedachten 
of suggesties hebt, laat het weten bij een van de kerkenraadsleden. 
 
Mocht u de vragenlijst gemist hebben dan kunt u die nog tot 24 november invullen 
via www.survio.com/survey/d/D0Q2M4K2X3Y4D1R3A of opvragen bij mij. 
 
De scriba, 
Grieteke v. Weerden 
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Verslag zangavond 25 oktober te Tjuchem 
 

Na een mooie voorbereiding is het dan zover. De eerste zangavond in de 
vernieuwde Kapel. Wat kunnen we verwachten? Blijf het nog redelijk weer om 
mensen te laten komen? 

Allemaal begrijpelijke menselijke zorgen. Iemand zij laatst eens doe je best het 
project zo goed mogelijk voor te bereiden wat in je vermogen ligt en laat het dan 
los en laat je verwonderen wat er allemaal gebeurd. 

En zo is het gegaan. De zon scheen. De Kapel was mooi versiert met lichtjes en 
bloemen. Bij de ingang een tafel met liedboeken, gedrukte liturgie en het verhaal 
uit het Nederlands Dagblad van het afgelopen weekend. De kachel aan. De koffie 
en thee gezet en de koeken klaargezet. De organist Robert Bos speelt de eerste 
orgelwerken. 

Het is halfzeven en de eerste bezoekers komen binnen met wat lekker behaaglijk 
en wat mooi is de Kapel geworden. Rond zeven uur zijn er 23 bezoekers die 
gekomen zijn om het verhaal te horen en de liederen te zingen. En er werd 
gezongen uit volle borst. Totaal 18 liederen en 47 coupletten uit drie bundels. 
Liedboek voor de kerken, Joh. de Heer bundel en het nieuwe liedboek voor kerk en 
gezin. 

Tussen de liederen door werd er verteld hoe de mensheid door de eeuwen heen 
omging met het woord van God en zijn beloften aan ons. Te beginnen bij de 
schepping een paradijs op aarde. Een tweede schepping na de zondvloed met 
Noach en zijn gezin met de dieren. De eigen roem en eer en macht bij de mensen 
van de torenbouw van Babel. Niet alleen daar maar tot aan nu anno 2025 is de 
mensheid daar meer mee bezig dan met het woord van God. Ook na het derde 
nieuwe begin bij de geboorte van het kindje in Bethlehem tijden de Kerstnacht is er 
weinig verandert in de menselijke drang naar bevrediging van de eigen behoeften. 
Na 35 jaar was het al weg met Hem en kruisig Hem. Toch mocht Hij om Godswege 
opstaan uit de dood en ontvingen zijn leerlingen de Heilige Geest om zo zijn 
evangelie uit te dragen over de gehele wereld. 



 
 

 

16 

Zo is het Christen dom anno 2025 een randverschijnsel in de Nederlandse 
samenleving. Ondanks dat blijven er pelgrims van hoop het evangelie verkondigen 
en proberen bruggenbouwers te zijn in onze samenleving. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn de Steunders in Siddeburen. 

Zo mogen we als pelgrims het leven door komen met de hoop en de belofte van 
onze Heer, wat zo mooi omschreven staat in het lied, de stad met de paarlen 
poorten waar staat; Een tehuis voor moede pelgrims komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken bij de springende fontein. 

Dan zijn we alweer bijna aan het einde van deze zangavond. Er wordt een 
vrijwillige uitgang collecte gehouden voor de instandhouding van de 
avonddiensten hier in de Kapel. De opbrengst is 193,00 euro. Namens het 
organisatiecomité hartelijk dank voor deze gulle bijdrage. 

Na het dankgebed en het slotlied is er koffie, thee en koeken om de droge kelen te 
smeren en samen na te praten over wat er gesproken is. 

 
 
Giften ontvangen voor de kapel in Tjuchem: 
 
t/m 10 november  € 287,50  (250,00 + 27,50 + 10,00) 
 
Alle gevers hartelijk bedankt. 
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  Uitnodiging   

 
 

Komt u ook naar de ontmoetingsmiddag van 
de Hervormde gemeente Siddeburen, Tjuchem en Steendam? 

Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee. 
 

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, 
gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie. 

 
 
 
 
 

 
Inloop vanaf 14.30  uur  *  Aanvang 15.00 uur  *  Locatie: De Viskenij 

 
16 december 2025 Kerstviering i.s.m. Protestantse Gemeente. Met 

medewerking van het koor Meedhuizen o.l.v. 
mevrouw Schep en van Alie Wiegman, die ons 
weer een mooi kerstverhaal zal vertellen. 

 
Aansluitend is er een broodmaaltijd; kosten hiervan zijn € 13,00 p.p. Graag vóór 10 

december opgeven bij Ans Ruiter (0598-432173), Annie Vriend (0598-431670) of 
Ria Buursema (06-13010266). 

 
Volgende data zijn: 
13 januari 2026  nieuwjaarsvisite met spelletjes 
10 februari 2026 Ds. Op ‘t Hof verzorgt een presentatie 
31 maart 2026 Paasviering, mw. Tineke Werkman geeft uitleg 

over de Joodse Pesach viering. Aansluitend 
gezamenlijke maaltijd 

 
Hartelijke groet namens de commissie, 

Annie Vriend, Ans Ruiter, Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers 
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Uitnodiging voor de Kerstzangavond: Jezus leeft! 
 

Waar: In de Kapel van Tjuchem, Hoofdweg 37 
Wanneer: Vrijdagavond 19 december 2025 

Hoe laat: Om 19.00 uur 
 

Op een eenvoudige manier gaan we zingend en getuigend de Kerstweek in. 
Graag willen wij U uitnodigen voor een samenzang uur met traditionele 

kerstliederen en het kerstverhaal uit het Lucas evangelie. 
Het kerstverhaal wordt voorgelezen door gemeenteleden. 

Na afloop is er Glühwein of warme chocolademelk bij de vuurkorven,  
die voor de Kapel staan. 

 
Van harte welkom in de mooi aangeklede Kerst Kapel! 

 
 

Kom tot rust in De Herberg 
 
Het rapport ‘Op de rem’ van de RVS 
(Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving) dat eind september 
verscheen, liegt er niet om: we leven 
in een ‘hypernerveuze’ samenleving. 
Veel, teveel mensen zijn op zoek 
naar rust en missen verbinding. Zelfhulpboekjes zijn niet de oplossing, volgens de 
onderzoekers. Want daarmee word je weer op jezelf teruggeworpen.  
Tot rust komen en nieuwe veerkracht opdoen kan niet op eigen kracht. Daarom 
doen we het in De Herberg met God, met elkaar én onder professionele 
begeleiding. In De Herberg bent u welkom als u verlangt naar rust en herstel, 
bijvoorbeeld omdat u moe bent of last hebt van rouw en verdriet. Een verblijf in De 
Herberg is mogelijk vanaf twee tot zes weken. Het programma bestaat uit 
Bijbelstudies, begeleidingsgesprekken, creatieve activiteiten, afgewisseld met 
rustmomenten op de eigen kamer of in de prachtige natuur rond Oosterbeek.  
Bent u of kent u iemand aan wie u een verblijf in De Herberg gunt? Kijk op 
www.pdcdeherberg.nl voor informatie over intake en verblijf. Of bel met 026-334 
22 25. 
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Van de Struunders 
 

Kerst in Siddeburen 
24 december 2025 

 
Kerstavond wordt ook dit jaar weer iets bijzonders 

in ons dorp! 
Op 24 december trekken we er samen op uit om het 
licht van Kerst te ontdekken. We beginnen met een 

sfeervolle wandeling langs het kerstverhaal en 
sluiten de avond af met ontmoeting en een 

volkskerstzang in de kerk, waar we samen geliefde 
en bekende kerstliederen zingen. 

 
Zet kerstavond alvast in je agenda en wees erbij! 

 
Overige activiteiten van de Struunders in december:  
StruunToavel maandagochtend van 10-12 uur  

Kerstmarkt 12 december 
StruunCafé 19 december 

 
 

Kerstgedicht 
 

Aarde vol van 
Duisternis en zonde 

Vredevorst is gekomen 
Ere zij God 

Nieuw is Uw 
Trouw elke morgen 

 
Leo Heuvelman 
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Opbrengst collecten 
 
Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden.  
Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekening:  

NL18 RABO 0359 0032 30 of 
NL66 INGB 0000 9653 40 

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag 
overmaken op bankrekening:  

NL77 RABO 0359 0151 66 of 
NL23 INGB 0001 2779 69 

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen. 
 
Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecten: 
12/10  F.I.P.       €     189,60 
12/10  Tjuchem      €     108,45  
19/10  Kerk       € 15,90 
   Diaconie      € 35,50 
   Kerk       € 33,30 
19/10  Tjuchem      €     223,71  
26/10  Kerk       €       21,00 
   Diaconie      €       40,05 
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   Kerk       €       47,10 
26/10  Tjuchem      €       78,45 
02/11  Dorcas      € 66,50 
   Diaconie      € 44,02 
   Kerk       € 35,02 
02/11  Tjuchem      €     104,00   
 
GIFTEN: 
voor de klepel: 
via de bank:     1 x € 15,00  = €   15,00 
      14 x €        17,50  = € 245,00  
      25 x € 20,00  = € 500,00 
      11 x € 25,00  = € 275,00 
        1 x € 26,00  = €   26,00 
        2 x € 30,00  = €   60,00 
        1 x € 35,00  = €   35,00 
        1 x € 40,00  = €   40,00 
        2 x € 50,00  = € 100,00 
        1 x € 65,00  = €   65,00 
        1 x €      125,00  = € 125,00 
            €     1.486,00 
Totaal dit jaar € 1.736,00 
          
voor de avonddiensten in Tjuchem: 
via de bank:     1 X €   5,00  = €     5,00 
        1 x € 20,00  = €   20,00 
        2 x € 25,00  = €   50,00 
        1 x € 50,00  = €   50,00 
        1 x €      100,00  = € 100,00 
        1 x €      123,00  = € 123,00 
        1 x €      250,00  = € 250,00 
        2 x €      500,00  = €     1.000,00       

          €     1.598,00 
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Totaal dit jaar € 3.008,00. 
 
Voor de Struunders:   
via de bank:    1 x €        15,00  = €   15,00 
via de braderie:     = € 250,00 
verkoop boeken braderie    = € 375,85 
filmavond september    = €   26,00 
filmavond oktober     = €   22,00 
   
Voor de collecten via GIVT:   
Via de bank:  28/09 Kerk (U)   €   5,00 
     Diaconie   €   2,50 
     Kerk    €   2,50 
     Tjuchem   € 10,00 
           05/10 Kerk en Israel  € 21,00 
     Diaconie   € 12,50 
     Kerk    € 12,50 
     Tjuchem   €   5,00 
           12/10 F.I.P.    € 30,00 
           19/10 Kerk (Uit)   € 14,00 
     Diaconie   € 10,50 
     Kerk    € 10,50 
     Tjuchem   € 10,00 
           26/10 Kerk (Uit)   € 11,00 
     Diaconie   € 20,50 
     Kerk    € 10,50 
     Tjuchem   €   5,00 
 
Giten voor de kerk:  1 x € 50,-- en voor de collecten € 100,00.  
 
 
 
Kerkelijke adressen 

 
ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK! 
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Beschikbaar voor diverse activiteiten: 
 

DE VISKENIJ 
 

Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld: 
- het vieren van een verjaardag 
- het houden van een spelavond 

- het geven van een receptie in besloten kring 
 

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven: 
 

Stichtingsbestuur De Viskenij 
Tel. 06-25287988 

E-mail: viskenij@gmail.com 
Contactpersoon mw. T. Langeveld 

 
Hervormde Kerk Siddeburen  
Hoofdweg 124, Siddeburen 

 

Het kosterschap wordt door vrijwilligers   
van de kerk gedaan.      
  
Hervormde Kapel Tjuchem 
Hoofdweg 37, Tjuchem 

 

Koster:   
H.B. Bierma  
Kiekendief 25, 9628 ET  Siddeburen 

Tel. 0598 432672 

  
Gebouw De Viskenij  
Viskenijlaan 2, 9628 AZ  Siddeburen 

                          
Tel. 06 – 25287988 
E-mail: viskenij@gmail.com 

Het gebouw wordt door het  Contactpersoon binnen het bestuur: 
stichtingsbestuur De Viskenij 
beheert  

Mw. T. Langeveld 
Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen 
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KERKELIJKE ADRESSEN 
 
Voorganger:   
Ds. C.G. op ‘t Hof   
Viskenijlaan 4, 
9628 AZ Siddeburen 

Tel. 0598 722109 
Mobiel: 06 27138435 
E-mail: cgopthof@outlook.com 

  
Scribaat:  
Mw. G.I. van Weerden 
Vloedweg 28,  
9628 BM Siddeburen  

Tel. 0598 432739 
Mobiel: 06 24462445 
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl   

  
Ouderlingen:  
F.S.M. Langeveld 
Hoofdweg 187, Siddeburen 

Tel. 0598 432344 

  
Diakenen:   
Mw. M. Kuipers-Boelens 
Oudeweg 138, Siddeburen 

Tel. 06-22586972 

Mw. A.T. Ruiter-Korf 
Damsterweg 28,Siddeburen 

Tel. 0598 432173 

Mw. A. Vriend-Groot 
Patrijs 19, Siddeburen  

Tel. 0598 431670 
 

  
Ouderlingen-kerkrentmeesters:  
G.B. Blaauw 
Oosterweren 1, Wagenborgen 

Tel. 0596 541413 
 

J.O. Bosman   
Hoofdweg 89, Siddeburen 

Tel. 0598 431555 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

26 

 

 
Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters: 
● NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 
● NL66 INGB  0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen 

 
Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00. 

Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde 
bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk 

soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig 
mogelijk bij u worden thuisbezorgd. 

 
Bankrekeningen Diaconie:    
● NL77 RABO 0359 0151 66  t.n.v. Diaconie 
● NL23 INGB   0001 2779 69  t.n.v. Diaconie 

 
Overige bankrekeningen:  
● NL59 RABO 0344 5829 57    Stichting De Viskenij, Siddeburen. 
● NL68 RABO 0359 4140 95    St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem. 
● NL70 INGB  0003 4632 12    Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel 
● NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats 

 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
 
Voorzitters: 

 

R. Bosker-Jager  
Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen 

Tel. 06 83596896 

 
Eerstvolgende vergadering:  
 
17 december om 14.00 uur   Kerstviering 


